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TTNET Vitamin Lise ile çalışırsan, aklına takılan soruyu “benzer soru ve çözümleri 
arama seçeneği” sayesinde kolayca bulursun. Dersleri, filmlerle ve deneylerle öğrenir; 
uygulayarak pekiştirirsin. Tarama testleriyle YGS ve LYS sınavlarına hazırlanır, 
soruların çözümlerini videolarla öğrenirsin. Kısaca, derslerine TTNET Vitamin Lise ile 
çalışırsan kolayca anlar ve kendine ayıracak bol bol vakit bulursun. 
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Gidenlerin hatırlattıkları 


eçen ay iki önemli sinemacımızı kaybettik: Zeki Ökten ve Ahmet Uluçay, İki ayrı kuşağın insanıydılar, Yetişme tarzları da, koşulları da, sinema yolculukları da, yaptıkları 

sinema da birbirinden çok farklıydı. Ama ne mutlu ki her ikisi de, hayattayken, yaptikları işlerle takdir edilmiş sinemacılardı. Zeki Ökten, çoktan Türk sinemasının büyük ustalarından biri olarak tarihe geçmişti. Ahmet Uluçay ise kısa yaşamına sığdırdığı kısa filmleri ve bir 
uzun metrajlı filmiyle de olsa Türk sinemasının en orijinal ve yetenekli sinemacılarından biri 
olarak alkışlanmıştı. Arka arkaya gelen ölümleri üzerine yazılan yazıların çoğunda, filmleri ka- 


dar sinemacı kimliklerinin vazgeçilmez birer parçası haline gelmiş kişilik özelliklerinden bahsedildiğini siz de fark etmişsinizdir. Zeki Ökten'in ve Ahmet Uluçay'ın ölümü, iki iyi sinemacıyı 
kaybetmenin ötesinde bir şeyler düşündürdü herkese. Zeki Ökten, Türk sinemasında tevazu- 
nun sembolüydü adeta. Sabrı, çalışkanlığı ve nezaketiyle tanınırdı. 22 yaşındayken çektiği ilk filminden hoşnut olmayınca, gidip 9 yıl boyunca ustaların yanında öğrencilik etmişti. Kendini öne 
çıkarmaktan ısrarla kaçınırdı. Tunca Arslan, bu sayıya yazdığı Zeki Ökten yazısında “yalnızca 
filmleriyle konuşan yönetmen” diye tanımlıyor onu. Ahmet Uluçay ise Türk sinemasının son 
dönemine, engel tanımayan sinema tutkusuyla damgasını vurmuştu. Onun olağanüstü sinema 
macerası, -Murat Emir Eren, ilerleyen sayfalardaki yazısında anlatıyor- “imkansızlıklara ve çevre baskısına aldırmadan, yalnız kalmayı göze alarak inandığı yolda yürüyen insanın” simgesi haline geldi. Her ikisinin de çevreden ve kendilerinden çok yaptıkları işle meşgul olduklarını SÖyleyebiliriz aslında. Herhangi bir işi iyi yapmanın, yapılan iste dürüst ve samimi olmanın ve niha- 


yet iyi sinema yapmanın mutlaka bununla bir ilgisi olmalı diye düşünüyorum. 

Bir süredir, Türk sinemasında niceliksel bir patlamadan sözediliyor. 70 yerli filmin gösterime girdiği 2009 yılıyla ilgili değerlendirmeler yapılmaya başladı. Durum ne gişe rakamları açısından ne de filmlerin genel kalitesi anlamında parlak görünüyor. Gösterime giren film sayısı 
geçen yıla oranla neredeyse yüzde elli arttı ama bu filmlerin birçoğu umdukları seyirciye ulaşmaya yetecek kadar uzun süre gösterimde bile kalamadılar. Sezon başında böyle olacağını tahmin etmiştik. Yerli filmler artık yalnızca dışarıdan gelen filmlerle değil birbirleriyle yarışmak 
durumundalar, Ağırlaşan rekabet koşulları, pazarlamanın önemini arttırdı. Herkes filmini olabildiğince yaygın ve etkili tanıtabilmeye uğraşıyor. Bu konuda imkanlar sonuna kadar zorlanıyor. Biz yayıncıların hayatında da bir şeyler değişiyor. Sinemacılarla iletişimimizde halkla ilişkilercilerin, pazarlamacıların rolü giderek artıyor. Pazarlamanın önemini yadsıyacak değiliz, serbest piyasalarda, her gelişmiş sektörün pazarlamaya ihtiyacı var. Dünyada da filmlerin son yıllarda çok yaratıcı ve etkili pazarlama yöntemleriyle gösterime sokulduğuna şahit oluyoruz. Bu 
ay izleyeceğimiz “Paranormal Activity”nin olağanüstü gişesi muazzam bir pazarlama başarısı 
olarak görülüyor örneğin. Yalnız, pazarlamaya gereğinden fazla önem atfetmenin de yanıltıcı 
hatta insanı yapılan işin kendi gerçekliğinden uzaklaştıran bir yanı var. Ayrıca, henüz izleyemedik ama “Paranormal Activity”nin başlı başına bir pazarlama başarısı sayılamayacağını, filmin 
yönetmeni Oren Peli'yi çok iyi bir fikir ve o fikri destekleyen çok iyi bir anlatım yolu bulduğu 
için son zamanların en fazla umut veren yönetmenleri arasına koyanlar da var. 

Sonucta Türk sinemasının şu anda pazarlamanın önemini büyütmekten çok daha ciddi ve 
çeşitli sorunları, alınacak çok yolu var muhakkak. Ve iyimser bir bakışla, üretilen film sayısında- 
ki ciddi artışa rağmen pek fazla iyi filme rastlayamadığımız bu dönemi de henüz olgunlaşmamış 
bir sinemanın arayış süreci olarak görmek mümkün, Ancak bu dönemde film yapanların, Türkiye'deki sinema sektörünü, seyircisini, sinemanın bugün geldiği noktayı, ellerindeki projeleri ve 
nihayet bu koşullarda yapabileceklerini daha gerçekçi tahlil etmeleri gerekiyor. Sinemanın son 
yıllarda kârlı bir sektör gibi görünmeye başlamasından cesaret alarak, gerçekten anlatmak istediği iyi bir hikayesi, bu hikayeyi anlatacak vizyonu, donanımı, birikimi ya da iyi bir fikri olmadan 
yola çıkanların, yaptıkları iş üzerine pek dü: 


ünmeden ve yeterince çalışmadan, alelacele hayata 
geçirdikleri projelerin ne sinemaya, ne seyirciye ne de kendilerine hayrı oluyor. İyi pazarlama 
stratejilerinden önce iyi filmlere ihtiyacımız var. 
Giderken, ben oldum dememenin, inandığın yolda yalnız yürümeyi göze almanın, tevazu- 
nun, samimiyetin ve emeğin değerini bir daha hatırlatan iki iyi sinemacıyı sevgiyle anıyoruz. 
Herkese iyi filmlerle dolu, mutlu bir yıl dileriz. : 
Senem İşmen 
senem.ismen &turkuvazdergi.com.ir 


SİNEM 


- ©İÇİNDEKİLER 


sinema8turkuvazdergi.com.ir 


47747 SİNEMA 


İ adalet Peşinde, 


6 AYIN FİLMLERİ Mı lvada, 


es ve Kurbağa, Kutsal 
Prensi in Düğünü eo) 


jan Gi 
Aşkımı, Ninja'nın İntikamı, 
ie Nerede”, 
Kaplan Feza, Kim Kimini j 
iel 9. Man, Ncrgarlar Nerede?. Ada. 
2.nikam Pesinde, İ 
Bunlar, Gartield Süper 
Kırk Kucaklaşmalar,Par 


GÜNDEM 


50 ÇİZGİ ROMAN TADINDA 
BİR WESTERN 


“Yahşi Batı'nın yaratıcıları Cem Yılmaz ve Ömer Faruk Sorak!ı, 
birlikte giriştikleri bu western macerasının detaylarını konuştuk. 


90 ÜNLÜ DEDEKTİFE MODERN BAKIŞ 
Daha önce defalarca sinemaya taşınan edebiyat dünyasının efsane 
dedektifi Sherlock Holmes, bu kez Guy Ritchie yönetmenliğinde 
beyazperdede. 


Ce 


66 “HAYATIN DAYATMALARINA 
TESLİM OLMAMANIN FİLMİ” 


Fatih Akın, yeni filmi “Soul Kitehen”la ilgili sorularımızı yanıtladı. 


- 68 SEN UYURKEN 


“Paranormal Activity'nin beklenmedik başarısında pazarlamanın gücüne 
kadar ral oynuyor? 


Ri R 
70 YÖNETMENİN KURGUSU 

Pedro Almoravar'n yeni filmi “Kirik Kucaklaşmalar” öncelikle 
yönetmenin hayranlarına ve referanslarla örülü bir yapıyı çözmeye 
meraklı sinemaseverlere hitap ediyor. 


80 “ASIL İLGİLENDİĞİM ENTRİKA” 
Uğur Yücel'in ücüncü filmi "Ejder Kapanı”, sübyancılık ve tecavüz 
konusunu ele alan aksiyonu bol bir polisiye. 
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82 AİLEDEKİ FAY HATLARINA YOLCULUK 
Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu, ilk fimleri “Orada”da çözülmüş 
aile bağları, aidiyetsizlik ve sevgisizlik üzerine ilgiye değer bir ilk 
filme imza attılar. 
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74 10 MADDEDE WOODY ALLEN SİNEMASI 


Bir nevretiğin portresi. 


86 ÖNCELERİ ÇIRAKTI, SABIRLA USTALAŞTI 
a filmleryle konüsan usta yönetmen Zeki Ökter'in 
ardından... 


90 ADAYLAR ÇOĞALDI, REKABET ARTTI 


Oscar yarışındaki son dürumu gözden geçirdik. Bu yıl ödülleriyle 
ilgili tahminlerimiz dosyamızda. 


102 CEHENNEM BAŞKALARIDIR, CENNET DE. 


Günümüzün Klasikleri bölümünde bu ay: Danny Boyle'un, zombi 
iürünü yeniden canlandıran 2002 yapımı filmi "28 Gün Sonra”. 
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“Avatar”, “Neşeli Hayat”, “Aşkım”, “Gir Karıma” “Kim Kiminle 
Nerede?” 


28 SİNEMADAN ÇIKMIŞ İNSAN 
30 ÖZEL SEANS 


Sinema gündeminden haberler, yeni projeler, festivaller... 
46 IŞIK VE GÖLGE Atilla Dorsay 

48 AYIN OYUNCUSU Whole Pieter 
KÜLT FİLMLER “Silent Niht, Deadiy Night 
112 TV DİZİLERİ Feshtormari 

115 DVD REHBER 

1930 SİNEMA ÇIKIŞI Sermet Yesil 
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KOLEKSİYON KARTI: ssTienZeo” 
AFİŞETLER: “Avatar” “Ejder Kapanı" “Neşeli Hayat” 
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Yönetmen: F. Gary Gray. Oyuncular: Gerard Butler. 
Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce Meill, Leslie Bibb, 
Michael Irby, Gregory lizin, Regina Hall, Emerald- 
Angel Young, Christian Stolte. Senaryo: Kurt 
Wimmer. Görüntü Yönetmeni: Jonathan Sela. 
Kurgu: Tarık Anwar. Müzik: Brian Tyler. Yapım 
Tasarımcısı: Alex Hajdu. Yapımcı: Gerard Butler, 
Lucas Foster, Mark Gill, Robert Kaiz, Alan Siegel, Kurt 


Wimmer. Süre: 109 dk. Yapım: ABD (2 
İthalatçı: Fida Film. Dağıtımcı: WB. 


Iyde Shelton (Gerard Butler) mutlu bir 
aile babasıdır. Bir gece evine giren saldır- 


ganlar, karısını ve kızını vahşice öldürürler, Katiller hemen yakalanır. Davaya, başarılı savcı Nick Rice (Jamie Foxx) atanır. Rice'ın önerisiyle saldırganlardan biri, suç ortağına karşı ifade veterek hafifletilmiş cezay 


kurtulur. Aradan yaklaşik 10 sene geçer. Hapisten kurtulan o katil, öldürülmüş olarak bulunur. Ciyde Shelton cinayeti işlediğini itiraf eder ve Nick'i uyarır. Hayatını mahve- 
den mevcut adalet sistemi düzeltilmediği takdirde 
davadaki kilit isimler teker teker ölecektir. Shelton 
tehditlerini hapishanedeki hücresinden organize 


Yönetmen: Stephen Frears. Oyuncular: Michelle 
Pfeiffer, Rupert Friend, Frances Tomelty, Tom Burke, 

» — Hubert Tellegen, Joe Sheridan, Kathy Bates, Toby 
Kebbell, Felicity Jones, Iben Hjejle. Senaryo: 
Christapher Hampton (Sidonie-Gabrielle Colette'in 
aynı adlı romanından). Görüntü Yönetme; arius 
Khondji. Kurgu: Lucia Zucchetli. Müzik: Alexandre 
Desplat. Yapım Tasarımcısı: Alan MacDonald. 
Yapımcı: Andras Hamori, Bill Kenwright, Thom 
Mount, Tracey Seaward. Süre: 92 dk. Yapım: 
İngiltere, Fransa, Almanya (2009). İthal İ 
Film. Dağıtımcı: Tiglon Film. 
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ederek gerçekleştirmeye başlar. Nick kendini, rakibinin hep bir adım önde olduğu, zamana karşı 
ölümcül bir yarışta bulur. 

MI NOTLAR: Mevcut yasaların yetersiz kaldığı 
noktada bireyin kendi adaletini kendisinin sağladığı bir bireysel intikam öyküsü anlatıyor “Lav Abiding Citizen”. Yapım, Gerard Butler'ın 2008'de 
menajeri Alan Siegel ile birlikte kurduğu Evil 
Twins adlı yapımı şirketinin ilk filmi. İlk aşamada 
filmi Frank Darabont'un yöneteceği halta onun senaryo üzerinde çalışmaya başladığı söylenmişti. 
Darabont'un hikâyeye önemli katkılarının olduğunu belirten yönetmen F. Gary Gray, iyi ve kötü 


pe 


kahramanın kim olduğu konusunda seyircinin kararsız kaldığı senaryoya çok güveniyor. Filmdeki 
tek değişiklik yönetmenle sınırlı değil. Gerard Butler senaryoyu ilk okuduğunda Savcı Nick Rice' 
canlandırmayı planlamıştı. Jamie Foxx da Ciyde'a 
hayal verecekti. Ancak Ciyde karakterinin sıradışılığı Butler'i cezbedince fikrini değiştirip bu rolü akmaya karar verdi. Ve iki aktör rolleri değiştiler. 


Butler, “Collateral”daki gibi her şeyin onun etrafında döndüğü bir karakteri canlandırmasının Jamie Foxx için ideal olduğunu açıklarken, Foxx da 
Butler'in “300”deki sert adam performansının bu 
filmdeki rolüyle benzerlik taşıdığı görüşünde. 


arihiz: 10Ocak 2010 


. yüzyılın sonları... Sosyete fahişesi 
Lea (Michelle Pfeiffer) ilerlemiş 
yaşına rağmen hâlâ güzelliğiyle dik- 


kat çekmektedir. Eski meslektaşı Madam Peloux (Kathy Bates) ondan, hayattan zevk almayan 19 yaşındaki oğlu Fred (Rupert Friend) ile ilgilenmesini, ona yol göstermesini ister, Annesinin Cheri/Cicim lakabıyla hitap et- 


tiği Fred'le birlikte kısa bir süre birlikte olmayı kabul eden Lea, zamanla yakışıklı genç adama aşık olur ve bu ilişki 6 sene devam eder. 
Fred de ona aşıktır ancak annesinin onu kendi 
yaşıtı bir kızla evlendirme fikrine de karşı çıkmaz. Fred'in evlenmesi, iki aşığın hayatını iyice zorlaştırır. 

M NOTLAR: Stephen Frears, uzun yıllar 
sonra “Dangerous Liaisons/ Tehlikeli İlişkiler”i yad eden, gösterişli bir dönem filmine 
imza attı. Eski ekibi yani fetiş oyuncusu Michelle Pfciffer ve kadim kalemi Christopher 
Hampton ile birlikte... “Cheri” de “Dangerous Liaisons” gibi bir roman uyarlaması. Film, 
Fransız yazar Sidonie-Gabrielle Colette'in 
(Vincente Minnelli'nin yönettiği “Gigi” müzikalinin yaratıcısı da oydu) 1920'de yayımlanmış aynı adlı romanından uyarlandı. Senaryonun son bölümü ise devam romanı La Fin de 
.Chöri/Cheri'nin Sonu'yla birleştirildi. *Cheri”nin sinema uyarlaması, Jessica Lange'in neredeyse 10 senedir gerçekleştirmeyi hayal ettiği bir projeydi aslında. Lea karakterini canlandırmayı çok isteyen aktris, senaryo yazımına 
da önayak olmuştu. Ancak yönetmen Stephen 
Frears, Lange'in Lea'yı canlandırmak için çok 
yaşlı olduğunu düşünmekteydi. Lea romanda 
49 yaşında resmedilirken, Lange ise o sıralarda yani 200$'de 59 yaşındaydı. Bunun üzerine 
yeni bir oyuncu arayışına giren yönetmen, tam 
da roman kahramanıyla aynı yaştaki eski 
oyuncusu Michelle Pfeiffer'da karar kıldı. 


. 
aizo (Rain) daha küçük bir çocukken sokaklardan kurtarılıp, Ozunu Klanı adlı gizli 
örgüt tarafından profesyonel suikastçı olarak yetiştirilmiştir. Arkadaşının klan tarafından öldürülmesi üzerine ortadan kaybolur ve intikam için uygun 
zamanın gelmesini bekler. Bu arada Berlin'de Europol 

Ajanı Mika Coret laomie Harris) birçok politik cinayetle bağlantılı olabilecek bir para aktarma operasyo- 


GİR KANIMA ur 


yasında ürkek ve sıkılgan bir çocuk 
olan Oskar (Kare Hedebrant) sınıf 
arkadaşları tarafından devamlı itilip 


kakılır ve onlara hiç karşılık veremez. Küçük 


dünyasındaki yalnızlığı, yan tarafa taşman Eli 
(Lina Leandersson) ile son bulur. Eli, Oskar ile 
aynı yaşlardadır ve babasıyla beraber yaşamaktadır. Önceleri iletişim kurmakta zorlandığı bu ye- 
mi arkadaşı, Oska 
karsı koymayı öğretir. Ancak Eli'nin karanlık bir 
sirri vardır, Bu sırada kasabanın dört bir yanında 
kanları akıtılmış cesetler ortaya çıkmaya başlar. 


“a kendisine eziyet edenlere 


Hazırlayan: MÜJDE IŞIL mujde..isil Aturkuvazdergi.com.r 


UK ASSASSIN 


nunun izine rastlar. Araştırmaları onu hedef haline ge- 


için görevlendirir. Raizolike 
her ikisini de lez oi durmayacağli 

MM NOTLAR: “Matrix” serisinde Wachowski 
Kardeşler'in yardımcılığını üstlenen James McTeigue, 
yine onların kanatları altında ilk yönetmenlik deneyimi 


olan “V for Vendetta”'ya imza almıştı. Arada geçen 


Bu cin 
m: 


adından en çok söz ettiren filmlerinden biri “Gir 


yetlerin ucu Eli'ye uzanmaktadır. 
> İsveç sinemasının son yıllarda 
Kanıma”... Bu başarısının temelinde klasik vampir edebiyatına çağdaş bir yorum getirmesi yatı- 


yor kuşkusuz. Soğuk Savaş döneminde Doğu 


Bloku'nda geçen hikâye, korkunç vampir kimliğini küçük bir kıza dön 


iyor ve başkahramanı- 


sarmalayıp kurban olmakurtuluş bulma tezatını sıra dışı bir tarzda anlatıyor. İsw azar John Ajvide Linda 
manı olan ve 2004'te yayımlanan “Gir Kanıma”, 


in ilk ro- 


Müzik: Ilan Eshkeri. Yapım Tasarımcısı: Graham 
Walker. Yapımcı Ane Marea Larry Wachowski, 


“The Invasion/İstila” macerasından (filmin Oliver Hirschbiegel tarafından çekilmiş çoğu sahnesini McTeigue 
yeniden çekmişti) sonra şimdi bir kez daha Wachowski 
Projesine soyunuyor. Kardeşlerin Japon kültürüne, bilhassa animeye düşkünlüğü malum. “Ninja Assassin”in 
temelleri “Speed Racer/ Hızlı Yarışçı”nın çekimleri sıtasında atıldı. Filmdeki rolü büyük olmasa da Rain'in performansından etkilenen Wachowski Kardeşler, onun. 
özellikle fiziksel olarak bir ninjayı çok iyi canlandıracadna kanaat getirdiler. “Ninja Assassin”in senaryosu, 
karate eğitimi almış Matthew Sand tarafından yazıldı. 
Ancak Wachowskiler senaryoyu beğenmeyince projeyi, 
Clint Eastwood'un “Changeling/Sahtekâr”ını yazan J. 
Michael Straczynski'ye emanet ettiler. Straczynski, 
söylenenlere göre sadece 53 saatte senaryoyu yeniden 
yazdı. “Matrix” serisinde ve “V for Vendetta”daki gibi 
dövüş sahnelerinin yine Chad Stahelski ve Dave Leiteh'in koreografisiyle hazırlandığı film için Rain, altı ay, 
boyunca her gün beş saat dövüş sanatları eğitimi aldı. 


Yönetmen: Tomas Alfredson. Oyuncular: Kare 
Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik 
Dahl, Karin Bergguist, Peter Carlberg, Ika Nord, 
Mikael Rahım, Karl-Robert Lindgren, Anders T. 
Peedu. Senaryo: John Ajvide Lindavist 
(kendisinin aynı adlı romanından). Görüntü 
Yönetmeni: Hoyte Van Hoytema. Kurgu: Tomas 
Alfredson, Dino Jonsater. Müzik: Johan 
Södergvist. Yapım Tasarımcısı: Eva Noren. 
Yapımcı: Carl Molinder, John Nordling. Süre: 115 
dk. Yapım: İsveç (2008). Dağıtımcı: Tiglon Film. 


terim 1. 8 Ocak 2010 


aym isimle ve yazarın kendisi tarafından sinemaya uyarlandı. Yazar, Oskar'ın yaşadıklarının kendi yaşadıklarının bir yansıması olduğunu ve tıpkı 
onun gibi kaçabilmeyi çok arzuladığını ifade etmekte, Ülkesinin sevilen ve başarılı isimlerinden 
Tomas Alfredson, çoğunlukla komedi işlerinde 

çalışı 
onu hayli zorlamış. İşin ilgi 


için “Gir Kanıma”daki şiddet sahneleri 


i, Alfredson'ın vam- 


pir filmlerine ilgisi de yokmuş. “Gir Kanıma”nın 
başarısında, başrol oyuncuları Kare Hedebrant 
ve Lina Leandersson'ın performanslarının da pa- 


yı büyük. Daha önce hiçbir oyunculuk deneyimi 

olmayan iki genç, bir yıl boyunca tüm İsveç'i kapsayan gc amlı bir araştırmanın sonucunda 
keştedilmiş 
nunun, “Cloverfiel, 


tarafından çekildiğini de ekleyelim. 


sir Kanıma”nın Amerikan versiyo- 


in yönetmeni Matt Recyes 


SİNEMA 5 


içültme ve çalışanları işten kovma 

konusunda uzman olan Ryan Bingham 

(George Clooney) Amerika'nın bir ucundân diğer ucuna havalimanlarında, otellerde ve 
kiralık arabalarda gecen özgür yaşam tarzından 
gayel memnundur. İhtiyacı olan her şeyi bir valize sığdırabilmektedir. Var olan tüm uçuş mili 
programlarının seçkin ve el üstünde tutulan bir 
üyesidir. Hayatındaki en önemli amaç, 10 milyon 
uçuş miline ulaşmaktır. Ryan, sempatik yol arkadaşı Alex'e (Vera Farmiga) vurulduğunda, müdürü tarafından hava yollarından çekilmekle teh- 


AMELA 


Yönetmen: Mira Nair. Oyuncular: Hilary Swank, 
Richard Gere, Ewan McGregor, Christopher Eceleston, 
Joe Anderson, Cherry Jones, Mia Wasikowska, Aaron 
Abrams, Dylan Roberts, Scott Yaphe. Senaryo: 
Ronald Bass, Anna Hamilton Phelan (Susan Butler'n 
East to ihe Dawn ve Mary S. Lovell'ın The Sound of 
Wings adlı kitaplarından). Görüntü Yönetmeni: 
Siuari Dryburgh. Kurgu: Allyson C. Johnson, Lee 
Percy. Müzik: Gabriel Yared. Yapım Tasarımcısı: 
Stephanie Carroll. Yapımcı: Lydia Dean Pilcher, Kevin 
Hyman, Ted Waitt. Süre: 111 dk. Yapım: ABD, Kanada 
(2009). Dağıtımcı: Tiglon Film. 


i: 8 Ocak 2010 


melia Farhart'ın (Hilary Swank) 
1928'de George Putnam'ın (Richard 
Gere) kapısını çalıp Atlantik'i geçmek 


istediğini söylemesi, tarihe geçecek bir uçuşun 
hazırlıklarını başlatır. Aynı yıl Earhart, hayalini 
kısmen de olsa gerçekleştirir. Erkek pilotun kul- 
Tandığı ama direktifleri kendisinin verdiği bir 
uçakla ve yolcu sıfatıyla okyanusu geçer. Sonraki hedefi ise Atlantik'i tek başına geçebilmektir. 
Bu amacına da ulaşarak hem Atlantik'i tek başına geçen ilk kadın olur hem de Charles Lindbergh'den sonra bu uçuşu gerçekleştiren ilk pilot... Putnam ile evlenen Farhart, kocasının da 
desteğiyle hedeflerini daha da büyütür, Artık 
ufukta dünyanın çevresini dolaşmak vardır. Ancak 1937'de Electra modeli uçakla çıktığı bu 
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dit edilir. Önceleri yere inmekten çok korkan 
Ryan, zamanla insanın bir evi olmasının aslında 
ne demek olduğunu düşünmeye başlar. 

MI NOTLAR: “Up in the Air”, ünlü yönetmen 
Iwan Reitman'ın oğlu Jason Reitman'ın üçüncü 
sinema filmi. “Thank You for Smoking” büyük 
bir sigara şirketinin lobisini yapan bir adamla ilgiliydi. “Tuno'da ergenlik çağında hamile kalan bir 
kız vardı. “Up in the Air'de de ekmek parası kazanmak için insanları işten atan, hiç kimseye ve 
hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yalnız olmak isteyen bir adam yer alıyor. Sıradışı karakterleri ca- 


Yönetmen: Jason Reitman. Oyuncular: George 
Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason 
Bateman, Amy Morton, Melanie Lynskey, JK... 
Simmons, Sam Elliott, Danny MeBride, Zach 
Galifianakis. Senaryo: Jason Reitman, Sheldon Turner 
(Walter Kirn'ün aynı adlı romanından). Görüntü 
Yönetmeni: Eric Steelberg. Kurgu: DanaE. | 
Glauberman. Müzik: Rolfe Kent. Yapım Tasarımcısı: 
Steve Saklad. Yapımcı: Jason Reitman, Ivan Reitman, 


Jeffrey Cliftord, Daniel Dubiecki. Süre: 109 dk. 
Yapım: ABD (2009). Dağıtımcı: UIP. 


im T. 15 Ocak 2010 


zip bulduğum ortada” diyor genç yönetmen. Reitman, Amerikalı yazar Walter Kirn'ün 2001'de 
yayımlanmış aynı adlı romanından uyarladığı 
“Up in the Air”in senaryosunu yazmaya 7 yıl önce başlamış. İlk filmi olan “Thank You for Smoking”i çektikten sonra “Up in the Air”in senaryosuna devam etmiş. O sırada “Tuno” projesi ortaya çıkmış ve onu çekmiş. “Juno” bittikten sonra 
da ahdedip “Up in the Air”in senaryosunu tamamlamış. İlk bakışta romantik komedi kalıplarındaymış gibi görünen film, mükemmeliyetten 
alabildiğine uzak kahramanları ve beklenmedik 
finaliyle gerçekçi bir tarz tutturuyor. Bu başarısıy- 
la En İyi Film ve En İyi Yönetmen başta olmak 

e 6 dalda Altın Küre'ye aday olan “Up in the 
Air'in Oscar şansı da yüksek görünüyor. 


ü 


b. | 


zorlu yolculuk planladığı gibi gitmeyecektir. 

M NOTLAR: Atlantik'i tek başına geçen ilk 
kadın pilot Amelia Earhart, 1937'de seyir sorumlusu Fred Noonan ile birlikte çıktığı dünya turu 
sırasında Büyük Okyanus üzerinde kaybolmuş ve 
hiç bulunamamıştı. Henüz 40 yaşındayken hayata 
veda eden, başarılarıyla havacılık tarihine geçen 
ve feminist kimliğiyle de öne çıkan Earhart'ın ha- 


yatının son yıllarını anlatıyor “Amelia”, Böylesine 
sıra dışı bir kahramanın hikâyesini anlatmak da, 
yine sıra dışı bir kadın yönetmene, Mira Nair'e 
kısmet oldu. Başrol için seçilen isim ise Earhart'a 


fiziksel olarak hayli benzeyen Hilary Swank 
Genç akiris. rolüne hazırlanmak için hem fiziki 
hem de manevi anlamda zorlu bir hazırlık sürecinden geçmiş. Earhart'a iyice benzemek için yüzüne çil makyajı yapılmış, ki sadece çillerin çizilmesi bile 15 dakikalık bir işlemle gerçekleşmiş. 
Farhart hakkında yazılan kitapları okuyan 
Swank, özellikle onun kaleme aldığı 20 Hours, 40 
Min: Our Flight in the Friendship adlı anı kitabını rehber edinmis kendine. “Uçmayı öğrenmeden 
Amelia Farhart'ı oynayamazsınız” diyen aktris, 
uçuş dersleri almış ve toplam 19 saat uçmuş. 


KAPTAN FEZA 


Za mer (Hakan Karahan) 40 yaşlarında bir mafya 

0 İkinci sınıf bir oyuncu olan babası, 
“Kaptan Feza” filminde tek başrolünü oynadıktan 

sonra itibar görmeyip yoksulluk içinde kendini alkole 
verip bir otel odasında ölmüştür. Babasına sempati 
duyan bir mafya patronu, ortada kalan Ömer'i 
himayesine alıp sağ kolu olarak yetiştirmiştir. Patron 
vefat edince Örer, köyüne geri dönmeyi planlar. Ancak 
patronun oğlu Selami (Ahmet Mümtaz Taylan) örgütün 
başına geçince, ailenin tüm sırlarını bilen Ömer'in ölüm 
emrini verir. Ömer, Selami'nin adamlarından kaçarken 
bacağından vurulur ve gecekondu mahallesindeki bir 
eve sığınır. Evde 6 yaşındaki Asu (Dila Bölükbaş) ile 
babaannesi Solmaz (Meral Okay) yaşamaktadır. Asu, 
“Kaptan Feza" filminin hayranıdır ve Ömer'i Kaptan 
Feza sanır. Ömer de küçük kızın hayallerini yıkmamak 
için bir uzay kahramanı gibi davranır. 
MI NOTLAR: Hakan Karahan'ın 2007'de 
kurduğu Narsist Film'in ikinci projesi “Kaptan Feza” 
aynı zamanda Karahan'ın Ümit Ünal ile ikinci ortak 
çalışması. İkili kısa bir süre önce Hasan Ali 
Toptaş'ın”Gölgesizler”ini sinemaya uyarlamıştı. Bu 
filmin yaklaşık 42 bin kişi tarafından izlenmesi ve 
festivallerde de fazla ilgi görmemesi, ikilinin yeni 
projeleri için olumsuz bir etki yaratmamış gibi 
görünüyor. Karahan rol aldığı ilk sinema filmi olan 
“Gölgesizler”de birkaç anakarakterden birini 


canlandırmıştı. “Kaptan Feza”da ise başrolde yer alıyor. 
Müziklerde de Karahan'ın sevgilisi Candan Erçetin'in 
imzası var yine. Yapıma adını veren 
hayali film, “Turist Ömer Uzay 
Yolunda” ve “Dünyayı Kurtaran 
Adamdan ilham alınarak 
yaratılmış ve onların akıllara 
zarar dekorlarına benzer 
nesneler ve yaratıklar 
kullanılmış. Hakan Karahan ile 
ortak projelerinin devam edeceğini 
açıklayan Ümit Ünal, 2010'da iki 
filmle birden beyaz olacak. 


Özbay, Ve Yapımcı: Hakan Karhan Yapım: Narsist Film. 
- Türkiye (2009). Dağıtımı 


l ak 2010 


KİM K KİMİNLE NEREDE? WHATEVER WORKS 


ir zamanların başarılı fizik profesörü Bo- 
B is (Larry David) kendini dev aynasında 

gören, tüm insanlığa karşı nefretini ve 
aşağılama hissini gizlemeyen tuhaf, yaşlı bir 
adamdır. Bir gece evine dönerken apartman girşinde genç bir kıza rastlar. Melodie St. Ann Celestine (Evan Rachel Wood) adlı bu saf kız güneylidir ve evinden kaçmıştır. Sadece tek geceliği- 
ne genç kıza evinin kapısını açan Boris için bu 
misafirlik düşündüğü gibi kısa süreli olmaz. Önceleri Melodie'yi küçümseyen ve onunla alay 
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eden yaşlı adam zamanla genç kıza bağlanır. Bu 
arada kızının peşine düşen anne Marictta (Patricia Clarkson) ve baba John (Ed Begley Jr.) da 
New York'un yolunu tutmuştur. Çiftin büyük şehir maceraları, tutuculuklarını yok edecektir. 

MM NOTLAR: Woody Allen, dört senelik Avrupa macerasından sonra memleketi ve ilham 
“Match Po- 


kaynağı New York'a geri döndü. “ 
int/Maç Sayısı”, 
Cassandra'nın Rüyası”nı İngiltere'de çeken Allen, ardından da İspanya güzellemesi “Vicky 


2 


“Scoop” ve “Cassandra's Dream/ 


Yönetmen: Woody Allen. Oyuncular: Lary David, 


Christopher Evan Weleh, Jessica Hecht, Adam Brooks, 
Iyle Kanouse, Michael McKean, Carolyn, MER 


Savides. Kurgu: Alisa Lepselter. Yapım Tasarımcısı: 
Santo Loguasto. Yapımcı: Letty Aronson, Stephen 
Tenenbaum. Süre: 92 dk. Yapım: ABD, Fransa 


(2009). İthalatçı: Filma. Dağıtımcı: Tiglon Film. 
G : 15 Ocak 2010 


Cristina Barcelona/Barselona Barselona”yı yönetmişti. Allen'ın memleketine kesin dönüş yapmadığını, “Whatever Works”ten sonra yeniden 
İngiltere'yi mesken tuttuğunu ve yeni filmi “You 
Wil Mect a Tall Dark Stranger”ı Londra'da çektiğini ekleyelim. “Whatever Works”, Allen'ın klasik çizgisinde ilerleyen bir komedi. Başkahraman 
Boris, her ne kadar yönetmenin kendisi tarafından canlandırılmasa da nevrotik kişiliğiyle açık 
bir biçimde Allen'ın yansıması. Yönetmen, kendisini canlandırması için, Seinfeld ve Curb Your 
Enthusiasm dizilerinin yaratıcısı Larry David'e 
Tol vermiş. “Whatever Works”ün temelleri 70'li 
yıllara dayanıyor aslında. Usta aktör Zero Mostelin canlandırması hayaliyle Boris 


rakterini 
yaratan Allen, aktörün 1977'de ölümü üzerine bu 
projeyi rafa kaldırmış ve 30 sene sonra, politik ve 
sosyal referansları güncelleyip senaryoyu elden 
geçirerek “Whatever Works”ü çekmiş. 


Bir 
kahkahanın 
ölümsüz 
olduğunu 
anladığın 
mutlu 
biran 


: 


Mutlu biran 
65 yıldır, böylesi anlar için çalışıyoruz. 
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. 7 emek yapmayı seven Tiana kendini işine o kadar adamıştır ki, aşka ve hayallere ayıracak vakti yoktur. Bir gün Tiana'nın yaşadığı Mississippi'ye, caz fanatiği Prens 

Navcen gelir. Biraz şımarık, sorumsuz ve biraz 

da üşengeç olan Naveen, yakışıklılığı ve cazibesi 

sayesinde dikkat çekmektedir. Kara büyü yapan 

Dr. Facilier, Navcen'in asil ayrıcalıklarını çalabilmek için yakışıklı prensi bir kurbağaya dönüştürür, Naveen'in, insan haline dönebilmek için 
bulduğu çözüm, yani Tiana tarafından öpülme 
girişimi, genç kadının da bir kurbağaya dönüşmesiyle sonuçlanır. Peşlerinde kurbağa avcıları, 


KUTSAL DAMACANA 2: 


ikretin (Şafak Sezer) arkadaşı Müjdat 
H (Mustafa Üstündağ) okula öğrenci taşıyan bir minibüsün servis şoförlüğünü 
maktadır. Müjdat bu işin yanı sıra Fikret'le 
haciz malların satıldığı Yediemin Depo- 
2 mal alıp satmayı planlamaktadır. Fikret 
i buluşup ihalelerin yapıldığı depoya 
acık arlturmaya girerler, eski bir tablo 
<ten oluşan iki parça esyayı alıp çıce Müjdat'nin evine gider. Uyugirdiklerinde o gün açık arttır 
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kendilerini Lousiana bataklıklarında bulurlar. 
Eski hallerine dönebilmek için 197 yaşındaki iyi 
büyücü Odie'ye ulaşmaları gerekmektedir. 

M NOTLAR: Animasyonlar, 3D teknolojisi 
ve performans yakalama tekniği ile sınırları 
zorlayadursun, Walt Disney geleneksel yönteme geri döndü. “The Princess and the Frog”, 
Disney'in 2004 yapımı “Home on the Range/Kahraman İnekler*den sonra geleneksel 
formatta yaptığı yani elde çizilmiş İlk animasyonu, Filmin tek bir sahnesini oluşturmak, çizerlerin ortalama 30 saatini almış. Yönetmen koltuğunu, yine Disney yapımları olan “The Little 


İT MAN 


madan aldıkları tablonun içindeki kurt tablo- 
dan çıkar, Müjdat'ın içine girer. Müjdat içine 
giren kurdun etkisiyle yavaş yavaş Kurt Adam'a 
dönüşmeye başlar. 
MI NOTLAR: lik filmde şeytanla cebelleşen 
Fikretin başı bu sefer de Kuri Adam'la dert- 
e... 2007'de vizyona giren “Kutsal Damacana” 
627 bin kişi tarafından izlenmiş, DVD'si 63 bin 
satmıştı. “Kutsal Damacana 2: It Man” de 
“Rocky”yi tiye alan fragmanı çıkar çıkmaz ilgi 
gördü. İkinci film yepyeni bir teknik ekip ve 


Ty: 
Clements, John Müsker, Rob Edwards, 


Greg Erb, dason Öremland. Kurgu: 


Mermaid/Küçük Denizkızı”, “Aladdin”, “Hercules” ve “Treasure Planet/Define Gezegeni”ni 
kotaran Ron Clements ve John Musker paylaşmış. Adından da anlaşılacağa üzere “The Princess and the Frog”, Grimm Kardeşler'in ünlü 
masalı Kurbağa Prens'ten esinlenilmiş bir hikâyeye sahip. Masaldaki birçok şey değiştirilmiş 
senaryoda, Örneğin prens bir caz tutkununa 
dönüştürülmüş, Prensi öpüp onu eski haline 
getirmesi gereken prenses de siyahi bir kadına... Animasyonda aynı zamanda blues, gospel 
ve özellikle cazla içiçe geçmiş bir müzikal havasıda hakim, 


Yönetmen: Korhan Bozkurt. Oyuncular: Şafak 


Sezer, Soner Günday. 
Görüntü Yönetmeni Selahattin Sancaklı. 


Şenol Zenci Yapım: İyi Seyirler Film - Türkiye 
(2009). Dağıtımcı: Özen Film. 


başkahraman Fikret dışında neredeyse farklı bir 
oyuncu kadrosuyla çekildi. Şafak Sezer bir önceki filmi “Kolpaçino”da olduğu gibi “Kutsal 
Damacana 2: İt Man”in de senaryosunu kaleme 
aldı, Partneri de Leman çizerlerinden Soner 
Günday oldu. Yönetmen koltuğunda, Sezen 
Aksu şarkıları üzerine çektiği “O Kadın” adlı 
filmle adını duyuran Korhan Bozkurt oturdu. 
HD formatında çekilen filmin çekimleri İstanbul'da yapıldı ve 6 haftada tamamlandı. Kurtlar 
Vadisi'nde canlandırdığı Muro karakteriyle ün 
kazanan ve arka arkaya sinema filmlerinde izlemeye başladığımız Mustafa Üstündağ, “Kutsal 
Damacana 2: İt Man”de kurt adam olarak karşımıza çıkacak. Film ekibi, efekt ve makyaj çalışmalarına çok güveniyor. Üstündağ'ın kurt 
adam makyajı, ABDde eğitim almış özel bir 
ekip tarafından hazırlandı. 


göklere yazdık. 
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 


r deplasmanına birlikte gittik, sonra yurda birlikte döndük. 
- Iyi günde kötü günde her zaman yanlarında olduk. 


Hava Yolları, 
Galatasaray ve Trabzonspor'un 
Ulaşım S 


thy.com | 4440849 


MORGANLAR NEREDE? 


DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS? 


anhattanlı çift Meryl (Sarah Jessica 
Parker) ve Paul Morgan'ın (Hugh 
Grant) neredeyse mükemmel olan ha- 


yatlarının tek başarısız 


nü sürdüremedikleri evlilikleridir. Ancak, romantik hayatlarındaki problem başlarına gelen felaketin yanında bir hiç kalacaktır. İstemeden bir cinayetin görgü tanığı 
olan çift, bir kiralık katilin hedefi haline gelir. Federal polis, görgü tanıklarını korumak adına, onları çok sevdikleri New York'tan, Wyoming'deki 
küçük bir kasabaya göndererek tanık koruma 


programına alır. Bitmek üzere olan ilişkilerine 
rağmen yeni hayatlarında bir süre daha birarada 
olmak zorundadırlar. 

M NOTLAR: “Two Weeks Notice/Aşka İki 
Hafta” ile başlayan, “Music and Lyrics/Söz ve 
Müzik” ile devam eden Marc Lawrence-Hugh 
Grant işbirliğinde üçüncü basamak “Did You 
Hear About The Morgans?”. Rol aldığı romantik komedilerde çoğunlukla farklı partnerlerle 
beyazperdeye gelen Grantiın bu seferki rol arkadaşı Sarah Jessica Parker. İki oyuncu 1996'da 


ADA: ZOMBİLERİN DÜĞÜNÜ 


irbirlerini uzun süredir tanıyan beş 
kişilik bir arkadaş grubu, ortak bir 
arkadaşlarının düğününe katılmak 
üzere Büyükada'ya gider. Erhan, dü 
uzun aralıklarla bir araya gelebilen ekibin 


mutlu anlarını kayda alabilmek için yanında 


bir kamera getirmistir ve sürekli çekim yapmaktadır. Film boyunca tüm izlenenler, bu 
kameraya yansıyanlardır. Düğünün ilerleyen 


saatlerinde davetlilere saldıran bir grup zombi, ortalığı kan gölüne çevirir. 

M NOTLAR: George Romero yeni zombi 
filmi “Survival of the Dead”de bir adayı mesken tutmuş. Türk sinemasının ilk zombi filmi 
de Büyükada'da geçmekte, “Ada: Zombilerin 
Düğünü”, iki genç sinema yazarı, dergimiz yazarlarından Murat Emir Eren ve eski Total 
Film ekibinden Talip Ertürk'ün ilk uzun metrajları. Kendilerinin kurduğu Beyin Film çatısı 
altında gerçeklestirdikleri “Ada: Zombilerin 


Yönetmen: Marc Lawrence. Oyuncular: Sarah 
dessica Parker, Hugh Grant, Mary Steenburgen, 
Elisabeth Moss, Sam Elliott, Kim Shaw, Michael Keliy, 
Seth Gilliam, Mario D'Leon, David Call. Senaryo: 
Marc Lawrence. Görüntü Yönetmeni: Florian 

ik: Theodore 


Shapiro. Yapım Tasarımcısı: Kevin Thompson. 


Yapımcı: Liz Glotzer, Martin SI Süre: 103 dk. 
Yapım: ABD (2009). Dağıtımcı: WB. 
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“Extreme Measures/Dehset Sınırı” adlı gerilim- 


de birlikte rol almışlardı. Lawrence-Grant ikilisinin önceki filmleri, başkahramanların sonunda 
gerçek aşkı bulduğu klasik hikâyeler anlatıyordu. “Did You Hear About The Morgans?”da 
olaylar farklı bir noktada başlıyor. Zira karşımızda aşkı arayan değil zaten evli olan bir çift 
var. “Bu fikir aklıma 10-11 yıl önce gelmişti. 
Başlayıp yarım bıraktığım bir projeydi. Ama sık 
sık tekrar su yüzüne çıkıyordu. Bildiğin şeyi yaz 
derler ya... Bildiğim tek şey evlilik. Karımla üniversitedeyken tanıştım. Uzun zamandır evliyiz” 
diyor yönetmen/Senarist Marc Lawrence. Filmdeki çift sorunlu bir evlilik yaşıyor ve zorunlu 
kasaba yaşamı, birbirlerinin değerini anlamalarını sağlıyor. Çiftlik yaşamına uyum sağlayamamaları da ortaya “City Slickers/Şehirli Züppeleri anımsatan komik sahneler çıkarıyor. 


Yönetmen: Talip Ertürk, Murat Emir Eren. 
Oyuncular: Ozan Ayhan, Esra Ruşan, Onur Buldu, 
Rüya Önal, Kaan Keskin, Gülüm Baltacıgil, Canan 
Güven, Biğkem Karavus, Tülay Bekret, Taner Birsel. 
Senaryo: Talip Ertürk, Murat Emir Eren. Görüntü 
Yönetmeni: Meryem Yavuz. Kurgu: Çiçek 
Kahraman. Sanat Yönetim. 
Yapımcı: Cem Öztüfekçi, Murat Emir Eren, Çiçek 


Düğünü”, korku sinemasının alt türünü komediyle harmanlıyor. Filmde zombilerin saldırısı, 
“Blair Witch Project/Blair Cadısı”, “Cloverfield/Canavar” ve (Rec| misali amatör bir kameramanın kaydıyla yani düğün davetlisinin 

bi 


Eren, filmlerinde zombileri oynayacak kişile- 


ış açısıyla beyazperdeye geliyor. Ertürk ve 


rin çoğunu, intemette açtıkları “zombi olmak 
istiyorum? başlıklı gruba başvuranlar arasından seçmişti. Genç isimlerden oluşan oyuncu 
kadrosunda Taner Birsel de yer almakta. Sırrı 
Süreyya Önder, Cansel Elçin ve Nihat İleri'yi 
ise konuk oyuncu olarak izleyeceğiz. Sinemanın sadece yazarlık kısmıyla iştigal eden, bazen de kısa Tilmleriyle yönelmenliği tecrübe 
eden film eleştirmenlerimizin elinden uzun 
metraj bir film, hem de Türkiye'de denenmemiş bir tür örneği neler vaat ediyor, merakla 


bekliyoruz. 


Onları da 


ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL 
4 30 İNDİRİN 


-ünlerimizi mutlaka Kutulu ve lisanslı olarak, anlaşmalı olduğumuz online site, bayi, teknoloji marketleri ve/veya Kaspersky Lab'in web sitesi üzerinden satın alın , 
korsan yazılımlar ile mağdur olmayın. 


spersky verilerinizi koruduğu gibi, öğrencileri de KOR 


am Kaspersky Intemet Security 2010 çalışırken, çevrimiçi oyun oynarken, bankacılık işlemleri veya alişveriş yaparken sizi 
her zaman otomatik olarak korur. 


. hacker atakla 


#wwersitelilere özel 930 indirim! 


postandan ogrenci(Dkaspersky.com.ir'ye 
la, yüzde 30 indirimi kap. 


helyum 


bilişi hizmetleri i 
www.helyum.com.tr 
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İNTİKAM PESİNDE EDGE OF DARKNESS 


İ tfaiyecilerle birlikte ihbar yapılan binaya ge- 


len Siz Uyurken adlı televizyon programı- 
nın sunucusu ve kameramanı da yaşananla- 


rın hem şahidi hem de kurbanı olmuştur. Silahlı 
Özel bir tim, karantinaya aldıkları binaya girer. 
Kasklarına yerleştirilmiş küçük kameralar, olan 
biteni kaydetmektedir. Apartmandaki kan lekelerini takip eden ekip üyeleri birer birer saldırıya 
uğramaya başlar. 

BM NOTLAR: “Biz zombilerimize, virüs kay- 


naklı enfeksiyon fikrini doğaüstü unsurlarla har- 


homas Craven (Mel Gibson) Boston 

Polis Departmanı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifi ve kızını yalnız 
büyüten bir babadır. Tek çocuğu, 24 yaşındaki 
Emma (Bojana Novakovic) evinde vurulunca 


herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür. 
Ancak kısa zaman sonra Craven durumdan 
şüphelenmeye başlar; kızının gizli yaşamını ve 
ölümünü araştırmaya karar verir. Araştırması 
onu, devletin gizli işlerine ve kanıtları yok etmekle görevli hükümet adamı Darius Jed- 


manlayarak farklı bir bakış açısı getirmek istedik. Sonuçta bizim zombilerimiz de kötü varlıklar.” Jaume Balaguero ve Paco Plaza, bu fikir- 
den yola çıkarak yazıp yönettikleri “Rec”, 
2007'de İspanya'da en çok izlenen 15. film oldu 
ve ülkesindeki hasılatı 12 milyon doları geçti. 
“Rec”in daha çekimleri devam ederken Holiywood yeniden çevrim haklarını almış ve böylece “Ouarantine” yapılmıştı. “Rec”in ulusal ve 
uluslararası alandaki başarısı devam filmini de 
garantiledi doğal olarak. İlk filmi yaratan teknik 


burgh'e (Ray Winstone) götürür. 

Mİ NOTLAR: Edge of Darkness, BBC'de 
1985 yılında 6 bölüm halinde yayınlanmış, politik gerilim türündeki ünlü televizyon dizisi. 
Devletin karanlık noktalarına uzanan bir cinayetin izini süren hikâye, Soğuk Savaş döneminin ağır eleştiriler altındaki Thatcher yönetiminden ilham almıştı. Yapım, drama dalında 
En İyi Dizi başta olmak üzere 6 dalda BAF- 
TA ödülü kazandı. Ingiliz Akademisi'nce En 
İyi Yönetmen seçilen bu dizinin yönetmeni, o 


Yönetmen: Jaume Balaguero, Paco Plaza. 
Oyuncular: Manuela Velasco, Ferran Terraza, Javier 
Botet, Pablo Rosso, Claudia Font, Ariel Casas, Martha 
Carboneli, Nico Baixas, Andrea Ros, Ana Isabel 
Velasguez. Senaryo: Jaume Balaguero, Manu Diez, 
Paco Plaza. Görüntü Yönetmeni: Pablo Rosso. 


Kurgu: David Gallart, Yapımcı: Julio Fernandez. 
Süre: 85 dk. Yapım: İspanya (2009). İthalatçı: 
Avşar Film. Dağıtımcı: WB. 
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ekibin kotardığı “Rec 2” yine Barcelona'daki aynı binada çekildi ve çekimler 1,5 ayda tamamlandı. Ülkesinde vizyona girdiği ilk haftasonu 
box office'te birinci olan film, 2009'un en iyi açılış yapan İspanyol filmi ünvanını da kazandı. 
İkinci filmde, ilkinde zombiye dönüşen apariman sakinlerinin birçoğu yeniden karşımıza çıkıyor. Son olarak çatıkatında garip bir yaratık tarafından karanlığa doğru sürüklenirken biraktıgımız sunucu Angela'nın akıbetini de ikinci 
filmde öğreniyoruz. Bu sefer kameramanın makinesi değil, askerlerin kaskındaki cihazlar seyircinin gözü oluyor. “Rec” serisi ikinci filmle s1- 
nırlı kalmayacak gibi görünüyor. Üçüncü filmi 
yazıp yönetmeleri için Jaume Balaguero ve Paco 
Plaza ile sıkı pazarlıklar yapıldığı, hatta “Rec 
3”ün web sitesinin şimdiden hazırlandığı, gelen 
bilgiler arasında, 


Yönetmen: Martin Campbell. Oyuncular: Mel | 
Gibson, Danny Huston, Ray Winstone, Shawn || | 
Roberts, Peter Hermann, Caterina Scorsone, Denis 
O'Hare, Jay O. Sanders, Ghenga Akinnagbe, Bojana 
Novakovic. Senaryo: William Monahan, Andrew 
Bovell (aynı adlı televizyon dizisinden). Görüntü 
Yönetmeni: Phil Meheux. Kurgu: Stuart Baird. 
Müzik: Howard Shore. Yapım Tasarımcısı: Thomas 
E. Sanders. Yapımcı: Tim Headington, Graham King, 
Michael Wearing. Süre: 108 dk. Yapım: ABD, 


İngiltere (2009). Dağıtımcı: Pinema, 
arilni: 29 Ocal 
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sıralarda 45 yaşındaydı ve Edge of Darkness, 
kariyerindeki en iyi televizyon işi oldu. Bu dizi 
onun sinemaya adım atmasında iyi bir referans ve deneyim teşkil etti. Sonraları James 
Bond yönetmeni olacak Martin Campbell, 
kendi dizisini 25 yıl sonra aynı isimle sinemaya 
uyarladı. Avustralyalı oyun yazarı Andrew Bovell'in yazdığı film senaryosu, “The Departed/Köstebek”in Oscarlı kalemi William Monahan tarafından yeniden yazıldı. Hikâyenin 
kilit adamı Darius Jedburgh'ü Robert De Niro oynayacaktı. Ancak çekimlere başladıktan 
birkaç gün sonra aktör, bu karakteri canlandırmada sorunlar yaşadığı gerekçesiyle kadro- 
dan ayrıldı. De Niro'nun yerini Ray Winstone 
aldı. Mel Gibson'ı ise “Signs/İşaretler”den 8 
sene sonra ilk defa bir sinema filminde ve baş- 


rolde izleyeceğiz. 


Herkes kendi hayatında 
yeniden doğuş hikayeleri yaşıyor, 
yaşayacak... 


Alacağınız 
her tılsım bileklik 
bir kadına 


okuma yazma öğretecek. 


Yaşam Kaynağı Tılsımı; 


Yaratıcılık, güç, önsezi, beceri, ilham 


Evrenin yaratıcı enerjisi ve gücü. Olumsuz enerjileri yok edip 
yeniden denge kurmayı sağlar. 

Yaratıcılik ve yenilenmeye ihtiyacımız olduğunda 

hayal gücümüzü uyandın ve bizi harekete geçirir. 


YIN FİLMLERİ 


GELECEKTEN BİR GÜN 


ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR 


Yönetmen: Boğaçhan Dündar. Oyuncular: Hayrettin Karaoğuz, Hande Subaşı, Rasim | Yönetmen: Ozan Açıktan. Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, 


Öztekin, Neco, Işın Kara: 
Cüneyt Ceylan. Görüntü 


dektaş Erdoğan, Murat Serezli, Arda Kural. Senaryo: 
etmeni: Aras Demiray. Kurgu: Sedat Karadeniz. Müzik: 


dk. Yapım: Film Bahçesi - Türkiye (2009). Dağıtımcı: Medyavizyon. 
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ayatı boyunca yaşadığı tüm aksiliklerden dolayı çok şanssız oldu- 
| ae inanan Tolga (Hayrettin Karaoğuz), işinden de kovulunca 
artık platonik aşkına kavuşma ihtimalinin de kalmadığına inanarak intihar eder. Melekler kendisine ceza olarak eğer intihar etmemiş olsaydı gelecekte nasıl bir hayatının olacağını gösterir. Üstelik ona gelecekten bir günü yaşatarak... 
MW NOTLAR: Boğaçhan Dündar'ın ilk yönetmenlik deneyimi olan 
“Gelecekten Bir Gün”ün başrolünde Kızsız Adam adlı kısa metrajıyla 
sanal ortamda şöhret olan ve reklam filmlerinde de izleyici karşısına 
çıkan Hayrettin Karaoğuz var. Rasim Öztekin'i “melek rolünde izleyeceğimiz “Gelecekten Bir Gün”; enflasyon lafının bile geçmediği, Türk 
Lirası'nın doları ezip dünyaya hakim olduğu bir Türkiye portresi 


çiziyor. 


Emre Canpolat, Ersin Korkut, Eser Yenenler, Metin Yıldız, Oğuzhan Koç, Pelin 
Öztekin, Şahin Irmak, Murat Eken. Senaryo: Eser Yenenler, Oğuzhan Koç. 
Görüntü Yönetmeni: Ahmet Sesigürgil. Yapımcı: Necati Akpınar. Yapım: 
Türkiye (2009). Dağıtımcı: BKM Film. 
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KM Mutfak oyuncuları, kendilerinin yazıp oynadıkları filmde, televizyondaki skeç şovlarını beyazperdeye taşıyorlar, 
Bi NOTLAR: Yılmaz Erdoğan'ın genç oyunculara ve yazarlara konservatuvar sonrası bir tür uygulamalı üst eğitim olanağı yaratmak amacıyla 2006'da 
kurduğu BKM Mutfak, kısa sürede kendi yıldızlarını yarattı. Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon sovundaki basarılarının ardından ekibin birçok 


üyesi Yılmaz Erdoğan'ın “Neşeli Hayatında rol kapmışlardı. Mutfak oyuncuları bir kez daha beyazperdede seyirciyle buluşacak. Ancak bu sefer Frdoğan'sız, kendi kanatlarıyla uçuyorlar. Zira “Çok Film Hareketler Bunlar” tamamen kendileri yazıp oynadılar. Dolayısıyla tıpkı TV'de alışıldığı gibi sinema 
filmleri de skeçlerden oluşuyor. Filmin Antalya, Çorlu ve İstanbul'da yapılan 
“Çok Film Hareketler Bunlar”ın yönetmeni, ilk uzun metrajına soyunan, reklam kökenli Ozan Açıktan. 


çekimleri 2009 Kasım'ında tamamlandı. 


PITIRCIK LE PETTT NicoLAs 


Yönetmen: Laurent Tirard. Oyuncular: Maxime Godart, Valerie Lemercier, 
Kar Merad, Sandrine Kiberlain, François- Xavier Demaison, Michel Duchaussoy, 
Daniel | Prevost, , Michel Galabru, Anömone, François Damiens. Senaryo: Laurent 
Tirard, Gregoire Vigneron, Renâ Goscinny (Renâ Goscinny'nin yazdığı ve Je: 
Jacaues Sempe'nin çizdiği aynı adlı çocuk kitabından). Görüntü Yönetmeni: 
is Rouden. Kurgu: Valerie Deseine. Müzik: Klaus Badelt. Yapım 


Tasarımcısı: Françoise Dupertuis. Yapımcı: Marc Missonnier, Olivier Delbosc. 
Süre: 91 dk. Yapım: Fransa (2009). İthalatçı: Filma. Dağıtımcı: Tin Bini 
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nne ve babasını konuşurken duyan Pı- 
Al (Maxime Godart), konuşmalar- 
dan yeni bir kardeşi olacağı anlamını çıkarır 
ve paniğe kapılır. Herkes yeni gelen bebeği 
daha çok sevecek ve artık ailesinin onunla 
ilgilenmeye zamanı kalmayacaktır. Pıtırcık, 
ailesinin kendisinden vazgeçmemesi için çeşitli taktikler uygulamaya başlar ama bu taktikler pek istediği gibi işlemez ve sonuçta âilesini kızdırır. Pıtırcık ve arkadasları B planına geçerler: Pıtırcık önce geldiğine göre o 
kalacaktır sma bebekten kurtulmaları gerekmektedir. 
BM NOTLAR: Rene Goscinny ülkemizde daha çok Asterix ile bilinir. 
Bir de, Morris ile yaptığı işbirliğinin sonucu Red Kit var tabii... Le Petit 
Nicolas ise Fransız yazarın bir başka ünlü eseri... İlk kez 1959'da basılan, 
Goscinny'nin yazdığı ve Jean-Jacgucs Sempe'nin çizdiği Le Petit Nicolas, 
sekiz kitaplık bir seriye dönüştü. Türkçe'ye Pıtırcık adıyla çevrilen ve çevirisini Vivet Kanetti'nin yaptığı çocuk kitabı, yayımlanışının 50. yıldönümün- 
de Fransız yönetmen Laurent Tirard tarafından sinemaya uyarlandı. Pıtırcık'ı da ilk defa bir sinema filminde rol alan Maxime Godart canlandırdı. 
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GARFELD SÜPER KAHRAMAN 
GARFELD'S PET FORCE 


Yönetmen: Mark A.Z. Dippe. Seslendirenler: Frank Welker, Audrey 
Wasilewski, Greg Eagles, Gregg Berger, Jason Marsden, Wally Wingert. 
Jim Davis. a Rob Neal, Tom Sanders. M g Korint 
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aralel evrende yaşayan Garfield, 

Odie, Nermal ve Arlene'in kahramanlıkları destanlara konu olmaktadır. 
Ancak şeytani çizgi kahraman Vetrix ile 
boy ölçüşebilmeleri çok zordur. Vetrix, 
çizgi roman dünyasındaki herkesi kendisine köle etme planları kurmakta ve emrindeki zombiler ordusuyla neredeyse 
amacına ulaşmak üzeredir. Kötü kalpli 


Vetrix'i yenmek için bütün çizgi karakterlerin süperkahramanlara dönüşmesi 
gerekmektedir. 

BMNOTLAR: Garfield. gerçek oyuncuların da rol aldığı iki sinema 
filmiyle beyazperdede hayranlarıyla buluşmuştu. Daha sonra ise neredeyse her sene ünlü kendinin maceralarını uzun metraj animasyonlar- 
da izlemeye başladık. “Garfield Gets Real/Garfield Geri Dönüyor” ve 
“Garfield's Fun Fest/Garfield Komedi Festivali”nin ardından şimdi de 
“Garfield's Pet Force” vizyonda. Bu üç animasyonun da ortak özelliği, 
doğrudan DVD için hazırlanmaları ve hepsinin yönetmeninin de Mark 
AZ. Dippe olması. “Garfield's Pet Force” ülkemizde 3 boyutlu gösterilecek. 


K 
Malik sürprizi? Şe 


DONUŞUM NETE RETOURNE Pas 


Yönetmen: Marina de Van. Oyuncular: Sopi 
Granotier, Augusto Zucehi, Giovanni Franzor 


larceau, Monica Bellucci, Andrea Di Stefano, Thierry Neuvic, Brigitte Catilon, Syivie 
ria Meneganti, Francesca Mel 


Senaryo: Marina de Van, Jacgues Akchoti. 


Görüntü Yönetmeni: Dominigue Colin. Kurgu: Mike Fromentin. Yapım Tasarımcısı: Veronigue Sacrez. Yapımcı: Patrick Sobelman. 
Süre: 11 dk. Yapım: Fransa, İtalya, Lüksemburg, Belçika (2009). Dağıtımcı: Tiglon Film. 


vli ve iki çocuk sahibi bir yazar olan Jeanne (Sop- 
EF hie Marceau) evinde bazı şeylerin değiştiğini fark 

eder. Bedeninde de farklılıklar vardır ama etrafında hiç kimse bunları görmez. Ailesi, yeni kitabını bitirmeye 
çalışırken duyduğu gerilimin bu korkulara neden olduğunu 
söyler ve Jeanne'ın hassasiyetini dikkate almaz. Oysa daha 
derinlerde, daha da huzursuz edici bir şeyler olmaktadır. 
Annesinin evinde gördüğü bir fotoğrafın izinde İtalya'ya giden Jeanne, burada bir kadının (Monica Bellucci) peşine 
düşer ve zamanla ona dönüşmeye başlar. Jeanne İtalya'da 
gerçek kimliğinin tuhaf sırrını keşfedecektir. 
BM NOTLAR: Marina de Van, François Ozon'un ilk 
uzun metrajı “Sitcom”da rol aldı. Ardından da Ozon ile birlikte “Sous le sable/Kumun Altında” ve “B femmes/8 Kadın”ın senaryosunu yazdı. İlk yönetmenlik denemesi olan 
“Dans ma peau/Derimin Altında” ile de hatırı sayılır bir başarı yakaladı. Marina de Van, ilk filmindeki gibi yine kadın 
dünyasına odaklanıyor ve bir 'dönüşüm' öyküsü anlatıyor 
“Ne Te Retourne Pas”da. Psikolojik gerilim türündeki film, 
ilk gösterimini bu sene yarışma dışı gösterildiği Cannes Film 
Festivali'nde yaptı. Marina de Van bu filmde aynı kuşaktan 
iki orta yaşlı güzeli ilk defa beyazperdede biraraya getirdi. 
Filmde Sophie Marceau ve Monica Bellucci aynı karakterin 
farklı yüzleri olarak karşımıza çıkıyor. “İnsanın kendi gerçek 


SOUL KITCHEN YAHSİ BATI 


Yönetmen: Yönetmen: 
Fatih Akın. Ömer Faruk Sorak. 
Oyuncular: Oyuncular: 
Adam Bousdoukos, Cem Yılmaz, 
Moritz Bleibtreu, Ozan Güven, 


Birol Ünel, Anna Bederke, Demet Evgar, Özkan Uğur, 


i 
4 Aralik 2009 


yüzünü görmekten, maskesiz olmaktan duyduğu korkuyu 
anlatmak istedim. Bu korku hepimizde var. Çevremizdeki 
tüm tanıdık şeyler, hatta kendimiz bile bir gün bize yabancı 
görünebilir. Jeanne'ın yaşadığı da böyle bir şey... Sanki tek 
bir insan üzerinde iki n üstün gelme mücadelesi gibi...” 
seklinde özetliyor filmini yönetmen. 


LOS ABRAZOS 
ROTOS 

Yönetmen: 

Pedro Almodovar. 
Oyuncular: 

Penelope Cruz, Lluis 
Homar, 

Blanca Portillo, 

Jose Luis Gomez, 
Rubön Ochandiano, 
Tamar Novas, 

Angela Molina, 

Ghus Lampreave, 

Kiti Manver, 

Lola Duenas. 
Senaryo: 

Pedro Almodovar. 
Görüntü Yönetmeni: 
Rodrigo Prieto. 
Kurgu: Jose Salcedo. 
Müzik: Alberto Iglesias. 
Yapım Tasarımcısı: 
Antxon Gomez. 
Yapımcı: 

Esther Garcia. 

Süre: 127 dk. 
Yapım: İspanya (2009). 
Dağıtımcı: 

Ghantier Films. 


Gösterim Tarihi: 

8 Ocak 2010 

Filmle ilgili yazı 70. 
sayfada 


PARANORMAL ACTIVIIY İİ SHERLOCK HOLMES EJDER KAPANI 


Pheline Roggan, Lukas 
Gregorowicz, 

Dorka Gıyllus, Wotan Wilke 
Möhring, Demir Gökgöl, 
Monica Bleibtreu. 
Senaryo: Fatih Akın, Adam 
Bousdoukos. 

Görüntü Yönetmeni: 
Rainer Klausmann. 

Kurgu: Andrew Bird. 

Yapım Tasarımcısı: Tamo 
Kunz. Yapımcı: Fatih Akın, 
Klaus Maeck. 

Süre: 99 dk. 

Yapım: Almanya (2009). 
Dağıtımcı: Tiglon Film. 


Gösterim.Tarihi: 

1 Ocak 2010 

Filmle ilgili yazı 66. 
sayfada 


Zafer Algöz, Dilek Çelebi, 
Ferdi Sancar, 
İştar Gökseven, 


Demet Tuncer, Kaan Öztop. 


Senaryo: Cem Yılmaz. 
Görüntü Yönetmeni: 
Mirsad Herovic. 
Kurgu: Çağrı Türkkan. 
Müzik: Ömer Özgür. 
Sanat Yönetmeni: 
Hakan Yarkın. 
Yapımcı: Murat Akdilek, 
Gem Yılmaz. 

Yapım: Böcek Yapım - 
Türkiye (2009). 
Dağıtımcı: UIP. 


Gösterim Tarihi: 

1 Ocak 2010 
Filinle ilgili yazı 50. 
sayfada 


Yönetmen: Yönetmen: Guy Ritchie. 
Oren Peli. Oyuncular: Robert Downey 
Oyuncular: Jr., Rachel McAdams, 
Katie Featherston, Jude Law, Mark Strong, 
Micah Sloat, Keliy Reilly, Eddie Marsan, 
Mark Fredrichs, James Fox, Hans Matheson, 
Ashley Palmer, William Hope, Bronagh 
Amber Armstrong, Gallagher. Senaryo: 

Randy McDowell, Michael Robert Johnson, 
Tim Piper, Anthony Peckham, Simon 
Cıystal Cartwright. Kinberg. Görüntü 
Senaryo: Yönetmeni: Philippe 

Oren Peli. Rousselot. Kurgu: James 


Görüntü Yönetmeni: 


Denis Rouden 
Kurgu: Oren Peli. 
Yapımcı: Oren Peli, 
Jason Blum. 

Süre: 86 dk. 
Yapım: ABD (2007). 
Dağıtımcı: 
Medyavizyon. 


Gösterim Tarihi: 
15 Ocak 2010 
Filmle ilgili yazı 68. 
sayfada 


Herbert. Müzik: Hans 
Zimmer. Yapım 
Tasarımcısı: Sarah 
Greenwood. Yapımcı: 
Susan Downey, Joel Silver, 
Dan Lin, Lionel Wigram. 
Süre: 128 dk. Yapım: 
İngiltere, ABD, Avustralya 
(2009). Dağıtımcı: WB. 


Gösterim Tarihi: 
15 Ocak 2010 
Filmle ilgili yazı 38. 
sayfada 


Yönetmen: 

Uğur Yücel. 
Oyuncular: 

Uğur Yücel, 

Kenan İmirzalıoğlu, 
Nejat İşler, 

Ceyda Düvenci, 
Berrak Tüzünataç, 
Sırı Süreyya Önder. 
Senaryo: 

Kubilay Tat. 
Görüntü Yönetmeni: 
Tolga Kutlar. 
Kurgu: 

Ulaş Cihan Şimşek. 
Sanat Yönetmeni: 
Gülay Doğan 
Yapımcı: 

Erol Avcı. 

Yapım: TMC - 
Türkiye (2009). 
Dağıtımcı: UIP. 


Gösterim Tarihi: 
22 Ocak 2010 
Filmle ilgili yazı 80. 
sayfada 
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Dağıtım Hafta 


1. Noşeli Hayat Cinefilm 116.258 “The Princessandihe Frog | Buenaisia 34 3 2420sel6 

2. Gecenin Kanatları Pinema (M4 106.316 10686 2 TheBlind$ide Wamer Bros. 3388 4 TSOSBOBB MOB6Z07 
3.Testere6 Warner Bros. o 202 | 69307 69367 — Bilmictus WamerBros. 2125 1 8647. 86MM 
4.2012 © MamerBres. ME 5 İ 11368.091 4. Nacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay Summit 3635 4 7860384 267320977 
5. Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay Tiglon 149 4 1.057.540 5. Yeni Yıl Şarkısı Buena Vista 2402 6 6833190 124426097 
6. Adını Sen Koy Görem 128 DI 1809307 6Biolhers Lions Gate 2.088 2 GOMM26 o 17A62I7 
7. Türkler Çıldırmış Olmalı UP 17 8 261286 o T.OMDoes Biten Vstaç 3090 3. 44072 30906273 
8. Abimm Medyavizyon— 140 2 00648 8.202 Sony 1838 5 4851505 155288405 
9. Kurtlar Vadisi; Gladio Özen Fim 252 4 o 20857 Oo 826968 O Ö.Amored Sony 1919 2 3504874 11750895 
10. No Ofsayt ğ üp OMER 866 8166 10.Nnjafssessin amer Bros. 2100 3. 210740 34304761 


Rakamlar Amerikan Doları, 


İNGİLTERE 11-18 Aralık 2009 


1 YIL ÖNCE 


Tan 28 
r Top 36 
2009'lı da geride bıraktık. Geçtiğimiz sene muhtemelen yabancı filmlerin başarısı ile anılacak. Çünkü 
2009 başlarken hiç kimse 3 yabancı filmin birden (belki “Avatar'la 4 olacak) seyirci sayısının 1 
milyonu geçeceğini tahmin edemezdi. 2009'a kadar sadece 15 yabancı film 1 milyon sınırını geçmeyi 
başarmıştı. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de en çok iş yapmış 36 filmi bulabilirsiniz 


EA 7 

1 Recep İvedik 2 vi Fim 1102.2009 Dağıtım Hafta o Hasılat 

2. Recep İvedik zen Film 22.02.2008 Ri 430 z 

3. Kurlar Vadisi. rak KenDa (03022006 O 26 O 4256567 ke ENE EN 
4.GORA, © Warner Bros, 12112004 8 | 400171 2. Where The Wild Things Are Warner Bros, 491 1 883.990 883.990 
5. Babam ve Oğlum Özen Film 1012005 Oo 79 387885 3. Planet5i Enlertainment (421 2 764742 25318 
GARO. UP . 05422008 OOS7 3707086 vin 

7 Vizonide — — re 02022001 O 50 3308120 4. Paranormal Activity Icon 399 3 798704 o 8703396 
&.VizonteleTuba Wamer Bros. © 28. 34 284802 5. Maakaranlık Efsanesi: Yeni AyEİ Films 468 A 750227 25004680 
8.Tank >, Özen Film 20.02.1898 2 M2 6. Nativity EL Fms 405 3 667.663 2676614 
10.IssizAda - Cinefim 07.112008 780. — 

Organize İşler KenDa 2122005 O 36 © 261824 7. Lav Abiding Citizen Paramount 481 3. GM68 ASİT 
12. Hababam Sınıfı Askerde Özen Film 14012005 (34 O 2567824 8.2012 Sony 381 5 471855 18.674864 
18. Eşkiya © MamerBres. O 294996 OS? O 2571188 

14. Güneşi Gördüm Pinema 12.032009 | 30 | 2ADLA54 Pi iii 2 EAMĞi  ÜRMEŞ 
5. Kahpe Bizans Özen Fim 21012000 O 38 O 2472162 10. A Serious Man Universal 100 1 (80778 1335999 
16. Nefes: Vatan Sağolsun Medyavizyon © 16102009 9 | 2408729 Rakamarİngiz Setini. 
17. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevg. ÖzenFim (05122008 | (9 2315902 

18. Hababam Sınıfı Üç Buçuk Özen Fim 06012006 | 24 | 2068465 

19. Beyaz Nelek Medyavizyon 1642007 O 49 2030085 4 : 

20. Kabadayı UP 14122007 | 89 | 200258 : v 

21. Asmalı Konak Hayat Wamer Bros 1740.2003 25 | 1791996 Gem Yılmaz Rachel Weisz 
22. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği  Wamer Bros. 21122001 O 54 1760705 Yahşi Batı 8 Cenetimden 

23. Hokkabaz KenDa 20102006 o 23 (1022 1. p Bakana 

24. Truva Wamer Bros. | (4052004 | 28 Hur 458 4 

25. 0 Şimdi Asker paz Wamar Bros. 28 Yi 

26. Hababam Sınıfı Morhaba Özen Fim 37 

27, Matrix Relcaded.. | WamerBies. A 147036 

28. Vüzüklerin Et Kule Wamar Bros. — 20122002 | 42 1459205 

20. Nlunci His UP 04.02.2000 Oo 39 ( 14PR6S9 

30. Osmanlı Cumhur ER 21.1.2008 AA 1423303 

31, Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı, Tiglon 01.07.2009 23 1.406.998 > 

32.012 Wamer Eros. | (342009 | 5 1368091 Benim Aşk Pastam 

33, Matrix Wamer Eros. O 03091909 O 59 k k 

34. Komser Şekspir ÖzenFim (——( 16022000 | 57 li 

35. Güle Güle z Wamer Bros. 402.200 43 1276867 Gün/siği 

36. Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü WamerBros. O 05.03.2004 O 38 1252640 


“Arka Bahçe 


Kaynak: www.boxojficetirkiye,com 
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Sarı renkte olan bantlar en yüksek yıldız ortalamasına sahip olan filmleri gösterir. 


221 


SİNEMA 5 


© SEYİR DEFTERİ 


uygarsirin2 yahoo &om 


1 * «iesrry Potter” serisi nasıl bütün o sihirbazlık N | 
| hikeyelerinin cultunda. bir erkek gocuğunun büyümesinin 
© hikayesiyse, “Ala ik” serisi de bütün o vampir l 
hikayelerinin altında. gene bir Kızın büyümesinin hikayesi; 
cazibesi de buradan. İlk bölüm bir genç kız rüyasıydı, 
ikincisi ise bir genç kız kabusu, “Sevgilim durup> dururken 
beni terk etti, bana aşık olan öbür yocuğu ise arkadaş | 
| olarak görüyorum. Najpmalıyım?” (Önerim: Ve.mpirin İ 
tesellisini kurt adamda. croma.) 


* YUmaz Erdoğan filmlerinin yumuşak Ko.rnı 
senaryolarıdır genelde. bevşek omurga, her birine 
en üz bir özellik atfedilmiş bol sayıda. karakter, 
afili ama. bey yazperdeye pek yakışmayan 
replikler... “p bunlardan arınmış. 
Rotası net, derdi belli, karakterleri makul sayıda 
(ka.hreumeunı da. bir adet). Yalnız “Neşeli Hayat'ın 
Erdoğan gibi bir kalemden beklenmeyecek bir açığı 
var, o da hikayesi. Noel Baba faslınn yeni ve 
garpızı olduğu muhakkak, fo.kat tam aksi 
sıfatlarla. anabileceğimiz “Yeğeni. evlendirme" 
meselesi devreye girince Noel Baba'yı kenara. itip> 
filme demga.sını vuruyor Cesir alıyor” do. denebilir). 
Senaryoda. sadeleşme çabası hikaye cephesinde 
basitliğe mi varmış acaba? 


Ü 


İ 
* Teknelejisini, efektlerini bir yana bırakın, 


1 “Avatar'ın asıl şaşırtın. tarafı Amerika'ya bakışı. | 
Amerika.-Gözünü para hırsı bürümüş, insan İl 
hayatına. zerre değer vermeyen, manipülatif İl 
yöneticiler ve cahil, şevenist, kolayca. beyni 

yıkosnan bir halk. Naviler Glezilderili, Viememl. veya. | 

Iraklılar diye okuyunuz>Hayatın ve evrenin sırruna. | 
vakıf, doğayla. ve kendileriyle barışık bir yaşam | 

süren, barışçı, kişisel bütünlüğe ulaşmış insanlar. 

Cameron'dan “soft-gevreci" bir film bekliyordum 

da. böyle “hardaore” bir denklem beklemiyordum. 


* el Akay'ın öyle bir iddiası olmasada  ' 
pek gek kişiye göre “? Kocalı Hürmüz" 
feminist bir film. Yetkin bir feminizm 
bilgisine sahip olduğumu söyleyemem ame. 
yedi. ayrı adem idere ederken hepsine 
ayrı yalan söyleyen, cinselliğin. kullanarak 
bazılarından paro koparan, öte yandan 
onlarla pek (ya de hiç) yatmayarak 
tiffetini koruyan” bir kadın kahramanı 
olan filmin feminist olmadığını 
söyleyebilirim. 
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* Yağmur ve Durul Taylan her 
yeni, filmleriyle iki önemli iş 
yapıyorlar. /. Popüler 
sinemanın pespayelik demek 
olmadığını gösteriyorlar. 2. 
“Türkiye'de olmaz." denen 
türlerin bal gibi de 
olabileceğini. kanıtlyorlar... 
Doğu Yücel'in yazdığı “Küşük 
Kıyamet" alaturka ya. da taklit 
olmadan yerli olmayı başasran, 
sıkı bir gerilim örneğiydi. Engin 
Günaydın'ın sena.ryosundon 
çektikleri Vavien” ise “Buyrun 


size yerli Kara film” diyor. Taylanlar “Klasik Hollywood yönetmenliği” diyebileceğimiz bir stili dört 
başı mamur bir şekilde, belki kariyerlerindeki en ileri noktada sergiliyor, eyunculuklardan sanat 
yönetmenliğine her şey (müziği Atilla. Özdemiroğlu'na. yaptırmak harika. fikir) tukur tıkır işliyor... 
derken, son 30 dakikada. öykü oniden savruluyor. İlk yerde. mekanları, atmosferi ve temasıyla. 
enfes bir "sahne" kurulmuşken, önce yan öyküler ve yan Karakterler unutuluyor, ardından filmin 
usul usul inşa. ettiği dünyayla. uyuşmayan bir son perde geliyor. Ciddi bir hasar değilse de 


kusursuz gidişat sekteye uğruyor. 


” Miaheel Moore filmlerinin 
etkileyici yanı, sınırlı bir 
olaydan yola gık» devasa bir 
meseleye vo.rmaları. Bir 
okuldaki silahlı saldırıdan 
Amerika'daki Korku kültürüne 
Bowling For Columbine), sağlık 
sektöründeki aksaklıklardan 
Amerika'daki dayanışma. 
eksikliğine ©Siako)... 
“ise 

kapitalizm gibi devasa bir 
meseleden çıkıp» tekil hayat 
hikayelerine gidiyor, arada. 
Amerikan tarihini de şöyle bir 
tarayweriyor. Bu tersine 
yoleuluk derinleşme yerine 
yüzeyselleşme demek. Alayın ve 


komedinin dozunun Ko.gması da. cabası. Fakat Moore bu, durur mu? İkinci yarıda. şık bir 
galımla. filmi bir isyana. teşvik memine geviriyor. (Böylece filmin mizahı da anlam kazanıyor, 
zira mizah olmasaydı. bu metin kuru bir politik broşürden ibaret olurdu.) Dahası, işyana 
odo.m toplamak aamo.cyla. hristiyanlar, demokrasi ve sosyalizmin safına. çağırıyor... Pasolini 


görse “Aferin hergeleye" der miydi? 


* Kısa zamande. iki büyük kayy>. Ahmet Uluçay sinemayı hayatına, hayatını sinemaya. 
dönüştüren, algakgönüllü bir büyücüydü. Yazık ki sihrine yeterince maruz Kalamadık... 
Zeki Ökten ise kuşağının gerçek ustasıydı. Söylenen hiçbir şeyin hakkını tam olarak teslim 


edeceğini sanmıyorum. 
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© ELEŞTİRİ 


Avatar 


eredeyse otuz yıldır makineyle insanın evliliği 
üzerine korkutucu senaryolar kurgulayan James Cameron, şimdi şapkasının altından heybetli bir köprü çıkarıp yeni bir diyara geçiyor. Siberpunk 
türünün yaslandığı tüm dijital simgelerin biyokimyasal 
karşılıklar edindikleri bir diyar bu: İnsanları baş arkasın- 
dan, ense kökünden siberuzaya bağlayan girişlerin yerini 


tabiatın tüm diğer varlıklarına bağlayan saç-ucu çıkışlar 
alıyor (bunlardan ilki istilacı bir imgeyken ikincisinin 
paylaşımcı bir imge olması bile söz konusu geçişin altında yatan tematik mesele için bir ipucu)... Ölüm sonrası 
“dijitale intikal etme'nin yerini tüm ekosistemi sarmalayan bir yaşamsal/tanrısal enerjiye karışmak alıyor... Ve 
tüm siberpunk türünün temel meselesi olan "ruh-beden" 
ikiliği bu yeni "çevresel bütünlük" vizyonu içinde kendi 
nevrozundan sıyrılıyor, yaygın tabirle öpüştürülüp barışurılıyor. Dijital anlamlarına alıştığımız "avatarlar, çok 
uzun süre sonra tekrar biyolojik bir anlam kazanıyor. 
Bu açıdan "Avatar" aslında "The Matrix'den geriye, 
"Star Wars"a doğru uzanan bir nevi kitle sineması köpüsü. Kendi dönemi için dudak uçuklatıcı teknolojiyle donatılmış sinemasal destanların lisanında, mükemmeliyetçi bir analist edasıyla 
bir saptama, bir de düzeltme sunuyor. Neo'nun "teknolojik evrim"ci 
dijital öte-dünyasıyla Luke Skywalker'ın "ruhsal evrim'ci mistik ötedünyasını, yani Matrix'le Güç'ü birbirine bağlıyor (Az önceki karşılaştırmaya dönersek, fetih psikolojisiyle tevekkül duygusunu karşı 
karşıya getiriyor). Nihayetinde son durağı çevre olduğu için belki 
"köklere dönüyor" denebilir ama aslında çevreyle bağlantıyı bile biyokimyasal kriterler üzerinden açıklamadan edemeyen, artık el 
mecbur iki kutbun da birikimini sırtında taşıyan, bu açıdan da ilk bakışta "naif" görünse de aslında neden söz ettiğini hem bilimsel, hem 
sinemasal, hem de tematik anlamda bilen bir "hibrid" bu film. Nitekim sadece dilinde değil, gözlerinde de kuzey ışıklarıyla kent ışıkları içiçe geçiyor. 
Görsel açıdan bunun anlamı, Cameron'ın sinemasında görmeye 
alışık olduğumuz gürbüz savaş makinelerinin "Zümrüt Ormanı" misali bakir bir doğayı işgali. Bir tarafta "Aliens'dan tanıdık gelecek insan kontrolünde dev makineler var; bir taraftaysa üç metre boyunda 
son derece dayanıklı ve atletik bedenlerine karşın gezegenlerinin degerli hammaddelerine göz dikmiş bu açgözlü düşman karşısında pek 
de şansları olmayan "asil ruhlu yerliler", Cameron bu görsel denk- 


lemden kendi ana temasını besleyecek bol bol unutulmaz imge ve üç 
saate yakın filmini sürükleyecek bol bol nefes 
kesici çatışma çıkarıyor. Gelgelelim bu filmin 
temel meselesi tam olarak karakterlerinin başına ne geldiği değil de, bizi perdedeki dünyayla 
nasıl ilişkilendirdiği. 

"Avatar'ın mekan tuttuğu yer, dünya üzerinde değil. Bize en yakın ama günümüz teknolojisiyle yine de son derece uzak yıldız sistemi 
Alpha Centauri'de, dev bir gezegenin doğal uydusu Pandora, Bu dünyada mavi tenli ve kedi 
benzeri özelliklere sahip Na'vi denen üç metre- 
Tik insansı yerliler dışında, birbirinden tuhaf envai çeşit hayvan ve takıntılı bir itinayla yaratılmış bir "yabancı dünyalar" galerisinden fırlamış 


AVATAR 


Cameron. 
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Yönetmen: James Cameron. 

Oyuncular: Sam Worthington, 

Zoe Saldana, Sigourney Weaver, 
© Michelle Rodriguez, Giovanni 
Ribisi, CCH Pounder, Stephen 
Lang, Joel Moore, Dileep Rao, 
Laz Alonso. Senaryo: James 


Yapım: ABD (2009). | İk 


Gösterim Tarihi: 18 Aralık 2009 


KUTLUKHAN KUTLU kutlukh 


gibi duran göz alıcı bitkiler var. Cameron Pandora'nın hiçbir parçasını sıkıcı ya da sıradan yapmamanın getireceği riskten, yani yadırgatıcılık riskinden pek de çekinmiyormuş gibi görünüyor; doğrusu filmi 
aslında tam da bu yönüyle iddialı bir film. Çünkü nihayetinde "Avatar'a şöyle bir baktığınızda filmin kendine edindiği zorlu görevin bizi alıştığımızdan tamamen farklı bir dünyaya götürüp orası hakkında 
endişe duymamızı sağlamak üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. 
Öyle ya, hiç bilmediğimiz bir kurmaca dünyanın ekosistemi için kaygılanıyor, yerlilerinin mağduriyetini anlıyorsak bunun kendi dünyamızdaki bariz karşılıklarını - yani çevreye karsı umarsızlığı ve kolonizmin modern yüzünü - düşünmememiz mümkün mü? 

Bütün bu yapıda "öykü"nün kendisiyse aslında sadece bizi bu yabancı dünyayla tanıştıracak, yeni bir dünyaya adım atarken aşina bir 
simayı görmenin yüzeysel güvenini verecek eski bir dost görevi görüyor. Bir taşıyıcı, bir araç haline geliyor. "Star Wars" ve "The Matrix" 
gibi geleneksel destan yapısının Cameron'ın amacına uygunluğu biraz da burada yatıyor zaten - yuvadan ayrılıp dışarıdaki dünyayla tanışma üzerine kurulu bir izlek için ideal zemini sunmasında. 

"Avatar" belki bazı sinemaseverlerce tüm teknolojik görkemine 
rağmen aslında öyküleme ya da sinemasal anlatım açısından yenilikçi bir arayışı bulunmadığından nihayetinde pek de önemsenmemesi 
gereken bir film olarak görülecek. Fakat James Cameron'ın 3 boyutlu sinemanın derinlik, odak ve aydınlatma 
gibi temel meseleleri üzerine kafa yorarak 
lisanını oluşturduğu bu yolculuk, nihayetinde kullandığı teknolojiyi tam anlamıyla 
"vazgeçilmez" hale getiriyor. Üç boyutlu 


Deli 


görselliğin torpilli bir lisanmış hissini verdigi bu yapımda, en temel dramatik araçlar- 
dan olan "özdeşleşme" de karakterlerle aramızda vuku bulan bir alışveriş olmaktan çıkıp düpedüz koca bir dünya ile aramızda 
vuku bulan bir alışveriş haline geliyor. Yani belki de ilk kez bir sinemacının meramı, 
üç boyutlu sinemada ideal ifade alanını buluyor ki bence bu önemli bir işaret. | 


ichelle Pfeifferı daha önce bu 
M rolde görmüştük! Görüntü itibarıyla güclü, gururlu, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kurallarına 
göre yasayan bir kadın... Ama aslında alabildiğine kırılgan, şefkate ve sevgiye muhtaç. 
Ne var ki sert kabuğundan bunu anlamak 
pek mümkün değil. Bu kabuğu oluşturan, 
dini inanclar ve püriten bir ahlak anlayışı 
(Tehlikeli İlişkiler/Dangerous Liaisons), 
toplum kuralları (Masumiyet Yaşı/The Age 
of Innocence) ya da gurur ve hayatta kalma 
savaşı (Aşkım/Cheri) olabilir... Sonuçta 
olaylar aynı yönde gelişir: Bir adam bu kabuğu çatlatmayı, içindeki kadını görmeyi 
başarır ve hikâye hüsranla sonuçlanır. 

Birbirini andıran tüm bu rollerin Pfeiffer'ın üzerine cuk oturduğunu söylemek hiç 
abartılı olmaz. Ama galiba bu uyumu “Aşkım”daki gibi hissettiren, akirisle ilişkisini 
filmin sınırlarının ötesine taşıyan bir rol olmamıştı daha önce, Colette'in aynı adlı romanının uyarlamasında Pfeiffer, meslek hayatı hız kaybetmeye başlayan bir sosyete hayat kadınını, Lea'yı canlandırıyor. Yer Paris, 
1900'lerin başındayız. Belle Epogue tüm 
haşmetiyle belli bir zümrenin hayatına hâkim. Gözde restoranlar, oteller ve Art Nouveau evlerde, tüm dünya bu görsel, tensel 
iştahtan ve onun doyurulmasından ibaretmişçesine bir zevküsefa yaşanıyor. Lea ile bir meslektaşının 19 yaşındaki oğlu Cheri (Türkçe 
çevirileriyle, Cicim ya da Caniko) arasında bir kafa dağıtma ve 
Cheri'yi “yanlış yollara sapmaktan kurtarma? operasyonu olarak başlayan yüzeysel ilişki, zamanla gerçek bir aşka dönüşüyor. Herkesten 
çok kendilerini şaşırtan bir şekilde beraberlikleri altı yıl sürüyor. Ancak Lea 35, Cheri 25 yasında. Ortada artık göz ardı edilemeyecek bir 
yaş farkı sorunu var. Üstelik annesi Châri adına mutlu bir evlilik ve 
yuva hayalleri kurmakta... 

Stephen Frears, Belle Epogue'un ihtişamını, en ufak ayrıntısına 
kadar dü ülmüş iç mekânlar üzerinden yansıtırken Lea'yı da bu 
tablonun ortasına yerleştiriyor, Tülleri, şapkaları, gecelikleri, takılarıyla bu göz alıcı dönemin bir temsilcisi gibi, 
her karede kusursuz görünüyor Lca. Ne zaman 
ki bu ilerici, yaratıcı devir sona yaklaşıyor ve 1. 
Dünya Savaşı ufukta görünüyor, ne zaman ki 


CHERİ 
Cheri ile Lea'nın aşklarının imkânsızlığı ortaya 
çıkıyor, işte o zaman Frcars da Lea'yı hazırlıksız yakalamaya, kusurluluğunu öne cıkarmaya 
başlıyor. Filmin başında bir bel planda balkonundan dışarıyı seyrederken gördüğümüz Lea, 
film biterken yüzündeki çizgileri gizlemeyen 
bir yakın planla ruhunun derinliklerindekileri 
ele veriyor. Zamanın, güzelliğin, aşkın geciciliğini ve elle tutulamazlığını hüzünlü bakışında 
görmek mümkün. Yaratımı yıkım izliyor, herkesin ve her şeyin devri gelip geçiyor. Özellikle 


adlı romanından). 


Almanya 12009). 


Yönetmen: Stephen Frears. 
Oyuncular: Michelle Pfeiffer, Rupert 
Friend, Frances Tomeliy, Tom 
Burke, Hubert Tellegen, Joe 
Sheridan, Kathy Bates, Toby 
Kebbell, Felicity Jones, Iben Hiejle. 
Senaryo: Christopher Hampton 
(Sidonie-Gabrielle Colette'in aynı 


Yapım: il Fransa, 


© Gösterim Tarihi: 1 Ocak 2010 İ 


BURCU AYKAR ŞİRİN aykarburcu&hotmail.com. 


aşk ve güzellik, güvenilmemesi, bir şeylerin inşasında temel olarak 


kullanılmaması gereke: k olmaya mahküm hayaller, 
Oyunculuğunu gü; zerine kurmamış olsa da, Hollywood'un belli bir yaşın üzerindeki kadın oyunculara bakışı sebebiyle 
Michelle Pfeiffer, Lea'nın kaderini bir ölçüde paylaşıyor. Modası- 
nın geçmediğini, devrinin kapanmadığını göstermek, oyuncu olarak kendini yeniden yaratmak durumunda. “Cheri” bu açıdan bakıldığında iyi kullanılmış bir fırsat. 2000'leri kaplayan anne rolleri- 
nin aksine Lca karakteri Pfeiffer'a en iyi yaptığı şeylerden birini 
mükemmelleştirme fırsatını veriyor: İçinde yaşadığı fırtınayı filmin 
diğer karakterlerinden saklayıp, izleyiciye hissettirmek, Dimdik 
dururken aslında yıkılmak üzere olduğunu sezdirmek, oynamadan 

oynamak... 

“Aşkım” aslında olanın değil olmayanın, 


9000 yaşanamayan bir aşk hikâyesinin filmi. Görü- 
da kalanın, bastırılanın, söylenemeyenin, yapılamayanın hikâyesi. Stephen Frears bu görke- 
mi ve güzelliği resmetmeye başlarken, bu dün- 

5 yaya mesafeli tavrını belli ediyor. Romandan 

| devralınan alaycı tona sahip bir dış ses (kendi 

sesi) ile filmi başlatıyor ve bitiriyor. Mekânların, kostümlerin, insanların tüm ihtişamma 

İ 

| 


| 
| nen ve gösterilenin değil, ışıltılı yüzeyin altın- 
İ 
i 
| 


rağmen filmin güzellikteki tükenişe, ışıltıdaki 

karanlığa, yükselişteki düşüşe işaret eden bir 
© hâli var. “Aşkım”ı bu denli dokunaklı yapan 
da bu bakış zaten. M 


Süre: 
92 dk. 


© ELEŞTİRİ 
Kim Kiminle Nerede? 


ir süredir deplasmanda (önce Londra, daha sonra Barselona) çalışmakta olan Wo- 


ody Allen, yeni filmi “Whatever 
Works/Kim Kiminle Nerede?” ile 
özüne (New York) dönüyor. Üstelik 
öyle böyle bir dönüş değil, söylenene 
göre kariyerinin ilk dönemlerinde 
yazdığı bir senaryoyu filme almış Allen. 

“Kim Kiminle Nerede?”nin önceki Allen filmlerinden ayrılan önemli 
bir yönü, yönetmen/oyuncunun bizzat 
canlandırmasına alışık olduğumuz 
entelektüel, takıntılı ve mizantrop karakteri bu sefer başkasına teslim etmesi. Larry David'in beyazperdeye 
taşıdığı Boris Yellnikoff, her ne kadar 
Allen'ın erken döneminde yaratılmış 
olsa bile, âdeta ustanın hayat deneyimini yansıtıyor. Boris'e bahşedilmiş 
bir özellik daha var, başkarakterimiz 
bir filmin nesnesi olduğunun, izlendiinin farkında. Bu nedenle “resmin 
bütününü? gören tek kişinin de o olduğunu eklemek gerek. 

Baştan sona teatral bir mizanscnc sahip olan “Kim Kiminle 
Nerede?”, Boris'in biz seyircilerle muhabbete girdiği sahnelerle 
mizah duygusunu besleyen bir yabancılaşma etkisi yakalıyor. 
Aslında bu “dördüncü duvarı yıkma? tekniğine Allen'ın önceki 
filmlerinden alışığız, fakat hu sefer ısrarla izlediğimizin bir film 
olduğu Boris karakteri tarafından bizlere hatırlatılıyor. Başka 
bir deyişle, yönetmen bu sefer öykü evreninin sınırlarıyla oynarken, aynı zamanda bir kavram olarak “Woody Allen'a da dışarıdan bakarak, öncekilerden farklı şekilde 'kendisiyle uğraşan bir 
film çekiyor. 

Daha önce de değindiğimiz gibi, Allen filmlerindeki nevrotik 
ve geveze erkek karakterler, neredeyse istisnasız yönetmen tarafından bizzat canlandırıldıkları için, kendisini didiklediği, kendisiyle uğraştığı araçlar olarak görülür. Fakat bu karakterlerin ağzından çıkan zehir zemberek sözlerden, Allen'ın kendisinden cok 
etrafındakiler nasibini alır, özellikle de Amerikah Cumhuriyetçiler ve muhafazakâr kesim... Fakat bu sefer, belki de aynı rolü başka 
bir oyuncuya teslim etmenin verdiği rahatlık- 
la, Allen her zamankinden çok kendisiyle de 
dalga geçiyor. Boris'in kibirliliğine yer yer 
hak vermemek imkânsız olsa bile, ellerini yıkarken kendisine mutlu doğum günleri dileyerek şarkı söylemesi gibi spastikçe takıntılarına anlam vermek de olasılık dışı. 

Sanki New York'tan ve alışık olduğumuz 
Allen sinemasından uzakta geçen birkaç yıl ve 
film süresince usta kendisiyle de bir hesaplaşma yaşamış. Zira geçti nlerde 74 yaşına giren, yönetmenlikteyse 45. yılını devirmesine az kalan Allen, ilk defa kendi takıntıları- 


WHATEVER 
WORKS 
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ni bu derece derinliğinden arındırıyor ve bir mizah unsuruna dönüştürüyor. İşin ilginç tarafı, bu “kendini ciddiye almama' esnekligine karşın, Boris karakterinin örneğin “Annie Hall”un Alvy'si veya “Deconstructing Harry/Yaramaz Harry”nin Harry'si kadar sevilesi olmaması. Sorun Boris'in yeterince iyi çizilmiş bir karakter 
olmaması mı, yoksa Larry David'in performansı mı karar vermek 
zor. Belki ikisi birden, belki de alıştığımız üzere gözlerimizin Allen'ı araması... 

Bu kendiyle uğraşma hâli bir yana, “Kim Kiminle Nerede?”de 
Allen'ın öncelikli hedefleri de eleştiri oklarından nasiplerini alıyor. Filmin cahil, tutucu ve anlamsızca dindar karakterleri New 
York'ta kendilerini olayların akışına bıraktıklarında içlerindeki 
sanatçıyı (Allen'in New York sanat çevresine alaycı yaklaşımı da 
gözden kaçacak gibi değil) veya yıllarca bastırdıkları eşcinsel eğilimlerini keşfediyorlar. Başka bir deyişle Allen, bıkmadan sıkılma- 
dan uğraştığı kesimleri kışkırtacak, muzip numaralardan kaçınmıyor. Öte yandan fanatikçe atcist ve entelektüel Boris (Woddy Allen'ın kendisi?) de mutluluğu tesadüfen tanıştığı bir kadında, üstelik 
bir medyumda buluyor. Uzun lafın kısası, Al- 


len son noktada yine kendisiyle dalga geçmeden de duramıyor. Film ülkemizde gösterime 
girerken “Kim Kiminle Nerede?” ismini almış 


DALA 


olsa bile, orijinal isminin daha doğru çevirisi 
“Ne Çıkarsa Bahtına” olabilir. Seyirci olarak 
Allen'ın yeni marifetiyle kuracağınız ilişki de 
biraz burada saklı. Karşımızdakinin bir Woody Allen başyapıtı olmadığı kesin ama yö- 
© metmenin o bildik tarzını özlediyseniz, “Kim 

Kiminle Nerede?”yi izlemek için salonda ye- 
© rinizi aldığınızda şanslı gününüzdesiniz de- 
«5 mektedir. Falınızda bolca kahkaha çıktı... BM 
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ger korku sineması bugün belli bir saygınlığa sahipse, bunu 
| 2 geçmişindeki birçok ekonomik sahneye borçludur. Kopan kollara ya da bacaklara değil de, bir duş perdesine son umutla uzanan ele örneğin. Canhıraş çığlıklar eşliğindeki manyak katil kovalamacalarına değil de, ağır adımlarla kurbanına yaklaşan kötülük timsalleri- 
ne. Ya da gaipten fırlayan ucubelerden ziyade, kameraya dönüp seyirciye sinsice gülümseyen küçük bir çocuğa. Bu ikonik sahnelerin ortak 
özelliği, üzerimizde kolayca açıklayamayacağınız bir etki uyandırmalarıdır. Alfredson'un filminde böyle sahnelerden o kadar çok var ki, onun 
simdiden bir klasik ilan edilmesi boşuna değil, 

Yönetmen, yeni ve zoraki vampir dalgası arasında güme gitme riski 
taşıyan bu güzelim filminde, ülkesine has sinema anlayışının duru planlarını ve şiirselliğini de beraberinde getiriyor. Filmi zenginleştiren asıl 
sey ise, anlamlı bir gelenekler toplamını farklı okumalara açık bir meti- 
ne yedirmesi. Burada tabutunu tırmalayan lanetlilerin yerini, duvarı veya kapalı kaldığı kutuyu tırmalayarak mors alfabesiyle haberleşen çocuklar alıyor. Karpatlara giden bir tren misali, o son sahnede, kutudaki 
şey, Oskar'ın bastırılmış siddet dürtüsünün hayali bir uzantısı da olabilir. Nitekim Oskar'ın okul kabadayılarından gördüğü zulme karşı sadomazoşizme yakın bir tepki vermesi, Cronenberg'in “The Brood”una 
benzer bir okumayı da beraberinde getiriyor. Hadım edilme korkusu ve 
cinsiyetsizlik gibi türün en iyi örneklerinin mutlaka eşelediği Freudyen 
öğeler de, unutulmaz sahneler eşliğinde filmde yerlerini buluyor. Eli 
(muhteşem Leanndersson) sık sık “Ben kız değilim,” diyor, ama cinsellikten öte insan olmadığını mı vurgulamaya çalışıyor, kesin bir yargıya 
ulaşmak zor. 

Son tahlilde Eli, bomboş sayılabilecek apartman dairesinde öylesine yapayalnız bir yaratığa dönüsüyor ki, herhalde fantastik sinema James Whale'in Frankenstein'ından bu yana böylesine iç parçalayıcı bir 
ucube görmemiştir. Eli, tüm geleneksel vampirler gibi, ev sahibince davet edilmedikçe içeri giremiyor. 


Andersson, vampir filmlerine 
Bram Stoker'dan miras kalıp 
, o kazınmışbu geleneğin sebebini kendince açıklayarak da türe harika bir hediye sunuyor. 
| Daha önemlisi ise, asla es- 
© bkimeyecek bir korku filmine 
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Vönetmen: Tomas Alfredson. 
yunezlar: Kare Hedebrant, Lina 
Usandersson, Per san Henrik 
Dah, Karin Bergavist, Peter 
Carlberg, Ika Nord, Mikael Rahm, 
Karl-Robert Lindgren, Anders T. 


| layık biçimde, filmiyle seyirci- 
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Gösterim Tarihi: 8 Ocak 2010, 


özgü efsunlu bir atmosfer ya- 
Tatıyor ki, bu da türü sevenlerin asla karşı koyamayacağı 
bir şey. Lİ 
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Neşeli Hayat 


ılmaz Erdoğan'ın böylesi bir “geçiş filmi'ne ihtiyacı vardı. Şöyle 
Y ki, BKM çatısı altında yıllardır beraber çalıştığı, diyelim Demet 
Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik gibi hem de demirbaş isimlere, bir yandan da “Vizontele”yle başlayıp “Organize İşler”le devam 
eden komedi ağırlıklı öykülere biraz ara vermesi sözünü ettiğimiz... Bu 
oyunculardan veya öylesi bir öyküsel üsluptan hazzetmemekle ilgili degil bu, sadece böyle ferahlatıcı bir 'ara film'e ihtiyacı vardı Erdoğan'ın, 
kendini tekrar eder bir tada bürünmüştü sineması. “Çok Güzel Hareketler Bunlar”daki ekibiyle yola çıktığı “Neşeli Hayat”, öyküsündeki komedi ile dram dozajını bu kez ikincinin lehine bozan bir yapı arzediyor 
ve Erdoğan'ın sinemasının nefesini de açıyor. 

İstanbul varoşları nicedir kahraman olarak büyük bütçeli yerli yapımlara sızmakta zorlanıyor. Oraları mesken tutan son dönemdeki pek 
çok filmin tersine, Erdoğan büyük bir olgunlukla yaklaşıyor buralardaki 
fakirliğe, Rıza'nın yaşadığı garibanlığı sömürmeden perdeye yansıtıyor. 

Kayınbiraderinin sonu gelmeyen dertleri, karısının cinsel arzuları, 
yeni bulduğu geçici işine uyum sıkıntıları ve eski işinden miras borçları 
arasında sıkışıp kalmış Doğu kökenli Rıza şu ana dek Erdoğan'ın yarattığı karakterlerin en sahicisi. Kompozisyon namına da dört başı mamur 
bir iş çıkardığı ilk karakter Rıza. Başta karısı Ayla'yı canlandıran Büşra 
Pekin, BRM Mutfak'tan çıkan tüm oyuncular rollerine cuk oturuyorlar. 
Takdir etmeli ki, Erdoğan, BKM/)yi bir oyunculuk okulu olarak kullanarak sinemamıza yeni yetenekler kazandırmak gibi bir hayır da işliyor. 

İstanbul'un pek çok semti gibi, Rıza ve ailesinin oturduğu Reşitpasa da zengin ve fakirin sırt sırta yaşadığı bir semt. Ve oradaki gibi, film 
Türkiye'de yaşadığımız pek çok ikileme trajikomik tespitler düşüyor. 

Gençliğini aylaklık ve serserilikle tüketen Mükremin Abi biraz yaşını başını alsaydı herhalde Rıza Şenyurt'tan başkasına dönüşmezdi. Bugün Rıza'ya bakınca, Erdoğan'ın cehaletin, garibanlığın ardındaki yaşam kavgasını ve iyi niyeti bulup çıkarması Türkiye'nin gerçeğiyle iyi 
örtüşüyor gibi görünüyor. Mükremin Çıtırlar kadar Rıza Şenyurt'ların 
da sayısı az değil bu ülkede. Nitekim, Erdoğan'ın “Neşeli Hayat”taki basarısı da şurada: Aslında iyi bir yazar olan Erdoğan'a bugüne dek çelmeyi takan senarist Yılmaz Erdoğan'dı. Önceki filmlerinde sanki önce karakterler yaratılmış, onların etrafı sonradan örülmüş gibiydi. 
Burada ise önce öyküsünün 
sosyokültürel çerçevesini çizmiş, akabinde Rıza ve çevresindekilerin başından geçenleri monte etmiş sanki, “Neşeli Hayat'ın temellerinin önceki Erdoğan filmlerine göre 


Yönetmen: Yılmaz Erdoğan. 

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ersin 
Korkut, Büşra Pekin, Erdal Tosun 
Riza Akın, Sinan Bengier. ' 


Yapım: Türkiye (2009) 
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medeni bu olabilir. Bİ 
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15. GEZİCİ FESTİVAL'İN ARDINDAN 


er film festivali dönüşü, insan “fena olur... O kentte yaşadıklarını, gördüklerini, tanıştıklarını, izlediklerini özler. Bir boşlukta uyanır ertesi sabah. Şehrine, rutinine dönmüştür. Bu 
gerçeğin yürekte bıraktığı sızı ya kısa sürede geçer, ya da sürer epeyce. 
Bazen de hep sizinle kalır; belki bir sonraki festivale dek... Gezici Festival böyle bir etki bırakır işte insanda. Sonra da kalbinizi bırakıp döndüğünüz şehrin yerini bir diğeri alır... Bu yıl 15 yaşını kutladı Gezici 
Festival. Dokuz yaşındaki kızım, bana “gezici? dönüşleri gördüğüm yerleri anlattırırdı, Kars'ı anlattım ona en çok. Orayı görmeden biliyor şimdi... Gezicinin bu seneki durağı ise Artvin'di. Yeni aşkımız... Çok tuhaf, kendine has, başka bir yer" burası. Tepelere, yükseğe kurulmuş bir 
şehir. İnsanı düzgün. Aydın, ilerici, iyi... “Onca yoksulluk varken”, ne 
kadar zengin insanlar, her şeylerini sunuyorlar size; kalplerini açıyorlar. 
Musluktan akan suyunu içebiliyorsunuz, dimdik merdivenlerle birbirine bağlanan sokaklarında gezdiğiniz şehrin. İnönü, Cumhuriyet ve 
Hürriyet caddeleri... Sanayi yok. En çok lokanta var şehirde. Kahve, 


pastane, erkek kuaförü ve ilginçtir, fotoğrafçı... Yoksulluk ve yoksunluk, göçü hızlandırmış. Nüfus 25 bini az aşıyor. Çoruh nehri, şehre can 
veriyor. Tuhaftır, soğuk ve sert iklimde bir Akdeniz esintisi de var, 
Mandalina, kivi, zeytin yetişiyor Artvin'de. Bahçesi var, bağı var, ayvası 
var, narı var... Cevizi ve balı da... Her ilçesi ayrı bir doğa güzelliğine ev 
iği yapmakta. ... Bu arada ben gezi yazarı değil, sinema yazarıyım 
ma yedinci sanat ki her sey, düşler ve hayatın kendisi deği! midir? 
Hüzünlü sokakları, dik merdivenleri, görsel zenginliği ve izole haliyle 
sinematografik bir kent Artvin. Bela Tarr burada film çekmeli. Artvin'in ağırladığı konuklardan olan ve Uluslararası Altın Boğa Film Yarışması jürisinde yer alan Reha Erdem, çekeceğini açıkladı zaten. 
Karsın “Kosmos”u var. Artvin'in de olmalı, Gezicinin perdeleri açıldıgında, gözlerim de şaşkınlıkla açıldı: Üstadın adını almış Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'ndeki film gösterimleri neredeyse izdihama yol açıyordu, hem de çok kez. Ahmet Boyacıoğlu, ünlü gezgin, elindeki mikrofonla ilan etti bu gerçeği: Çok yer, çok izleyici gördüm, ama 
böylesini değil. Gencecik bir izleyici kitlesi vardı salonda. Şehrin bilim 
yuvası Çoruh Üniversitesi'nin öğrencileri, Artvin'in lise, ortaokul, hatta 
ilkokul talebeleri. Memurlar, esnaf, yediden yetmişe bütün Artvinliler 
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sahip çıktılar festivallerine; “şehre sinema gelmişti"... Gezicinin devrimci etkisi, kapanış gecesi Vali'nin sözleriyle bir kez daha görüldü: Kültür 
merkezi sinema salonu, artık her hafta bir filme ev sahipliği yapacaktı. 
Söz verilmişti. İnsanın ve insanlığın gelişimi “karşı durabilmekle' ilgili. 
Artvin'de *karşı' filmler vardı bu yıl. Burjuvaziye, cinsiyetçiliğe, eğitime, 
işkenceye, kapitalizme, militarizme, milliyetçiliğe, otoriteye, savaşa ve 
iye karşı birbirinden güzel filmler izledi Artvin halkı. Türkiye 
2009 bölümünde bu yılın önemli filmleri yer aldı: 1/7e 10 kala kıskandık, aya seyahat, uzak ihtimaldi... Gümüş Boğa ödülü “İki Dil Bir Bavul”a sığdı. Altın Boğa, bizim SİYAD ö. e birlikte bir Romanya filmine, ilk uzun metrajı “Bükreş'in Doğusu” ile dikkat çeken Corneliu 
Porumboiu'nun “Polis, (s.)” adlı filmine gitti. Sözünü, “dil'in görsel gücünden yola çıkarak söyleyen, zor ama zekice bir işti Romanya yapımı. 
Ben yarışma filmleri arasında en çok İsveç yapımı “Bir Kız”ı sevdim. 
Taşrada, tek başına çocukluktan, yetişkinlerin dünyasına adım atan on 
yaşındaki bir kızın öyküsüydü film, Bir büyüme, olgunlaşma öyküsü. 
Çevresindeki yetişkinlerin saçma, du- 


yarsız dünyasından, başka bir yere, 
gerçeklikten kopup kendi evrenine 
yolculuk eden bir kızın kırılgan ama 
güç veren hikâyesi. Singapur-Kanada 
ortak yapımı “Burada” ise tuhaftı gercekten. Bazı anlar delice... Kendi gerçekliğine isim koymaya çalışan bir 
adam, insanlar... Buradaydık; çünkü 
orada olmadığımız bir gerçekti. Bazen 
kafası karışan, hatta kötü, bazı planlarıyla çok ince, zeki, güzel ve saçma... 
Festival, izleyicisini Litvanyalı bir 
avangartla, Audrius Stonys'le de tanıştırdı. “Kısa” tabii ki iyiydi ve Artvin halkı birbirinden iyi kısa filmler izledi. Çocuk filmleri de Polonya'dan seçilmişti. 
Nisi Masa tarafından hazırlanan Nisimazine gazetesi festivalin her gününe 
ışık tuttu. Luxus coşturdu. Naim Dilmener çaldı... O sordu, ben ne çaldığını söyledim. Birkaç yerde çuvalladım ama Naim'i de zorladım epeyce. 


On beş yaşının çok üzerinde olgunluğu ve mesafesiyle gencecik bir çocuk, elinde bir tulum, çalıp duruyor. İnsanın içine işliyor çıkan ses. Gencecik bir ekip, kızlı, erkekli, folklor oynuyorlar: Bar, horon... Bütün konukları dansa, horona davet ediyorlar, aralarına alıyorlar... Gürcü esintisi Doğu Karadeniz'in bütün güzelliğiyle karışıyor... Ve festival ekibi 
tabii: Hep, dünyanın en enerjik ve en çalışkan insanları olduğunu düsündüğüm Başak ve Ahmet... Diğerleri; Pınar, Selda, Uğur, Gürkan, 
Oktay, Gaye, Esra, Elif, Pelin... Hiç yorulmaz mı, bir an olsun suratını 
asmaz mı bu insanlar? “Göğe Bakma Durağı” Gezici Festival. Turgut 
Uyar babanın dizeleri yaşanan her an: Falanca durağa şimdi geliriz gö- 
Şe bakalım, inecek var deriz otobüs durur ineriz... Durma göğe bakalim... Bu arada gökyüzünden tarifsiz kuşlar gibi aşağı inen bembeyaz 
lapa karlar... Onlara bakışımız, ayaklarımızın yerden yükselmesi o 
an... Büyülü Artvin! Masal sehir... O halde, sizi bara, horona davet 
ediyorum: Ekip başının ayaklarını her sözden sonra yere vurarak bağırdığı gibi: 1,2! Tak tak tak! 3,4! Tak tak tak! 5,6! Tak tak tak! 7,8! Tak 
tak tak! 9,10! Sondur son! Benim için! Senin için! Onun için! Sizler için! 
Ahmet için! Başak için! Artvin için! Festival için! 


ağmur ve Durul Taylan üçüncü filmleri “Vavien”le, “İşte budur!” dedirtiyorlar, Taşrada geçen kara komedinin senaryosu, 

aynı zamanda başrolü de üstlenen Engin Günaydın'a ait. Vavien, Fransızca'dan gelen bir sözcük. Elektrikle ilgili bir terim. Gittigeldi mantığı... Bir mekân içinde kullanılan bir düzenek. Genelde merdivenlerde oluyor. Türkçesi, aynı ampule, iki ayrı anahtarla erişmek, 
Yani, şimdi siz merdivenden çıkarken elektrik düğmesine basıyorsunuz, şak” lamba yanıyor, yukarı çıktığınızda oradaki anahtarla söndürüyorsunuz lambayı; “şak” karanlık... Sistem insanların iç dünyaları gibi 
biraz; bizim gibi... Gidip gelen ruh durumları, zihinsel değişimler, iyiik, aydınlık, karanlık, bencillik, özveri, doğru, yalan, sevgi, nefret... Göründüğü gibi değil aslında hiçbir Hiç se... Celal, Tokat'ta yaşıyor, ortadan kaldırma planları yaptığı bir karısı var, bir de oğlu, mutsuz, ağabeyi Cemal ile birlikte bir elektrikçi dükkânı işletiyorlar. 
Tek eğlenceleri, *orada bir ihale aldık” bahanesiyle Samsun'daki pavyona gitmek. Celal, pavyonda çalışan Sibel'e fena halde aşık... Karısı Sevilaya da Almanya'daki babasından paralar geliyor. Herkesin birbirinden gizlediği sırları var. Her aydınlık ve karanlık sonrası başka bir şeye 
dönüşüyor durumlar. Hayatın akımı çok güçlü... Günaydın'ın senaryosu, özellikle diyaloglar şahane. Sinemamız adına bir zenginlik bu. Taylan Biraderler, şu “birader' olayını karakteristik ve kalıcı bir imzaya dönüştürmüşler artık. Coen Kardeşler oradaysa, Taylanlar da burada işte! 
Kapkara komedi, taşranın “yorgun yok ediciliğinde” yaşayan küçük in- 


nü. Kendine 


sanın ve oradaki yaşamın nabzını tutarak anlatıyor öyküs 
aitbir g düzeni, matematiği var filmin. Ya oyunculuklar... Binnur Kaya nedir öyle? Çarçabuk, aniden karikatürleşebilecek bir rolü, 
ne kadar ölçülü oynuyor... Müthiş gerçekten. Günaydın'da iyi. Ağabey 
Cemal rolünü üstlenen Settar Tanrıöğen'e ne demeli? Adam oturmuş 
salonunda, yalnızlıkla kadeh kaldırıyor. Rakısı, leblebileri... Elinde de 
bir bağlama. Karşısındaki televizyonda Neşet Ertaş çalıp söylüyor. O da 
eşlik ediyor ustasına... Gerçekten yüzde yüz sinema keyfi veren özel 
sahnelerden biri bu... Plan plan örülen kara mizah, daha farklı olabileceğini düşündüren ama bilinçli, tercih edilmiş bir finalle “Helal olsun” 
dedirtiyor insana, Bu biraderler, *vavien' olayını çözmüşler... 


eli 


ılmaz Erdoğan, dördüncü kez oturduğu yönetmen koltuğundan bu kez 


başarıy 
latıyor. Son derece etkileyici, naif, en doğru! ve gi 
şa Mahallesi'nde yâşayan yoksul insanlar, onların dertleri, düşleri 
leketin yürek söken sosyo-ekonomik tablosu ve bu tabloyu oluşturan kü: 
larin büyük dünyaları... ülsüz Noel baba Rıza Şenyurt ve etrafındal 


kalkmış. “Neşeli Hayat”, gayet iyi. Frank Capra filmle 


i hatır- 
Çi eşitpaneşeleri, memik insanlerin 


küsü, olabildiğince hüzünlü ve sıcacık. Erdoğan, bu kez senaryo meselesini 


eyecek 


Sulu sepken olmayan dozunda mizah, 


dramın hemen yanı başında ilerliyor. Oyunculuk nefi 
oyuncularından Büşra Pekin çok iyi. Rıza Akın ve Cezmi Baskın ise yine filme 


epey bir şey katmışlar, Uğur İçbak, gö: 


olan toplumsal bir. 
Özellikle BKM Mutfak 


ntü yönetiminde bir kez daha çıtayı çok 


rımı da oldukça özenli. “Yoksuluz, gecelerimiz çok 
a sofa evlerde, ki 


ye kambur kalmadan yasayan güzel, sıcak 


li hayatı” üzerine, 


zaman zaman yürek acıtan, tertemiz bir masal... Final ise gerçekten içe işl 


Kadir'in unutulmaz dizeleri geliyor insanın aklına son jeneri 
bal gibi tatlı bir türkü, bir iner bir çıkarım bu yokuşu. 
kü, kazanırım çocuklarıma ekmek pe 


#zımda bal gibi tatlı bi 
1. O halde hep birlikte: Hoh Hoh Hoh! 


SAVAŞ PERSEUS SAVAŞ 


Louis Leterrier'in yönettiği “Clash of the Titans” 
mitolojik hikâyesi, popüler oyuncuları ve gösterişli 
görsel efektleri ile bu yılın iddialı yapımlarından... 


Her şeyi hazır ve nazır öyküleri, günümüz teknolojisi ve yenilikleriyle 
tazelemek, gişede başarının garantisi adeta. Hele ki konu, modası hiç 
geçmeyen Yunan mitolojisi olursa... 2010'un iddialı yapımlarından biri de sırtını 
mitolojiye yaslayan “Clash of the Titans”... Bu yapımın bir diğer özelliği de 1981 
tarihli ve aynı adlı filmin yeniden çevrimi olması. Konu malum... Bir tanrı olarak 
doğmuş ancak insan gibi yetiştitilmiş dlan Perseus, ailesini yeraltı dünyasının 
ikinci tanrısı Hades'e karşı kofüinak könusunda çaresizdir. Kaybedecek hiçbir 
şeyi kalmayan Perseus, Zeus'üh güçlefini ele geçirebilecek ve dünyaya 
cehennemi yaşatabilecek Hades'e karşiiçok tehlikeli bir görevi yönetmeye 
gönüllü olur. Şeytanlarla ve korkunç caliavarlarla olan savaşı kazanmanın tek 
yolu, tanrı olarak güçlerini kabul etmek Ve kendi kaderini çizmektir. 

“Clash of the Titans”; “Danny the Dog/Kir Zincilerini”, “Transporter 2” ve “The 
Incredible Hulk”'ı yöneten Louis Leterriegin dördüncü filmi, Leterier, orijinal 
filmin büyük bir hayranı ve yeniden çevriinin yönetmen koltuğuna oturmasında 
bu hayranlığın payı hayli fazla. Yapımcılar önce Lawrence Kasdan, sonra da 
Stephen Norrington ile anlaşmış ancak Norrington orijinal filmi izlemediği ve 
mitoloji üzerine detaylı bilgi sahibi olmadığı için bu projeden çekilmişti. Onun 
yerine gelen Leterrier'in “Clash of the Titans”a hayranlığı o kadar büyük ki, 
önceki filmi “The Incredible Hulk”ta Yunan mitolojisini modern zamanın 
süperkahramanlarına benzetmek için çabaladığını itiraf etmekte. 

“Clash of the Titans”ın başrolünde Sam Worthington yer alıyor. “Terminator 
Salvation/Terminatör Kurtuluş” ile şansı iyice açılan ve “Avatar”da rol alan 
aktör, yeni filminde Perseus'u canlandırırken, Ralph Fiennes'ı Hades ve Liam 
Neeson'ı.da tanrıların tanrısı Zeus rolünde izleyeceğiz. 
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ÖZEL SEANS YENİ PRO. 


sina döni 


METAL FIRTINA 


2004 sonunda kitapçı raflarında yerini alan 
- Metal Fırtına, adeta bir efsane yaratmıştı o 
yıllarda. Orkun Uçar ve Burak Turna'nın bi 
likte kaleme aldıkları roman, ABD'nin Tür! 
ye'yi işgalini anlatıyordu ve komplo teorilerine 
merak sarmış toplumumuz tarafından kısa 
sürede en çok okunan kitaplar listesinin başına yerleştirildi. Kitabın yazarları daha sonra 
ayrıldılar ve her biri kendi Metal Fırtına serisini yazdı. O zamanlarda ilk kitabın sinemaya uyarlanacağı söylentileri.sik sık gündeme gelmişti. Şimdi bu hayal gerçeğe dönüşüyor. 
“Metal Fırtına” filminin prodüksiyon çalışmaları başladı. Filmin senarist ve yönetmeni, Özen Film'in sahibi Mehmet Soyarslan'ın oğlu 
Levent Soyarslan. 2005 yılında askerliğini yaparken Metal Fırtına 
kitabıyla tanışan Soyarslan filmin haklarını satın aldı. Oyuncu kadrosu uluslararası isimlerden oluşacak filmin senaryosu iki yıllık bir 
çalışma sonucunda tamamlandı. Üçleme olarak planlanan “Metal 
Fırtına” 31 Aralık 2010'da vizyona girecek, 


HOW Ii SPENT MY 
SUMMER VACATION 
Mel Gibson başrolde oynayacağı yeni filmi 
“How I Spent My Summer Vacation”da, 
“Apocalypto”daki ekibiyle yeniden biraraya 
geliyor. “Apocalypto”da birinci yönetmen yardımcısı olan Adrian Grunberg, Gibson'ın yeni 
filminde bu sefer yönetmen koltuğuna oturacak. İkinci yönetmen yardımcısı Stacy Perskie de işin prodüksiyon 
kısmında yer alacak. Senaryosunu Gibson'ın yazacağı “How | Spent 
My Summer Vacation”, Meksika polisi tarafından yakalanıp uyuşturucu işindekilerle dolu bir hapishaneye konan ve burada 9 yaşında 
bir çocuğun yardımıyla nasıl hayatta kalınacağını öğrenen profesyonel bir suçlunun macerasını konu alacak. Filmin çekimlerine Mart 
ayında San Diego ve Veracruz'da başlanacak. 


WE HAVE A POPE 

İtalyan yönetmen Nanni Moretti ile Fransız sinemasının yaşayan efsanesi Michel Piccoli, ilk defa bir Vatikan komedisinde işbirliği yapacak. Moretti'nin senaryosunu Federica Pontremoli ve Francesco 
Piccolo ile birlikte yazacağı “We Have a Pope”, Eurimages desteöiyle çekilecek ve filmin bütçesi yaklaşık 12 milyon dolar olacak. 
Filmde Piccoli, papa seçildikten sonra adeta sinir küpü haline gelen 
bir kardinali canlandıracak. Nanni Moretti de papanın tedavisini 
üstlenen psikiyatriste hayat verecek. Yani “Analyze That/Anlat Bakalım”'ın din temalı İtalyan versiyonunu izleyeceğiz gibi görünüyor. 


PRIDE AND PREJUDICE AND 
ZOMBIES 
Natalie Portman sıkı bir Jane Austen hayranı. 
Yeni filminde de onu, Austen klasiği Pride & 
Prejudice/Aşk ve Gurur'un başkahramanı Elizabeth Bennet rolünde izleyeceğiz. Ancak bu 
film klasik romana sadık bir uyarlama değil, 
onun zombili versiyonu olacak. “Pride and 
Prejudice and Zombies” Seth Grahame- 
Smith'in 2009'da yayımlanmış aynı adlı romanına dayanıyor. Söz konusu roman Austen'ın 
kurgusunu zombi kültürüne adapte etmesiyle 
ünlü, Film'de bu yolda ilerliyor. Dolayısıyla Elizabeth Bennet zombilerle savaşan cesur bir kadına, kibirli Mr. Darcy de bir canavar avcışüyor. Portman filmin yapımcılığını da üstleniyor. 


METAL FIRTINA 
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Sen de duydun mu? 


mit Ünal için 2009 hayli yoğun geçmişe benziyor. “Gölgesizler”den son- 
1 le Ocak'ta izleyeceğimiz “Kaptan Feza”nın hazırlıklarına başlayan yönetmen, bu filmi tamamlar tamamlamaz da in kolları sıvadı. “Ses”i 
senaryosu Anne Tut Elimi ve Büyük Deniz Yükseliyor romanlarının yazarı, 
aynı zamanda dergimizin de kadim kalemlerinden Uygar Şirin'e ait. Kültür 
Bakanlığı'nın katkılarıyla çekilen, başrollerinde Selma Ergeç, Mehmet Günsür, Işık Yenersu, Eylem Yıldız ve Serra Yılmaz'ın yer aldığı filmin 4 hafta 
süren çekimleri geçtiğimiz ay tamamlandı. Doğaüstü gerilim olarak tanımlanan “Ses”, bir bankanın çağrı merkezinde çalışan Derya'nın (Selma Ergeç), 
patronu Onur'u (Mehmet Günsür) takip etmesini isteyen bir ses duyması ile 
kâbusa dönen hayatını anlatıyor. Yönetmen Ümit Ünal film için “Hem senaristliğini, hem de yönetmenliğini üstlendiğim uzun metrajlı filmlerin ardından, ilk kez benim tarafımdan yazılmamış bir senaryoya karşı heyecan duydum. Senaryonun beni heyecanlandıran yanı, yüzeyde tür öğelerini zekice 
kullanırken, derinde incelikli ve dokunaklı bir hikâye barındırıyor olması oldu. Hikâye temelde gerilim türüne uygun olarak ilerliyor. Ancak elimizde sıradan bir gerilim filmine kıyasla, çok katmanlı, dokunaklı öykü var” diyor. 
“S Mart'ta vizyona giriyor. 


NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG 


sü sn 6 4 24 


si y in irsi z - 5 gi i 7 

Görüntüsü çirkin amma ruhu güzel 

hristianna Brand'ın ünlü Nurse Matilda serisinden uyarlanan ve 2005'te 

zyona giren "Nanny MePhee", Emma Thompson'ın tanmmayacak görüntüsüyle izleyenleri şaşkına çevirmiş hem de eğlenceli bir aile komedisi olarak beğeni toplamıştı. Thompson, dört sene aradan sonra devam filmi 
“Nanny MePhee and the Big Bang” için yeniden kamera karşısma geçti. İlkinde olduğu gibi yine senaryoyu kendisi yazan aktris, sırf bu film için “Harry 
Potter and the Deathiy Hallows*da Profesör Sybill Trelawney'i canlandırmaktan vazgeçmiş. Kirk Jones yerine yönetmen koltuğunu Susanna White'ın 
devraldığı ikinci filmde Colin Firth yok ama Ralph Fiennes, Maggie Gyllenhaal, Maggie Smith ve Rhys Ifans gibi zengin bir oyuncu kadrosu göze çarpıyor. Dadı MePhee, kocasının savaşa gitmesinden sonra aile çiftliğini tek başına çekip çevirmekte zorlanan ve çocuklarıyla başı dertte olan genç anne Bayan Grcen'in (Giyllenhaal) kapısında belirir. Uçan motosikletlerle heykellerin, ağaçlara tırmanabilen bir domuz yavrusunun ve en olmadık anlarda ortaya çıkan yavru bir filin yardımıyla harekete geçen Dadı MePhee, küçük yaramazlara yepyeni dersler öğretmek için büyülü güçlerini kullanır. Film ülkemizde 1l Haziran'da gösterime girecek. 


MELİKŞAH ALTUNTAŞ meliksahaltuntas&amail.com > j RAĞMAN iü 


ALİS HARİKALAR DİYARINDA 


Tim Burton'ın iki yıldır merakla beklenen, bol animasyonlu son filmi “Alis Harikalar Diyarında/Alice in Wonderland"in aylar 
önce görücüye çıkmış tadımlık teaser'ının ardından nihayet 2 dakikalık uzun fragmanı ortalıkta gezinmeye başladı. Burton 
sirklerinin daimi hokkabazları Johnny Depp ve Helena Bonham Carter'ın bir kez daha merkezde olduğu filmin fragmanında 
Alice'in klasik hikâyesinin, Burton'ın kendine has dünyasına nasıl adapte edildiğini görme fırsatı buluyoruz. Koca kafalı 
Bonham Carter ve patlak gözlü Depp'in yanı sıra domuz kılıklı ikizlerden, etrafı dumanlı kedilere, buz kraliçesinden, Alice'in 
takipte olduğu tavşana kadar bir yığın fantastik yaratıkla tanıştığımız fragman, Alice'in deliğe düştükten sonra başından 
geçecek maceralar hakkında da epey fikir sahibi olmamızı sağlıyor... Bir taraftan bugün Tim Burton'ın sinemasının 
eskisinden farklı bir şeye dönüştüğünü ve ortaya çıkan işlerin fabrikasyon olduğunu savunanların sayısı artadursun, 
Burton'ın her yeni filminin karşı konulmaz bir lunapark atmosferi sunduğunu da inkâr edemeyiz... Eğlencenin ucunu 3D'ye 
kadar götürecek “Alis Harikalar Diyarında”nın fragmanı da gösteriyor ki, bu lunaparkta da binilecek cok oyuncak var... 
htip;/Yadisney.go.com/disneypictures/aliceimwonderland/ 


ROBIN HOOD 


Tıpkı “Alis Harikalar Diyarında” gibi, sinema tarihinin en fazla yeniden çevrime sahip hikâyelerinden biridir “Robin Hood”. 
Aralarında yüzüne bakılmayacak kadar kötü uyarlamalar da olmasına rağmen, Amerikalı yapımcı ve yönetmenler için bu 
madende hala ilgiye değer bir şeyler olmalı... 2010 yazında izleme fırsatı bulacağımız en yeni uyarlamayı yapan Ridley 
Scott'ın bu madene neden dalıp, neler bulduğunu merak edenler, şimdilik bir buçuk dakikalık bir teaser'la idare edecek 
gibi görünüyor... Hikâyenin detaylarında gezinmek yerine Scott'ın görsel numaralarına ağırlık veren teaser'da, at 
üzerindeki çarpışma ve yağmalama sahnelerinden birkaçını izleyip, Robin Hood karakterinin gizemine vakıf olmaya 
çalışan kadınları görüyoruz, Russell Crowe'u bir kez daha hikâyesinin kahramanı yapan Scott'ın bu seçimi pek de yanlış 
olmamış sanki... Zenginden alıp fakire vermedeki performansı için şimdilik bir şey söylemek mümkün değil belki ama 
elimizdeki teaser'a bakınca Crowe'un ok ve yayının ardındaki gözlerinde, Robin Hood'un bozuk düzene başkaldıran 
öfkesini görmek mümkün. 
htip://wmww.apple.com)/frailers/universal/robinhood/ 


Bi ak 
cev Tolstoy'un kişisel yaşamı üzerine notlar niteliğindeki hikâyesiyle iki farklı kuşak üzerinden aşkı ve tutkuyu anlatmaya 
soyunan “The Last Station”ın fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayımlandı. Ustalarla dolu oyuncu kadrosundan da aldığı 
güçle, atmosfer ve dönem kadar karakterlerin iniş çıkışlı hâllerini de gözler önüne seren şu kısacık fragmanda bile Helen 
Mirren ve Christopher Plummer'ın Altın Küre adaylıklarını ne denli hak ettiklerini anlamak mümkün... Mirren'ın duygusal 
galkantıları, James McAvoy'un alerji nöbetleri gibi detaylarla iyice zenginleşen fragman, hikâye hakkında genel bir fikir 
verirken, cevabı verilmemiş sorular da ortaya atarak merak duygusunu ayakta tutmayı başarıyor... Bu yılın kalburüstü 
ingiliz filmlerinden olması bir yana, ödül listelerinin de gediklisi olması kuvvetle muhtemel “The Last Station”ın vizyon 
tarihi için gün saymaya başlıyoruz... 
htip://www.sonyclassics.com/thelaststation/ 


KISA KISA 


HOT TUB TIME 
MACHINE 

Malzeme: Bir grup eski dost, 
keyif için girdikleri jakuzinin 
aynı anda bir zaman makinesi 
olduğundan habersizdir. Bir 
anda kendilerini 80'lı yılların 
ortasında, gelecekten habersiz 
insanların arasında bulurlar ve 
olaylar gelişir... 

Vaat: “Geleceğe Dönüş” 
misali bir 'onyıllar arasındaki 
değişim' komedisi. 

Beklenti: Doğrusu fragmanı 
itibarıyla, bir iki tane 
gerçekten komik zamanda 
yolculuk esprisi dışında yeni 
bir “Geleceğe Dönüş” 
bekleyenlere avucunu 
yalatacak gibi görünüyor 
film... 


YOUTH IN REVOLT 
Malzeme: Michael Cera'nın 
oynamaya alışık olduğu, 
sarsak, ezik ve kendinden 
emin olmayan ergen karakter 
bir kıza âşık olur ve kendisinin 
tam zıddı bir alter ego 
geliştirerek onu dışarı salar. 
Vaat: Kötü kalpli ve bıyıklı 
Michael'la iyi aile çocuğu 
Michael'ın komik çatışması... 
Beklenti: Komedi dozu bir 
hayli yüksek olacağa 
benzeyen, yılın sevimli 
bağımsızlarından... Fragman 
da oldukça eğlenceli ve 
derdini anlatır nitelikte 
hazırlanmış. 


GROWN UPS 
Malzeme: İlkokul sıralarından 
beri tam kadro biraraya 
gelmemiş beş yakın arkadaş, 
30'lu yaşlarının ortasında bir 
vesileyle yeniden buluşurlar. 
Elbette ki aradan geçen 
zaman hepsinde kalıcı 
değişimler yaratmıştır. 

Vaat: Film, tüm başrol 
oyuncularının fiziksel komedi 
gücünden yararlanmayı amaç 
edinmişe benziyor. Bu şartlar 
altında çokça boş vakti 
olanların öncelikli tercihi 
olabilir. 

Beklenti: Yalnızca filmdeki 
bu beş arkadaşı canlandıran 
aktörlerin isimlerini saymak, 
filmden ne beklememiz 
gerektiğini açıklar nitelikte: 
Adam Sandler, Chris Rock, 
David Spade, Kevin James ve 
Rob Schneider. 
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— 28 Şubat tarihleri arasında da Ankara'da bağımsız sinema tutkunlarını ağırlamaya hâzır- 


l fps 9. AFM Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, 11 — 21 Şubat'ta İstanbul'da, 25 
e lanıyor. Festivalin uluslararası yarışması Keş!f üçüncü kez, ilham veren yönetmenleri mer- 


cek altına alıp birini ödüllendiriyor. Türkiye'den Kısalar bölümü de eğlenceli partisi ve ödüllü yarışmasıyla da nabzı yükseltiyor. Bu seneki programda beş yapım dikkat çekiyor. Bunların başında 
Wes Anderson'ın son filmi “Fantastic Mr. Fox” geliyor. İlk kez bir animasyonla seyirci karşısına çıkan yönetmen, Roald Dahl'ın aynı adlı kitabından uyarlanan filmin senaryosunu Noah Baumbach 
ile birlikte yazmış. Tavuk hırsızı kurnaz bir tilkinin bir grup çiftçinin başma bela olmasını anlatan 
animasyonun seslendirme kadrosunda George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray ve Willem 
Dafoe gibi yıldız isimler var. 

"Alle Anderen", genç Alman yönetmen Maren Ade'nin geçen sene Berlin Film Festivali'nde 
Jüri Özel Ödülü ve En İyi Kadın Oyuncu (Birgit Minichmayr) Ödülü alan filmi. Yapım, Akdeniz'de 
bir yolculuğa çıkan genç ve mutlu bir çiftin yollarının başka bir çiftle kesişmesiyle birlikte girdaba 
giren ilişkisini anlatıyor. Nicolas Winding Retn'in yazıp yönettiği “Bronson”, 21. yüzyılın “Otomatik Portakal”ı olarak nitelendiriliyor. Fantastik Filmler bölümünde gösterilecek Julian Jarrold, James Marsh ve Anand Tucker'ın yönettiği üçleme “Red Riding Trilogy”; 1974, 1980 ve 1983 isimlerini taşıyan etkileyici bir polisiye. 2009'da Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen, Ondi Timoner imzalı belgesel “We Live In Public”, internetin yaratıcılarından biri olarak kabul edilen Josh Harris'in hayatını anlatıyor. 

!f İstanbul'un biletleri 29 Ocak'ta Mybilet üzerinden satışa çıkıyor. 


7 

| | luslararası İstanbul Film Festivali'nin Köprüde Buluşmalar seminerleri kapsamında 

2008 yılında başlattığı ve 14-15 Nisan 2010 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek olan 

Köprüde Buluşmalar Uzun Metrajlı Film Projesi Geliştirme Atölyesi, proje basvurularını bekliyor. Seçilen projelerin yönetmen ve yapımcıları Arte, Eurimages, Fortissimo Films, 
Binger Lab gibi uluslararası film kuruluşlarının temsilcileri ile görüşme fırsatı bulacak. Böylece Türk sinemasının projelerine ve ortak yapımlara uluslararası finansman sağlanması için ilk 
adımlar atılmış olacak. Köprüde Buluşmalar Uzun Metrajlı Film Projesi Geliştirme Atölyesi'ne katılmak isteyen yönetmen ya da yapımcıların, başvurularını en geç 29 Ocak 2010 tarihine kadar onthebridge(Giksv.org adresinden veya postayla Uluslararası İstanbul Film Festiva- 


ay 


gerekiyor. Başvuru 
için gereken belgelere dair ayrıntılı bilgiyi içeren yönetmeliğe 
ve başvuru formuna 
www. iksv.orgifilm 
adresinden 
ulaşılabilir. 
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ANKARA'YA 
BAŞVURU İÇİN 
SON GÜNLER 


ANKARA 
ULUSLARARASI 
FİLM FESTİVALİ 


ünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı 
tarafından düzenlenen Ankara 


Uluslararası Film Festivali, 11 -21 
Mart 2010 tarihleri arasında 21. kez sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında 
düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması'nda, Türk sinemasına nitelikli ürünler kazandıran sinemacılara çeşitli dallarda toplam 
16 ödül verilecek. Ticari gösterim şansı olmayan kısa film, canlandırma ve belgesel 
dallarında düzenlenen yarışmalarla da bu 
türlerin meraklısıyla buluşması sağlanacak. 
Festivalin Dünya Sineması bölümünde ise 
dünyanın hemen her kıtasından yeni filmler 
ve sinema sanatının önemli eserleri sinemaseverlerle buluşacak. 

Festivalin yarışmalı bölümleri için basvuru 8 Ocak 2010'a kadar sürecek. Festival 
kapsamında düzenlenecek Ulusal Kısa Film, 
Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Uzun Film 
yarışmalarına /h14p:/Www.filmfestankara.org.tr 
adresinden online olarak başvurulabilir. 
Dileyenler yarışma yönetmeliklerini ve başvuru formlarını festival ofisinden temin edebilirler. 

Ayrıntılı bilgi için: ANKARA 
ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 

Tel: (312) 468 77 45- (312) 468 38 92 - (312) 
468 7856 

< (312) 467 7830 
e-posta: mediainfo(&filmfestankarı.orgir 
web: htip:/ www filmfestankara.org.ir 


KargART'ta film 
gösterimleri 


argARTın geleneksel gösterimleri 
| Ocak ayında da devam ediyor. 12 

Ocak salı akşamı saat 20:30'da 
Underground Film Gösterimleri yapılacak. 
Ballard Kıssalarından Hisseler adını taşıyan özel bölümde Ben Olszyne, George 
Thompson, Peter Kidger, Michael Aling, 
Dan Farmer ve Mario Balducci'nin geçtiğimiz sene vefat eden ünlü İngiliz yazar James Graham Ballard'ın hikâyelerine göndermeleri olan kısa filmleri gösterilecek. 15 
Ocak cuma akşamı saat 23:00'de ise Geceyarısı Filmleri var. “The Texas Chain Saw 
Massacre”ın ünlü yönetmeni Tobe Hooperın 1985'te imza attığı, kült mertebesine 
erişmiş ve 80'lerin tüm efekt numaralarını 
bünyesinde barındıran bilimkurgu “Lifeforce” ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. 


SOLHOVLSİ CELL 5 si (0 
TONLSIH GALNV 
ATANAVA 


-SÖZELSEAN, Oo 


Atıf Yılmaz'ın kanatları altında 


2006 yılında kaybettiğimiz usta yönetmenin adını taşıyan ATIF YILMAZ STÜDYOSU, işinin ehli eğitmenlerden 
oluşan bir kadronun ortaya koyduğu farklı bir vizyonla yaratıcı yazarlar ve yönetmenler yetiştirmeyi hedefliyor. 
Stüdyo'nun eğitim koordinatörü Barış Pirhasan”dan bu yeni oluşumla ilgili bilgi aldık. 


inemaya sıfırdan başlayan değil, sinema alanında belli bir biri- 
S kimi olan öğrenci adaylarını bir araya getirmeyi hedefleyen 

stüdyonun temel amacı, öğrencilerine daha da bilgilenecekleri, tanışıp tartışacakları ve üretimde bulunacakları bir zemin oluşturmak, Dolayısıyla öğrencilerin temel teknik becerileri bir kere daha 
hatırlamalarına yarayacak bir ilk dönem çalışmasının ardından hemen üretime geçilmesi hedefleniyor. Fikir üretme toplantıları, kısa 
film çalışmaları ve benzeri çalışmalarla öğrencilerin hem sinema üretimine el alıştırmalarını hem de grup çalışmasında yetkinleşmelerini 
amaçlayan bu yeni oluşumun kurucuları arasında Yavuz Özkan, Deniz Türkali, Sırrı Süreyya Önder, Selim Eyüboğlu ve Ümit Ünal yer 
alıyor. Küçükçekmece Belediyesi'nin stüdyonun kullanımına sundu- 
Su Sefaköy Kültür Merkezi'nde verilecek olan eğitim sürecinde; yılda en az 20 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Stüdyo, sinemamızın öncelikli gereksinimi olduğunu düşündüğü yaratıcı yazar-yönetmen ve yapımcı adaylarının yetşlirilmesini öngörüyor. Oluşumda 
ayrıca bir oyunculuk birimi de olacak ve burada da seçkin, alanlarında 
deneyimli oyuncu-eğitimciler ders 
verecek. Eğitim süresi iki yıl olarak 
belirlenmiş durumda. Stüdyo'nun 
hedefleri arasında her yıl en az 10 
kısa öğrenci filminin üretilmesini ve 
bunların dolaşıma girmesini sağlamak da (gösterim olanakları, festivaller) bulunuyor. Öte yandan, ayrı 
ve kendine özgü bir sektör haline 
gelen televizyon dizilerine yönelik 


senaryo ve yapım merkezli çalışmalar da amaçlanıyor. Ayrıca internet 


televizyonculuğu gibi yeni oluşan 
medyalarda yaratıcı çalışmalar yapılması için de özel seminer ve atölye çalışmalarının düzenleneceği belirtiliyor. 

İlk dönem eğitimi için öğrenci başvuruları 20 Aralık'ta sona erdi. 
Stüdyoyla ilgili gelişmeleri www.atifyılmazstudyo.com adresinden takip edebilirsiniz. 

Atıf Yılmaz Stüdyosu nasıl doğdu? 
Aslına bakılırsa bu proje, şu anda projenin içinde yer alan isim- 


Ümit Ünal 


lerin hepsinin uzun zamandır aklında olan bir projeydi. Biliyorsunuz Yavuz Özkan'ın 7-1 diye bir film atölyesi var. Ben kendim sinema okuluna gittiğimden beri aklımda bu tip bir okul var. Ayrıca 
bir de senaryo stüdyosu diye bir deneyim yaşadık; bir yazarlar kolektifi ve eğitim birimi kurmuştuk. Deniz (Türkali) ile de hep paylaşıyorduk bu konudaki düşüncelerimizi. Hem senaryo stüdyosunda 
birlikte çalıştığım hem de daha önce atölye çalışması yaptığım Sırrı 
Süreyya Önder, Ümit Ünal ve birlikte yine Bilgi Üniversitesi'nde 
böyle bir birim kurmak için çabaladığımız Selim Eyüboğlu'ndan 
oluşan bu kadronun hep aklında olan bir projeydi bu. Özellikle İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'ndan Fikret Bey'in de 
büyük teşviki ve yüreklendirmesiyle bir araya geldik, programı oluşturduk ve öyle başladık. 
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Barış Pirhasan 


Sırrı Süreyya 


Stüdyo nasıl bir eğitim verecek? Diğer sinema okullarından farkı nedir? 
İki yıllık yoğun bir sertifika programı olarak hazırlandı. Farkı su; 
bir kere yalnız bir okul değil, aynı zamanda bir stüdyo ve yapım evi 
olacak. Bu su demek; hem öğrenciler hem de profesyoneller orada 
film yapacak, birbirlerinin projesinde çalışacak, yani eğitim ve üretim 
iç içe gidecek. Yaygın ve biraz usulen yapılan bir tedrisat değil, hedefe yönelik ve belli konuları belli zaman aralıklarında çok yoğun ele 
alan bir müfredat olacak, Türkiye'den ve dünyadan çeşitli sinema insanlarının gidip geldiği, dünyayı da Türkiye'nin çeşitli bölgelerine taşıyan çok açık bir çalışma yürütülecek. 
Biraz daha pratiğe yönelik bir eğitim söz konusu öyleyse. 

Tabii ki. Teori dersleri olmayacak. Teorik gelişim, tartışmalar 
üzerinden, somut, iş üstünde, uygulamalı olarak ve öğrencilerin kendi inisiyatifleriyle çağıracakları düşünürlerle yapılacak atölye çalışmalarıyla sağlanacak. Öğrencinin şu ya da bu konuda şu kitapları 
okuması gibi bir şey empoze etmek yerine hem bireylerin hem de 
orada yapılan işlerin ihtiyacına göre, gereken kişileri çağırarak seminerler, workshoplar yaparak bu çalışmayı yürüteceğiz. 


yaam) 
AaV 
JoWv0p 


38 OCAK 20 


Beyaz giyme toz olur 


Kasım ayında yaşamını yitiren yönetmen AHMET ULUÇAY, ömrü boyunca sadece bir tane uzun metraj 


sinema filmi çekebildi, ancak bu, yüzlerce film çeken bir usta gibi uğurlanmasına mani deği 


| ( im bilir Uluçay kimlerde ne hisler gelişmesine sebep oldu. Kendisine hem hayran olanlar, hem de haset duyanlar, filmlerini izleyip türlü hisse gark olanlar, izlemeden, sadece hikayesini duyup ona gıpta edenler, gülüp geçenler, deli yerine koyanlar olduğu kesin 


Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan ve hayatı boyunca yaşadığı sehir- 
de sinema yapabilmekten öte bir hayal kurmayan Uluçay'ın naif hikayesi çektiği kısa filmlerle başlamıştı. Kısa film yarışmalarının, kısa film festivallerinin kıpırdandığı 90'lı yılların sonuna denk gelmişti, birçok sinema 
meraklısının kendisini ufaktan tanımaya başladığı dönem. Uluçay. 
1993” ktiği “Optik Düşler” adlı ilk kısa filmiyle yarışmalarda boy göstermiş, ardından aynı yıl çektiği ve sakat bir çocuğun köydeki yaşamına 
odaklanan “Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak”la dikkat çekmeyi 
başarmıştı. Uluçay'ın ilk iki filmi ve peşi sıra gelen 19 
Köyün Orta Yeri Sinema”, “Minyatür Kosmos'ta Rüy İnci Denizin 
Dibinde” gibi filmleri, hem nail dünyasının bir yansımasıydı, hem de son 
derece saf bir sinemasal his taşımaları açısından önemliydi. Teknik anlamda bu filmlerin tamamı problemlere sahipti, hatta çoğunu şimdilerde 
bulup izlemek, izlendiğinde görsel anlamda bir tat almak belki güç. O dönem festivalleri, yarışmaları takip edenlerin görebildiği, birkaçı “Karpuz 
Kabuğundan Gemiler Yapmak” DVD'sine eklenen bu filmler, yine de o 
dönem üretilen diğer kısa filmlerden yarattığı his itibarıyle fersah fersah 
ötede duruyordu. Bu “köylü”nün filmlerinin takdir görmesi, kiminde 
Uluçay'a karşı bir hayranlık uyandırdı, kiminiyse açık seçik rahatsız etti. 

Her iki tarafın da hâlâ devam eden tuhaf bir yanılgısı mevcut aslen, 
Ahmet Uluçay, “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”la topladığı 
ödüller nedeniyle sahneye her çıktığında, köyde yaşayan ve herkesten daha zor film çeken bir insan olduğunu, bu konuda söylenecek başka söz olmadığını, imkanı olsa pekala daha rahat sekilde film yapabilmeyi arzu ettiğini belirtmişti —elbette o bunları çok daha nükteli, çok daha şairane ifade etti her seferinde. Gelgelelim çoğu zaman Uluçay, şehirlilerin tuhaf 
bakış acılarıyla yaklaştığı bir sima oldu aynı zamanda. Ahmet Uluçay 
çektiği filmleri hamallık, inşaat işçiliği, tavukçuluk ve türlü ayak işi yaparak çekti evet. Uluçay, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, alışveriş merkezlerinin, adım başı sinemanın olmadığı bir yerde sinema yapmaya çalıştı. 


Etraftakiler onu deli yerine koydu, alay etti. Kendi deyimiyle hep kötü işlerde çalıştığı için hastalandı, beynindeki tümör nedeniyle hayatı çok Zorlaştı. Tüm filmlerini bu şartlar altında çekti. Yine de Uluçay'ın film çek- 


miş olması, hem de iyi bir flm çekmiş ve almış olması, sadece ama 
sadece onun sinemasal sezgileriyle eriştiği bir başarıydı. Uluçay son derece Zor şartlarda film çektiği için değil, iyi bir sinemacı olduğu için, müthiş bir sinema sezgisine sahip olduğu için ödüllendirildi. Büyük bir kitlenin, yaptığı işe şaşırıp kalması, elindeki imkanlara acıyarak bakması, bu 
acıma duygusunu da marifet olarak görmesi, Uluçay'la ilgili en büyük tuhaflıktı belki de. Karşımızda bir nevi deha varken, onun yasam sarllarına 
takılıp kalmak, filmleri bu yönüyle değerlendirmek, ya da tam aksine 
filmlerin teknik eksikleriyle onu yargılamak gerçekten de ülkemize has 
bir vaziyeti. Tüm bunlar Uluçay yaşarken ve özellikle samimiyet harikası filmi “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”la ortalıkta dolanırken 
yaşandı. Uluçay her zaman hem hastalığını hem de yoksulluğunu vurgulamamaya, özellikle bu meselenin üzerine gidilmemesi gerektiği için çabaladı. Çok ağır bir ameliyattan çıkmış olmasına rağmen filmden sonra 
kazandığı ödülleri almak için her sahneye çıkışında ayrı bir şova imza attı, yeri geldi dans etli, yeri geldi yorulup bitkin düsene kadar izleyenlerle 
soru-cevap gerçekleştirdi. Hiçbir zaman halinden şikayet etmedi, başkalarından şikayetçi olmadı. Zor şartlarda film çektiği için değil, gerçekten 
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“Karpuz Kabuğundan 
Gemiler Yapmak” 


iyi bir sinemacı olduğu için alkışlanmak istedi. Sadece daha iyi filmler yapabilmek icin talepleri vardı, başka bir sey için değil, 

Sonuç olarak Uluçay, “Exorcise” (2000) gibi döneminin en iyi kısa 
filmlerinden birine imza atan, “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” 
gibi, sadece sevimli bir köy filmi olmayan, sara kriziyle sinema izleme deneyimini buluşturmak, ceviz ikram ederek ilan-ı aşk etmek, ceviz yiyerek 
bu aşkı kabullenmek gibi deha ürünü naifliklerle dolu bir film cekmiş, 
memleketimizin en önemli yönetmenlerden biridir. O da sadece ama 
dece böyle anılmak isteyecektir, Kendisinin de dediği gibi, köylü yönetmen olarak değil, köyde yaşayan yönetmen olarak... 

“Beyaz Giyme Toz Olur, yönetmenin “Karpuz Kabuğundan Gemiler 
Yapmak'ta yer verdiği bir tü 
ameliyattan sonra ilk kez yürümeye başladığında işitmiş ve filme koymustu. 


iydü. Türküyü Safa Önal'ın dediğine göre 


YAŞINDA! 


Türkiye'nin en uzun soluklu ve sektörünün 

lider dergisi Sinema, 15. yaş kutlaması için 

“Sınır Tanımayanlar" partisini gerçekleştiren 
LG'ye teşekkür eder. 


Karanlıkta Meşaleyle Kaymak 


15. Gezici Festival'in Artvin durağında hayallerin gerçekleşebileceğine dair umut veren bir ışık, 


ilham kaynakları ve sinema coşkusu vardı. 


metredeki Atabarı Kayak Merkezi'nde, gece karanlığında zirveden ellerinde meşalelerle süzülen 
kayakçıları görünce, “İste bu sahne, bu yıl Gezici 


Festival'de olma hissini çok iyi anlatıyor” diye düşündüm: Karlı dağlarn 
ortasında bulunmaya ve saat dörtte çoktan gitmiş güneşin yokluğuna rağmen, kendini çok sıcakta ve aydınlıkta hissetmek, aynı anda da kendini 
sürprizli bir yolculuğa gönül rahatlığıyla bırakmak... 

Onbeşinci kez filmleri yüklenip yollara düşen festivalin Ankara'dan 
sonraki durağı ve Altın Boğa Uluslararası Film Yarışması'nın ev sahibi 
bu yıl Artvin'di. Artvin kendini gizlemiş bir şehir. Ona ulaşmak için emek 
vermek, sabretmek gerekiyor ama sonucta kent aldığından çok daha fazlasını veriyor. Sahil şeridinden içeri girip şehir merkezine uzanan 70 kilo- 


metrelik yolda ilerlerken, her dönemeç aşama aşama bir şeyleri geride 
bırakırıyor insana. Böylece yeniliklere hazır, taze bir ruh hâliyle varılıyor 
şehre, 

Yolculuğun sonunda karşımıza çıkan ise bir başkaldırı, kuralları ters 
yüz etme hâli âdeta. Alışıldık, kabul edilmiş ve kolay olana isyan duygusu nüfuz ediyor hemen insanın hâletiruhiyesine. Yatay değil, dikey yasanan bir hayat buradaki. Mesafeler “kat”la ülüyor, sokakları birbirine merdivenler bağlıyor. Zor olanın, imkânsız görünenin, az seçilen yolların festivali, Gezici Festival, kendi ruhuna ve bu seneki “Karşı-LIK” temasına pek uygun bir ev sahibi bulmuş. Anadolu'nun bazen sinema salonu bile olmayan şehirlerine giderek buralara sinema kültürü tohumları 
eken ve her geçen yıl bu çabanın hasadını toplayan, yeni izleyiciler edinen festivalin Artvin ile ilişkisi de belli ki verimli olacak. Artvin seyircisi- 
nin ilgisi, coşkusu ve mevcudiyeti böyle söylüyordu en azından... 

Normalde sinema olarak işletilmeyen, tümüyle yenilenen 500 kişilik 
Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi sadece Türk filmlerinde değil, 
tüm gösterimlerde hıncahınç doluydu. Aileler, çoluk çocuk hazırlanıp soluğu sinema kapısında almıştı, Kimi oldukça zor bir izlenim deneyimi sunan filmleri çoğunluk sonuna kadar izledi. Filmlerin sonunda koltuğunu 
terk etmek istemeyen, bir sonraki film için yerini tutmaya çalışan izleyicilerle sık sık karşılaşabilirdiniz. Film izlemeyi böylesine özel addeden bir 
kalabalıkla, yaş ortalaması küçük bir seyirci kitlesiyle, cocuk kahkahaları 
(zaman zaman da ağlamaları) eşliğinde gösterimlere katılmak, festival 
deneyimine güzel bir tal kattı, Gelecekle sinemanın herhangi bir alanıma 
katkıda bulunacak, izlediklerinden ve festival atmosferinden ilham alan 
çocuklar, gençler de vardı izleyicilerin arasında mutlaka. Bunu bilmenin 
yükseltici hissi filmlere eşlik etti. 

Dükkân vitrinlerine asılı festival afişleri, sokaklarda, esnaf lokantalarında, pastanelerde her an rastlanabilen festival konukları ve kulağe 
lınan film muhabbetleri sâyesinde sinema atmosferi tüm şehre sinmişti. 
Dolu dolu bir hafta yaşandı: Kısa filmler, çocuk filmleri, karşı filmler, ilk 
filmler, belgeseller, senaryo atölyesi, film sonrası sohbetleri, sinema yazarlığı atölye çalışm Yarışma bölümünde bu yıl “aileleri tarafından 
hırpalanan çocuklar? temasının öne çıkması ilginçti. “Bir Kız/Flickan”, 
kendi ayakları üzerinde durabilmekle, başkalarıyla tüm bağları koparmak arasındaki denge noktasını bulmaya çalışan, ergenliğe yaklaşmış bir 
kızın hikâyesini anlatıyor. İnce, kırılgan vücut yapısı, solgun teni, kızıl saçları ile başka bir dünyadan olma hâlini yansıtmaya uygun çocuk oyuncusu ve İsveç taşrasına masalsı bir hava veren görüntü yönetmenliği filmin 
artılarıydı. Ancak hikâyesini korkakça ele alışı, uçlara gitme cesaretini 
bulamayışı filmin daha da özgün ve ilginç olmasının önünde bir engeldi. 
İrlanda yapımı “Eamon” ise hiperaktif bir çocuk ile anne-babasının hayatlarında bir denge bulamayışlarını ve birbirlerini sürekli kurban edişle- 


ça” 
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“Artvin halkı.Ahmet 
.Hamdi ime 


“Bir! 


, tüm karakterlerine acımasızlıkla yaklaşarak ele alıyordu. “Sorunlu 
aile filmleri” kervanına çok büyük bir katkıda bulunmasa da film ilginç 
sonu ve alternatif çözüm önerisiyle öne çıkıyordu. “Yepyeni Bir Hayat/Yeo-haeng-ja” ise babası tarafından bir yetimhaneye bırakılan 9 yasındaki Jinhee'nin yeni hayatına uyum sağlama, acıya göğüs germe, yani 
büyüme öyküsüydü. Çok iyi bir yönetmenlik ve oyuncu yönetimine sahip 
olan film bir melodramı ajitasyona başvurmadan anlatıyor ve bir çocuğun 
duygusal dalgalanmalarını büyük başarıyla yansıtıyordu. Artvinli çocuklar dünyanın başka yerlerinden yaşıtlarının hikâyelerini ilgiyle izlediler, 
film sonrası yönetmenlerle yapılan söyleşileri dinlediler. Bu güzel manzarayı Vali kapanış töreninde yaptığı açıklamayla taçlandırdı; Artvin halkının festivali ve filmleri kucaklaması sayesinde Kültür Merkezi bundan 
böyle bir sinema salonu olarak işletilecek! 


N uygarsirin&yahoo.com 


“Nefes”in aynasında gördüklerimiz 


Aynı kelimelerle birbirine taban tabana zıt fikirleri ifade eden insanların ülkesinde 
“Nefes” özne olmadığı gibi nesne bile değil. Bir bahane. 


ir filmi kaç kişi seyrediyorsa o ka- 
B dar sayıda film vardır. Her seyirci 

filmi kendi filtresinden geçirerek 
görür. Ve takılmış plak misali tekrar edip 
durduğum gibi “herkesin filmi kendine”dir. Bunlar böyle. 

Gelgelelim “Nefes”le ilgili yazılan ve 
söylenenler yukarıdaki düsturları kabullenmiş insanları bile şaşırtacak boyutta. 
Filmin milliyetçiliği ve militarizminden 
zerre şüphe duymayanlarla “yırtık bayrak” ve “kırık Atatürk büstü”nden dem 
vurup Türk milliyetçiliğine saldırıdan söz 
edenler, filmden çıktıktan sonra eline silah alıp PKK'lı öldürmek istediğini söyleyenlerle filmden çıktıktan sonra savaşın 
ne korkunç bir illet olduğunu bir kez daha 
hatırladığını söyleyenler, filmin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni acz içinde gösterdiğini 
düşünenlerle filme övgüler düzen Genelkurmay Başkanı aynı çatı altında buluştu. 

Bütün bunların iki sebebi var. Birincisi 
bizden kaynaklanıyor: Derdimiz film değil 
fikirlerimiz. İkincisi filmden kaynaklanıyor: “Nefes”in söyleyecek bir sözü yok. 

Birinciden başlayayım... “Nefes”in talihsizliği (ya da talihi) “açılım” denen bu 


derin cepheleşme zamanına denk düşmesi. Tozdan dumandan fermanın okunmadığı bu zamanda pek az kişi film üzerine 
düşünüyor aslında, Çoğumuz “Nefesi 
cephane olarak kullanmakla meşgulüz. 
Gerçek değilmiş de durumu anlatmak 
için imal edilmiş gibi duran çarpıcı bir örnek vereyim... Radikal'in köşe yazarların- 
dan (TSK'nın gayrıresmi sözcüsü diyebileceğimiz) Mehmet Ali Kışlalı'nın 
de yer verdiği ve herhalde görüş 
laştığı bir mektupta “Nefes 
mi” olarak nitelendiriliyor. Diğer yandan 
Express'te yayımlanan söyleşisinde DTP 
(simdi BDP) milletvekili Gülten Kışanak 
da “açılımın filmi” sıfatını kullanıyor. Peki 
bu iki kişi aynı cümleyi kurarken aynı fikri 
mi paylaşıyor dersiniz? Hiç de değil. Kışla- 
Ivnın köşesindeki mektuba göre filmin niyeli ulusalcıları açılıma ısındırmak, Kışanak'a göre ise filmin niyeti “Kürtler var 
ama Kürt sorunu yok” fikrini yerleştirmek. Çünkü açılım Kışlalı için “ihanet 
projesi”, Kışanak içinse “tasfiye projesi”. 
Aynı kelimelerle birbirine taban tabana zıt fikirleri ifade eden insanların ülkesinde “Nefes” bir film sıfatıyla özne ol- 


madığı gibi nesne bile değil. Bir bahane. 
Gel de Janet Staiger'ı hatırlama. Staiger “Interpreting Films” adlı kitabında, 
V.N. Volosinov'un “Marxism and The 
Philosophy of Language”ından alıntı yapar: “Her ideolojik işaretin, tıpkı Janus 
gibi, iki yüzü vardır. Bir hakaret sözcüğü 
bir övgü sözcüğüne dönüşebilir, bir gerçeklik kaçınılmaz olarak pek çok kişiye 
dünyanın en büyük yalanı gibi görünebilir. İşaretin bu içsel diyalektik özelliği 
toplumsal kriz ve devrimci değişim zamanlarında tümüyle açığa çıkar.” İşte halimiz. Toplumsal krizimiz de dahil 
Fakat bu hengamede “Nefes”in de 
payı var. Söyledikleri yüzünden değil, 
söylemedikleri yüzünden. Zira bütün bu 
toz dumanın, ezici çoğunluğun sandığının 
aksine filmin net bir cümlesi olmamasın- 
dan kaynaklandığını düşünüyorum. (Ezici çoğunluk derken, “Nefes”i bir tereddüdün filmi olarak niteleyen Fatih Özgüven, Express'teki söyleşide benzer görüş 
ler dile getiren akademisyenler Tümay 
Arslan ve Sevilay Çelenk gibi isimleri bir 
kenara ayırıyorum.) 
“Nefes”in yaptığı “bir Güneydoğu 
resmi çekmek”ten ibaret. Ne bu resmin 
altını dolduruyor ne de onu bir eksene 
oturtuyor. Haliyle, o resme baktığımızda 
gördüklerimiz birbirinden çok farklı olduğu için filme bakınca gördüklerimiz de 
aynı şekilde birbirinden ayrılıyor. 
“Nefes” belli bir odağı olmayan ve 
“Bu çocuklar gidiyor, vatanları için savaşıp ölüyorlar” diye nereye çeksen oraya 
gidecek bir cümle kuran bir film olarak, 
zihnimizde ve kelimelerimizde hüküm 
süren bu yarılmaya (terörist/gerilla, teslimiyet/barış, ihanet/çözüm) ayna tuttu- 
Suyla kalmaya ve elimizde oyuncak olmaya mahkum. Keza böyle bir filmin “niyetinin ne olduğuna” ya da “hangi amaçla 
yapıldığına” ilişkin analizler de birer 
komplo teorisi olarak kalmaya mahkum. 
Zaten filmden kime ne ki? Yanımız- 
daki kisi eline silah alıp PKK'li öldürmek 
istediğini söylerken gönül rahatlığıyla 
“Bu film TSK karşıtı” diyebiliyoruz. Yanımızdaki kişi “Bu film Türk askerini 
güçsüz gösteriyor” derken gözümüzü 
kırpmadan “Bu film milliyetçi, militarist” 
diyebiliyoruz. Cünkü bu zamanda yanımızdakinin ne hissettiği değil, bizim ne 
düşündüğümüz önemli. 
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SİNEMA'NIN 15. YAŞINI, LG ELECTRONICS, ÇERÇEVESİZ TV İLE BERABER DÜZENLEDİĞİMİZ “SINIR 
TANIMAYANLAR” PARTİSİNDE KUTLADIK. SİNEMA DÜNYASININ YARATICILARIYLA DERGİMİZE EMEĞİ 
GEÇENLERİN BİRLİKTE EĞLENDİĞİ BU MUTLU GECENİN ODAK NOKTASINDA YİNE SİNEMA VARDI. 
PARTİNİN GÖZDESİ İSE SİZ OKURLARIMIZLA BİRLİKTE HAZIRLADIĞIMIZ 15. YIL ÖZEL SAYISI'YDI. 


Misafirlerimiz, itinalı bir 
makyaj ve kostüm 
çalışmasıyla “Ucuz 
Roman”ın Mia'sı, “Dövüş 
Klübü”nün Tyler Durden'ı 
ve “Karayip 
Korsanları”nın şahsına 
münhasır korsanı Jack 
Sparrow'una dönüşen 
genç oyuncu adayları 
tarafından karşılandı. 
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Okurlarımızın seçimiyle olü Son 
Yılın En İyi 100 Filmi aE dil 
10 film açıklanmadan hemen önce 
sahneye çıkan Çengi Performing Arts 
grubu, unutulmaz dans sahnelerinden 
oluşan dört bölümlük bir gösteri 
sergiledi. Sinemanın 30'lu, 50'li, 70'li 
ve 90'lı yıllarını temsilen “Modern 
Times”, “Singin' in The Rain”, “Hair” 
ve “Pulp Fiction” filmlerindeki 
unutulmaz anların genç dansçılarca 
canlandırıldığı bu şov, izleyenleri 
sinema tarihinde eğlenceli bir 
yolculuğa çıkardı. 


öm 


Avrupa müzik listelerini sallayan ve She's Got That Light single'ıyla 
Almanya'da Altın Plak'a layık görülen Orange Blue'nun konser 
performansıyla şenlenen partimizde müzik, yönetmen Mustafa 
Altıoklar'ın film müziklerinden oluşan DJ performansıyla devam etti. 


Davetlileri karşılayan, Mia, Tyler Durden ve Jack Sparrow 
kılığındaki mankenlerin ve dansçıların makyajları 
Türkiye'nin sayılı makyaj ustalarından, plastik makyör 
Derya Ergün tarafından yapıldı. 


Yönetmen Sinan Çetin vi 
eşi Rebecca Haas Çetin./ 


LG Electronics Pazarlama Müdürü 
Aysun Sabanlı, LG Electronics Türkiye 
Başkanı Christopher Kim, Turkuvaz 
Dergi Genel Müdürü Levent Tayla. 


” Turkuvaz Değiyi Yayı As Sarp İşman, yönetmen 
Erden Kiral ve yönetmeni Kenan Ormanlar'la. 


Sinema sanatını ve gündemini taraf tutmayan, dengeli ve olabildiğince objektif bir yaklaşımla takip etme çabamız dolayısıyla “sınır 
tanımamak” noktasında buluştuğumuz LG Electronics'le birlikte evsahi; yaptığımız partide, dergimizin 15. yaşını değerli konuklarımızla 
birlikte kutladık. Aralarında, bağlı bulunduğumuz medya grubunun yöneticileri, derginin sizlere ulaşmasına büyük katkılarda bulunan reklam 


ve pazarlama departmanlarımızın çalışanları, yıllardır yaptıkları işler üzerine yazıp çizdiğimiz, haberlerini sizlerle paylaştığımız sinema 
dünyasının yaratıcıları, yönetmenler, oyuncular ve sinema yazarları vardı. 


Janet Barış, Senem İşmen, Geylan Özçelik, 
Engin Ertan, Kutlukhan Kutlu (soldan sağa). 


Ebru Çeliktuğ Tuba Ünsal 


Gecenin sürprizlerinden biri de sınır tanımayan 
teknolojilerin öncüsü LG Electronics'in geliştirdiği 
dünyanın ilk çerçevesiz LED LCD TV serisi oldu. 
Sınırları ortadan kaldıran çarpıcı tasarımı ve üstün 

Turkuvaz Dergi Genel Md. Yard. Yonca Turkuvaz Reklam Grup Başkanı teknolojik özellikleriyle ev sineması keyfine 


Ertürk, Turkuvaz Reklam Genel Md. Yard. Ümit Önal ve Turkuvaz Reklam Genel ( (özgürlük Katan seri, ilk kez Sinır Tanımayanlar 
Hakan Yonsul. Müdürü Rana Karlıdağ. Partisi'nde tanıtıldı. 
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Özel Hizmetlerimiz 


Zaman hassasiyeti olan gönderilerinizi 
adresinizden alıyoruz, standart teslim 
sürelerine bağlı kalmadan tercihinize 
göre hızlı ürün altematiflerimizle yerine 
ulaştırıyoruz. 


Yurtdışına yapacağınız tüm 
gönderilerinizde, Yurtiçi Kargo 
güvencesi ile hızlı, güvenilir ve 
ekonomik çözümler sunuyoruz. 


Gönderinizin büyüklüğüne ve önemine 


göre tam 18 farklı ambalaj seçeneği 
sunuyoruz. 


TAHSİLATLI 


> 


Yurtiçi Tahsilatlı hizmetimizle, 
gönderinizi adresinizden alıyor, 
alıcısına ulaştırıyor, kargo tesliminde 
ürün bedelini tahsil ederek hesabınıza 
aktarıyoruz. 


İstediğiniz kısa mesaj ile bilgilendirme 
alternatifini seçtiğinizde, gönderiniz ile 
ilgili tüm bilgileri cep telefonunuza 
ulaştırıyoruz. Ayrıca tek bir sorgu 
mesajı ile kargo takibi, kurye çağırma 
işlemi ya da en yakın şube bilgisini 
size iletiyoruz. 


SMS ile alıcınızın teslim gününü 
belirlemesini sağlıyoruz. Dilerseniz 
teslim gününü gönderinizi gönderirken 
siz de belirleyebilirsiniz. 


urtiçi 
J Söz ra gibi 


KİMİ FİLMLERİN GETİRDİĞİ 


. 
İl 


TARTIŞMALAR ÜZERİNE 


Eleştiriler ilgi görmeyi sürdürüyor. Özellikle Türk sinemasının gelişmesiyle birlikte, hangi filme gideceği 
konusunda şaşkın tavuk misali bir tereddüt yaşayan sevgili sinemasever halkımız, artık eleştirilere 
gerekli bir yol gösterici, hatta kurtarıcı gözüyle bakmayı öğreniyor. Öyle ya, kendisini gökten inmiş bir 
lütuf gibi görüp gösteren nevzuhur genç dehaların egosuyla iki saat boyunca sıkıntıdan patlamayı kim 
ister? Yabancı filmler üzerine de tartışılıyor. Ve böylece kimi ilginç farklılıklar, kimi zaman ise aynı 
ölçüde ilginç buluşmalar gerçekleşiyor. Bunlara kısaca değinmeye çalışacağım. 


—< nce şu “2012”ye bir bakalım. Filmi benden başka çok beğe- 

O nen bir eleştirmen çıkmadı. Dergimizin yıldız tablosunda benim 4, Ömür Gedik'in 3 verdiği filme, diğer arkadaşlarımız 

.5 ila 1 arasında değişen notlar verdiler. Bu seyirciyi pek etkilemedi ve 

film büyük hasılat yapmayı sürdürüyor. Basında ise Hıncal Uluç bu genel eleştirmen tavrını eleştirdi, beni bir kenara koyarak! 

Ne Hıncal Uluç'un, ne de kimsenin övgülerine özel biçimde itibar 
eden bir kişiliğim yoktur. Ama bu kez sevgili Hıncal'a hak verdiğimi 
yadsıyabilir miyim? Bence eleştirmenlerin -Türk veyâ yabancı- bir temel hatası şu; Bu tür sinemanın, yani bol özel efekte dayalı aksiyon sinemasının -özellikle de “felaket filmleri'nin sinema denen şeyin parçası, hem de ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini unutuyorlar. Daha da 
ölesi, sinema sanatının daha başka birçok şeyle birlikte teknolojinin de 
çocuğu olduğunu ve onun gelişmesiyle organik bir bağı olduğu gerçegini de ihmal ediyorlar, Unutmamalı ki sinema bu açıdan sürekli gelişti. Sessiz film, derken sesli sinema, gitgide süresi uzayan filmler, gelip 


eklenen renk ve geniş perde sistemleri, arada 3 boyutlu veya şimdi 
Imax denen gösterim teknikleri, Ve elbette sinemanın kendi içinde gelisen ve çok çabuk değişip yenilenen özel efektler. Öyle ki, kimi filmler 
için “iki-üç yıl önce bile çekilemezdi” tespitleri yapılmıyor mu? Ki 
“2012” için bu özellikle söylendi. 

Demek ki, sinema teknolojiden ve onun gelişiminden bağımsız 
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olarak düşünülemez. Bu sanıldığı gibi yalnızca bilimkurgu, fantastik 
ve aksiyon sineması için geçerli de değil, Bol konuşmalara dayalı bir 
klasik dramda bile etkili olabilir, Yepyeni bir kameranın vereceği imkanlar, kamerayı kaydırma, döndürme gibi hareketleri kolaylaştıran 
buluşlar, renklerle istendiği gibi oynama imkanları, vs. Ben bu yüzden 
vaktiyle 100 Yılın 100 Filmi toplamıma, diyelim ki özel efektlerin ilk 
büyük patlamalarından olan “Metropolis” veya klasik “King Kong”, 
ilk uzun canlandırma filmi olan “Pamuk Prenses ve 7 Cüceler” veya 
gerçek oyuncularla canlandırmanın ilk görkemli buluşması olan “Masum Sanık/Roger Rabbitt” gibi filmleri de almıştım. Gerçek bir sinema bilgisi ve sevgisi, idealize edilmiş sanat filmi kavramının yanısıra 
bu teknolojik gelişmenin dönüm noktalarına da ciddi bir yer vermelidir diye düşünüyorum. 

Benzer bir tartışma, yıllar önce “Titanik” için de yaşanmıştı. Bizde 
de, dışarıda da... Ben filmi özelikle ikinci yarıda görkemli özel efektler 
kullanarak gemiyi adeta gözlerimizin önünde batırdığı için çok sevmiş 
ve köşemde 4 yıldız vermistim. Ama çoğunluk buna katılmadı. Dışarıda ise biraz farklı oldu. Hemen herkes filmin senaryo ve oyuncu zaaflarına değindi. Ama önemini yadsımadı. Maltin'in 3.5, Halliwell'in 2 
yıldızma karşın, yıldız verme adeti olmayan saygın Time Out kılayuzu 
filmi sinemanın ilk yüzyılının en iyi 100 filmi içine kattı. Eleştirileri şöyle bitiyordu: “Ne denirse densin, herkes bu filmi görecek. Görmeli 


Hikayesi” 


de... Popüler sinemanın geleceği üzerine düşünmek için bile olsa...” 


Bu sözü önemsiyorum, çünkü filmleri önemli kılanın yalnızca bizlerin 
kafasında yarattığı o kolay erişilmez, sublime” edilmiş “Sanat filmi! kavramı olmadığını vurguluyor. 

Ve şimdi, tam 12 yıl sonra, Cameron bu kez “Avatar”la karşımıza 
geldi. Şu satırları yazarken, eleştirmenlerimizin genel tepkisini bilmiyorum, ama ben yine çok beğendim. Çünkü yönetmen bir kez daha 
teknolojide devrim yapıyor. Üç boyutun da katkısıyla, karşımızda yepyeni bir masal dünyası yaratıyor, adeta ellerinizle dokunabileceğiniz 
garip yaratıklar, harikulade bir doğa, insanoğlundan farklı insan benzerleri sunuyor. Ve sinema teknolojisi dev bir adım daha atıyor. Fon- 
da kimi önemli siyasal alegoriler de yaratmayı unutmadan... Önemsememek mümkün mü? 

Bir başka yakın örnek, Michael Moore'un son filmi “Kapitalizm 
Bir Aşk Hikâyesi” tartışması (aslında pek tartışılmadı ya). Ben de koşulsuz bir Moore hayranı değilim. Onun durumları, olayları ve kurumları belli ölçüde manipüle edebildiğini, olup biteni önceden kafasında 
oluşmuş bir mesaj uğruna dönüştürmeyi becerdiğini düşünenlerdenim. 
Belki de her şeyi gösterip yargıyı seyirciye bırakan daha sakin ve soğukkanlı bir yaklaşımı yeğlerdim dediğim olmuştur. Ve bu filme de peşin 
bir hayranlık ve güvenle gitmiş değilim. 

Ama ben bu filme, bunlar dahil her türlü önyargımdan sıyrılarak 
bakmayı denedim. Galiba kimileri bunu yapamadılar. Ve bunun Michael Moore'un en iyi filmi olduğunu, dahası bu tarz bir sinemanın yapılabilecek en iyi örneği olduğunu düşündüm. Moore'un elbette yine 
çok eleştirip durduğumuz Amerika'nın imkan verdiği o basın özgürlüğü koşulları içinde, yapılabilecek olanın en iyisini yaptığını, gidilebilecek en uzak noktaya ulaştığını düşünüyorum. Çünkü film ABD 
ini aşıp genel ve global bir kapitalizm eleştirisine dö- 


sistemi eleştiri: 


ATİLLA DORSAY 
al.dorsay&superonline.com 


nüşebiliyor. Kapitalizm denen ideolojiyi hem ekonomik açıdan, hem 
gemlemek ve denetlemek yerine o değişmez insan hırsını alabildiğine başıboş bırakarak neden olduğu bireysel felaketler açısından, yani 
bir diğer deyisle ahlaki açıdan, hem de bu insan yıkımlarını sergileyerek duygusal açıdan eleştiriyor. Üstelik meselenin dinsel boyutlarını 
da karşımıza getirerek... (Müsaadenizle ABD toplumu temelde Hıristiyan bir toplumdur. Tıpkı bizim Müslüman bir toplum olmamız gibi... Ve de Moore bir yerde kendis 
tiyan olarak tanımlamaktadır). Ve bunun sonucunda, kapitalizmin 
başka şeyler yanında dinsel kitaplarla, özellikle de İncil'le hiç bağdaşmadığını ileri sürüyor ve etkili bir din adamının ağzından “kapitalizm 
şeytandır ve yok edilmelidir” fetvasını da alıyor! (Buradaki fetva sözcüğünü alaylı biçimde kullandım, yoksa onlarda İslam'daki fetvanın 
karsılığı yok, bildiğim kadarıyla). 

Bu durumda, basında izlediğim Esin Küçüktepepınar veya Erman 
Ata Uncu eleştirileri biraz insafsız olmuyor mu? Aynen benim gibi dü- 


ini “demokrasiye inanmış bir Hıris- 


şünsünler demiyorum, haşa! Ama örneğin sevgili Uncu şöyle diyor: 
“Moore şu düşünceyi dile getiriyor: “ABD temelinde iyidir, bir de su 
paragöz iş insanları olmasa...”. Peki ne diyecekti Moore? Bir Amerikalı, ama filmde de belirttiği gibi, çok elestirilse de ülkesinde yaşama- 
ya kararlı, örneğin çok sevildiği Fransa'ya göç etmeyi hiç düşünmeyen 
bir Amerikan aydını olarak, “Allah kahretsin şu Amerika'yı. Burası 
adam olmaz. Yıkıp yeni baştan inşa etmek gerek” mi diyecekti? Ve 
sonra “Yaşasın sosyalizm!” diye bağırmak için elbette? Moore'un kişisel konumu bir yana, artık sosyalizm mi kaldı? Devlet güdümlü ekonomiyle insanlara mutluluk getirilemeyeceği kanıtlanmadı mı? Yeni oli- 


garşiler, yeni üst sınıflar, yeni ayrıcalıklı zümreler, yeni baskı rejimleri 
oluşturma deneyimini bir kez daha mı yaşasaydık? İdeolojileri bir yama bırakın, vatan bellediğimiz yerlerden çekip gidemeyeceğimize göre, 
kalıp daha iyi bir ülke için mücadele etmeli değil miyiz? Etmiyor muyuz? Niçin Moore'dan farklı bir şey bekleniyor? İdeolojilere geri dönersek, belki yapılacak tek şeyin insan hırsını denetim altına almak, bir 
diğer deyisle kapitalist sistemi olabildiğince sosyalleştirmek olduğu 
açık değil mi? Hele ABD'deki son ekonomik çöküşte aşırı hırslı büyük 
irket yöneticilerinin rolü böylesine açığa çıkmışken? Başka yol var 
mı? Varsa da ben göremiyorum. 

Ve de bu kez bir yerli film için oluşan *konsensus”. Yani tüm yazarların “Gecenin Kanatları” filmini sözbirliği etmişçesine yerin dibine batırmaları. Öyle ki, hınzır Ahmet Hakan farketmiş, şöyle diyor: “Haftanın en büyük uzlaşması: Mahsun'un senaryosunu yazdığı 
“Gecenin Kanatları” adlı filmin bir şeye benzemediği yönünde oluşan uzl 

Hakan, “Güneşi Gördüm”ünü de hiç sevmediği Kırmızıgül'e tarizde bulunmak için bunu öne çıkarmış olabilir, Ancak filmin yönetmeni Serdar Akar! Gerçi filmin, ben de yazdım, senaryo aşamasından 
başlayan sorunları var. Bu açıdan, Mahsun da eleştirilebilir. Bu “uzlaşma' birçok şeyin yanısıra bize öncelikle şunu gösteriyor: Artık senaryolar çok daha ciddi biçimde yazılmalı. Örneğin bu filmin kadın 
kahramanı Gece, küçük bir kızken, ana-babasının gözlerinin önünde 
devlet güçleri tarafından öldürülmesine tanık oluyor. Bu da onun yıllar sonra bir örgüte girip 'canlı bomba? olmasını izah etmek için yeterli sayılmış. Hiç olur mu? O travmayı yaşayan bir çocuk, büyüyünce 
her sey olabilir. Ev kadını da mimar da; ressam da politikacı da; memur da fahişe de... İlla da canlı bomba olması programlanmış bir şey 
mi? Seyirciyi kimi ki 
dıramazsınız. Yeterli psikolojik ve sosyal gelişmeyle açıklamanız 
rek. Ben yazdım oldu, ben öyle istedim seyirci de inansın tarzı düşünceler, artık eskidi. Bu temel hataya anlatım eksiklik ve sakatlıkları da 
eklenince, film seyri zor bir deneyim haline geliyor. Ve *konsensus' 
oluşuyor. Bu da herkesin ders alması gereken bir durum. B 


armaşık sorunların otomatikman olduğuna inan- 


ge- 
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BEYAZ ZAKKUM 


SEVİN OKYAY 


Güzellik kaderin insana bir oyunu mudur? Yoksa Tanrı'nın eşsiz bir lütfu mu? 


Michelle Pfeiffer bu madalyonun iki tarafını da biliyor. 


olette uyarlaması “Aşkım/Cheri”nin bir sahnesinde onu ya- 
( nında hizmetçisi, makyajsız halde aynaya bakarken görüyoruz. La, Fransa'nın Belle Epogue'unun, o Altın Çağ'ın en 
gözde koketlerinden biriymiş. Ne servetler batırmış, ne âşıkları 
hüsrana uğratmış. Şimdi de cinselliğinden bir şey kaybetmemiş, halen güzel olduğunu bili; 
sını başını almış kadınları nasıl ki 
rını havaya kaldırıp, “Böyle eski bir vazo için ne tuhaf saplar”, diyor ve henüz talep varken, emekliye ayrılmaya karar veriyor. 

“Aşkım”ın başkarakteri Löa'yı, sinema dünyasının en güzel kadınlarından Michelle Pfeiffer oynuyor. Kitabı okumuş olanlara, 
sanki Löa'dan daha gençmiş gibi gelebilir. Colette'in kendi yaşamından izler taşıyan kahramanı da güzeldi ama, zaman zaman 
makyajsız resimlerini gördüğümüz Michelle Pfeiffer güzeller güzelidir. Bir televizyon ödül programında, galiba Altın Küre'de, son 
dizisiyle ödüller alan ikinci kocası, yapımcı David E, Kelly, teşekkürlerini sıralarken hiç isim vermeden “Ve güzel eşime,” demişti. 
Herkes dönüp Michelle Pfeiffer'in oturduğu masaya bakmıştı. 

Sinema dünyasında, hele Hollywood'da klasik güzel olmayanın işi zordur. Michelle Pfeiffer'in güzelliği hem işini kolaylaştırdı, hem de iyi oyuncu olarak kabul edilmesini zorlaştırdı. 1990'da 
People dergisinin ilk Dünyanın En Güzel 50 Kişisi kapağında o 
var. Bu listede tam altı kez (1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1999) 
yer alarak rekor kırmış. Özel sayısının kapağında iki kere yer alan 
tek kişi de o. En güzel, en seksi, en iyi giyinen aktris seçilmeyi kanıksamış artık. Koskoca Barbara Walters, söyleşi yaptığı sayısız insan içinde en güzellerin Pfeiffer ve Julia Roberts olduğunu söylemiş. Ama en önemlisi, en güzel kadın yüzünü bulmak için orantılar üzerine yapılan bir araştırmada en uygun orantı Michelle Pfeiffer'da çıkmış. 

Michelle Pfeiffer, California'lı bir ailenin kızı. Üç kardeşinden 

iki kız, Dedee ile Lori de mankenlik ve oyunculuk yapmıştır. Michelle, 1976'da liseyi bitirdi, bir yıl da zabıt kâtibesi olmak için üniversitede okudu. Neyse ki, bir yıl önce bir süpermarket veznesinde 
calışırken oyuncu olmak isted fark etmişti. İki güzellik yarışmasına girdi, kazandı. İkincisinin jürisindeki bir Hollywood ajanı 
onunla anlaşma imzaladı. 1980'den itibaren sinema ve TV'de kücük roller bulmaya başladı. Bir yandan da oyunculuk dersi alıyordu. İlk önemli rolü, “Grease”in devam filmi “Grease 2”deki Stephanic Zinone'udur. Film beğenilmediği gibi, iş de yapmadı. Pfeifter ise New York Times'dan bile övgü aldı ama “Grease 2”nin gölzesi üstüne çökmüştü. Bir süre iş bulamadı. Onu istemeyenler arasında “Yaralı Yüz/Scarface”i çekmeye hazırlanan 
Brian de Palma da vardı. Sonra yapımcısının ısrarıy- 
la Pfciffer'ı denemeyi kabul etti. Aktris bu filmde Pazino'nun kokain bağımlısı genç karısı Elvira'yı oynadı. “Yaralı Yüz” fazlasıyla şiddet içermesine rağmen 
cok da iş yaptı. Hâlâ hayranları vardır. Pfeiffer ise 
veğenildi, hatta 'yıldızlığın eşiğinde” ilan edildi. 

“Yaralı Yüz”ün ardından oynadığı filmler o kadar takdir toplamasa da, Pfeiffer yavaş yavaş kendini 

yuncu olarak kabul ettiriyordu. Jack Nicholson, 
Cher ve Susan Sarandon'la birlikte oynayıp Sukie 


EN İYİ 5 


PERFORMANS 


İki Erkek Bir Kadın (1989) 
Masumiyet Vas (1983) 
Aşkım (2009) 


Ridgemont karakterini canlandırdığı “Kasabanın Cadıları/The 
Witches of Eastwick” büyük ticari başarı kazandı. Film, bu yıl ölen 
John Updike'ın romanından uyarlanmıstı. Sonra sıra Jonathan 
Demme'nin mafya komedisi “Babanın Metresi/Married to the 
Mob”a geldi. Gene gangster eşiydi ama “Yaralı Yüz”ün Elvira'sınınkinden bambaşka dertleri vardı, Demme'nin filmi Pfciffer'e komedi yeteneğini bir kez daha gösterme fırsatı verdi. Kıvırcık koyu 
renk saçlı, Brooklyn aksanlı Angela ona birbirini izleyecek altı Al- 
ün Küre adaylığının ilkini getirdi. Tuhaftır, “Tehlikeli Kokteyl/Te- 
guila Sunrise”ın yönetmeni Robert Towne'la anlaşamadı. Towne 
onun çalıştığı en zor aktris olduğunu söyledi. 

Sonra Stephen Frcars*le ilk filmi olan “Tehlikeli İlişkiler/Dan- 
gerous Liaisons” geldi. Glenn Close ve John Malkovich'in acımasız karakterlerinin masum ve erdemli kurbanları Madame Marie 
de Tourvel rolüyle büyük övgü aldı. Film ona bir BAFTA ödülü, 
bir de Oscar adaylığı getirdi. Sonra Jeff ve Beau Bridges kardeşler- 
le “İki Erkek Bir Kadın/The Fabulous Baker Boys”da oynadı. Bütün şarkılarını kendi söyledi. Roger Eberi ve kimseyi beğenmeyen 
Pauline Kael dâhil, bütün eleştirmenlerden büyük övgü aldı. Pfciffer, 1989-90 ödül mevsiminde törenlerin müdavimi oldu. Eleştirmen grupları ödüllerinin yanısıra, Altın Küre aldı. Oscar'ın da favorisiydi ama ödül Jessica Tandy'ye gitti. Bu performansla kaçırdı- 
$ı ikinci ödül, gene Tandy'nin aldığı BAFTA'dır. 

A listesinin kraliçelerinden biri olmuştu artık. John le Carr& 
uyarlaması “Rus Evi/The Russia House”daki Rus aksanı ona 
üçüncü Altın Küre adaylığını getirdi. “Frankie and Johnny”nin 
güzellikten uzak, yıpranmış garsonu Frankie olarak “Yaralı 
Yüz”deki rol arkadaşı Al Pacino ile yeniden biraraya geldi. Bu role seçilmesi eleştirildiği halde, dördüncü Altın Küre adaylığına kavuştu, Bağımsız film “Aşk Tarlası/love Field”in Lurene Hallett'ı 
ile hem Oscar ve Altın Küre adayı oldu, hem de Berlin'de Gümüş 
Ayı aldı. Martin Scorsese'nin “Masumiyet Yaşı/The Age of Innocence”ındaki Kontes Ellen Olenska'sı da unutulmaz bir karakterdir. Bu rol ona altıncı Altın Küre adaylığı ile Venedik'ten Elvira 
Notari Ödülü getirdi. Ondan bir yıl önce ise, “Batman Dönüyor/Batman Returns”de Kedi Kadın olarak herkesi şaşırtmış, hatta yakın dövüş ve kickbox dersleri bile alarak mümkün mertebe 
dublör kullanmamıştı. 

1999'da Meg Ryan ve Jodie Foster'la birlikte, 12 milyon dolar 
kulübüne dâhil oldu. Sonraki filmleri içinde ona övgü getiren “Beyaz Zakkum/White Oleander” ile meslek kuruluşu SAG'den de bir 
adaylıkla ödüllendirildi. İki animasyon filmi seslendirdikten sonra, 
dört yıl kocası ve çocuklarıyla ilgilendi. Derken “Saç 
Spreyi/Hairspray”le geri döndü ve “Yıldız Tozu/Stardust”da unutulmaz bir cadı kompozisyonu 
sundu. Bu ay onu, Frears ve senarist Christopher 
Hampton'la “Tehlikeli İlişkiler?”den sonra ikinci ortak filmleri olan “Aşkım”da izliyoruz. İncelikli, duyarlı oyunculuğu ona gene olumlu eleştiriler getirdi. 

Evet, Michelle Pfeiffer, dünyanın en güzel kadınlarından biri, aynı zamanda çok iyi bir oyuncu. 
Umarız ileride ikincisiyle anılır, çünkü bunu hak 
ediyor. M 


SEZONUN TÜRK FİLMLERİ İÇERİSİNDE EN MERAKLA BEKLENEN PROJELERDEN BİRİ, ŞÜPHESİZ CEM YILMAZ' IN OZAN 
GÜVEN İLE BAŞROLLERİ PAYLAŞTIĞI “YAHŞİ BATI”. YEDİ HAFTADA TAMAMLANAN VE HİKAYENİN GEÇTİĞİ DÖNEMİ 
YANSITAN SET ÇALIŞMASIYLA DA DİKKAT ÇEKEN FİLMİ, “G.0.R.A.”NIN YÖNETMENİ ÖMER FARUK SORAK ÇEKTİ. 


.R.O.G”tan sonra bu kez Cem 
Yılmaz yine senaryosunu yazıp 
başrolünü üstlendiği ve bir 
“western” hikayesi anlatmaya 
soyunduğu “Yahşi Batı” ile karşımıza çıkıyor. Bu kez yönetmenlik koltuğuna 
“G.O.R.A”da birlikte çalıştığı Ömer Faruk 
Sorak'ın oturduğu film, Osmanlı İmparatorluğu'nun ABD'ye, 1800'lerin ikinci yarısında 
görevli olarak gönderdiği iki Osmanlı bürokratının başından geçen “komedi-macera” 
olarak tanımlanabilir. Filmde Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Aziz Bey'in yol arkadaşı rolünde Ozan Güven'in yanı sıra, Demet 
Evgar, Özkan Uğur ve Zafer Algöz de rol 
alıyor. Cem Yılmaz ve Ömer Faruk Sorak ile 


ce 
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film ve sinema sektörü hakkında yaptığımız 
söyleşiyi keyifle okuyacağınızı umuyoruz. 


Tarihe m olduğunuzu duymuştuk. 
Yahşi Batı” fikri nasıl ortaya çıktı? 
merakınızın konuyla nasıl bir ilgisi var? 

Cem Yılmaz: Okuduklarım yakın tarihle ilgili, derinlemesine dünya tarihi falan değil. 
Reşat Ekrem Koçu mesela... Kurgu seyler- 
den uzak kalmaya çalışıyorum. Gerçek, büyük tarih olayları arasında kalmış küçük 
adam ilgimi çekiyor. Bu filmse, en basit haliyle “Kovboy filmi yapalım mı?” diye başlamış bir proje. “Absürt olmasın” ikinci basamağı. Çünkü bizim beraber yaptığımız 
“G.O.R.A”da, sonrasında “A.R.O.G.”da şu 


Tarih 


yapıstırma çok hoşuma gitmiyor: “Türkler 
uzayda, Türkler çağlar öncesinde, Türkler 
kovboy!” (Arif gibi konuşuyor.) Öyle bir kaliba otursun istemiyorum. Tarif etmek için 
kolay bir şemsiye ama oraya otursun istemedim. Biz kovboy filmi yapmayı düşünüyorduk zaten, bu ortamda geçen. Olayın kendisi, yani bizim westem filmi yapıyor olmamız, 


yeterince fantastik, en azından öykü fantastik olmasın diye uğraştık. Okuduklarımızın 
yanı sıra bir de duyduklarımız var. Oraya giden bir pehlivanımız, Koca Yusuf var. Ubeydullah Efendi'nin böyle bir hatıratı var, Fatih 
Özgüven okumamı tavsiye etmisti. Bu ve 
benzeri gerçek hikayeler, destek oldu bana 
yalnızca, Dolayısıyla o dönemde kıtaya git- 


miş olanların, o öykülerin 
var olması beni kurgu 
bir hikaye yazmaya itti. 
Referansları var en azından; bu kıtaya giden gelen görevli, askeri, sivil insanlar var. Bu da bana absürlten kaçma imkanı tanıdı, ama bu hikayelerin hiç birinden, ne birebir ne de alıntılayarak faydalanmadım. İki arkadaş olsun, oraya 
gitsin istiyorduk. O iki arkadaşın mesleğini 
belirlemekte bu tip gercek hikayeler destek 
oldu. Bir de Abdülmecit'in zamanında gönderilen bir hediye meselesi var. Obama Türkiye'ye geldiğinde çok duyuldu ve dillendirildi. Onların benim hikayemle çakışması tabii 
birazcık şans eseri. 
Filmin komedi dozunun düşük olduğuna 
dair söylentiler var, 
Cem Yılmaz: Bizim aramızda konuştuğumuz 
en önemsiz konu senaryonun komik olması, 
Birincil konu hiçbir zaman o olmadı. Benim 
bütün film maceralarımda, “Her Şey Çok 
Güzel Olacak”ta da birincil olarak konuşulan şey komik olması değildi; yemin ediyorum ki “G.O.R.A.”da da değildi. Bu komiklik meselesi hep unuttuğumuz bir şeydi, nasıl 
olsa komik olacaktı. Niyetimiz bizim film 
yapmak, komedi filmi olacağını biliyoruz 
ama, ne dozda komediyle ilgili o film? Ken- 


“BİZİM ARAMIZDA KONUŞTUĞUMUZ 


EN ÖNEMSİZ KONU SENARYONUN KOMİK OLMASI. 


BİRİNCİL KONU HİÇBİR ZAMAN O OLMADI...” 


di kadar komik olabilir ancak. 

Ömer Faruk Sorak: Bir de en önemli kiiter 
şu oldu: Biz film üreten insanlarız ama bir 
anlamda izleyiciyiz de. İzlediğimizde keyif 
aldığımız filmler de var, “Bu ne?” dediği- 


Özkan Uğur Kızılderili şef rolünde. i 


Zafer Algöz, 
A.R.0.G.”dan 
sonra bir kez 

daha Cem 
Yılmaz ile karşı 
karsı oynuyor. 


miz filmler de var. Film yaparken de 

“Bir seyirci olarak keyifle izliyor 

muyuz izleyemiyor muyuz?” kriteri, “Komik mi değil mi?” kriterin- 
den daha değerli. Her aşamasını, -en 
son aşamasını ve ilk nüvelerinin oluştuğu 
aşamaları toplarsak- 20 kere izlemişizdir. 
20 kere izlediğimde, -sadece seyirci olarak 
izlediğimde üstelik- sıkılmadığımız bir film 
yaptığımızı görüyor olmak, “Komik mis 


Cem Yılmaz Ozan Gi 
- rahat çalıştığının. al 
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değil mi?” tartışmasının içine girmekten 
daha değerli. 

Cem Yılmaz: İnsanların komedi filmi beklentisinden ne bir kaçma arzumuz var, ne de 
“Abi biz galiba artık komedi yapamıyoruz, 
bari kaçalım bundan” duygusu var. Ben komedinin belli bir stille yapılmasından yanayım, onu muhafaza etmeye çalışıyorum. 
“G.O.R.A.”dan sonra gene berabersiniz. 
Nasıl bir süreç yaşadınız, yönetmenliği paylaştınız mı? Nereye kadar beraber karar 
verdiniz, nelerde Ömer Bey yönetmen olarak tek başınaydı? 

Cem Yılmaz: Biz bu filmi beraber çekmedik. Yönetmenlik tamamen Ömer'in. Ali 
Taner Baltacı'ya teklif etmiştim ama olma- 


dı. Hem oyuncu arkadaşlarla, hem bizim 
filmler için bir seyler üretenlerle olan ilişkilerimiz sözleşmeli ilişkiler olmadığı için, 
işimiz bir keyif meselesi. Ben planlamayı 
yaptıktan sonra, biraz son dakikada bir araya geldik Ömer'le. Ama o kadar tecrübe 
kazanmışız ki çok hızlı çalıştık. O “Cem 
Yılmaz filmi” tanımlamasının önüne geçmeye çalışıyoruz ama, evet böyle bir algı 
var. Aslında filmin jeneriğinde kimin ne 
yaptığı yazıyor. Ben bu soruları filmin yazarı olarak cevaplamaktan da müsterihim. 
Burada bir de yapımcılık meselesi, kabaca 
ticari meta olarak filmin sahibi olma meselesi var, ama o kısmı diyelim ki seyirciyi ilgilendirmiyor... Bizde şöyle bir kooperatif 
çalışma şekli oluyor: Esprileri en iyi ben yazarım, en iyi ben bilirim durumu yok. 
“G.O.R.A.”dan beri abim senaryolara editörlük yapıyor. Şöyle bir yöntem var aramızda: “Şu espri nasıl sence?” “Tırt.” “Peki.” Kulağa amatör gibi geliyor ama en sağlıklısı bu. Böyle bir yazma evresinden sonra benim Ömer'den istediğim şey şu oluyor: “Ben karakterler böyle olsun diye bir 
karar verdim, sen buna ne diyorsun?” Öykü genelinde de öyle, çünkü yazma aşamasında da beraber olduğumuz için, filmin 
kaderini, görselini etkileyecek bir sahneyi 
tekrardan yazma imkanımız var. Yazarın 
senaryoyu yazıp yönetmene teslim ettiği 
durumlardan daha farklı oluyor. Ama bu, 
rejiye karışmak anlamına gelmiyor. 

Ömer Faruk Sorak: Filmin çekim senaryosunu oluştururken en çok Şuna özen gösterdim: Diyelim ki bunu Ahmet diye biri yazdı, 
Cem de oynuyor. Performansını çok iyi bildiğim için, herhangi bir sahnede hızı nerede 
urmanacak, nerede sakinleyecek nerede yavaşlayacak, o tansiyonu nasıl kullanacak tahmin edebiliyorum. Hakikaten dünya çapında 
bir performans bu, hiç yabana atılacak bir 


Aziz Bey (Cem Yılmaz) ve Lemi 
Bey'in (Ozan Güven) westerh 
macerasının duraklarından biri 
de Kızılderili kabilesi. 


sey değil, dünyada üç bes adamda var olacak 
özellikte bir durumdan bahsediyorum. Bu 
performansa yakışır bir reji olması lazım. 
Öbür oyuncu arkadasların durumu da aynı, 
sürekli birlikte çalışıyor olmaktan kaynaklanan bir uyum var aramızda. Bu filmin okuma 
provalarını 13-14 kere yaptık ve artık sette 
oyuncular neyi nasıl diyeceği kısmını aşmıştı. 
Dekorla, giydiği kostümle, oradaki figürasyonla nasıl ilişkileneceği kalmıştı geriye. Demetin (Evgar) bir kovboy filminde Clint 
Fastwood'lar, John Wayne'ler kadar iyi silah 
kullanan biri kıvamına nasıl geldiğini göreceksiniz. 

“Film yönetmenindir”den yola çıkarak, günahı ve sevabıyla filmi Ömer Bey'in filmi 
olarak tanımlayabiliriz bu durumda. 

Cem Yılmaz; Tabii ki. 

Ömer Faruk Sorak: Ben de o laftan çok hazzetmiyorum. Bu tek başına icra edilen bir sanat değil ki, O günahların benden bilinebileceğinden dolayı diyorum zaten (gülüşmeler). 
Cem Yılmaz: Burada ben rol çalma peşinde 
değilim, çünkü zaten dediğim gibi filmin jeneriğinde herkesin ne yaptığı yazıyor. 
“G.O.R.A.”da da başımıza geldi bu. Tabi- 


i ki yönetmenler arasında “Ömer'in filmi” 
olarak bilinir, komedyenler arasında da 
“Cem'in filmi” diye bilinir. Seyircinin bizim 
filmlere Cem Yılmaz filmi damgasını vurmasının sebebi, mizahından dolayı. 

Ömer Faruk Sorak: Ben şu lafa nedense 
çok sinir oluyorum: “Bu bir bilmem kim filmidir” Şundan itici geliyor: bu resim gibi, 
müzik gibi, bir yere kapanıp tek başıma yazayım, çalayım, söyleyeyim ya da çizeyim 
sergileyeyim dediğin bir iş değil. Geçenlerde 
Ezel (Akay) “Bir sanat eseri düşünün ki o 
işin içinde sete su getiren adamın adı yazıyor.” diyordu. Başka hiçbir sanat dalında olmayan bir şey bu. Herkesin adının yazdığı 
bir sanat eseri. Sonunda o kadar kredi ne- 


Filmin seti 

ve sanat 
yönetmenliği 
oldukça iddialı. 


den akıyor? Cünkü bu hakikaten bütün unsurlar toplandığında hayata geçen bir kolektif çalışma, dolayısıyla bu benim filmim, ya 
da Cem'in filmi olmamalı. 

Cem Yılmaz: Mesela ABD'de film prodüktöründür. Stüdyo, yönetmeninden alıp montajlıyor. 
Ömer Faruk Sorak: Dolayısıyla buna tek başına yönetmen filmidir demek, herhangi bir 
film için yanlış bence 

Cem Yılmaz: Orada 
“Autcur yönetmen” 

hem yöneten. 

Ömer Faruk Sorak: Yazsın, yönetsin ama yine de tek başına yeten bir şey değil ki. Birisi 
görüntü yönetmeni, birisi müziğini yapıyor, 
birisi sete çay getiriyor, bunların hepsinin o 
oluşan bütünü güzel ya da çirkin kılan katkıları var. 

Cem Yılmaz: Biz şöyle bir rol dağılımı yaptık: Olumlu bir sey olursa beraber, olumsuz 
bir şey olursa Ömer'in filmi! (Gülüşmeler). 

“Yahşi Batıyı nasıl tanımlıyorsunuz peki? “G.O.R.A.” hayranı olduğunuz Sadri 
Alışık'ın “Turist Ömer Uzayda” filmiyle 
bir akrabalık taşıyordu. “Yahşi Batı” da 


su fark var galiba: 
urumu, hem yazan 


Yeşilçam dönemi westernleriyle benzer bir 
akrabalık taşıyor mu? 

Cem Yılmaz: Ben Sadri Alışık'ın “Turist 
Ömer Uzayda”yı sevdiğini zannetmiyorum. 
“G.O.R.A.”nin çıkış noktası veya ilham aldıgı film değildi o; bire bir şöyleydi: Uzaylılar 
tarafından kaçırılan adam klişesi üzerinden 
yapılmış, günümüzde geçen bir filmdi. Ama 
şu bilinçle yapılmıştı; içine “Bundan 40 sene 
evvel Sadri Alışık bunu yapmıştı”yı yerleştiren bir filmdi. Bunu dürüstçe koyan ve gençlere de hatırlatan, “Bak bu memlekette bunlar vardı, bunlar yapılıyordu, bu kadar dalgacı, bu kadar tatlı makara yapılıyordu; hem de 
40 sene evvel” diyen bir filmdi. Aynı sebeple, 
biz 1880'de ABD'de geçen bir macera yazdı- 


ğımız için film western havasın- 
da. Bu memlekette 40 sene ön- 


man Turan ve Yılmaz Köksal 

da oradaki kovboylardan olduğu için filmde 
varlar. Bu ağabeyler bunları yapmışlardı. Biliyoruz, hatırlıyoruz, izledik demek için. 
Klişe ve göndermelerden “A.R.O.G.”ta insanların çok ağzı yandı. İnsanlar üzerlerinde 
çok baskı hissetti, Gönderme sevdalısı değilim ben. Ben bu filmleri biliyorum diye değil. 
Bazısı bunu böyle tercüme ediyor ve zekasına hakaret edildiğini zannediyor. “Bir sürü 
nderme var, siz anlamadınız” demiyorum 
xi. Anla ya da anlama, ben onu yapmışım bir 
xere, çekmişim. 20 sene sonra bakarsın sakin 
kafayla, (gülüyor), sonra bütün filmleri sırayia izlersin, belki başka kodlar da bulursun. 
Biz yaparken bunu biliyoruz, rastlantıyla 
olan şeyler değil ki bunlar. Hangi kovboy filmine gönderme yaptığımızı biz biliyoruz. 
Amma velakin filmin özelinde bunların öne- 
mi yok. Bunlara çok önem atfeden bir film 
değil, Dört başı mamur, bağımsız bir öyküsü 
olan bir film, o nedenle çok fazla klişeye 
gönderme yapan bir öykümüz yok bizim. 


Ozan Güven ve Özkan Uğur gene kadrodalar. Rahat ve verimli çalışıyorsunuz sanırım. 

Cem Yılmaz: Tabii. Ben Ozan Güven'le bir 
ikili olarak çok rahat ediyorum kesinlikle. 
Bir de sağ olsun başka hiçbir yerde komedyenlik hünerini bu kadar cömeriçe kullanmıyor (gülüyor). Onunla ilk “G.O.R.A.”da çalıştım. Özkan Abi de role uygun ve çok rahat 
oynayan bir ağabeyimiz. Zafer'in (Algöz) daha önceden çok işini izledim tiyatro sahnesinde, çok iyi oyuncu. Komedyenlikle ilgili 
de çok performansı vardı televizyonlarda, senelerce. “Yahşi Batı” üzerindeki katkısı büyük, “A.R.O.G.”da ilk kez beraber çalıştık. 
Her türlü rolü oynayabilecek, çok önemli bir 
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adam. Profesyonel oyuncu ama gönülden 
komedyen. Keza Demet Evgar öyle. Oyunculuk ile ilgili defteri kapatmış insanlar. 
Açıkçası onların yanında ben arada kaynıyorum. Benim oyunculukla ilgili bir sıkıntım 
yok. Benim çok iyi yaptığım şeyler var, hiç 
bulaşmadığım şeyler var. Ben bu ikisini çok 
iyi ayırt edebiliyorum. Bir karaktere rahatlık- 
la bürünebiliyorum. Olaylar sarpa sardığın- 
da falan, o tip durumlarda transa girip bir 
vodvil oyuncusu gibi oynayabiliyorum. Bu 
film öyle bir film; içinde bazı küçük vodyviller 
olabiliyor. 
İddiası ne peki “Yahşi Batı”nm? 
Cem Yılmaz: Bence çok düzgün bir film. Birkaç sefer izlenebilecek tatlılıkta bir film. Çizgi roman gibi... Yetişkinin de çok zevk alacağı bir espri türü var içinde, çocuk için de 
çok cazibeli şeyler var seyirlik olarak. Bizim 
filmle ilgili benim en fazla önemsediğim şey, 
-çok filmimizde buna rastladık- seyirci sinemaya geliyorsa buna değecek bir film olma- 


sı, Başka bir yerde göremez bizim filmde göreceklerini çünkü, buna ben kesinlikle eminim. İyi ya da kötü, önemli değil. Sadece bu 
film özünde değil, yapacağım diğer işlerde 
de bunu gözetmekten hoşlanıyorum. “Başka 
yerde görebileceğin şeyi ben yapmam” diye 
endimizi kodluyoruz. Bunu biz filmimizin 
en özel yanı olarak düşünüyoruz. Sonra görürsün belki. Sonra nasıl uzay filmi gördük, 
sonra nasıl sıcak filmler gördük, küçük fa- 
an... Nasıl abi-kardeş maceraları yapıldı? 
“Her Şey Çok Güzel Olacak”ın yakınından 
geçen film yok öncesinde. En yakını Atıf Yılmaz'ın “Arkadaşım Şeytan”ıdır. 1988'de, 
içinde ruhunu satma teması olan bir film; ne 
adar absürttü. Benim en büyük keşiflerim- 
den birisiydi gençliğimde. Ne güzel filmdi! 
Bana ilham veren şey o tip filmlerdi. 
Ömer Faruk Sorak: Bence, “Yahşi Batı” hedeflediği kitleye saygı gösteren bir film. İddiası, seyreden adama saygı duyan bir film olması. Komikti, değildi, güzeldi, çirkindi başa bir şey. Çok iyi niyetle, seyreden insana 
“Sen iyi şeyler seyretmeye layıksın” diyen bir 
ilm, Sinemada görsel olarak bir dünya kuruyoruz ve bu dünya sıradan olmamalı, özenli 
olmalı, Bu çabanın gözetildiği bir film olması bence en büyük iddiası. 

Dram payı daha mı fazla? 

Cem Yılmaz: Hayır, hiç değil. Total bir komedi filmi. 

Ömer Faruk Sorak: Mesela şu var; gülerken 
adamlara “Ahı canım ya, yazık, bu kadar talihsizlik iki insanın başına nasıl gelir?” diyecek insanlar. 
Cem Yılmaz: Bir komedi-macera işte. Başka türlü bir macera yaşadıkları zaman bu iki karakter gene izlenir. Öyle bir 
çizgisi var. Olabildiğince 
gerçekçi canlandırılmış, çizgi roman karakterleri olduklarını düşünüyorum ve hiçbir absürtlük yok. Ama filmin anlatımıyla ilgili tabii 
absürtlük var, o da sır olarak kalsın. Filmin 
dili de olağan bir akışla başlayıp bitti denemez, başka tür bir numara çektik, 

Artık tamamen sinemaya yöneldiğinizi söyleyebilir miyiz? 

Cem Yılmaz: Valla sinema çok güzel bence. 
Çok iyi. Sahneden de bir tık daha kolay 
doğrusu. Canlı, adamın canını alıyor. Benim çocukluğum geçti, bütün 20'li yaşlarım 
sahnede geçti. Bir de yaşlandım sahnede, 
gencecik adamdım, 21 yaşındaydım. Bitti, 
37 yaşıma geldim, saçlarım ağardı, kolay degil. Yine yapılır ama zevk için. Ben hiç başka bir motivasyonla yapmadım işimi zaten, 
bundan sonra da yapmam. İlla yapmam gerekiyor diye yapmam, yapabildiğim zaman 
yaparım. O da, olgunlukla çok kabuk değiştiren, daha rafine hale gelen bir iş. Demlensin, yaparım. Bi 


SİNEMA 5717753 


: a, 
SPESCER . pos şasi 5 
msi ). 
ti ” Sa 


İ 


çi 
# | 
N i - : Li 
> 


N 


ol lurka 
55 Ger öm G4 


Kİ 


 MEHİ 


Z VE ME 
er 


LMAZV 


i 


z 
#5 
© 


po 


W 
g. 

z 

e) 

£ 

ğ ğ 
> z 
UL 

E 

İn 


58 OCAK 201 


ğ ty ith alak başlaya a0 başsız proj iğ e 
culuğunda  Sherlcok-Holmes: ün rolünün ne olacağı merak konusü gerçekten de. “ 


Yı Sonra'gene bağımsız sinamaği kirliği 
Behicio del, Toro've Biad. Pitt ile genişlemiş 


SHERLOCK HOLMES 


Robert Downey Jr. şüphesiz Sherlock 
Holmes rolüyle filmin yükünü sırtında en 
fazla taşıyan isim. Röportajlarda kendinden 
emin bir şekilde “Daha öncekilerden çok daha iyi bir Sherlock Holmes” olacağının altını 
çizen oyuncunun ünlü İngiliz dedektifi canlandırırken aksan konusundaki endişeleri 
yatıştırmak için çok iyi bir savunması var. 
Yıllar önce “Chaplin”de İngiliz Charles 
Chaplin'i canlandırma konusunda müthiş bir 
performans sergilemiş hatta bu rolüyle En 
İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adayı olmuş 
ve İngilizler'den BAFTA ödülünü koparma- 


yı başarmıştı. Sherlock Holmes'ü ele alış şekli konusunda, Conan Doyle'a sadık kaldığını 
ama daha yeni ve günümüz seyircisini yeterince heyecanlandıracak bir bakış açısı ile 
yola çıktığını söylüyor: “Dürüst olmak gerekirse Holmes hikâyelerine pek aşina değilim. 
Ama Chaplin'i canlandıracağım zaman da 
benzer bir durumda bulmuştum kendimi; 
onunla ilgili bolca okuma yapmalıydım, ondan kiloca daha topluydum ve işin doğru 
olup olmadığına karar verecek çok sayıda insanla karşı karşıyaydım. Şimdi de hemen hemen aynı şeyler söz konusu. “Rockarolla'yı 
seyrettikten sonra Guy'ı aradım. Aynı dönemde başka projelerin de içindeydim. Yanılıyor olabilirim ama galiba bana bu rol için 
biraz yaşlı olduğumu söyledi. Ama çok yogun bir yaz geçiriyordum ve biraz sert bir görüşmeydi. Sonra her şey tersine döndü ve 
gerçekten çok uyumlu çalıştık. Kitaplara göz 
attıkça Holmes ile ilgili harika şeyler ortaya 
çıktı; mesela dövüş sporları öğrenmişti. Aslında bayağı tuhaf bir tipti. Benim bazı zamanlardaki tuhaflıklarımla benzeşiyordu. 
Ama ben daha öncekilerden çok daha iyi bir 
is çıkaracağım!” : 

Aslında Robert Downey Jr.'ın bu fazla 
özgüvenli sözleriyle espri yaptığını da açıklamak gerek, zira oyuncu kendisiyle dalga 
geçmeyi çok seviyor. Rolüne hazırlanırken, 
daha önceki Holmes yorumlarını izlemiş: 
“Araştırma yaparken pek çoğunu izledim 
ve hepsi harikaydı. Ailemin sinema ve televizyondaki serileri izlediğini hatırlıyorum; 
özellikle Basil Rathbone ve Jeremy Brett'in 
oynadıkları çok iyiydi. Ama ben, “Eskileri 
seyretmiyorum, çünkü performans açısından onların etkisi altında kalmak istemiyo- 
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“HOLMES ASLINDA SON DERECE 
BASTIRILMIŞ, ASOSYAL, ÇEKİNGEN BİRİDİR 
VE İSTEYEREK KENDİSİNİ TOPLUMUN 
DIŞINA ATMIŞTIR. VIGTORIA DÖNEMİNİN 

O ÇOK KATI HİYERARŞİK KURALLARININ 
DIŞINDA KALMAYA ÖZEN GÖSTERMİŞTİR...” 


rum' diyen oyunculardan değilim. Ben hepsini seyretmeyi severim; ama gerçekte en 
iyi kaynak kitapların kendisidir. Bir konuyu 
daha aydınlığa kavuşturmam lazım: Külliyatta çok hikâye ve kötü karakter vardı. Sadece bazılarına yoğunlaşmamızın sebebi, 
daha geniş kitleler için izlenmesi zevkli bir 
film ortaya koymaktı.” 


HOLMES VE WATSON İKİLİSİ 

Sör Arthur Conan Doyle'un dört roman 
ve 56 kısa öyküden oluşan Sherlock Holmes 
külliyatı, Holmes ve doktor arkadaşı Wat- 


son'ın ilişkisinin de öyküsüdür bir bakıma. 
Holmes derin entelektüel bilgisine dayanan 
tümdengelimci yöntemiyle olayları çözerken, olaylar Watson'ın ağzından anlatılır. 
Holmes'ün hem ev arkadaşı hem de dışa dönük yönünün temsilcisi olan Watson, dedektifin sağ koludur aynı zamanda. BBC radyolarında tüm Sherlock Holmes serisinin uyarlamalarında imzası olan Bert Coules, bu konuda oldukça tecrübeli bir yazar olarak ikilinin ilişkisine şu şekilde yaklaşıyor: “Bence 
öyküleri bir ortaklığın öyküleri olarak dikkate almakta fayda var. Herkes Sherlock Holmes öykülerinden bahseder ama sonuçta 
bunlar Sherlock Holmes ve John Watson öyküleridir. Serinin sonlarma doğru Doyle, 
Watson'sız öyküler kaleme almıştır ama 
bunlar beğenilmez. İşi yürütebilmek için iki 


adamın dostluğuna ihtiyaç duyar. Holmes 
aslında son derece bastırılmış, asosyal, çekingen biridir ve isteyerek kendisini toplumun 
dışına atmıştır. Victoria döneminin o çok kau hiyerarşik kurallarının dışında kalmaya 
özen göstermiştir. İlk öykülerde geçen çok 
güzel bir cümlesi vardır: “Tüm hayatım, günlük var oluşun sıkıcılığından kaçma çabasıyla 
geçiyor? der. Holmes, toplumun normal bir 
bireyi gibi yaşayamaz. Havadan sudan konuşmayı beceremez, sosyal hayatı ve arkadaşları yoktur. Watson ise pek çok açıdan 
onun karşıtıdır. Victoria döneminin saygıdeger bir centilmenidir. İkisini biraraya getiren 
ve tutan şey, Watson'ın Holmes gibi olmayı 
sevmesi, Holmes'ün ise ona olan ihtiyacıdır. 
İkisi birarada tam bir birey olurlar. Watson 
olmasaydı Holmes muhtemelen kendini öldürürdü, Holmes olmasaydı da Watson her- mp 


Rachel McAdams, Holmes'ün aklını 
başından alan Irene Adler rolünde, Robert Zi 
Downey Jr.'a eşlik ediyor. - 
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halde sıkıntıdan ölürdü.” 

Coules ayrıca, 1950'lerdeki bazı Holmes 
uyarlamalarında, Watson'ın haksız yere, 
Holmes'ün başarılarına şaşıran, onun zekâsından hep etkilenen ikinci adam olarak 
resmedilmesinin de yanlış olduğunu belirtiyor: “Özgün hikâyelerde geniş bir şekilde 
işlenir ki, Watson da entelektüel, arkasında 
renkli bir kariyeri olan, yetenekli biridir. Üç 
kıtadan kadınlarla deneyimleri vardır; oruda savaşmıştır, başarılı bir doktordur, 
çok satan yazarıdır. Bunlar genellikle göz 
ardı edilmiştir. Watson ortaklığın halkla 
ilişkilercisi gibidir, Holmes'ten daha fazla 
müşterilerle ilişki kurar. Holmes entelektüel arayışın içindedir, Watson ise daha insani tavırla davranır, Holmes ağlayan bir ka- 
ın müşteriye bakıp, olayın ne olduğunu anlatabilir ve onu soyut terimlerle analiz eder. 
Watson ise kadına bakar ve acı çeken, yarıma ihtiyacı olan bir kadın görür!” 


Dr. Watson'ı canlandıran Jude Law, çocukluğundan beri hayranı olduğu Sherlock 
Holmes öykülerinden, canlandırdığı karakteri iyi tanıdığını belirtiyor: “Senaryoyu okuyup Guy ile buluştuktan ve kendi kendime 
araştırmamı tamamladıktan sonra fark cttim ki, hem bu karakterle hem de Holmes 
ile olan arkadaşlığıyla ilgili olarak daha önce gerçekten de keşfedilmemiş miktarda 
malzemeyle karşı karşıyayız. İlginç olan şey 
şu ki, ana kaynağa dönüp bakınca, Basil 
Rathbone filmlerindeki Holmes'ün ünlü 
şapkası ve beceriksiz Watson'ın, ne kadar 
berbat olduğunu anlıyorsunuz. Ama beni 
heyecanlandıran şey, Arthur Conan Doyle'un yazdıklarını yeniden yorumlayabilmemiz oldu. O büyük bir yazar ve büyük yazarlar hayal gücünü kışkırtırlar. Ve tabii Robert (Downey Jr.) ile çalışma olasılığı da aynı derecede heyecanlandırıcıydı.” 
Fragmanlardaki bazı sahnelerden yola 
çıkarak, özellikle internet sitelerinde, polisiye edebiyatının bu ünlü ikilisi arasında eşcinsel ilişki boyutunda olmasa da, gizli bir romantik ilişki olabileceğine dair yorumlar çıkti. Oysa Robert Downey Jr., ikilinin arasındaki dostluğun “Sonsuz Ölüm/Butch Cassidy and Sundance Kid” arasındaki dostlu- 
Sun tadında olmasına gayret ettiklerini belirtti. Guy Ritchie bu konuda niyetinin Victoria döneminin mükemmel ve sıkıcı erkek 
konseptinden uzaklaşıp, ikilinin arkadaşlığını daha sıcak bir dostluk bağı içinde göstermek olduğunu söylüyor: “Bu adamlar bir tür 
aşk yaşıyor. Bu, gerçek anlamda bir dostluk. 
Bu dengeyi tutturmaya çalıştık. Daha önceki 
filmlerimde de homoerotik temalardan bahsedildi ama “Sherlock Holmes” tam bir aile 
filmi. Ben de bir baba olarak filmlere çocuklarımla gitmek istiyorum!” 

Film, Robert Downey Jr.'ın da belirttiği 
gibi, belli bir Sherlock Holmes hikâyesinin 
perdeye uyarlaması olarak tasarlanmadı. Bu 
yüzden de tüm külliyat içinde sadece “Bohemya'da Skandal” hikâyesinde yer alan Irene Adler'ın filmde olması pek de şaşırtıcı degil. Tek bir hikâyede yer almasına rağmen 
Irene Adler, Holmes'ün aklını birazcık başından alan ve Watson ile olan müphem 
dostluğunun yarattığı soru işaretlerini süpüren bir kadın olarak, filme ayrı bir renk katacağa benziyor. Zekâsıyla Sherlock Holmes'ü 
alt etmeyi başaran bu tek kadın maceracı ro- 


“BU ADAMLAR BİR TÜR AŞK YAŞIYOR. BU, GERÇEK ANLAMDA 
BİR DOSTLUK. BU DENGEYİ TUTTURMAYA ÇALIŞTIK. 

DAHA ÖNCEKİ FİLMLERİMDE DE HOMOEROTİK TEMALARDAN 
BAHSEDİLDİ AMA 'SHERLOCK HOLMES' TAM BİR AİLE FİLMİ...” 


lünde Rachel McAdams karşımıza geliyor: 
“Trene gerçekten de çok eğlenceli biri, çünkü 
1800'lerin sonunda yaşamış bir kadın olarak 
döneminde yasayan hemcinslerinden çok 
farklı. Son derece bağımsız ve enerjik bir kadın. Kendi kendisinin patronu. Gerçekten 
özgür bir ruha sahip, aykırı bir kişilik. Geceleri de var olan, yeraltı dünyasıyla ilişkisi 
olan biri. Akrobasi yeteneği var, dünyanın 
pek çok yerini gezmiş. Çok tatlı ve sevimli 
ama aynı zamanda eğer hak ettiğini düsünüyorsa herhangi birini öldürmekte tereddüt 
etmeyebilir. Sherlock Holmes serisinde sadece tek bir öyküde, “Bohemya'da Skan- 


dal'da orlaya çıkıyor; hikâye de son derece 
eğlenceli. Sherlock'u, kendi tuzağına düşürüyor ki bunu yapan tek kadın Irene. Biz de 
bu tuhaf ve kendince özgü aşk öyküsünü geliştirdik. Bunun üzerinde oynadık, ama çok 
rekabet etlik, devamlı birbirimizi yenmek 
için uğraştık.” 


SHERLOCK HOLMES'E DİNAMİK YORUM 

İngiltere'nin Victoria dönemini gerçekli- 
Şe çok yakın bir şekilde tasvir eden yapımcılar, filmin âdeta 1891 yılında çekildiğine seyirciyi ikna etmek için bayağı çaba sarf etmişler. Ama “Wild Wild West” ya da “Geleceğe 


Dönüş 3”teki gibi “Steampunk” akımına fazla sırt yaslamadıklarının da altını çizmekteler. Bu konuda yapımcı Joel Silver: “O esna- 
da gerçekleşmekte olan endüstri devriminin 
cikisi tabii ki gözüküyor ama bunun üzerine 
cok gidilmedi ve özellikle detaylara yer verilmedi. Ama Sherlock, herkesten çok fazla şey 
dilen biri. Sanırım kimya enstitüsüne kabul 
edilmiş tek kurgu karakter odur. Doyle'un 
yazdıklarının doğrultusunda gerçekte bir 
kimyager. olduğu düşünülür. Ve Holmes, 
inanılmaz ama her şeyi bilir. Düşünerek 
olayları çözer. Filmde birisi ona “Holmes, 
nasıl oldu da bunu gördün” diye sorar. O da 


Holmes ile Watson arasında bazı 
yöntem farklılıkları yok değil. 


“Onu arıyordum” diye cevap verir. Bence bu 
nefis, tam Holmes'luk bir cevaptır. Öte yandan Holmes zekâsı ve entelektüel donanımıyla özgün ve müthiş biridir ama aksiyon- 
dan da uzak değildir. Yıllar boyu, Holmes ile 
ilgili yapımlarda aksiyon boyutu körelmiş ve 
kaybolmuştu. Ama bizim hikâyemiz sayesinde, Watson ve Holmes, sözün bittiği yerde fiziksel güce sarılmaktan çekinmeyecekler. 
Holmes aynı zamanda, dinlenmek ve rahatlamak amacıyla eldivensiz dövüşen bir boksör” sözlerini sarf ediyor. 

Yapımcılar, filmin konusunu gizli tutmak konusunda büyük titizlik gösteriyorlar. 


Holmes'ün hikâyelerindeki ünlü kötü karakter Moriarty'nin boşluğunu Mark Strong'un 
canlandırdığı Lord Blackwood dolduruyor. 
Film çekilirken, bir süre Moriarty'yi canlandıracak oyuncunun Brad Pitt olduğuna dair 
dedikodular yayılmıştı. Londra'da yayımlanan Mirror gazetesinde çıkan bir habere göre Warner Bros. yetkilileri, Guy Ritchie'nin 
çektiği sahnelerin bir kısmını seyredip memnun kalmamışlar; Ritchie de durumu kurtarmak için yakın dostu Brad Pitt'ten Moriarty'yi canlandırmasını istemişti. Ama bunun 
hemen ardından Warner Bros.tan bir açıklama geldi ve filmin gidişatından gayet memnun olduklarını, Brad Pittin de kadroda yer 
almadığını belirttiler. 

Filmin konusuyla ilgili verilen bilgilere 
göre, Holmes ve Watson, infaz edildiği halde 
söylentilere göre mezarından yeniden yükse- »» 
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len gizemli Lord Blackwood'un peşine düşerek, Londra'nın ortadan kalkmasını engellemeye çalışıyorlar. Mark Sirong'a göre: 
“Lord Blackwood sırlarla dolu, Holmes'ün 
adeta şeytani karşılığı. Büyücülükle uğraşıyor ve insanların onun öldükten sonra geri 
geldiğine inanmasını istiyor. Bunu yaparken 
de Londralılar'ı terörize ediyor ve kendisinin 
doğaüstü biri olduğuna inandırmaya çalışıyor. Aynı zamanda icatları da var. Kendisi de 
bir bilim adamı ve pragmatist olan Holmes 
için ilginç bir ikilem yaratıyor.” 
Öte yandan setlerin büyüklüğü ve dönemi yansıtmadaki iddiası da filmle ilgili beklentilerin yükselmesine neden oluyor. Yapımcılardan Lionel Wigram, bir çizgi roman 
meraklısı olarak setlerin tasarımını bu formata göre yapmış: “Daha önce izlediğimiz 
Sherlock Holmes filmlerinde gördüklerimiz- 
den tamamen farklı bir şeyler yapma fırsatını yakaladığımızı hissettik. Çocukken okuduğum Holmes öykülerini yeniden okudugumda, bende kalan imajlarla daha önce izlediğim filmlerin örtüşmediğini fark ettim. 
Sherlock Holmes çok modem bir karakter 
ve bunu ancak böyle bir filmde yansıtabilecegimi düşündüm. Hem bir kahraman, hem 
“cool, hem de hassas. Her türden konuya aklı eren biri. Süper güçlü bir beyni var ama bu 
aynı zamanda onun laneti. Onunla ilgili şeylerden biri de bir olayla ilgilenmediği zaman 
aklı kendisiyle meşgul olmaya başlıyor ve öz 
yıkıma yöneliyor. Bazen de iki dava arasında 
iki hafta boyunca hiçbir şey yapmadan, kancpesinde uzanıp yaşayabiliyor! Sanırım, Sherlock Holmes'ün yüz yıldan fazla zamandır bu 
kadar ünlü biri olmasının güçlü sebepleri var 
ve bizler onun nasıl birisi olduğunu son derece modem bir yöntemle ve daha önce izle- 
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“LORD BLACKWOOD SIRLARLA DOLU, HOLMES'ÜN ADETA ŞEYTANİ 
KARŞILIĞI. BÜYÜCÜLÜKLE UĞRAŞIYOR VE İNSANLARIN ONUN 
ÖLDÜKTEN SONRA GERİ GELDİĞİNE İNANMASINI İSTİYOR...” 


Yönetmen Guy Ritchie sette, 
ude Law ile. 


mediğimiz biçimde perdeye taşıyabilmenin 
yolunu biliyoruz.” 

Suç dünyasını perdeye taşımayı seven 
ir yönetmen olarak Ritchie, aslında 
89Oların suç merkezi olan Londra'ya 
“Sherlock Holmes” ile dönerken kendi sinecmasına “Swept Away” ile yaptığı gibi ihanet ediyor denemez. Sör Arthur Conan 
Doyle'un klasikleşmiş dedektif karakterini 
işlerken, eski versiyonlara nazaran biraz daha aksiyon bazlı bir film ortaya koymaya niyetlenmiş. Tiyatro oyunundan televizyon dizilerine, radyo piyeslerine ve beyazperdeye 
onu olan bu nevi şahsına münhasır dedektf, genellikle ağzında piposu ve kulaklıklı 
şapkasıyla resmedilmişti. Guy Ritchie, önceikle görüntü itibariyle Holmes'ü bu karikatürize edilmiş halinden kurtarmakla işe başamış: “Şapkalar ve pipolar. Nereden çıktıkarını bilmiyorum. Pipoya evet ama şapkaya 
ayır! Olayın parodisi haline gelmişler. 
herlock Holmes ile ilgili her film önceki 


as 


arikatürün üstüne eklenen başka bir karicatüre dönüşmüş. Biz daha çok Conan Doy- 
e'un özünü, ruhunu yakalamakla ilgilendik. 
Sanıyorum ki, bu karikatürün ne kadar çok 
atmanlı, ne kadar karanlık yönlere sahip 
bir adam olduğundan yola çıktığımız için 
olabildiğince özgün bir Sherlock Holmes 
ortresi çizebildik. 19. yüzyılın İngilteresi'nde 'Bartitsu? uzmanıydı; daha önce kimsenin 
olmadığı ustalıkta. 19, yüzyıldan fırlayıp ge- 
en birinin soyluluğuna ve avantajlarına saip, dövüş sporlarına meraklı son derece 
modern bir aksiyon adamıydı. Hem bir 19. 
yüzyıl entelektüelinin hem de bir modern 
zaman aksiyon adamının birleşimiydi! Aksiyonu Sherlock'un özgün hâline eklemeye 
çalıştık. Daha önceki yapımlarda aksiyona 
yer vermemelerinin nedeninin teknik eksikliklere bağlı olduğunu düşünüyorum. “ Tecrübeli yapımcı Joel Silver da bu yeni “Sherlock Holmes”ü “James Bond'un 1891'de yaşamış hâli” olarak tanımlıyor. B 


SİNEMANIN ÜNLÜ 


SHERLOCK HOLMES-ERİ 


SİNEMADA İLK SHERLOCK HOLMES FİLMİ 1905 YILINDA ÇEKİLMİŞ, SESSİZ VE RENKSİZ BİR KISA 
FİLMDİ. ENDÜSTRİ DEVRİMİ'NİN TEMELLERİNİN ATILDIĞI 19.YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA 
KENDİNE ÖZGÜ TARZIYLA, HER ZAMAN BAĞIMSIZ HARFKET EDEN VE SCOTLANDYARD'A FAZLA 
YÜZ VERMEYEN HOLMES İLE ASİSTANI VE DOSTU DR. WATSON'IN MACERALARI, HEMEN HER 
DÖNEM SİNEMANIN İLGİSİNDEN NASİBİNİ ALDI. SADECE SİNEMADA DEĞİL, RADYODA, TİYATRODA 
VE TELEVİZYONDA DA KEYİFLE TÜKETİLDİ. HATTA 70'TEN FAZLA OYUNCUNUN 200'DEN FAZLA 
FİLMDE HOLMES VE WATSON'I CANLANDIRMASI GUİNESS REKORLAR KİTABI'NDA YERİNİ ALDI, 


Basil Rathbone (Sherlock Holmes), Nigel Bruce (Dr. Watson) 
1939-1946 yılları arasında çekilen 14 filmde (ilk iki film Fox'un, sonrakiler 
Universal'ın olmak üzere) nevi şahsına münhasır dedektif ile yakın dostu ve 
yardımcısı Doktor Watson'ın maceraları, daha çok Il. Dünya Savaşı döneminde 
geçen maceralardı. Bu 14 film içinde sadece ilk film, “Baskerville'lerin Köpeği/The 
Hound of Baskervilles” Sör Arthur Conan Doyle'un eserine bağlı olarak perdeye 
uyarlanmıştı. Geri kalanların çoğunda, -I1. Dünya Savaşı bitene kadar olan filmlerdekahramanlarımız Naziler'e karşı mücadele etmişlerdi. Sherlock Holmes'ün 
beyazperdedeki en başarılı yorumcularından biri olarak gösterilen Basil 
Rathbone'un tek rakibinin Jeremy Brett olduğu konusunda görüş birliği vardır. 


Robert Stephens (Sherlock Holmes), Colin Blakely (Dr. Watson) 
Billy Wilder'ın 1970 yapımı “Sherlock Holmes'ün Özel Hayatı/The Private Life of 
Sherlock Holmes”teki amacı, senarist |.A.L. Diamond ile Arthur Conan Doyle'un 
yarattığı mitin arkasındaki adamı ortaya çıkarmak ve bunu yaparken de öyküleri 
hicvetmekti. Robert Stephens'ın anılarında yazdığı üzere daha önce Basil Rathbone 
ve Peter Cushing gibi ustaların canlandırdığı Sherlock Holmes rolüne seçilmiş 
olması kendisini çok mutlu etmişti. Ama Billy Wilder'ın setteki mükemmeliyetçi tavrı 
ve oyuncuları canından bezdiren tekrarları yüzünden bu mutluluğunun yerini düş 
kırıklığı almıştı. Wilder, Holmes'ün cinsel kimliğiyle ilgili şüpheleri de ters çevirerek 
heteroseksüelliğinin altını kalın bir çizgiyle çizmişti. 


Christopher Plummer (Sherlock Holmes), James Mason (Dr. Watson) 
1979 yılında “Murder by Decree”de Sherlock Holmes, Karındeşen Jack'in peşine 
düştü. David Hemmings, John Gielgud, Donald Sutherland, Genevi&ve Bujold gibi 
isimlerin yer aldığı renkli kadroya son katılan isim Dr. Watson'ı canlandıracak olan 
James Mason olmuştu. James Mason'ın şartı, Dr. Watson'ı ciddi biri olarak 
canlandırmaktı, aptal biri olarak değil! Hatta Mason, filmin iki sekansını yeniden 
yazdı. Filmin Sherlock Holmes ile ilgili çekilmiş filmlerin en eğlencelilerinden biri 
olarak tanımlandığını belirtmekte fayda var. 


Michael Caine (Sherlock Holmes), Ben Kingsley (Dr. Watson) 

Ana karakterlerin yer değiştirdiği “Without a Clue”, 1988'in eğlenceli 
komedilerinden biriydi. Holmes aslında Dr.Watson'ın yarattığı hayali bir dedektifti ve 
okurlarını mutlu etmek için Holmes'ü canlandıracak bir oyuncuyla anlaşıyordu. 
Aslında film, Arthur Conan Doyle'un gerçekte yaşadıklarının bir aynasıydı âdeta. 
Sıkıldığında o da Holmes'ü öldürmüş ama hayranlarının baskısıyla yeniden 
canlandırmak zorunda kalmıştı. 


Jeremy Brett (Sherlock Holmes), 

David Burke ve Edward Hardwicke (Dr. Watson) 

1984-1994 yılları arasında Granada Televizyon'un prodüksiyonlarında Sherlock 
Holmes'ü canlandıran Jeremy Brett, şüphesiz dedektifi canlandıran oyuncular 
içinde rolüne yüreği ve ruhuyla kendisini en çok kaptıran isim olmuştu. Daha proje 
kendisine sunulduğunda olabilecek en özgün, aynı zamanda Doyle'un romanlarına 
en sadık Holmes'ü canlandırabilmek için uzun bir hazırlık döneminin içine girdi. Bu 
süreçte, Holmes'ün yeme içme huylarına kadar tüm kişilik özelliklerini belirlediği 
71 sayfalık bir dosya hazırladı: Baker Sokağı Dosyası. Kendi obsesitliğiyle 
Holmes'ün obsesifliği o kadar iç içe geçmişti ki, rolünün etkisinden çıkmakta 
zorluk çekti ve Holmes'ün benliğini işgal etmesine karşı koyamadı. 


0065 


SOUL KITCHEN 


“Hayatın dayatmalarına 
teslim olmamanın filmi” 


İlk gösterimi Eylül ayında Venedik Film Festivali'nde gerçekleşen Fatih Akın'ın yeni filmi “SOUL KITCHEN”, ülkemizde Almanya ile aynı dönemde vizyona 
girecek. Yönetmen hu sefer ufak bir restoranın değişen şehir yapısı içerisinde var olma mücadelesini, sıradan insanların dostluk ve aşk hikâyeleriyle 
harmanlayarak ve komedi türüne ağırlık vererek anlatıyor. Akın'la e-posta yoluyla yaptığımız röportajda bu mütevazı projenin detaylarını bulabilirsiniz, 


atih Akın önce “Duvara Karş/Gegen die Wand” ile Berlin'de 

Altın Ayı'yı, daha sonraysa “Yaşamın Kıyısında/Auf der anderen 
Seite” ile Cannes'da En İyi Senaryo ödülünü kazanarak tüm dünyada ilgi gören bir yönetmene dönüştü. Bu iki iddialı film ertesindeyse aslında bir süredir beklemede olan, 
daha mütevazı bir projeye yöneldi; “Soul 
Kitchen”a... İlk uzun metraj filmi “Kısa ve 
AAcısız/Kurz und schmerzlos”da da rol alan 
yakın arkadaşı Adam Bousdoukos'un hayatından esinlenerek yazdığı bu senaryo, genç 
bir restoran sahibi ve yakın çevresindeki insanların hayatları üzerine bir komediydi. 
Çekimleri 2009'da tamamlanan “Soul Kitchen” Altın Aslan için yarıştığı Venedik Film 
Festivalinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Başka bir deyişle Akın, Berlin ve 
Cannes'dan sonra Avrupa'nın üçüncü büyük festivalinden de ödülle döndü. 

Film Hamburg'da küçük bir restoran işleten Zinos etrafında gelişen bir hikâye anlatıyor. Zinos'u, bu karaktere esin kaynağı 
olan Adam Bousdoukos bizzat canlandırıyor. Zinos, kız arkadaşının iş nedeniyle 
Çin'e yerleşmesi ertesinde önemli bir kararın eşiğinde buluyor kendisini. Ya Hanıurg'da kalacak ve yıllarca uğraşarak kurdu- 
Şu restoranı Soul Kitchen'a sahip çıkacak ya 
da her şeyi bırakıp kız arkadaşının yanına, 
yani Çin'e yerleşerek ilişkisine... Bu ikileme uğraşırken, Zinos'un bela mıknatısı erkek 
xardeşi Illias (Moritz Bleibtreu) da şartlı 
tahliyeyle serbest bırakılıyor ve soluğu Soul 
Kitchen'da alıyor. Eksantrik aşçı Shayn (Birol Ünel), sevimli garson kız Lucia (Anna 
Bederke), esas amacı restoranı ele geçirmek 
olan Zinos'un içten pazarlıklı eski arkadaşı 
Thomas (Wotan Milke Möhring) ve benzeri karakterler de bu restoranın ayakta kalma 
mücadelesini renklendiriyorlar. 


“Duvara Karşı” döneminde verdiğiniz röportajlarda sıradaki projeniz olarak “Soul 
Kitchen”dan bahsettiğinizi hatırlıyoruz. 
Daha sonra araya “İstanbul Hatırası” ve 
“Yaşamın Kıyısında” girdi. “Soul Kitehen” projesini ertelemenizin nedenleri 
neydi? Bu süreç boyunca senaryo herhangi 
bir değişikliğe uğradı mı? 

“Duvara Karşı”nın çekimlerinden hemen 
sonraydı. Kendi şirketimiz Corazon için küçük bir film çekmek arzusundaydık. Arka- 


daşım Adam'ın o dönemde sevgilisinden ayrılmış olması “Soul Kitchen” fikrinin doğmasına neden oldu. “Duvara Karşı”nın 
uluslararası başarısı, sonrasında “Yaşamın 
Kıyısında“ gibi olgun bir projeye yönelmeme neden oldu. “Duvara Karşı” ve “Yaşamın Kıyısında”nın beni her anlamda yordugunu söylemeliyim. Bu yorgunluğu “Soul 
Kitchen” ile atmak istedim. Aslında bir türe 
yapışıp kalmama arzumun da bunda etkili 
olduğunu ekleyebilirim. Senaryo tabii ki 
çok değişti, ancak omurgasını oluşturan çıkış noktası hep aynı kaldı. 

Filmin senaryosunu aynı zamanda başrol 
oyuncusu olan Adam Bousdoukos ile beraber yazmışsınız. Kendisinin senaryoya ne gibi katkıları oldu? Bildiğimiz kadarıyla film 
için Bousdoukos'un gerçek hikâyesi esin 
kaynağı olmuş. 

Adamla birlikte büyüdük. Onun yaşamı, 
kültürü senaryonun ve filmin tabii ki birçok 
yerinde kendini gösteriyor. Soul Kitchen'ın 
sahibi Zinos, aslında Ottensen'deki taverna- 
nın sahibi Adam'ın ta kendisi. Adam'ın restoranının menüsü de aynen Soul Kitchen'ın 
ilk menüsü gibi kötü yemeklerden oluşuyordu. Neredeyse birebir bir ilişki var Adam'ın 


kendisi ve Zinos karakteri arasında, Ayrıca 
filmde kullanılan müziklerin bazılarının seçiminde de Adam'ın rolü oldu. 

“Soul Kitehen”'ı modem bir “Heimat film? 
olarak tanımlıyorsunuz. Bu türle filminiz 
arasında nasıl bir parallelik kuruyorsunuz, 
açıklar mısınız? 

“Soul Kitchen?” Hamburg gibi bir metropolde geçmesine karşın hem kahramanla- 
nın birbirleriyle, hem de kent-birey ilişkisiy- 
le, ayrıca aşk, arkadaşlık, vicdan gibi duygular üzerine kurulu bir film. Kahramanın 
âşık olduğu kadının peşinden her şeyi bırakarak yaşadığı ve 'evim” dediği kenti terk 
etme kararı, devamında kalıp kaybettikleri 
için savaşması üzerine bir hikâye anlatıyor. 
Bu anlamda bir 'Heimat film? olarak değerlendirilebilir. 

Filmin web sitesinde “Soul Kitchen”ın bir 
bakıma “Fatih Akın best of'u olduğu tanımı 
da geçiyor. Bu sadece oyuncu kadrosu nedeniyle kullandığınız bir tanımlama mı? Aslında “Soul Kitchen” duygu olarak da ilk dönem filmlerinizi hatırlatıyor. 

Bu oyuncu kadrosunu tanımlayan bir açıklama olarak kullanılmıştı ama evet, belki oyuncular ve tür nedeniyle “Soul Kitchen” böyle 
bir etki yaratmış olabilir. 

Son dönem filmlerinizde drama ön plandaydı, “Soul Kitchen” ise bir komedi 
ması olarak bakarsak bir komedi çekmek 
sizce daha mı kolay, yoksa daha mı 20r? 
Sanırını komedi daha zor, çünkü kendinize 


ait bir espri anlayışınız vardır, bunun karşı tarafa, seyirciye geçip geçemeyeceğinin tedirginliğini yaşarsınız hep. Size komik gelen izleyiciye bir sey ifade etmeyebilir. Açıkçası 
ben filmi Venedik'le seyirciyle izleyinceye 
kadar bu tedirginliği yasadım. Aynı zamanda 
komedinin entelektüel dünyada pek öyle baş 
tacı edilmediği, * ucuz” görüldüğü gerçeğini 
de belirtmek lazım. Bu anlamda, tedirginligim ancak Venedik'te jürinin de filmi kabul 


menden bahsetmem de mümkün değil. Öncelikle bir Hamburg filmi yapmak istiyordum. Daha önceki filmlerimde, özellikle 
“Duvara Karşı” ve “Yaşamın Kıyısında ”daki- 
nin aksine kahramanın bir yolculuk veya arayış içerisinde olmadığı bir film... Diğerlerinin 
tersine “Soul Kitchen” “ev'de geçen bir film. 
Böyle bir proje olarak ortaya çıktı. 
Restoranda geçen sahneler için çekim yaptı- 
Şınız mekânlardan biraz bahseder misiniz? 
Hamburg'daki bu bölge gerçekte de eski bimaların özel işletmeler tarafından satım alınıp yıkılması gibi bir sorunla karşı karşıya 
mı? 

Ana mekânımız Hamburg'un Wilhelmsburg 
semtindeydi. Wilhelmsburg kentsel dönüşüm 
projesi kapsamına alınmış bir mahalle. Kapitalizm bütün açgözlülüğüyle eskiyi kent hafızasından buldozerle süpürmek ve yerine yüksek rant sağlayan binalar yapmak telaşında, 
Filmin ismi The Doors'un aynı isimli şarkısından mı gelmekte? 

Aslında Hamburg”ta, St. Pauli'deki *red-light 
district bölgesinde bir zamanlar Soul Kitehen adında bir restoran/bar vardı. Bu mekân 
yıllar önce kapandı ama bir dönem çok popülerdi. İnsanlar yemek ve dans için oraya giderlerdi. Filmin ismi için bu mekândan esin- 


KOMEDİNİN ENTELEKTÜEL DÜNYADA PEK ÖYLE BAŞ TACI EDİLMEDİĞİ, “UCUZ 
GÖRÜLDÜĞÜ GERÇEĞİNİ DE BELİRTMEK LAZIM. BU ANLAMDA, TEDİRGİNLİĞİM 
ANCAK VENEDİK'TE JÜRİNİN DE FİLMİ KABUL ETMESİYLE SON BULDU. —FATİHAKIN 


etmesiyle son buldu. 

“Soul Kitchen” için bir kendini iyi hissef fil. 
mi demek de mümkün. Bu bağlamda ne gibi 
yönetmenleri veya filmleri esin kaynağı olarak aldınız? Örneğin, Frank Capra filmlerindeki sisteme karşı mücadele eden sıradan 
insanların hikâyelerine benzer noktalar görmek mümkün “Soul Kitchen”da, veya 70'li 
yılların Türk sinemasının, Arzu Film ekolünün, mahalle filmlerinin tadını yakalamak 
da... 

Ne 701i yıllar Türk sinemasına, ne de Arzu 
Film ekolüne pek hâkim değilim açıkçası. 
Projeyi oluştururken esinlendiğim bir yönet- 


lendiğimi söyleyebilirim. 

Müzik kullanımı tüm filmlerinizde öne çıkan 
bir unsur. Bu filmin soundtrack'inde yer 
alan şarkıları nasıl seçtiniz? 

Filmde kullanılan parçalar Adam'ın taverma 
müziği önerileri, ayrıca ortağım ve müzik süpervizörüm Klaus ile benim seçtiklerimden 
oluşuyor. 

“Duvara Karşı”da bir slogan olarak “Punk 
Is Not Dead'i kullanıyordunuz ve “punk ruhu? film için bir nevi anahtardı. “Soul Kitchen”da da aynı şeyi soul müzikle yaptığınızı 
söyleyebilir mi 
Evet ama “Soul Kitehen”da sadece soul müziklerin kullanılmadığını söylemeliyim. 

Daha önce de 'kendini iyi hisset” filmi benzelmesi yapmıştık. “Soul Kitchen” Almanya'da Noel'de gösterime giriyor. Filminizin 
bu dönemin ruhuna uygun, insanları biraraya getirici bir yönü olduğuna inanıyor musunuz? “Seni Kitehen” bir sevgi ve dostluk filmi mi? 

“Soul Kitchen” bir sevgi ve dostluk filmi olmanın ötesinde, bireyin hayatın dayatmaları 
karşısındaki güçlü duruşunun ve teslim olmamasının filmidir. Keşke insanları sevgi ve 
dostluk ekseninde biraraya getirme gücümüz 
olsaydı. Böyle bir güce her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu ortada, B 
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I 
İk İM evranikolurısa 


EVLERİNİN KÖTÜ NİYETLİ HATTA ŞEYTANİ BİR HAYALET TARAFINDAN İSTİLA EDİLDİĞİNE İNANAN GENÇ BİR ÇİFTİN 
OLAN BİTENİ ANLAMAK ÜZERE YATAK ODALARINA YERLEŞTİRDİKLERİ KAMERA, SON YILLARIN EN TÜYLER ÜRPERTİCİ 
lamel BİRİNE IŞIK TUTTU. RİVAYETE GÖRE SPIELBERG BİLE GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜ. 


NO al 


aranlık bir sinema salonundayız. Gece görüşü sağlayan kameralar sayesinde içerisinin 

tıklım tıklım dolu olduğunu görüyoruz. Perdede el kamerasıyla çekilmiş 
bir film oynuyor. Bir korku filmi. Bunu, filmi izleyen kalabalığın yüz ifadelerindeki 
dehşetten, sahneler ilerledikçe verdikleri 
abartılı ama gerçek tepkilerden anlıyoruz. 
Tüm bunlar son ayların en etkileyici korku 
ilmlerinden birinin fragman görüntüleri 
aslında. “Paranormal Activity”nin tekinsiz 
dünyasına hoşgeldiniz. 
Oren Peli ilginç bir adam olmalı, ya da 
belki tuhaf... Nereden baktığınıza bağlı 
erhalde... Kendi oturduğu evde, kendi kız 
arkadaşının ve dostlarının yardımıyla bir 
orku filmi çekmiş. Üç kuruşa hem de... 
Ne de olsa mekan bedava, oyuncular tanınmamış ve ekip ahbaplardan oluşmuş. Topam İl bin dolar gibi mikroskobik bir bütçeyle çektiği filminin tüm dünyayı dolaşacağını hesaplamış mıydı bilemiyoruz ama 
2009'un en karlı işlerinden birine imza attığı kesin. Üstelik 3 yıl öncesinden. 

Az bulunur bir başarı öyküsüyle karşı 
karşıyayız gibi bir his belirdi içinizde değil 
mi? Oysa hikayenin asıl ilginç kısmına daha 
gelmedik bile. Söylentiye göre, 2008 yılında 
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bir gün Steven Spielberg elinde “Paranormal Activity”'nin DVD'siyle Pasific Palisades'deki malikanesine gider. DVD'yi ona 
Dreamworks'ün yapım ekibinden stüdyo 
şefi Stacey Snider vermiş ve filmi mutlaka 
izlemesini tembihlemiştir. Spielberg o gece 
filmi izlemeye başlar ama aradan 15 dakika 
geçmeden yatak odasının kapısı kendiliğin- 
den kapanır ve içeriden kilitlenir. Eve çilingir çağırmak zorunda kalan ünlü yönetmen 
ertesi gün DVD'yi bir çöp poşetinde geri 
getirir “Alın su lanetli şeyi benden” diyerek 
fırlatıp kaçar. Fakat uzaklaşmadan önce, sinemayı da herkesten iyi bildiğinden olsa gerek, Oren Peli ile mutlaka çalışmak istediğini söylemeyi ihmal etmez. 

Bu anlatılanlar filmle ilgili yaratılan efsanenin de bir parçası olabilir elbette, ama 


imi tartışılmaz gerçekler var ki o da Peli'nin gerçekten de kapağı Hollywood'a attığı ve bunu da gerçekten topu topu 7 günde 
çektiği bu minik korku filmiyle başardığı. 
Hayatının büyük bir kısmını hayaletlerden 
orkarak geçiren (o kadar ki “Ghostbuslers”ı bile korku içinde izlemiş) bir adamın 
kariyerini hayaletlerle inşa etmesi ne derece 
şaşırtıcıdır bilemiyoruz doğrusu. Yine de bu 
ariyerin tam anlamıyla yükselişe geçişi o 
adar da kolay olmamış. Ne de olsa Peli me- 
an olarak kendi evini kullandığı filmini 
undan yaklaşık 4 yıl önce, 2006'da çekti. 
Sonra festival kapılarını çalmayı başladı ve 
orku filmleri hususunda uzmanlaşmış 
Screamfesie kabul edildi. Burada filmi izleyen bir avuç seyircinin arasında Creative 
Aris Ageney'den bir asistan da vardı ve hiç 


vakit geçirmeden Peli'ye imza attırarak onu 
ajansa bağladı. Bu belki de “Paranormal 
Activity”nin bugünlere kadar gelen uzun 
yolculuğundaki ilk şanslı andı. Ardından 
Sundance'e başvurdu Peli. Reddedildi. Yılmadı ve Slamdance'e gitti. 1995 yılında yine 
Utah'da, Sundance'e rakip olarak kurulan 
Slamdance Film Festivali Oren Peli'nin filmini göstermeyi kabul etti. 7 günde çekip bitirdiği filmi önemli sayılabilecek bir festival 
de izleyiciyle buluşturmak tam tamına bir yıanı almıştı İsrail asıllı, eski video oyunları tasarımcısı, yeni yönetmen Oren Peli'nin. Üstelik bu da çok parlak bir başlangıç gibi durmuyordu, zira festival sonrası kimse filmini 
gösterime sokmaya yanaşmamıştı. Peli'nin 
ikinci şans anı yapımcı Jason Blum ile ortağı Steven Scheneider'in CAA tarafından etrafa dağıtılan DVD'lerden birini izlemeleri. 
ne denk düştü. Filmi dağıtıma sokmaya kimse yanaşmıyordu belki ama Blum ve Schneider'in inancı tamdı. “Her 5 yılda bir, biri çıkar ve üç kuruşa, geniş kitlelerin izleyeceği 
bir film çeker” diyen Blum “Her yıl bu dediim filmlerden 3000 tane çekilir, demek ki 
bu film 15.000'de bire denk düşüyor” sözleriyle durumu özetliyordu. Peli gibi adı hiç 
duyulmamış bir yönetmenin Hollywood'da 
sözü geçen biri tarafından bunca güzel sözlerle övülmesi büyük şanstı elbette, ama asıl 
büyük şans filminin Steven Spielberg'ün 
masasına kadar gitmesi oldu. Dünyanın en 


Filmin başarısını etkili tanıtım 
kampanyasına bağlayanlar çoğunlukta. 


sona etmeden salonu terk etmeye başlar. 
Goodman içinden “bu hayatımın en kötü 
test gösterimi” diye geçirir ve kendini dışarı 
atar, Salonun dışında bekleşen senaristlerle 
konuşunca anlar ki, dışarı çıkanlar sıkıldıkları için değil, korktukları için çıkmıştır. Bunu öğrenen Goodman “belki de yenisini 
çekmek yerine orijinal versiyonu gösterime 
sokmalıyız” diye düşünür ve hemen harekete geçer. Ne yazık ki 2009'ten bu yana Dreamworks'ün asıl sahibi konumundaki Paramount ile stüdyo arasında anlaşmazlıklar 


keye satışı için anlaşmalar imzalanır. Filme 
en çok inananlardan biri olan Goodman'ın 
Paramount'a geçmesiyle işler bir anda hızlanır ve “Paranormal Activity” stüdyonun 
2009 sonbahar gösterim planında kendine 
bir yer bulur. Hızla tasarlanan bir internet 
kampanyasıyla izleyici grupları organize 
edilir ve film kulaktan kulağa yayılan şöhreti sayesinde kült statüsüne ulaşarak bundan 
10 yıl önceki “Blair Witch Project/Blair Cadısı” örneğinde olduğu gibi yaygın bir etki 
yaratır. Sonuçta, 11 bin dolara çekilen film 
107 milyon dolarlık hasılatla tüm zamanların en çok kar getiren yapımı olur. 
“Paranormal Activity”nin başarısını etkili tanıtım kampanyasına (ki Spielberg'ün 
adı da bu kampanyaya büyük katkıda bulundu elbette) bağlayanlar az değil elbette 
ama Oren Peli'yi günümüzün en heyecan 
verici yeni yönetmenleri arasına sokan filmin asıl gücü yine de herkesi eşit ölçüde etkileyen basitliğinden geliyor. Bir ev ve ne 


ORAN PELPYİ GÜNÜMÜZÜN EN HEYECAN VERİCİ YÖNETMENLERİ ARASINA 
SOKAN FİLMİN ASIL GÜCÜ, HERKESİ EŞİT ÖLÇÜDE ETKİLEYEN BASİTLİĞİNDEN GELİYOR. 


ucuz filmini çeken adam dünyanın en büyük 
paralarını kazanan adamı etkileme fırsatı 
yakalamıştı ve bu şansını iyi kullandı. 

Filmi gece karanlığında seyredemediğini itiraf eden Spielberg sabahın 8'inde kalkıp filmi bitirir ve kararını verir: Oren Peli'ye “Paranormal Activity”nin bir yeniden 
çevrimini yaptıracaktır. Dreamworks'ün iki 
yapımcısı, Goodman ve Snider derhal kolları sıvarlar ve ilk iş özel bir gösterim ayarlayarak bir grup senaristi davet ederler. Niyetleri filmi test etmek, ters giden bölümlerini tespit etmek ve bu doğrultuda hangi senaristlerle çalışacaklarını anlamaktır. Fakat 
gösterim sırasında birçok izleyici film daha 


başgösterir ve tüm projeler belirsiz bir süre 
için dondurulur. Bu arada Oren Peli de yeni filmi “Area 51” için çalışmalara başlamıştır. Bir kez daha “bulunmuş film” esprisin- 
den yola cıkan Peli yine orijinal bir fikri 
perdeye aktarmaya hazırlanmaktadır. 
Kasım 2008'e kadar süren belirsiz bekleyiş hiç de beklenmedik bir anda son bulur. 
“Paranormal Activity” 150 civarında kişinin 
davet edildiği özel bir gösterimle uluslararası alıcıların beğenisine sunulur. Santa 
Monica'da bir salonda düzenlenen gösterime bol miktarda da genç izleyici çağrılmışür ve bu taktik inanılmaz bir biçimde işe yarayacaktır. 24 saat içinde filmin tam 52 ül- 


olduğunu anlamadıkları bir varlıkla baş etmeye çalışan genç bir çift. “Uyurken neler 
olduğunu hiç bilmezsin” önermesinin insanda yarattığı dehşet hissi aslında en ilkel 
korkularımızın bir tezahürü ve bundan kaçış yok. Filmin, o dehşeti yaşayanlar tarafından en ilkel şartlarda çekilmiş olması ise 
belki de en büyük kozu. Ne de olsa bu sizin 
de başınıza gelebilirdi. Olanları sizden başka gören, size “yardım elini uzatabilecek 
kimse yok” hissini veren de kameranın arkasında kimsenin olmadığını biliyor oluşunuzdur. Sinema bu noktada sizi terk etmiştir artık ve her ne olursa olsun yalnızsınızdır. Nasıl, korktunuz değil mi? B 
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eride bıraktığımız 30 yıl içerisinde Pedro Almodövar önce 


sınırlı bir kitlenin takip ettiği 

uç filmlerin yönetmenliğinden 
bir festival favorisine, daha sonraysa bir yıldız yönetmene dönüştü. “Konuş Onunla/Hable con ella” ile 2003 yılında En İyi 
Yönetmen dalında Oscar'a aday gösterildi, 
aynı filmin senaryosuyla da heykeli kucakladı. Avrupa sineması söz konusu olduğunda işleri en merakla beklenen ve sektörde 
en söz sahibi isimlerden birisi olduğunuysa 
eklemeye gerek yok. Bu yıldız yönetmen 
stalüsü, büyük ölçüde Almodövar'ın kendine has sinemasal evrenini daha rafine bir 
hâle sokmasıyla gerçekleşti. İlk dönem 
filmlerinin delişmen tarzı yerini daha incelikli, hatta mükemmeliyetçi bir mizansene 
bıraktı. Bir zamanlar yönetmenin alametifarikası “camp” estetik nedeniyle filmlerindeki oyuncu performansları seyirci ve cleştirmenleri ikiye bölerken, yakın dönem 
filmlerinden “Dönüşs/Volver”deki performansıyla Penâlope Cruz En İyi Kadın 
Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. 
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Artık Almodövar'ın sinemasal evreni daha 
geniş bir kitle için 'erişilebilir olmuştu. Kimilerine göre İspanyol sinemasının yaramaz çocuğu zamanla olgunlaşmış ve bir ustaya evrilmiş, kimilerine göreyse sinemasındaki orijinalliği ve keskin hatları kaybeder hâle gelmişti. Yönetmenin yeni filmi 
“Kırık Kucaklaşmalar/Los abrazos rotos” 
ise söz konusu tartışmanın her iki tarafını 
da şaşırımış durumda, 

Cannes”daki uluslararası prömiyerinden 
bu yana farklı tepkiler çeken “Kırık Kucaklaşmalar”ın yönetmenin son dönem filmlerine benzer bir hayranlık uyandırmadığı aşikâr. Kimileri filmin inandırıcı olmadığın- 
dan, kimileri senaryonun karmaşıklığından, 
kimileriyse başrol oyuncularının kimyasının 
tutmadığından şikâyet etmekte... Bir bakıma haksız da sayılmazlar. En azından, yeni 
bir “Annem Hakkında Her Şey/Todo sobre 
mi madre”, “Konuş Onunla” veya “Dönüş” 
bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını 
söyleyebiliriz. Öte yandan, gerek içerdiği 
referanslar, gerekse tür sinemasıyla sürekli 
oynayan hâliyle “Kırık Kucaklaşmalar” ger- 


cek bir 'sinemasever filmi". Başka kimi özellikleriyle Almodövar'ın uzun zamandır çektiği en kişisel film olduğu sonucuna varmak 
da mümkün. 

Sinema “Kırık Kucaklaşmalar”ın anlatısında önemli bir yer tutuyor. Her şeyden 
önce, filmin başkarakteri Mateo Blanco 
(Luis Homar) bir yönetmen. Yıllar önce 
geçirdiği bir trafik kazası sonucunda görme 
yetisini kaybetmis, artık Harry Caine takma adıyla senaryo yazıyor. Önce aldığı bir 
ölüm haberi, ardından da kapısında beliren 
davetsiz bir misafir Mateo'yu geçmişin tozlu sayfalarına götürüyor. Asistanı Diego'ya 
(Tamar Novas) kör olmasına neden olan 
trafik kazasına giden süreci anlatırken, 
flashbackler devreye giriyor. Mateo'nun 
oyuncusu Lena'ya (Pen&lope Cruz) âşık 
oluşunu ve bu ilişkinin hem çektikleri filmi, 
hem de etraflarındaki insanların hayatlarını nasıl etkilediğini izliyoruz. 

“Kırık Kucaklaşmalar”ın bazı eleştirmen ve seyircileri hayal kırıklığına uğratmasının sebepleri arasında *tutku eksikliği” 
de yer alıyor olabilir. Her ne kadar hikâyesinde Mateo ve Lena arasındaki ilişki 
önemli bir yer tutsa bile, bu kesinlikle bir 
aşk filmi değil, Söz konusu ilişkiye dair gördüğümüz her şeyin filmin anlatısında flashbacklerin, başka bir deyişle Mateo'nun bakış açısı ve belleğinin açtığı parantezde kalması, seyirci olarak hikâyede askın Kapladıgı yere yaklaşmamızı görece engelliyor. Sadece bu İlashbacklerde gözüktüğü için Lena karakterinin iki boyutlu kaldığından yakınanlar da yok değil. Fakat daha önce söylediğimiz gibi, bu baştan sona “sinema üzerine bir film ve Lena ile ilgili durum da bir 
olmamışlıktan ziyade, bir tercih gibi duruyor. Filmin bir sahnesinde Lena'nın Mateo'nun direktifleriyle ayna karşısında farklı 
pozlar vermesi ve Hepburn'den Monroe'ya 
ceşitli starların personalarına bürünmesi 
bu anlamda bir anahtar olabilir. Başka bir 
deyişle, film Lena ve Mateo arasındakini tipik bir aşk iliskisi değil, aynı zamanda bir 
yönetmen ve oyuncusu arasındaki bağ olarak ele alıyor. 

Buradan başlayarak filmin çeşitli anlarma serpiştirilmiş referanslardan da bahse- 


debiliriz. Almodövar verdiği bir röportajda 
“Başka filmlerin adını belki de en az andığım işim “Kırık Kucaklaşmalar”, diyor ve 
ekliyor, “Bu tarz göndermeler genellikle 
pasif nitelik taşır, bense yaptığım referansara aktif bir rol vermeye çalıştım”. Buna 
örnek olaraksa “Kırık Kucaklaşmalar”ın 
bir sahnesinde Mateo ve Lena'nın beraber 
“İtalya'da Yolculuk/Viaggio in Italia”yı izemelerini gösteriyor. Hatırlarsanız bu filmin yönetmeni Roberto Rossellini ve 
oyuncusu İngrid Bergman daha önce 
“Siromboli”nin setinde tanışıp, âşık olmuşardı. O dönem evli olan Bergman'ın kocasını ve kızını terk ederek, Roberto Rosselini ile bir ilişkiye başlamasıysa bazı çevreerden büyük tepki çekmişti. Aşağı yukarı 
aynı kaderi paylaşan “Kırık Kucaklaşmaarın başkarakterlerinin televizyonda 
“Italya'da Yolculuk”a rastlamaları ancak 
sinefillerin hayal edebileceği tarzda bir tesadüf. Üstelik “Kırık Kucaklaşmalar”daki 
göndermeler Rossellini'nin “İtalya'da Yolculuk”u ile sınırlı değil. Pek çok sahne Douglas Sirkün melodramlarını, bazılarıysa 


Hitchcock gerilimlerini aklınıza getirebilir... Bir sahnede Michael Powell'in “Peeping Tom”unun, bir diğerinde Louis Mal- 
le'in “Ascenscur pour Vechafaud”sunun 
adının anıldığını duyabilirsiniz... En nihayetinde Penelope Cruz'un girdiği çeşitli kılıklar da size başka aktrisleri anımsatmaya 
başlarsa paniğe kapılmayın, sadece sinefillik hastalığından mustaripsiniz demektir... 
Ustalarına ve sevdiği filmlere yaptığı bu 
göndermeler bir yana, Almodövar “Kırık 
Kucaklaşmalar”da yer yer kendi filmografisine de dalıyor. Misafir rollerde beklenmedik eski fetiş oyuncuları karşımıza çıkıyor; 
örneğin Rossy de Palma gibi... Fakat en 
önemlisi, “Kırık Kucaklaşmalar”da yönetmen başyapıtı “Sinir Krizinin Eşiğindeki 
Kadınlar/Mujeres al borde de un ataguc de 
nervios”u da tekrar ele alıyor. Mateo'nun 
yönettiği ve Lena'nın başrolünde oynadığı 
“film içinde film” “Kızlar ve Bavullar/Chicas 
y maletas”, “Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar”dan son derece tanıdık sahnelerin 
ve diyalogların yeniden canlandırılmasın- 
dan oluşuyor. Unutmadan ekleyelim, Ak» 
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Penelope Cruz ve Pedro Almodövar verimli 
işbirliklerini sürdürüyorlar. 


modövar bu film içinde filmden o kadar 
memnun kalmış ki, aynı konseptten yola çıkarak 8 dakikalık “La concejala antropofaga” adında bir kısa film de çekmiş. Tıpkı 
“Kızlar ve Bavullar” gibi, “La concejala antropöfaga” da “Sinir Krizinin Eşiğindeki 
Kadınlara çeşitli göndermeler içeriyor; 
yanlışlıkla ilaçlı Gazpacho içip uyuyakalan 
ve erotik rüyalar gören kadın gibi... Öte 
yandan, daha önce “Konuş Onunla”da 
ufak bir rol üstlenen, “Dönüş”te rol aldığı 
sahnelerse ne yazık ki son kurguda kullanılmayan Carmen Machi, bu $ dakikayı te 
başına üstleniyor ve döktürüyor. “Kırık Ku 
caklaşmalar”a ilginç bir ek olan bu kısa fi 
mi yönetmenin meraklılarının bulup izlemesinde yarar olduğunu belirtip, tekrar 
esas konumuza dönelim. 
Bu derece sinema üzerine kurulu bir 
filmde, Almodövar'ın en nihayetinde kendi 
filmografisine de pek cok referans yapması, 
ister istemez “Kırık Kucaklaşmalar”a kişisel 
bir boyut da katıyor. Hatta isi Mateo karakteri ve Almodövar arasında paralellik aramaya kadar da götürebilirsiniz. Ne olursa o 
sun, en nihayetinde bir yönetmenin hayalindeki filmi gerçekleştirme çabası üzerine bir 
film bu. Sonunu açık etmeyelim ama simdi- 
ki zaman ve geçmis arasındaki tüm o gidi, 
gelmelerin ardından, filmini kurgu masasında oturan Mateo ile noktalayan, bir puzzle 


elden 'yönetmenin kurgusu'nu sunuyor. *Kırik Kucaklaşmalar” döneminde verdiği röportajlarda artık daha da kısa aralıklarla film 
çekmek istediğini, hatta an itibarıyla dört ayrı senaryo üzerinde çalıştığını söyleyen yönetmen, aynı zamanda yakın dönem filmlerinin giderek karanlıklaştığını ama artık komediye ve absürt mizaha geri dönmek istedi- 
Şini belirtiyor. Uzun lafın kısası, belli ki sinema üzerine yoğun şekilde kafa yormaya devam ediyor. Yapısı göz önüne alındığında, 
“Kırık Kucaklaşmalar” da bunun açık bir kanıtı, Dolayısıyla, belki yönetmeninin en iyi 
filmlerinden birisi olmasa bile, oyuncaklı hâliyle hayranlarını tatmin edeceği kesin. B 


Filmin başkarakteri yönetmen Mateo (Lluis 
Homar) “Kırık Mucaklaşmalar”ın referans dolu 
anlatısında önemli bir anahtar. R 


misali biraraya getirilmeye çalışılan yırtık fotoğraflar ve benzeri sembolleri de eksik etmeyen Almodövar, uzun lafın kısası bize ilk 
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* Nejat İşler, şehirde kan akıtmaya hazırlanıyor. 


- Fatik Akın, Esayinea mektup yazdı. Laf aramızda ama 
Zamahıhda aşk mektubu bile yazmış, kendisi Seyledi. 


* Yeni yıh daha eğlehceli yapacak 51 öheri. 
* Barcelohahıh üzerinde intihar İsheti var. 


tl Nİ ve * Burcu Güneş, "Yeşil çay bende afiredizyek etkisi yapıyor.” 
dedi. İhahmıyorsanız, kendi gözlerinizle görün. 
g g 
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MURAT EMİR EREN 


ALLEN 


60'LI YILLARIN SONUNDAN GÜNÜMÜZE DEK, NEREDEYSE HER YIL BİR FİLM ÇEKMEK SURETİYLE DEVASA 
BİR SİNEMA KARİYERİNE ERİŞEN USTA YAZAR-YÖNETMEN WOODY ALLEN, KÖTÜCÜL, KOMİK, BİLGE VE 
AYNI ZAMANDA SNOB KİŞİLİĞİNDEN SAÇILAN YÜZLERCE HİKÂYE, BİNLERCE KARAKTER VE MİLYONLARCA 
REPLİKLE SİNEMASEVERLERİ PEŞİNDEN SÜRÜKLEMEYE DEVAM EDİYOR. BU AY İZLEYECEĞİMİZ FİLMİ “KİM 
KİMİNLE NEREDE?/WHATEVER WORKS” DE BUGÜNE DEK YAPTIKLARINDAN FARKLI BİR ÇİZGİYE SAHİP 
DEĞİL. WOODY HEP O BİLDİĞİMİZ KİŞİ. AŞAĞIDAKİ ON MADDELİK LİSTEYSE, KENDİSİYLE TANIŞMAK 
VEYAHUT AŞK TAZELEMEK İSTEYENLER İÇİN BİR ÖZET NİTELİĞİNDE... 


o 


KOMEDİ GEİ 


“Gölgeler ve Sis” 


yaşından itibaren çeşitli basın organları 
Ve varyete komedileri için yazdığı kısa metinlerle 
başlamıştı mesleğe. Allen'ın ilk işlerinin televizyon 
şovları için skeç yazmak, yerel gazeteler için günlük 
küçük espriler karalamak olduğunu düşündüğümüz- 
de, temelinde mizah yatan ve çoğu sözlü geleneğe 
dayanan senaryolarının da iyi kötü nerelerden beslendiğini veya nasıl şekillendiğini anlamamız mümkün. 1961'de kısa sürede kendisine önemli bir şöhret getiren stand-up gösterilerine başlayan Allen, 1966'daysa Broadway'de sahnelenen ilk oyununu kaleme almıştı. Allen, sinema kariyerinin de kapısını açacak olan oyunu Don't Drink 
the Water'la, ışık hızıyla gelişen kariyerinde çok büyük bir adım atmış, bu oyu- 
nun hemen ardından 1969 yılında Play It Again Sam adlı başka bir oyun yaza- 
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i ew Yorklu orta sınıf bir ailenin çocuğu 
olarak dünyaya gelen Woody Allen, 17 


il 1 rak başarısını sürdürmüştü. Play It Again Sam de, tıp- 

>“ kıDontDrinkthe Water gibi ivedilikle sinemaya uyarlanmış, tiyatrodaki kadar olmasa da önemli bir başarı 

elde etmişti. Televizyon şovlarındaki canlı performanslar, stand-up komediler ve sahneye yönelik 

eserlerden sinemaya geçiş yapan Allen'ın, beyazperdedeki karakterlerini ve hikâyelerini de bu gelenek 

üzerine inşa ettiği kesin. Allen, özellikle ilk yıllarında 

Amerikan kültüründen damıttığı elitist mizah anlayışıni, sonraları sinemanın geleneksel türlerinden de beslenen, hatta Avrupa sinemasının da etkisini taşıyan veni bir tarzla birleştirecekti. Mizah anlayışının temelinde Amerikan varyete komedyenlerinin tarzı olsa da, 

bunu kendine has bir üslupla harmanlamayı başarmıştı Allen. Üstelik mizahı sax 

dece izleyicileri kahkahalara boğmak için değil, aynı zamanda onları rahatsız 
edebilen, uyarıcı bir unsur olarak da kullanacaktı. 


WOODY ALLEN 


da sahne eserlerine hiçbir zaman sırtını dönmeyen Allen'ın film 

dünyasındaki ciddi yükselişiyse, aslen kendi sinemasal takıntılarıni keşfettiği ve bu alandaki varlığını -en az müzisyenlik kadar- ciddiye almaya başladığı döneme denk düşüyor, Allen 1970'li yılların başına dek 
“Parayı Al ve Kaç/Take the Money and Run”, “Seks Hakkında Bilmek İstediğiniz Ama Sormaya Çekindiğiniz Her Şey/Everything You Always 
Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask” ve “Muz Cumhuriyeti/Bananas” gibi uçuk komedilerin yanı sıra, “200 Yıl Sonra/Sleeper” 
gibi daha üst düzey tür kırmaları da kaleme almış ve yönetmişti. Sinema" 
sal anlamda ciddiye alınmaya başlamasıysa, hayat arkadaşlarından Diane Keaton'la gerçek anlamda destan yazdığı “Annie Hall” sayesinde gerçekleşecekti. Nevrotik bir çiftin öyküsünü anlattığı filminde, Fellini'nin “La 
Strada”sından, Bergman'ın “Bir Evlilikten Manzaralarına kadar birçok 
filme selam çakması bir yana görsel anlamda da Bergmanesk kimi esintileri filmine dâhil etmişti. Böylece bir yönetmen olarak tarzı da kendini belli etmeye başlamıştı. Allen, özellikle kendi oynadığı karakterler aracılığıyla, insanların yaşadıkları mekânlar ve birbirleriyle olan ilişkilerine odaklanıyor, bu ilişkileri doğal akışında yansıtabilmek adına son derece sade ve 


ç özlü komedi geleneğine, Amerikan usulü slapstick komedilere ya 


yalın bir anlatım ortaya koyuyor ve dili öne çıkartıyordu. Kurgu konusundaki tercihi Bergman'ın televizyon işlerini andırıyor, genel olarak biçimiyse İsveçli ustanın sinema filmlerindeki görkem ve iddiadan uzak duruyordu. İçerikteyse Bergman'ın sahne işlerine yakın bir boyut yakalamak söz 
konusuydu -Allen'ın ilk döneminden “Love and Death” veya “Manhattan”, 
aynı zamanda son 10 yıl içerisinde izlediğimiz “Melinda ve Melinda” veya 
“Kim Kiminle Nerede?/Whatever Works” gibi filmlerini bu kategoriye s0- 
kabiliriz. Zaten hemen her söyleşisine Bergman'dan, Tarkovski'den veya 
Fellini'den bahseden, kendi filmlerini izleyen gençlerin aslında onları da 
beğenebileceğini belirten biri Allen. Ustanın zaman zaman sinema tarihindeki herhangi bir gelenekten ödünç alınma filmlere de imza attığını söylemek mümkün. Örneğin gerçek ve kurmacanın iç içe geçtiği “Kahire'nin 
Mor Gülü/Purple Rose of Cairo”da 40'lı yılların Amerikan sinemasına selam eden, yakın dönem filmlerinden “Maç Sayısı/Match Point”te klasik 
kara film geleneğine yaslanan bir yapıta imza atan Allen, tüm bu takıntılan içerisinde yine de özgün kalmayı başarabiliyor. Ayrıca Allen'ın filmlerinde sinema dışındaki takıntılarını da yakalamak mümkün; büyük bir hayranlık beslediğini her fırsatta belirttiği Anton Çehov veya değişmez tutkusu caz müziği gibi. 


MİZAH HER ZAMAN GÜLDÜRMEZ 


yapımı “Muz Cumhuriyeti” ya da “Seks Hakkında Bilmek İstediğiniz Ama Sormaya Çekindiğiniz Her Şey”, “Bir Yaz Gecesi Seks Komedisi/A 


Midsummer Night's Sex Comedy”, “Radyo Günleri/Radio Days”, “Ufak 
Sahtekarlıklar/Small Time Crooks”, “Yaramaz Harry/Deconstructing 
Harry”, “Hollywoodvari Bir San/Hollywood Ending” gibi saf komediler bir 
yana, Allen'ın hemen her filminin belli dozda bir mizah barındırdığını söylemek mümkün. Elbette bu komedi unsurunun kitleleri gülmekten koltuktan 
düşürecek dozda olmadığını ve Allen'ın bile isteye elitist bir tarz geliştirdidini, hatta çoğu zaman acı acı gülümsetmek üzere mizah yaptığını belirtmek gerek. Genellikle kendisinin canlandırdığı ve kâh bir yönetmen, kâh bir 
komedyen, kâh bir yazar olarak karşımıza çıkan ana karakterin etrafındakilere yönelik tepkileri, Allen filmlerindeki mizahın ana damarı olarak dikkat 
çekiyor. Bu karakterin felsefe, tarih ve psikoloji gibi disiplinler üzerine temellenen söylevlerinin ya da yaşadığı dünyaya karşı verdiği tepkilerin her 
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Bi Yaz Gecesi Seks 


birinde bir iğneleme, bir alay söz konusu oluyor. “Scoop”ta olduğu gibi işi 
sulandırmadığı zaman, çoğunlukla fazlasıyla yorucu olsa da, söz konusu 
monolog veya diyaloglar arasından cımbızla çekebileceğiniz bölümlerde 
Allen'ın, birçok komedyenin hayatı boyunca üretemeyeceği kadar çok espri yarattığını fark etmek gerçekten de şaşırtıcı olabiliyor. 


4 GÜZEL KADINLAR 


oody Allen sinemasının yapı taşlarını oluşturan unsurları sayarken, filmlerinin görsel anlamdaki lokomotiflerinin de kadın 

karakterler olduğunu belirtmeden geçemeyiz! 70'lerden günümüze dek sinemanın ikonik kadın oyuncularının çoğuna filmlerinde yer 
veren Allen, bazen filmlerindeki mizahın dozunu yükseltmek, bazense hikâyedeki karakteri görsel açıdan zenginleştirmek adına böyle kadrolarla çalışıyor. Genelikle Hitchcock gibi dönemin önemli sarısın kadın oyuncularıyla 
çalışmayı seven Allen, fırtınalı gönül ilişkileri de yaşadığı Diane Keaton ve 
Mia Farrow gibi isimler dışında; Helena Bonham Carter, Mira Sorvino, 
Drew Barrymore, Kristie Alley, Melanie Griffith, Helen Hunt, Tea Leoni, 
Radha Mitchell, Scarlett Johansson ve son olarak da Evan Rahcel Wood 
gibi isimleri perdeye taşıdı. Yeni filmi “You Will Meet a Tall Dark Stranger”ın da yıldızı, ne tesadüftür ki yine bir Hollywood sarışını Naomi Watts 
olacak. Allen, tıpkı ustası Bergman gibi, kimilerince kadın dünyasını en iyi 
çözümleyen erkek yönetmenlerden birisi, kimilerinceyse seksist olarak nitelenir, eklemekte fayda var. 


-BİR OYUNCU OLARAK WO 


"lı yıllarda başladığı kariyerinde Allen'ın stand-up komedi de 

yaptığını belirtmiştik (bir klasik olarak anılan gösterisinin 

adıysa The Moose). Farklı bir yüze ve kendi yazdıklarını 
mükemmel biçimde yansıtabilme yeteneğine sahip olan Allen'ın aktörlük 
macerası, aslen yönetmenlikten çok daha eski. Sadece stand-up 
gösterilerde değil, kendi kaleme aldığı Broadway oyuncularında da rol alan 
usta, bir oyuncu olarak da genellikle sadeliği ön plana çıkaran bir tarza 
sahip. Çoğu zaman nevrotik, telaşlı ve abartılı derecede beceriksiz 
karakterleri canlandırsa da, bu karakterleri inandırıcı kılabilmek için 
sadelikten ödün vermeyen Allen, çoğu zaman karşısında oynayan kendi 
oyuncularını da bir şekilde bu sadeliğin içinde tutmayı başaran bir oyuncu 
yönetimi anlayışına sahip. Az önce de bahsettiğimiz gibi, filmlerinde 
Hollywood'un önemli kadın oyuncularına yer vermek gibi tatlı bir 
rahatsızlığa sahip olan ustanın, bu oyunculardan mutlak suretle iyi 
performans alabilmek gibi hatırı sayılır bir yeteneği de var. Woody Allen 
filmlerinin neredeyse hiçbir zaman oyunculuk açısından problem taşımıyor 


ŞEHİRLER VE HİKAYELERİ 


oğduğu ve şu ana kadarki hayatını geçirdiği New York'u filmlerinde neredeyse devasa bir fetiş objesine dönüştüren Allen'ın şehirlerle olan ilişkisi nam-ı diğer 'Büyük Elma" ile sınırlı değil. Yine de diğer şehirlere geçmeden ewvel artık sağır sultanın bile 
duyduğu bu aşkının, şimdilerde birer klasik olarak anılan “Annie Hali”, 
“Manhattan”, “Broadway Danny Rose”, “Stardust Memories”, “Kahire'nin Mor Gülü”, “Gölgeler ve Sis/Shadows and Fog” gibi nice filminde 
ustanın New York sınırları dışına çıkmamasından ileri geldiğini belirtelim. 
Sadece filmlerinde değil, yakın döneme dek ustanın günlük yaşamında da 
rutinini bozmadan gerçek bir New York delisi olarak yaşadığını, yazarlıkyönetmenlik-oyunculuk sıfatlarının yanına eklediği caz müzisyenliğindeki 
maharetini de yine ağırlıklı olarak bu şehirdeki mekânlarda gerçekleştirdiğini belirtmek gerek -gerçi son yıllarda grubuyla turnelere çıktı, hatta ülkemize de uğradı. Allen, en az Martin Scorsese kadar New York tutkunu 
bir yönetmen olarak sinema tarihine çoktan geçti. Fakat şehirlerle olan 
ilişkisi son yıllarda kıtalararası bir hâl aldı. Geçtiğimiz yıllarda yönettiği 
Scarlett Johanssonlı “Maç Sayısı” ve “Scoop”ta setini Londra'ya taşıyan, 
“Cassandra'nın Rüyası/Cassandra's Dream”de de hu kentten ayrılmayan 
Allen, “Barselona Barselona/Vicky Cristina Barcelona”da da kendisine 


“Melinda and Melinda” 


OODY 


£ 
A di 2 İ 
p “Seks Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey”* | 


olması, oyunculuğun hissedilmeyecek kadar doğal bir akışın parçası 
olmasından, ustanın da bu durumu mükkemelen idare edebiliyor 
olmasından ileri geliyor kuşkusuz. Bunda kendi benimsediği “komedyen” 
tarzının etkisi büyük. 


kucak açan bu şahane İspanyol kentine hayır diyemedi. Allen'ın bu turu 
çok uzatmaya niyeti yoktu, zaten “Kim Kiminle Nerede?” ile keskin bir 
dönüşle yeniden New York hikâyelerine verdi kendisini. 
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CUENTIN TARANTINO 


MONOLOGLARIN PEŞİNDE 


» İlen'ın ana karakterleri üzerinden bizlere yansıyan ve kimi zaman neredeyse baş ağrıtacak düzeyde ağırlaşan monologları, onun dünyasını anlayabilmek adına son derece mühim. Hemen hemen ustanın bizzat 
canlandırdığı her karakter 'çok konuşma' hastalığından mustarip. Dolayısıyla bu monologların bir anlamı olmalı! Aslında cevap basit; sözlü komedi geleneğinden gelen ve aslen bir stand-up komedyeni olan Allen'ın, filmlerinde 
de izleyiciyi benzer durumlarla başbaşa bırakmaması zaten olası değil. New 
York üzerine, hayat üzerine, ahlak, felsefe, matematik, fizik, politika üzerine 
içini dökmesi gereken ne kadar şey varsa aniden üzerinize boca eden herhangi bir karakter görürseniz bilin ki Allen'ın dünyasından fırlayıp karşınıza 
dikilmiştir! Karakterlerin monolog ve diyaloglarla bu denli meşgul olmaları, 
Allen'ı bir yönetmen olarak da etkiliyor aslında. Mümkün mertebe görsel üslubunu sadeleştirmek, tüm bu yazın dilinin izleyiciye geçmesini sağlamak 
için usta, tıpkı hayran olduğu Bergman gibi, mizansene fırsat tanıyan ve kurgu masasında kendisini fazla yıpratmayan cinsten bir biçime yöneliyor. Zira 
monologların tadına varmak başka türlü zaten mümkün değil! 


i 


KLASİK OLANDAN ŞAŞMA 


A Ilen filmlerindeki müzik kullanımı, genelde anlattığı hikâyeler- 
1 le de büyük uyum gösteren, 30'lu ve 40'lı yılların unutulmazları, caz standartları, klasik müzik eserleri veya operalardan seçmelerden oluşan kolajlarla kendisini gösteriyor. Ginger Rogers, Fred Astaire gibi yıldızların yer aldığı 30'lar müzikallerinden, Enrico Caruso'nun opera performanslarına dek açılan bu yelpazede dikkat çeken 
şey, eski ama modası hiç geçmemiş olandan şaşmayan bir Woody 
Allen portresi. Herhangi bir filminde özgün bir şarkı çalışmasına rastlamak pek mümkün olmadığı gibi, kullandığı şarkılar da genellikle 
klasikler arasından seçilip önümüze sunuluyor. 


İç Dünyalar/Interiors (1978) 

Allen'ın Bergman aşkının zirve noktalarından biri olan yapımda, boşanmak üzere olan Arthur ve Eve ile çiftin üç kızı 
Renata, Joey ve Fiyn'in aile içi çatışması göz önüne seriliyordu. Problemin ana kaynağıysa baba figürünün anne üzerindeki 
baskın etkisiydi. 


: Hannah ve Kızkardeşleri | Hannah and Her Sisters (1986) 
Ustanın psikolojik etkileşimlerle birbirine bağladığı -ya da darmaduman ettiği- ailelerden biri de bu filmde, eşini gizliden gizliye 
kız kardeşine kaptıran Hannah'nınkiydi. 


Radyo Günleri | Radio Days (19897) 


Allen, radyonun altın yıllarına değindiği bu filminde, radyoculuğu aile mesleği olarak gören New Yorklu orta sınıf bir ailenin 
birkaç jenerasyonunu divana yatırıyordu. 


New York Üçlemesi: Deniz Bitti | New York Stories: Oedipus Wrecks (1989) 
Birçok filminde olduğu üzere anne figürü üzerine giden ve ödipal yıkım içerisindeki bir karakterin öyküsüne odaklanan bu orta 
metrajda Allen, başına gelen her şeyi annesinden bilen, annesinin ortadan yok oluşuna sevinirken. onu aniden gökten 
kendisine seslenirken bulan bir adamı canlandırıyordu... 


Kim Kiminle Nerede? | Whatever Works (2009) 


Allen, alametifarikası psikanalitik çözümlemeleri yeni filminde kendi alter egosu Boris'in değil, daha ziyade onun hayatını 
değiştiren genç kız Melodie'nin parçalanan muhafazakâr ailesi üzerinden yapıyor. 
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KARAKTER GALERİSİ 


“Kim Kiminle Nerede?” ii 


LI T erhangi bir Woody Allen karakteriyle gerçek hayatta karsılaşmanız 
3. & pek mümkün değildir. Çoğu zaman benzerleriyle veya en ilkel hâlleriyle rastlaşırsınız. “Eylül/September”, “Maç Sayısı” ya da “Cassandra'nın Rüyası” gibi filmlerini bir kenara ayırırsak, Allen karakterlerini çekici kılan taraf, ete kemiğe bürünmüş ve bir oyuncu tarafından canlandırılıyor olsalar bile, en az bir roman karakteri kadar soyut olabilmeleri belki 
de. Özellikle bizzat canlandırdıkları dışındaki yan karakterlerin her birini, 
dozunu aşmadan, o karakterin izleyici gözünde ilginç kalabileceği süre kadar kullanmayı basaran Allen, kaleminden kan damlayan bir yazar olarak 
bizleri meftun etmeye devam ediyor. Allen, daha önce de bahsettiğimiz gibi, yarattığı dünyada kendi alter egosunun yansıması olan yazar, yönetmen ya da aktör olan ana karakterin gözünden anlatılan bir hikâye sunarken bile, bunları çeşitlendirebiliyor. Yüzeyde hepsi birbirinin aynısı gibi gö- 


İCAT FİLM 


rünse de, Allen bir şekilde öykülerini anlattığı karakterleri keskin çizgilerle 
ayırmayı başarıyor. Örneğin “Annie Hall”daki komedyen Alvy Singer'ın, 
“Kim Kiminle Nerede?”de Larry David tarafından canlandırılan Boris'e 
çok benzediğini iddia etmek mümkün, ancak ikisinin bir o kadar farklı olduğunu da kabul etmek gerek! Bu ve benzeri birçok eşleşmeyi Woody Allen karakterleri özelinde gerçekleştirmek olası. Birbirini andıran ancak 
başka bir açıdan bakıldığında pek benzemeyen kadın karakterler de yine 
Allen filmlerinin bir parçası; örneğin Annie Hall ve “Manhattan”daki Mary 
gibi... Ayrıca Allen, ana karakterlerinin etrafını başka nevrotik tiplemelerle, 
felsefeci, yazar, gurme, restoran işletmecisi, fotoğrafçı, galerici gibi elit 
ancak arızalı karakterlerle doldurmak konusunda da hayli usta. Bunlar içerisinden bir seçki yapıp listelemek mümkün olsa, listenin nerelere dek uzanacağını tahmin etmekse güç, 


ikâye icat etmekle ilgili bir dâhi olduğ 

dair iddiaları büyük bir alçak gönüllülükle” 
kabul eden Allen, aslında bu ünvanın hakkını da 
Veriyor. Zira Allen'ın çoğu filminde anlattığı hikâyelerin eşi benzeri yok. Bu durum bazı Allen filmlerini 
de yeni bir icat sınıfına sokuyor âdeta. Örneğin 
mockumentary (sahte belgesel) türü henüz bu kadar gündemde değilken çekilen “Zelig” ilginç bir 
iddiaya sahipti. “Yaramaz Harry”nin odağını kaybeden ve flu görünmeye başlayan aktörü veya 
“Hollywoodvari Bir Son”un psikolojik bir rahatsızlik. nedeniyle kör olan ve bu şekilde çalışmaya devam eden yönetmeni de Allen'ın buluşları 
arasında hemen akla geliyorlar. Bu enilikçi VE 
anlatılmamış fikirlerle iştigal hâlinde olan Allen, her 
zaman filmini radikal öyküler üzerine kurmuyor 
belki. Fakat hikâyeleri dâhilinde çoğu zaman karşılaşılmamış durumları, hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği türden utanç anlarını, akla hayale gel: 
meyecek muziplikleri izleyiciyle buluşturmaktan 
yana hiçbir sıkıntı çekmiyor. Daha uzun süre de bu 
durum sürecek gibi görünüyor. Sağolsun! 


© “Zelig” 
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EJDER KAPANI 


“ASIL 


UĞUR YÜCELİ 


İLGİLENDİĞ 
ENTRİKA” 


NCÜ SİNEMA FİLMİ “EJDER KAPANI'NDA BIÇAK SIRTI 


BİR KONUYA, SÜBYANCILIK VE TECAVÜZ GERÇEĞİNE PARMAK BASIYOR; 


SİNEMASEVERLERE AKSİYONU BOL 


gur Yücel televizyon dizilerinden sonra beyazperdede 
de polisiyeye el attı. “Yazı 
Tura” ve “Hayatımın Kadınısın”ı kendisi yazıp yöneten Yücel, 
üçüncü sinema filmi olan “Ejder Kapanı”nı Kubilay Tat'ın kaleme aldığı senaryodan sinemaya uyarladı. Ancak ortaya 
çıkan sonuç için Yücel, “kendi işime benzettim” demekte. “Gerçek bir yıldız? olarak tanımladığı Kenan İmirzalıoğlu ile 
bir kez daha işbirliği yapan Yücel'i filmin 
başrolünde izleyeceğiz. Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci, oyuncu kadrosunun dikkat çeken isimleri. 

“Ejder Kapanı” sübyancılık ve tecavüz gerçeğine odaklanıyor. İstanbul'da, 
kurbanların hepsinin de aftan yararlanıp 
çıkan sübyancılar olduğu bir cinayetler 
zinciri başlamıştır. Hemen öncesinde, 
Güneydoğu'da askerliğini yapan Ensar'ın 
(Nejat İşler) 12 yaşındaki kız kardeşine 
tecavüz edilir. Sonrasında Ensar ortadan 
kaybolur. Cinayetler ortaya çıkınca şüpheler Ensar üzerine yoğunlaşır, Cinayet 
Masası Müdür Yardımcısı Abbas (Uğur 
Yücel) ve Başkomiser “Akrep? Celal (Kenan İmirzalıoğlu), soruşturmayı üstlenir. 
Katil hızlı hareket etmekte, halk da suçluları cezalandırdığı için katili desteklemektedir, 

Uğur Yücel yeni filmiyle ilgili detayları, e-posta ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide anlattı. 
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YAPIM SUNUYOR. 


Kenan İmirzalıoğlu'nu “Yazı Tura”dan sonra 
yine bir Uğur Yücel filminde izleyeceği 


Çocukken gizler alemine ve öteki dünyalara, uzaya meraklıydım. Olağanüstü şeyler 
bekliyordum. Fantastik olana ilgim büyüktü, Analizler yapmaya meraklıydım. Gariptir, ne bilimkurgu ne de polisiye meraklısıyım. Belki fantastik olanla ilişkim, siyaset 
nedeniyle gömülü kaldı. Aslında doğru tespit bu galiba. Neyse, sonra sanki tesadüfmüş gibi gelişti. Birkaç yıl öncesine kadar 
tesadüf derken birden düşünmeye başladım 
ki kendim başıma sarıyorum bu mevzuları. 


El 


Bir rakı sohbetinde bahsi geçti. Benim ilgilenmemi istedi bir arkadaş. “Eski iş bunlar... Nasıl genç adamlar bunlar” dedim. Estim süpürdüm. Bir gün sonra 'Esas eski 
olan benim gibi esip köpüren sinema adamlar diye düşündüm. Senaryoyla ilgilenme- 
mi isteyen arkadaşı aradım. “Göndersin yazar bana” dedim. Birkaç gün sonra bir alışveriş mağazasında arkamdan biri seslendi. 
Fotoğraf çektirecek zannettim. Kubilay çıktı karşıma. Sonra okudum. Erol Avcı'ya 
gönderdim. “Çekelim” dedi. Bu arada senaryodaki cazibe; değindiği içerik, karakterlerine tutkulu yaklaşım, galiba deşilmemiş bir 
alt metin, adalet-hukuk-infaz meselesi, 
yancılar ve tecavüzcülük meselesi... Bir de 
asıl ilgilendiğim entrika. 


cinayetleri Ensar'ın 
igeğisledi 


“HEYECANLI BİR FİLM. AKSİYON DA VAR... BİTİNCE SEYİRCİ DÜ 
MUTLAKA BİR SORU YA DA CEVAPLA ÇIKACA 


“Yazı Tura” ve “Hayatımın Kadınısın”ın 
senaryosunu siz yazmıştınız. “Ejder Kapanı” bu açıdan farklı bir yerde duruyor 
tilmografinizde. Başkasının senaryosu 
üzerinde çalışmanın farklılıkları ve zorlukları nelerdi? 

Başkasının senaryosunu bir daha çeker miyim bilmiyorum ama tam anlamıyla alıp 
benzetiyorum. Kendi işime benzetiyorum. 
Kimsenin bana senaryo vermek isteyeceğini 
de zannetmiyorum. Bu konuyu fazla konuşmayayım ama bir daha başkasının işi çok 
zor. Sadece belki parlak fikir ve sinopsis 
olursa değerlendirebilirim. 

Yönettiğiniz filmde oynamayı, kendinize 
iaha özgür bir ortam yaratmak icin mi 
ercih ediyorsunuz? 

Evet ama kendi yönettiğim filmlerde küçük 
roller oynamalıyım. Çok yorucu oluyor. Bir 


de oynayıp kendi kendine stop demek de 
ayrı bir hastalık olsa gerek. 

Sinemamizda polisiye nadiren el atılan bir 
tür. Çocuk tecavüzü de çok hassas ve istismara açık bir konu. Bu durum, filmde daha cesur bir yaklaşım sergilenmesinde 
avantaj mıydı yoksa değinmekten özellikle 
uzak durduğunuz unsurlar oldu mu? 

Çok can acıtıcı görüntüler çekmek istemedim. Yine derli toplu durduk sanki. Kanırtmadık, istismar etmedik. 

“Ejder Kapanı” ne anlama geliyor? 
Bilmem, ne çağrıştırıyor? Kapana kıstırılmış ejder mi? Yoksa ejder mi birilerini kapana kıstırıyor? Biraz seyirci düşünsün. Bunu soruyorlar. Biz de sorsunlar diye koyuyoruz ama bedava cevap yok! 

“Ejder Kapanı”nın asıl meselesi adalet sistemini sorgulamak mı? 

Filmi Sinema dergisinde değil de sinemada 
çözsek (gülüyor)... Değil değil... Benim tarafım belli; hukuk ve adalet. Ama bir Ame- 


rikan eyaletinde bu tür suçlular affedildiginde aylık ya da atmayayım haftalık aşıları 
var. Zorunlu... Cinselliğini eşi tarafından 
tahrik edildiğinde sürdürebiliyor ama örnegin bir çocuk gördüğünde herhangi bir cinsel dürtü hissetmiyor. Bunun bile tartışılması başka bir bakış açısı getirmez mi? 
Filmin taraf tutmadığını söylemiştiniz. Peki filmin seyircide nasıl bir etki ya 
konusunda bir öngörünüz var mı”? 
Korkutacağım, ürküteceğim, belki bir iki 
yerde gülümserler. Heyecanlı bir film. Aksiyon da var... Bitince düşünüp tartışırlar mi 
bilmem. Ama iyi vakit geçirsinler, Mutlaka 
bir soru ya da cevapla çıkacaklar. Bazıları 
ferahlayıp bazıları derilenecekler... 

“Ejder Kapanı”nda da Kenan İmirzalıoğlu ile çalışmayı tercih ettiniz. Onun 


tacağı 


oyuncuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz 


ve bu işbirliği gelecek projelerinizde de 
sürecek mi? 

Kenan hani her yönetmenin çalışmak isteyeceği derler ya, öyle bir insan. Bence son 
yılların gerçek yıldızlarından biri. Fiziksel 
özelliklerine akıl ve disiplin de eklemiş biri. 
Oyunculuğu seviyor. Zevk duyuyor yaptığı 
işten. Ben keşke her filmde aynı arkadaşlarımla çalışsam. Bizim “Yazı-Tura” kadrosu 
on filmi çıkartır. 

Nejat İşler, Berrak Tüzünntaç ve Ceyda 
Düvenci'nin performansları için neler söylersiniz? 

Hepsi içtenlikle işlerine koştular. Neredeyse amatör bir heyecanla katıldılar filme. 
Hepsine teşekkür ederim. 

Filmin Erzincan'da çekilecek sahneleri, Silahlı Kuvvetler'den izin çıkmadığı icin iptal 
edilmiş, Bu durum, senaryoda de; 
yapılmasına yol açtı mı? 

Araç gereç ve ekipman ihtiyacımıza cev. 
alamadık. Mekan değişimine yol açtı. 


p 


ŞÜNÜP TARTIŞIR MI BİLMEM. AMA İYİ VAKİT GEÇİRSİNLER, 
KLAR. BAZILARI FERAHLAYİP BAZILARI DERTLENECEKLER...” 


Filmin aksiyon sahneleri icin ünlü Fransız 
ekip Cinecascade ile çalıştınız. 
Uluslar, ı ve profesyonel bir ekiple çalışmak nasıl bir deneyimdi? 

Nasıl söylesem? Hani bir repliği ya da bütün bir sahneyi tekrar çekmek istersiniz ve 
bu durum çok doğaldır. Ama hızla giden 
bir motosikletten iki adam düşüyor. Motor 
30 metre sürükleniyor. Sonra aksiyon koordinatörü (Jean Claude Lagniez) geliyor, 
“Nasıldı? diyor. Bir daha alsak mı diye mırın kırın ederken, “İsterseniz tekrar edelim diyor. Sanki şu lafı bir daha alalım mı 
gibi bir şey. 

Bundan sonraki film projeleriniz hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Yazın bir komedi yapacağız. On yıldır çekmek istediğim bir trajedi vardı. Kışın artık 
onun defterini dürmek istiyorum. 
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Melik Saraçoğlu (solda) ve 
Hakkı Kurtuluş (sağda) 


FRANSA'DA SİNEMA EĞİTİMİ ALAN HAKKI KURTULUŞ VE MELİK SARA! 
BERGMAN'I REFERANS ALARAK ÇÖZÜLMÜŞ AİLE BAĞLARI, YABANCI 


AİDİYETSİ 


MÜJDE IŞIL 


Ikemizde sinema yapmak ve bunun takdir edildiğini görmek 
gercekten çok zor. Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu, son 
dönemde bu zorluğu fazlasıyla yaşayanlar- 
dan... Fransa'da Lumiğre Üniversitesi'nde 
sinema eğitimi alan 29 yaşındaki Kurtuluş ile 
25 yasındaki Saraçoğlu, Kültür Bakanlığı'nın 
200 bin TLlik desteği ile ve biraz da borca girerek ilk filmleri olan “Orada”yı çektiler. Çekim mekânı Büyükada'ydı ve oyuncu kadrosu da sadece 5 kişiden oluşuyordu. Saraçoğlu'nun deyimiyle “şanssızlık? Cannes Film 
Festivali'nde başladı. Festivalin Belirli Bir 
Bakış bölümüne seçilen film, ekonomik kriz- 
den etkilenen festival yönetimi, gösterilecek 
film sayısına kısıtlama getirince son anda 
programdan çıkarıldı. Yurtiçinde ise hem 
Antalya Film Festivali'ne hem de Bursa'ya 
başvurdular ama iki festivalde de yarışmacı 
olamadılar. Hakkı Kurtuluş “Türkiye'de festivallere katılmak konusunda haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum” diyerek sitem etmekte. Bu arada “Orada” arka arkaya Montpellier, Yeni Delhi, Bratislava gibi yabana atılma- 
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İK VE SEVGİSİZLİK ÜZERİNE İLGİYE DEĞER BİR 


yacak festivallere seçildi. Filmin uluslararası 
yolculuğu hâlâ devam etmekte. 

“Orada”, huzurevindeki Hümeyra'nın 
(Füsun Erbulak) bir veda mektubu yazması 
ile baslıyor. Neslihan (Dolunay Soysert) ve 
Fransa'da yaşayan Mazhar (Sinan Tuzcu) annelerinin cenazesi için uzun yıllar sonra biraraya geliyorlar. Cenazeden sonra da ölüm haberini vermek için, Büyükada'da inzivaya çekilmiş babalarını (Erol Günaydın) görmeye 
gidiyorlar. Ve o gece, yıllardır konuşulmayan 
şeyleri yüksek sesle tartışmaya başlıyorlar. 
Herkes eteğindeki taşları dökerken büyük bir 
aile trajedisi çıkıyor ortaya, 

Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu, 
“Orada”yı Bergman'ı referans alarak yapmışlar. Kurguda izleyince filmlerinin Bresson 
ve Angelopoulos'tan da izler taşıdığını görmüşler. İkisi de büyük bir hayranlık duyuyor 
Bergman'a. Bu hayranlıklarını “Viaggio in 
Bergmanial/Bergman Ülkesine Yolculuk” 
adlı belgesel ile de taçlandırmışlar. 2009 Haziran'ında çektikleri belgeselin kurgusu üzerinde çalışıyorlar şu sıralar. İstanbul Film 
Festivali'ne yetiştirmeye niyetliler. Belgesel 


— “ORADA”DA, 
LK FİLME İzi TTILAR. 


ticari gösterime girmeyecek ve muhtemelen 
yurtdışındaki festivallerde izlenebilecek. 

İlk filmlerinin vizyona girmesi vesilesiyle 
söyleştiğimiz Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu ile sinemaya bakışlarını, Bergman 
hayranlıklarını, festivallerdeki deneyimlerini 
ve “Orada”nın detaylarını konustuk. Sözlerinde özeleştiri de vardı, sitem de... 


Nasıl tanıştınız ve beraber sinema yapmaya 
nasıl karar verdiniz? 

Melik S: Hakkı Galatasaray Üniversitesi'nde iletişim üzerine lisans yaptıktan sonra 
Lumiğre Üniversitesi'nin sinema bölümünde 
okumaya başlamıştı. Ben de o sırada Galatasaray Lisesi'ni bitiriyordum. Fransa'ya gitmek istiyordum ama emin değildim. Kafamdakileri netleştirmek ve yurtdışı konusunda 
ailemi rahatlatmak için ortak bir arkadaşımız 
bizi tanıştırdı. Fransa'da hazır bir ev yoktu. 
Bir süre Hakkı'da kaldım ve arkadaş olduk. 
Sinema zevklerimiz uyuştuğu için de beraber 
çalışmaya başladık. 

Hakkı K.: Sincmasal zevklerimiz uyuşuyordu 
ve Lumiğre Üniversitesi'nde aldığımız eğitim 


de çok önemliydi. Sinema tarihi, sinema grameri, belgesel sinema ve auteur sineması 
üzerine çok sıkı bir eğitim aldık. Orada aldıdımız eğitim, şu an yapmak istediğimiz sinemaya doğru yürüyüşümüzü hızlandırdı. 
“Orada” sizin 2000'lerin başında yazdığınız 
»ir senaryoya dayanıyor değil mi? 

Hakkı K: Lumiöre Üniversitesi'nde eğitim 
görmek için Lyon'a gittiğimde birkaç ay, sadece bir yazı masası, bir yatak, bir komodin 
ve bir elbise askısından oluşan odamda tamamen okumaya ve yazmaya odaklandım. O 
dönemde defterime yazdığım küçük bir simopsisti “Orada”. Konu bir aşk üçgeniydi. 
Sonra öyküye yeniden dönmemiz 2007'yi buldu. Melik ile üzerinden geçtiğimizde öyküy 
başka bir sacayağı yani aile üzerine kurduk. 
Yine bir kırılmayı anlattık ama bunu aile üzerinden anlattık. 
Bergman hayranlığınız nasıl başladı? 

Melik S.: Lise 1'deydim galiba... CNBC-e'de 
“Yılan Yumurtası”nı izlemiştim. Çok da anlamamıştım ama farklı bir şey olduğunu görmüştüm. Devamında “Utanç”, “Persona” 
derken gitti... Bergman'da beni etkileyen 


sey, hiç kimsenin normalde kolay kolay söyleyemediği şeyleri, karakterlerin hem suratlarıyla hem de diyalogla söyleyebilmeleri. 
Hakkı K.: İlk olarak “Yedinci Mühürü izlemişüm TRT 2'de. Hiçbir şey anlamadığımı 
söyleyebilirim. 16 yaşındaydım sanırım. Beni 
aslında ilk çarpan film Ömer Kavur'un “Gizli Yüzü”dür. 1995'te yine TRT 2'de izlemiş 
ve şoke olmuştum. Ömer Kavur kimmiş derken önce Türk sinemasına sonra Avrupa ve 
dünya sinemasına açıldım. Bergman o sıralar 
sevdiğim ama anlamadığım, birkaç yıl sonrasına ertelediğim yönetmenler arasındaydı. 
Fransa macerasında Bergman'a eğilme fırsati buldum. Filmlerini 2-3 kere izledim. Beni 
feci halde silkeleyen filmi “Winter Light”. 
Kare as gibi dört sinemacı sayarsam bunlar 
Bergman, Tarkovsky, Bunuel ve Fellini'dir. 
Baba rolünü Erol Günaydın için yazmışsıek hayatta evli 
olan Dolunay Soysert ve Sinan Tuzcu'ya oy- 


nız. İki kardeş rolünü, g; 


natmanızın özel bir nedeni var mıydı? 

Melik S.: Bu bir hedef değildi; sadece denk 
geldi. Dolunay Soysert'i senaryoyu yazmaya 
devam ederken düşünmeye başlamıştık za- 


ten. Rolüne çok uygun beyaz, açılan bir sura- 
ta sahip; Bergman filmlerindeki gibi... Filmde uzun diyaloglar ve plan sekanslar vardı. 
Tiyatro eğitimi olmayan bir oyuncu için bu 
rol çok zordu. Bizim gibi ilk filmini çekenler 
için tiyatro eğitimi olmayan birini o kadar 
uzun diyaloglarda yönetmesi de kolay değildi. Dolunay da çok istedi bu filmde yer alma- 
yı. Mazhar karakterini canlandıracak oyuncu 
için ise emin olamıyorduk. Erkek gibi erkek, 
maço bir tip olmaması; çok Türk gibi görünmeyen biri olması gerekiyordu. Bir oyuncu 
arkadaşımız “Bir de Dolunay'ın eşi Sinan ile 
görüşün” diye tavsiye etti. Sinan'ın da tiyatro 
eğitimi var, Londra'da 9 sene kalmış. Mazhar 
karakterinin sıkıntılarına benzer sıkıntılar yaşamış, parasız kalmış, bir yandan tiyatroda 
çalışırken bir yandan da barmenlik hatta 
amelelik yapmış. Karakterle örtüşmesi bizi 
cezbetti. Bir de Sinan'ın Mazhar gibi yırtıcı 
bir havası vardı. 

Siz de Fransa'dan Türkiye'ye geldiğinizde 


Mazhar'ın yabancılaşmasını yaşadınız mi? 
Melik S.: Mazhar kasıtlı olarak reddetmiş, 
koparmış bağlarını. Bizim bu kadar bir durumumuz olmadı. Biz sonuçta Türkiye ve ailemizle bağlarımızı koparmadık; daha 'arada' 
kalmış kişileriz. Ben 3 sene kaldım Fransa'da. 
Hakkı 6-7 sene yaşadı. 

Hakkı K.: Ama hiçbir zaman 6-7 aydan fazla 
Türkiye'ye gelmemişliğim olmamıştı. Aslında 
mutlu aile çocuklarıyız biz. 

Peki, parçalanmış bir aileyi anlatmak niye? 

Melik S.: Filmin genelinde bir yabancılık hissi var. Mazhar Türkiye'ye ve ailesine yabancı. 
Mecbur olduğu için geliyor buraya. Neslihan 
buralı olsa da aslında buralı olmadığını gördüğümüz şeyler yaşıyor. Bu yabancılık sadece 
kültürde değil aile arasında da var. Filmde aile bireylerinin de birbirine yabancı olduğunu 
görüyoruz. 
Hakkı K.: Aile içindeki kırıklar, fay hatları 
beni çok derin anlamda büyüleyen bir şey. 
Bergman sinemasının temelinde de bu vardır. En iyi baba-oğul, en iyi anne-kız filmlerini yapmış bir yönetmen. Sonuç itibariyle aile, 
kaçamayacağımız belki de yegâne hakikatimiz. Aile ister istemez vatan, memleket gibi 
başka bağlamları da beraberinde getiren bir 
şey. Bu bize, girmek istediğimiz kuytu noktalar için avantaj oldu. 
Filmde herkes birbirine göre 'orada'. 

Melik S.: Bu yabancılık meselesiyle bağlantılı bir şey. Karakterler burada ve buralı olamıyor. Herkes birbirine uzak. Coğrafi ve duygu 
anlaminda herkesin arasında bir mesafe var. 
Aynı zamanda filmin ikinci yarısı adada geçiyor. “Orada”nın içinde ada kelimesi de var. 
Ada da Zalen izolasyonu, yalnızlığı simgeler. 
Herkes kendi adasında yaşar aslında. 

Hakkı K.: Türkiye'nin Gümüşler'in durumuna doğru gitmekte olduğunu düşünüyorum. 
Şu an insanlar bunun farkında değil. Ciddi 
bir gelenek var ama bu gidişatı yadsıyamayız. 
Bu anlamda “Orada”nın bizim gibi insanların yaşlılık ve emeklilik yıllarında yaşayacağı 
Türkiye'nin önçehresini sunmaya çalıştığını 
söyleyebilirim. Gümüş Ailesi, ağızlara sakız 


Ülkesi ve ailesi ile hağlarını koparan MazHar 
(Sinan Tuzcu), ciddi bir yabancılaşma yasiyor. 
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Erol 
Günaydın 


Dolunay 
Soysert 


olan “Türk aile yapısı? tanımı hakkında düşünmek için bir çentik ya da virgül olabili 
Melik S.: Ailede çok büyük sorunlar olsa da 
bunlar konuşulmaz, sineye çekilir. Her ailede 
olan bir şey sonuçta. Bir yandan da ikiyüzlü 
bir şey bu. Filmin sonundaki hesaplaşma sahnesine kadar 'canım, cicim türü bu ikiyüzlülük var. 

Hakkı K.: Her milletin kendine özgü ikiyüzlülükleri var. Mesela Fransızlar ırkçı olmadıklarına dair bir şey yaratsalar da ciddi anlamda ırkçıdır. Türk toplumunun ikiyüzlülügü de aile içindeki fay hatlarında yatıyor. 
“Orada” yurtiçindeki festivallerde neredeyse 
görmezden gelinirken yurtdışında pek cok 
festivale seçildi. Ülkemizde beğenilmeyip yabancıların beğendiği ne olabilir filminizde? 
Melik S.: Bu konuda özel olarak bir fikir yürütemiyorum. Çünkü Türkiye'de festivaller 
dışında filmi izlettiğimiz insanlar, bu işin profesyonelleri genel olarak beğeniyorlar filmi. 
Tabii ki insanların beğenmediği şeyler var. 
Bizim de memnun olmadığımız şeyler var 
filmde. Ama insanlar *yapamamışsınız, kötü 
olmus” demiyor. Kimsenin beğenmediği bir 
film olsa bir fikir yürüteceğim ama... Şöyle 
de bir şey var herhalde; Türkiye'de yapılmıs 


bir Türk filmi yurtdışında görücüye çıktığında daha çok olumlu yanları üzerinden değerlendirilir. Türkiye'de ise olumsuz yanları üzerinden değerlendirilir. Bugün Nuri Bilge 
Ceylan bile yurtdışında ne kadar önem ve: 
se de burada genellikle olumsuz yanları söz 
edilerek anılan bir insan. 

Hakkı K.: Bence bizim yönetmen olarak iki 
arızamız var: Oyuncu yönetimi ve senaryo. 
Orijinal senaryomuz, oyuncu yönetimimizin 
başarısızlığından ötürü zarar gördü. Bu bizim 
suçumuz. Filmin bir kısmını atmak zorunda 
kaldık. Dolayısıyla filmi Türkçe izleyen insanlar, bizim oyuncu yönetimimizin yelersizliğinden ötürü oyuncularımız arasındaki ton 
farklarından rahatsız olabilir. İkincisi, burjuva sayılabilecek bir aileyi anlatmak istedik. 
Ama Türkiye'de “Bu insanlar böyle konusmaz ki, böyle davranmaz ki” diye bir şey var. 
Ya biz burjuva sayılabilecek bir aileyi anlaimayı hakikaten beceremedik ya da insanlar 
“bu böyle değil diye düşünüp hikâyenin içine 
dahil olamadılar. Bir de Türkiye'de insanlar 
fazlasıyla öykü sinemasına yatkın. Sinema benim için öykü anlatma sanatı değildir. Öykü. 
edebiyatın işidir. Sinema bir mizansen sanatıdır. Ama bırakın genel izleyiciyi, film festival - 
lerinde bile nların öykü sinemasına meyil 
ettiklerini görüyoruz. Hollywood ve Yeşilçam, bir de bizim geleneksel kültürümüz, buraya getiriyor insanları. “Orada” benim için 
öykü sinemasından ziyade daha çok bir mizansen sineması örneği. Ben filmin biraz da 
bundan Türkiye içerisinde şu ana kadar ilgi 
uyandırmadığını veya övgüye mazhar olmadığını düşünüyorum. Bir de açık uçlu film 
meselesi var. Açık uçlu film, bu ülkede hiçbir 
zaman sevilmiş bir şey değil. 

Yeni projeniz ne olacak? 

Melik S.: “Orada”nın devam filmi. Hemen 
çekilecek bir şey değil aslında. Daha senaryosu üzerinde çalışıyoruz. Şu anda ismi “Başka 
Yollar”. Mazhar karakterinin 10 yıl sonraki 
alini görüyoruz. Evlenmiş, ilk filmdeki o 
idealist adam yenilmiş, ülkesine tıpış tıpış geri dönüp kendine biçilen rolü kabul etmiş 
Fransa'daki eski sevgilisi aniden Türki; 
geliyor. Böylece duygusal ve entelektüel anamda hayatı altüst oluyor; kendini mutlu olduğuna inandırmaya çalıştığı o hayatın aslında istediği hayat olmadığını anlıyor. 

Hakkı K: Biz dışarıdan gelenle dönüşen hikâyeleri, sıradanlığı bozulan insanlık hallerini 
seviyoruz. Öyle bir teması var bu filmin. Bu 
ilm daha çok Claude Sautet referanslı. İkimiz de Sautet'yi çok seviyoruz. Sautet, konuşulmayanı konuşmak üzerine çok güçlü filmer yapmıştır. Benim bitirme tezim de Claude 
Sautet üzerine. M 
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ZEKİ ÖKTEN'İN ARDINDAN 


Zeki Ökten, sinemamıza, “Askerin Dönüşü”nden “Kapıcılar Kralı”na, “Sürü”den 


“Faize Hücum 


a, “Düşman”dan “Pehlivan”a, “Yoksul”dan “Düttürü Dünya”ya kadar çok 


önemli filmler armağan eden, umut dolu ve iyimser bir sanatçıydı. 


TUNCA ARSLAN 


ilmografisine şöyle bir bakıldığında, 
Zeki Ökten'in yönetmenlik yaşamındaki iki büyük boşluk, daha doğrusu 
iki “uzun ara” ve sınırları bu aralarla 
belirlenen üç ayrı dönem, hemen dikkat çeker. 
1941 doğumlu Ökten, lise yıllarındaki tiyatro 
çalışmalarının ardından 1960'ta Yeşilçam'da reji 
asistanlığı yapmaya başlamış, üç yıl boyunca Nişan Hançer, Lütfi Akad, Halit Refiğ, Memduh Ün, 
Atıf Yılmaz gibi ustaların yanında “piştiğine” inandıktan sonra 1963'te kolları sıvayarak yönetmen 
koltuğuna oturmuş, “Ölüm Pazarı” adlı bir film 
çekmiştir. Bugün konusunu bile pek kimselerin 
hatırlamadığı, oyuncu kadrosunda Tanju Gürsu, 
Altan Erbulak, Birsen Menekşeli, Erol Taş, Atıf 
Kaptan, Diclehan Baban gibi isimlerin bulunduğu 
filmi ne seyirci ne de kendisi beğenir ve Zeki Ökten henüz “ham” olduğuna kanaat getirerek ustalarının yanına, “çıraklık yapmaya” geri döner. 


Tam dokuz yıl süren, Türk sinemasında bir 
benzerine rastlamanın mümkün olmadığı bu fası- 
la, sanki Yunus Emre'nin “dergaha eğri odun taşımama” gayretinin yansıması gibidir ve sonrasında, 1972'de başlayıp 1988'de “Düttürü Dünya”yla 
noktalanan “gerçek Zeki Ökten dönemi”ne mükemmel bir hazırlık aşaması oluşturur. 

Muhsin Ertuğrul ve “Tiyatrocular”ın devamında, “Geçiş Dönemi", “Sinemacılar Dönemi” ve 
1960'ların ortalarından itibaren ürün vermeye 
başlayıp “Yeni Türk Sinemasi” olarak tanımlana- 
gelen dönemin en dinamik isimlerinden biridir Ökten. Yarısından fazlası üst düzeyde yaklaşık 25 
film sığdırdığı bu yıllarda Zeki Ökten adı sinema 
tarihimize derinlemesine kazınmış ve büyük bir 
saygınlık kazanmıştır. 

Bir soluk alma ve durup dinlenme ihtiyacı mıdır bilinmez ama 1995'te yaptığı kısa film “Hep 
Aynı” haricinde, bu kez 1 yıl sürer Zeki Ökten'in 


suskunluğu. “Güle Güle” (1999), “Gülüm” (2002) 
ve “Çinliler Geliyor”u (2006) içeren son dönemse, bir öncekinin genel veriminden ve (örneğin 
“Güle Güle”nin yabana atılamayacak gişe başarısına karşın) parlaklığından uzaktır. 


Ne yaparsa yapsın, profesyonelce... 
Zeki Ökten'i, “Yahu, kötü film çekmek ne kadar zormuş!” dedirtecek kadar isyan ettiren piyasa mecburiyetlerine de rastlanır üç döneme yayılan bu toplamda, sinema tarihimizde derin izler bırakan başyapıtlara, klasiklere de... “Askerin Dönüşü”nden “Kapıcılar Kralı"na, “Sürü"den “Faize 
Hücum”a, “Düşman”dan “Pehlivan"a, “Yoksul”dan “Düttürü Dünya”ya kadar zengin bir yelpaze açmayı başarmıştır usta sinemacı. “Bir Demet Menekşe” ya da “Pisi Pisi” gibi alışılmışın dışında melodramlar, seyirlik duygusal güldürüler 
de renklendirir yelpazeyi. > 
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ZEKİ ÖKTEN 


“Bitirim Kardeşler” ya da “Bitirimler 
Sosyetede” gibi piyasa güldürüleri, “Ağrı 
Dağı'nın Gazabı” gibi kırsal dramlar, “Boşver Arkadaş” gibi hafif melodramlar, “Hasret” gibi müzikli-şarkılı aşk öyküleri de yapar 
Zeki Ökten ama ne yaparsa profesyonelce 
yapar... Prof. Dr. Alim Şerif Onaran'a, “Degişik türlerde film yapan, 1979'ten sonra her 
filmini özenle hazırlayan, inandığı, benimsediği öyküleri gereksiz etkilerden arındırılmış, 
yalın bir sinema anlatımıyla aktaran önemli 
bir yönetmen” dedirten de bu profesyonelliktir zaten. 


Yılmaz Güney: “Asıl pay Zeki'nindir.” 

Agâh Özgüç'ün “Suskun, yalnızca filmleriyle konuşan, alçakgönüllü bir yönetmen 
tavrı” olarak tanımladığı sinemacı profiliyle 
birlikte düşünüldüğünde, tam anlamıyla “sa- 
i n portresi ve filmografisi çıkar 
karşımıza. Ivır zıvır tartışmalardan, dedikodulardan, sataşmalardan uzak, yalnızca işine 
bakan bir yönetmendir Zeki Ökten ve örnegin birlikte iş yaptığı sinemacı dostları haknda kolay kolay övücü sözler etmemesiyle 
tanınan Yılmaz Güney'in bile hayranlığını 
azanmışür. 

Güney, 31 Ağustos 1980'de, İmralı Cezaevi'nde yatarken kendisiyle uzun bir röportaj yapan Atilla Dorsay'ın “Sürü” hakkındaki sorusu üzerine, “Burada asıl pay Zeinindir... Zeki'nin başarısıdır. Çok iyi bir 
senaryodan kötü bir film de yapılabilir. Faat kötü bir senaryodan iyi film yapma imkanı yok. Burada Zeki, senaryoyu hayata geçirirken çok büyük uyum gösterdi” diyerek, ardından “Düşman”ı da katarak sözlerini şöyle sürdürür: “Belli eleştirilerim var. Ama Ze- 
i bütün yeteneğini kullanmıştır. Türkiye'de 
aşka bir arkadaşın bu iki filmde bu başarıya 
ulaşabileceğini sanmıyorum.” 


“Fazla yalın ve çarpıcı...” 


1979'da Berlin, Locarno ve Londra film 
festivallerinde büyük başarılar kazanan, Sİ- 


“Güle Güle” 


YAD'ın en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini değer gördüğü “Sürü”, çok uzun yıllar 
Atıf Yılmaz'a asistanlık yapan Zeki Ökten'in, bu kez Yılmaz Güney'den aldığı esin- 
le kotardığı, meslek yaşamındaki zirve noktasını oluşturan bir başyapıt, toplumsal bir 
destandır gerçekten de. Güney'le işbirliğini 
“Düşman”la sürdürerek 1980'lere mükemmel bir giriş yapan Ökten, “Faize Hücum” 
(1983), “Pehlivan” (1984), “Yoksul” (1986), 
“Ses” (1986), “Davacı” (1986) ve “Düttürü 
Dünya” (1988) gibi bir dizi filmle, büyük yaralanmalara yol açan-açacak toplumsal sorunları çok çeşitli açılardan kurcalar; yarım 
kalan umutları, çıkışsızlıkları, 
çaresizce çırpınışını ve 12 Eylül'ün ne getirip 
götürdüğünü, mükemmele varan sinema diliyle beyazperdede tartışır. Atıf Yılmaz ve 
Yılmaz Güney sinemalarının çok başarılı bir 
sentezini görürüz bu filmlerde. 

“Düşman” pek de şaşırtıcı olmayan biçimde önce sansüre uğrar, yasaklanır. Danıştay sansür kararını kaldırırken, başvurduğu bilirkişi raporu hayli ilginctir: “Önemli bir ülke sorunu olan işsizliğin ve bunun 
getirdiği toplumsal, bireysel sorunların, 


ük insanın 


“PAYLAŞMASINI BİLMEK GEREK” 


bunlardan kurtulma çabalarının görüntülendiği filmde, bazı gerçekler fazla yalın ve 
çarpıcı biçimde verilmiş sayılabilir. Ancak 
bu durum kamu düzenini zedeleyici nitelikte addolunmayıp, sanatçının dünya görüşünün ve olayları yorumlayışındaki anlayış ve 
yaklaşımın bir sonucu olarak kabul edilmelidir... Film tek yönlü kaba propaganda yerine ilişki ve sorunlara toplumsal ve insani 
karmaşık yönleriyle yaklaşmakta ve filmin 
islenişinde belli bir estetik deöcre ulaşma 
çabası açıkça görülmektedir. Filmin son 
sahnelerinde de ileriye dönük belirli bir 


Yapımcı Arif Keskiner, 1976'da “Kapıcılar Kralı”nı çektikleri günlerde, i 
filmin yönetmeni Zeki Ökten ve başrol oyuncusu Kemal Sunal'a dair bir anısını anlatıyor: 


Sonuçta film bitiyor. Zeki, ben ve Kemal, ilk kez stüdyoda filmi izliyoruz. Ben 
çok mutluyum. Zeki ve Kemal de öyle. Stüdyodan yazıhaneye geliyoruz. Yeni 
yazıhanemiz Erman Han'da. Biz de prodüktörlükte sınıf atlamışız yani. Çaylar, 
kahveler söyleniyor. Film üzerine konuşuyoruz. Hepimiz mutluluktan 
uçuyoruz. Kasadan çek defterini çıkartıyorum. Boş bir çek imzalayıp 
veriyorum Zeki'ye. 

“Zekiciğim, bu çeki al. Kemal'le birlikte Beymen'e gidin. Kendinize güzel birer 
takım elbise alın. Gömlek, kravat, ayakkabı. Her şey tekmil olsun. Giyinin 
gelin. Ne kadar tutarsa çeke yazın. Bana söyleyin.” 

Zeki ve Kemal şaşkın bana bakıyorlar. 
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“Paylaşmasını bilmek gerek” diyorum. 

Zeki gülerek bakıyor bana. Bu sözü Zeki çok sever, çok kullanır. Ama kendisi 
öyle bir sey yapmaz. Öyle değil mi Zeki? Söylemeyi seversin de uygulamayı 
sevmezsin, değil mi? Yine de nankörlük bana yakışmaz. Çekim sırasında 
paraya sıkışlığım bir gün Zeki'ye: 

“Üç-beş bin lira para gerek. Sende varsa ver. İki üç günde öderim” demiştim. 
Zeki sözümü ikiletmemişti. Bankada olan beş bin lirasını çekip bana vermisti. 
Öyle de yiğit arkadaşımdır o. Çok takılırız birbirimize. Daha çok da cimriliğine 
takılırım. Çok da kavga ederiz ama fazla uzun sürmez. Dayanamayız, hemen 
barışırız. (Arif Keskiner, “Yine mi Çiçek”, Doğan Yay., s. 256) 


umut ve iyimserlik simgelenmektedir.” 


Acı gerçekçili 

Bu dönem filmlerinde Zeki Ökten'in, 
Yılmaz Güney'den ayrı olarak Selim İleri, 
Umur Bugay, Fehmi Yaşar gibi sağlam senaryolara imza atan isimlerle çalışmasının 
her türlü olumlu sonucunu aldığını söylemek 
de mümkün. Senaryolarda yaratılan atmosfer, karakter ve temalara alabildiğine bağlı 
kalırken, kisisel sinemasal ustalığını da sonuna kadar konuşturur yönetmen ve başta 
oyuncu yönetimi olmak üzere bir dizi ayrınuya damgasını vurur. 

Diyelim ki Ankara'da geceleri pavyonda 
klarnet çalarak ailesini geçindirmeye çalışan, 
evini bir an önce boşaltması gereken, bu arada gündüzleri de bir çakmak tamir tezgahı- 
nın başında bekleyerek ikinci bir iş yapmak 
zorunda kalan zavallı Mehmet'in hüzünlü 
öyküsünü anlatan, en sıra dışı Kemal Sunal 


filmlerinden “Düttürü Dünya”, son derece 
gerçekçi ve etkileyici sahnelerle ö: İstanbul Film Festivali'nde kazandığı ödülün adı 
gibi “üstün” bir çalışmadır. Emektar oyuncu 
Ayberk Çölok'un, “sandalyeyle güreşmesi” 
gibi, antolojilere girmesi gereken unutulmaz 
anlarla örülü, Ökten'in mizansen yaratma 
gücünün doruğa çıktığı bir filmdir “Düttürü 
Dünya”. Ya da “Faize Hücum”un açılışında 
bankerzede Kamil Bey'in, banker bürosu 
yağma edildikten sonra kısmetine düşen 
“kapı”yla birlikte sokaklarda dolaşması türünden acı-gerçekçi bir sahne belli eder Ökten'in dokunuşunu... 


Sessiz sedasız düşleyen 

Medyaya hiç çıkmayıp çok zor röportaj 
rilerde yer almaktan hoşlanmayan, 
vklerinden biri Boğaz'da arkadaşlarıyla tavla oynamak olan, hep denildiği 
gibi “yalnızca filmleriyle konuşmayı seven”, 
çelebi tavırlı, aydın sorumluluğuna ve vicdana sahip, halkını çok iyi tanıyan bir yedinci 
sanat emekçisi, zarif bir ustaydı Zeki Ökten. 

Son dönem filmlerinden biri olan “Güle 
Güle”de çalıştığı Yıldız Kenter, asistanlık 
yaptığı günlerden beri tanıdığı Öktenti, Senem Erdine'nin Şubat 2000 tarihli Sinema'da yayımlanan söyleşisinde şöyle anlatıyor: “Sakin, yumuşak, sessiz sedasız düşleyen, bana göre biraz fazla yumuşak, fazla 
saygılı... Saygının fazlası nedir derseniz cevap veremem ama biraz daha öfkelenmeliydi gibi geliyor bana. Herkese karşı o kadar 
nazik ki benim reji yaparkenki halimle kıyasladığımda kendimden utanıyorum. Ben Sü- 


veren, 


bırsızım. O yüzden onun sabrına hayranım.” 


Türkan Şoray'a fırça! 

Kenter'in söyledikleri, Zeki Ökten'in 
“reji asistanlığı-pişme” yıllarını boşa harcamadığını bir kez daha vurgulamak için de 
fırsat veriyor aslında, Atıf Yılmaz, sevgili 
asistanı ve dostu Zeki Ökten'le ilgili sayısız 
anılarından birinde bakın ne anlatıyor: “Sanırım “Güllü'nün çekimi sırasındaydı. Türkan ileride yönetmenlik yapmayı kafaya takmış ki “Size asistanlık yapacağım? diye tutturdu. Zeki'nin bu isteği pek iyi karşılamayacağını bile bile “Olur Türkan'cığım” dedim. Eline bir senaryo verdik. Türkan yapacağı işleri soruyor, anlatıyoruz. Hevesle işe 
başlıyor. Aradan bir saat ya geçiyor ya geçmiyor. Bir şey unutmuş ya da yanlış yapmış. 
Zeki'den bir azar. Türkan neye uğradığını 
şaşırıyor. Senaryoyu fırlatıp asistanlıktan 
vazgeçiyor. Üstelik küsüyor da, Zeki'ye 
“Aman Zeki'ciğim diyorum. *Azarladığın, 
sinemamızın sultanı Türkan Şoray". Oyunculuğu sırasında Türkan'a karşı gayet saysılı ve mesafeli olan Zeki, 'Şimdi benim asistanım” diyor. “Ya işini doğru dürüst yapar, 
beceremiyorsa...> Sonra ilave ediyor; “Biz 
sizden az mı fırça yedik!? Türkan'ı bir kenara çekip “Surat asıp durma, diyorum, “Zeki 
haklı. Türkan'ın asistanlık macerası böylece 
noktalanıyor.” (“Söylemek Güzeldir”, Atuf 
Yılmaz, Afa Yay,., s. 251) 

Evet, Zeki Ökten, önce öğrenci oldu, 
sonra öğretmen... Önce çırak, sonra usta... 
Bazen sabırlı, bazen de çok sabırsızdı... 


İep 


OSCAR TAHMİNLERİ 


ADAYLAR ÇOĞALDI, 


KABLI ARTTI 


KEREM SANATEL ster önemseyin ister önemsemeyin, 
sinemanın nabzını hâlâ hızlandırabilen 


büyük ödül törenine sadece iki ay kaldı. 
Tahmin yürütmek için çok mu erken 
dersiniz? Her yıl Ocak ayında düzenlenen 
Sundance veya Eylül'de yapılan Toronto 
gibi Amerikan festivallerinde ilk 
tahminlerin yapıldığı düşünülürse, Oscar heyecanının 
daha yılın başından herkesi sardığı söylenebilir. 7 
Mart 2010'da 82.si düzenlenecek olan Oscar ödül 
töreni 2009Y'un en iyilerini seçecek. Bu yılki törenin 
En İyi Film kategorisinde bir de sürprizi var. Her 
zamankinin aksine beş değil, tam 10 film aday olarak 
gösterilecek. Akademi, 24 Haziran 2009'da 
düzenlenen bir basın toplantısıyla resmen açıkladığı 
bu değişikliği, “Oscar'ın eski altın günlerine bir 
dönüş” olarak tanımlıyor. Akademi başkanı Sid 
Ganis'in yaptığı açıklamada, bu geniş yelpazedeki 
aday sayısının 60 yıldan bu yana ilk kez tekrar 
uygulanacağı vurgulanmaktaydı. Bunu geçen sene en 
sevilen filmlerden biri olan “Kara Şövalye”nin 
adaylar arasında bile yer almayışının yarattığı infiale 
bağlayanlar da yok değil. Aynı durumun bu senenin 
birbirinden iddialı filmleri arasında yaşanmayacağını 
görmek sevindirici aslında. Genel manzara büyük 
ölçüde belli olsa da, oluşturduğumuz tahmin 
dosyamızda kimi sapmalar olabilir, hatta hiç 
aklımızın ucundan bile geçmeyen bir film ana 
adaylıklar arasında büyük bir sürpriz yaşatabilir. 
Oscar'ın keyifli yanı da bu değil mi zaten? 


I INVICTUS 


T ; Clint Eastwood (En İyi Yönetmen), Morgan Freeman (En İyi Erkek Oyuncu). 
Anthony Peckham (En İyi Uyarlama Senaryo) 


Film bizi Nelson Mandela'nın cumhurbaşkanlığı koltuğuna henüz geçtiği yıla götürüyor. 
Mandela, sporun birleştirici gücünden yola çıkarak Güney Afrika'nın milli Rugby takımının koçuyla 
iletişime geçiyor ve dünya kupasını kazanmaları için teşvik ediyor. 


Yeni çektiği her filmle Akademi ödüllerine aday gösterilen Fastwood, kırılması güç bir 
rekora doğru ilerliyor. Epeydir öfkeli filmlerle meşgul olan yönetmenin barış adamı Mandela'yla 
durulması da çok manidar. Uzun bir süredir adaylıklarda ismi görünmeyen Morgan Freeman'ı 
kazananlar arasında görme ihtimalimiz yüksek. Ne de olsa daha önce Harvey Milk'i ve Gandhi'yi 
canlandırarak heykelciğe ulaşan aktörlerin yaptığı gibi, büyük bir hümanistin perdedeki tezahürü 
olacak. Spor filmlerinin, hele ki Rugby'nin bir Amerikan zaafı olduğu da düşünülürse, Akademi 
bizi her an şaşırtabilir. 


AVATAR 


İhtimal dâhilinde: James Cameron 
(En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo), 
Sigourney Weaver (En İyi Yardımcı 
Kadın Oyuncu) 


Konu: Dünya kaynaklarını tüketen insan 
ırkı Pandora gezegeninde paha biçilmez 
bir maden keşfetmiştir. Pandora'nın yerli 
halkı Na'viler'le yürütülen diplomasi 
çalışmaları uzun zaman önce çöktüğü için 
süregiden savaş, gezegenin kaynaklarının 
paylaşımını güçleştirmektedir. Bu 
noktada, gezegenin kaderini 
değiştirebilecek kişi olan savaş gazisi 
Jake Sully devreye girer. 

Notlar; Teknik anlamda bir doruk 
noktasını simgeleyen “Avatar”ın özellikle 
aynı alandaki adaylıklarda (En İyi Ses 
Kurgusu, En İyi Görsel Efekt, En İyi Sanat 
Yönetimi, vs.) heykelciği kimseciklere 
kaptırmayacağı kesin gibi. Buna rağmen 
En İyi Film dalında aday olup olmayacağı 
merak konusu. Cameron'ın sinemada 
devrim vaadini biraz 

hikâyenin neresi yeni 

yağmuruna tutanlar, bu teknisyen 
yönetmenin sinemanın geleceğine nasıl 
bir yatırım yaptığını büyük ölçüde 
1skalıyorlar. Filmin ulaştığı teknik 
kusursuzluğun değeri kuşkusuz 
önümüzdeki ilk 10 yıl içinde daha 
anlaşılıp değer kazanacak. Akademi'nin 
biraz daha karmaşık karar verme 
mekanizmaları doğrultusunda, haklı 
olarak En İyi Senaryo ödülünü 
almayabilir. Diğer bir deyişle, Akademi 
üyeleri “Biz bu tür bir hikâyeye daha önce 
“Kurtlarla Dans'ta ödül vererek 
sorumluluğumuzu yerine getirmiştik,” 
diyebilirler. En İyi Yönetmen ödülüne 
gelince... Eğer film boyunca tıpkı Jack 
karakteri gibi, insanların yanına her 
döndüğümüzde Na'viler'in arasına geri 
dönmek için sabırsızlanmışsak 
Cameron'ın sadece teknikle 
açıklanamayacak belli bir yönetmenlik 
becerisi sergilediğini de söyleyebiliriz. 
Na'viler'e hayat veren gerçek 
oyuncuların, örneğin mükemmel Zoe 
Saldana'nın, En İyi Oyuncu dalında aday 
gösterilmesi ise, performans yakalama 
teknolojisinin kapsamı iyice 
anlaşıldığında mümkün olacak belki de. 
Saldana'nın canlandırdığı Neyfiri'nin 
performansının yüzde kaçının dijital 
(diğer bir deyişle yüzde kaçı yönetmenin 
eseri), yüzde kaçının oyunculuk becerisi 
olduğunu henüz hiçbirimiz bilmiyoruz. 
Cameron, kuşkusuz sinemanın 
değerlendirme ölçütlerini de değiştiriyor. 
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CİDDİ BİR ADAM | A SERIOUS MAN 


İhtimal dahilinde: Joel ve Ethan Coen (En İyi 
Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo), Michael Stuhibarg 
(En İyi Erkek Oyuncu) 
Konu: Üniversitede fizik profesör 

(Stuhlbarg) sakin bir kasaba hayatı sürüyor görünse de 
birçok sorunla boğuşmaktadır. Oğlunun disiplin sorunu 
vardır, kızı cüzdanından para aşırıp durmaktadır, 
komşusu sürekli çıplak güneşlenerek onu taciz 
etmektedir ve işsiz kardeşi bütün gün salonda 
uyuklamaktadır. Bu sonuncusu nedeniyle karısı bir gün 
boşanmak iste: i açıklar. 
Notlar: Coen'ler yeni filmleri için öylesine kaotik bir 
fragman hazırlamışlar ki, bunun hem “Raising 
Arizona”yı hem de “Aramızda Casus Var/Burn After 
Reading”i geride bırakan bir manik-depresif ruh hâli 
taşıyacağı söylenebilir. Öylesine mükemmel yazıp 
çekiyorlar ki, yeni filmlerinin adaylar arasında 
anılmaması imkânsız. “Filmimiz inancın, aile 
sorumluluğunun, ihmalkâr davranışların, faniliğin ve 
Yahudiliğin sorgulanması üzerine,” diyorlar. Filmin 
Yahudiliğin temel kavramları üzerine derya niteliğinde 
bir alegori olduğunu düşünenler var. Yine de Coen'ler 
iğneyi çaktırmadan batırdıkları için bir infial 
yaratmaları pek beklenmiyor. Biraz acelecilik edip 
“Coen'lerin en iyi filmi” diye çığıranlar da var. Açıkçası 
daha önce hiç bu denli kişisel bir film çekmedikleri için 
(senaryoda biyografik ayrıntıların bulunduğu 
söyleniyor) haklı da olabilirler. 
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UP IN THE AIR 


Jason Reltman (En İyi Yönetmen), 
George Clooney (En İyi Erkek Oyuncu), Anna Kendrick (En İyi 
Yardımcı Kadın Oyuncu), Sheldon Turner (En İyi Senaryo) 


: Küçülme kararı alan şirketlerin personel tasfiyesini 
hızlandırmak için şehir şehir dolaşan ve insanlara işten 
kovulduklarını bildirmek gibi sevimsiz bir mesleğe sahip olan 
Ryan Bingham'ın (Clooney) kariyeri yanına genç bir 
meslektaşının atanmasıyla tehlikeye girer. Hırslı bir ar-ge 
elemanı olan Natalie (Kendrick) Ryan'ın konumundaki 
kişilerin artık şehirlerarasında dolaşmasına gerek 
bırakmayarak şirket giderlerini azaltan bir yöntem 
geliştirmiştir. Tam da Ryan'ın on milyon uçuş mili 
kazanmasına ramak kalmışken... 


Akademi'nin gönlünü çelme ihtimali, Steven 
Spielberg'in “Terminal”inde olduğu gibi hava alanlarını 
öykünün merkezine oturtmasından kaynaklanmıyor elbette. Küresel krizin en yıkıcı 
etkilerinden biri olan toplu işten çıkarmalarla ilgili hem güncel bir hikâye anlatıyor, 
hem de görenlerin söylediklerine bakılırsa bunu malzemesini sulandırmadan yapıyor. 
Hatta “Avatar” insanların gözünü boyayana kadar “Aklı Havada”nın birçok kişinin 
listesinde “yılın en iyi filmi” olacağına kesin gözüyle bakanlar da vardı. James 


Cameron'la yanyana olması bir talihsizlik sayılamaz. Zira yönetmen Reitman, tıpkı 


“Juno”da olduğu gibi, birçok adaylıkla sürpriz bir çıkış yapabilir. 
Üstelik fragmandaki karelere bakılırsa (bomboş dairedeki 
Clooney'ye ve onunla yan yana yürürken beyaz bir duvarın 
ardında kaybolan adama dikkat) en azından yönetmenlik 
dalında en güçlü adaylardan biri. Hele ki Toronto Film 
Festival'inde ortalığı iyi anlamda birbirine kattıktan sonra, filmin 
adını Oscar'larda görmek çok az kişiyi şaşırtacak. 


LOVELY BONES 


Peter Jackson (En İyi Yönetmen), Philippa Boyens ve 
Fran Walsh (En İyi Uyarlama Senaryo), Sacirse Ronan (En İyi Kadın 
Oyuncu), Stanley Tucci (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu), Susan Sarandon 
(En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu) 

Gencecik yaşta öldürülen Susie, öteki taraftan geride kalanları 

(hem ailesini hem de katilini) izlerken derin bir ikilemin içine doğru 
sürüklenmektedir. İntikam ateşinin peşinden gidip katilinin yakalanmasını 
mı daha çok istemektedir, yoksa ailesinin ölüm acısını geride bırakıp 
hayatını sürdürmeye devam etmesini mi? 


Jackson'ın tam 15 yıl sonra dram türüne dönüş yaptığı filmini 
büyük bir merakla bekliyoruz, ancak film görücüye çıktığı yerlerde 
seyirciyi çoktan ikiye bölmüş durumda. Özellikle Alice Sebold'un aynı adlı 
kitabını okuyanlarla okumayanlar filmi tamamen farklı algılıyor. Üstelik 
işler daha da karışıyor ve her uyarlamada olduğu gibi kitabı okuyanlar 
arasında da kutuplaşmalar göze çarpıyor. Jackson'ın korku türüne 
yatkınlığı nedeniyle malum huyunu dizginleyemediği ve çok sert içeriğine 
karşın kitapta şiirsel bir yumuşaklıkla anlatılan hikâyeyi gerilim 
sahneleriyle berbat ettiğini düşünenler var. Hatta katile çok fazla yer 
ayrılmasını, Susan Sarandon'ın canlandırdığı büyükannenin komedi 
unsurundan ibaret bırakılmasını, kısacası ana akım sinemasının zaaflarına 
yenik düşülmesini kitaba büyük bir ihanet olarak yorumlayanlar da çıkıyor, 
aynı unsurları kitabın zengin bir yorumu olarak görenler de... Diğer 
yandaysa yönetmenin fantastikten tümüyle uzaklaşmadığını ima eden ve 
hikâyenin son dakikaya kadar seyircinin ikna duygusunu zorladığını 
düşünenlere de rastlamak mümkün. Öyle ya da böyle, Akademi'nin filme 
kayıtsız kalması imkânsız. Oscar aboneliğini bir süredir askıya alan Susan 
Sarandon da kategorisinin en güçlü adayları arasında. 
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PREGĞIOUS 


İhtimal dahilinde: Lee Daniels (En İyi 
Yönetmen), Gabourey Sidibe (En İyi 
Kadın Oyuncu), Mo'Nigue (En İyi 
Yardımcı Kadın Oyuncu), Geoffrey 
Fletcher (En İyi Uyarlama Senaryo) 


Konu: Obeziteden mustarip 15 
yaşındaki Clarieece (Sidibe) ikinci 
çocuğuna hamiledir. Çalışamamaktadır, 
annesi tarafından fiziksel ve manevi 
tacize uğramaktadır, ikinci çocuğunun 
babası da kendi öz babasıdır. 

Notlar: Sapphire'in ö: 

“Push”dan uyarlanan filmin adı, aynı 
adlı süperkahraman filmiyle 
karıştırılmaması için değiştirilmişti. 
Cannes'da 15 dakika boyunca ayakta 
alkışlandığı söylenen filmi yönetmen 
Daniels ilk başlarda festivale 
göndermekte tereddüt etmiş. Hem 
feleğin sillesini yemiş böylesine sıra dışı 
bir karakterin hikâyesini herkesin 
(beyaz Fransızlar'ı kast ediyor) 
önemseyeceğinden emin değilmiş, hem 
de istismarcılıkla suçlanmak 
istememiş. Filmin, sadece Cannes'da 
değil, Sundance ve Toronto'daki 
festivallerde de seyircilerin ve 
eleştirmenlerin ortak beğenisini 
toplayarak çarpıcı bir olaya dt 

biliniyor. Rolling Stone dergisinden 


hakkında “yüreğinizi yerinden si 
yorumunu yapmıştı. En İyi Film dalında 
en güçlü adaylardan biri olmasa da, 
özellikle oyunculuk konusunda filme 
birkaç tane heykelcik gidebilir. 
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» Pete Docterve 
Bob Peterson (En İyi Yönetmen, En İyi 
Özgün Senaryo) 


Hayatı boyunca eşiyle beraber 
Güney Amerika'daki egzotik bir 
cennete yolculuk yapmanın hayalini 
kuran Carl, harekete geçmek için 
şehrin kendisini köşeye sıkıştırdığı bir 
günü bekler. Eşi artık yanında değildir 
ama küçük bir yardımcısı vardır. 
Hedefe ulaştıklarındaysa onları daha 
büyük bir sürpriz beklemektedir. 


Pixar bu kez her zaman büyük 
destek gördüğü eleştirmenler 
cephesinde herkesi memnun edemedi. 
Eğer Akademi sevimliliğe karşı aynı 
ölçüde alerjik davranıp, asık suratlı 
tercihlerde bulunmazsa film de En İyi 
Animasyon kategorisinden sıyrılıp 
kendisine En İyi Film adayları arasında 
yer açabilir. Yine de bu senenin iddialı 
diğer filmleriyle kıyaslandığında 
sadece ait olduğu kategoriyle yetinme 
ihtimali yüksek. 


İhtimal dâhilinde: Rob Marshall (En İyi Yönetmen), Daniel Day-Lewis 
(En İyi Erkek Oyuncu), Marion Cotillard (En İyi Kadın Oyuncu), Penelope 
Cruz (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu), Judi Dench (En İyi Yardımcı Kadın 
Oyuncu), Anthony Minghella ve Michael Tolkin (En İyi Uyarlama Senaryo) 


Konu: Yaratıcılık sorunlarının yanı sıra kişisel meseleleriyle de boğuşan 
film yönetmeni Guido Çontini tam anlamıyla orta yaş krizindedir ve 
hayatındaki kadınları artık idare etmekte zorlanmaktadır. Karısı, metresi, 
ilham perisi, aynı zamanda sırdaşı da olan kostümcüsü, ünlü bir moda 
yazarı, gençlik macerası ve annesi, söz konusu kadınların önde 
gelenleri... 


Notlar: Görkemli müzikallere günümüzde cesaret eden önemli 
isimlerden biri olan Marshall'ın bu yılki törenlerde de bizi müzikalsiz 
bırakmayacak olması sevindirici. Ne var ki onun şaşaa anlayışıyla pek 
barışık olmayanlar da var. Örneğin Federico Fellini'nin “8 1/2”unun bir 
yeniden çevrimi sayılan filmi, aynı sebeple kabul edilemez bir küstahlık 
olarak niteleyenler çıktı bile. Konusu hakkında hiçbir fikir sahibi 
olmasanız bile sırf fragmanını izleyerek bunu “Yedi Kocalı Hürmüz”ün bir 
nevi erkek versiyonuna benzetmeniz mümkün. Day-Levis, ilk kez bir 
müzikalde rol alması bir yana, çok uzun zamandır böylesine hareketli ve 
neşeli bir rolde görünmüyordu. Oyuncu kadrosuyla tam bir devler geçidi 
niteliğindeki filmin yukarıda tahmin yürüttüğümüz adaylıklar dışında da 
aday çıkaracağı neredeyse kesin. En İyi Film dalında ödüle ulaşmadığı 
takdirde filmi sinemalarımızda görmeyi pek ummayalım yine de... Malum, 
> Türkiye'de müzikaller sevilmiyor önyargısı hâlâ geçerli. 
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LÜMGÜL 
TUZAK | THE 
HURT LOCKER 


İhtimal dâhilinde: Kathryn Bigelow (En İyi 
Yönetmen), Jeremy Renner (En İyi Erkek Oyuncu), 
Anthony Mackie (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu), 
Mark Boal (En İyi Özgün Senaryo) 


Konu: Amerikan ordusuna mensup bir bomba imha 
timi Irak'taki görevinin son 39 gününü bitirmek 
üzeredir. Ancak yeni bir grup liderinin atanmasıyla 
grup içinde sarsıntılar baş gösterir. 


Notlar: Akademi adaylıklar konusunda bu türü asla 
görmezden gelmese de uzun zamandır bir savaş 
filmine En İyi Film dalında ödül vermiyor. Kendi 

ün yılın en az bilinen ve en az seyredilen 
örneklerinden biri olan “Ölümcül Tuzak” için 
“çağımızın en iyi savaş filmi tanımlamasını 
kullananlara rastlamak mümkün. Bırakın milliyetçilik 
propagandasını, hiçbir kahramanlık veya fedakârlık 
söylemine de yüz vermeyen film, eğer Akademi 
tarafından da savaş karşıtı filmlerin en hakikisi olarak 
görülürse, yeni bir “Full Metal Jacket” efsanesine 
dönüşebilir. Bigelow'un filminin adaylıkta bile boy 
göstermesi, seyirciye ulaşması açısından önemli bir 
dönüm noktası sayılacak. 


i Jeft Bridges (En İyi Erkek Oyuncu), Maggie Gyllenhaal (En İyi Kadın Oyuncu), Robert 
Dunall (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu), Scott Cooper (En İyi Uyarlama Senaryo) 


Birçok evlilikten sonra kendisini yollara vurmuş Country şarkıcısı Bad Blake'in öyküsü, Alkol sorunu 
yaşayan Blake'in hayatı, gazeteci Jean Craddock'la tanışınca çark ediyor. 


Bugüne dek dört kez Oscar'a aday gösterildiği halde eli boş dönen Jeff Bridges, tıpkı Bill Murray gibi 
“niye heykeli bir türlü ona vermezler” vakasına dönüştü. Peter Weir'in unutulmaz başyapıtı 
“Fearless/Korkusuz”daki performansını bile görmezden gelen Akademi'nin bu kez şeytanın bacağını kırması 
bekleniyor; çünkü birçoklarına göre Bridges, hayatının rolünde döktürüyor. Bir yönetmenin ilk filmiyle hem En 
İyi Film, hem de En İyi Yönetmen dalında aday gösterilmesi pek vaki olmadığı için Scott Cooper'ın filminin 
oyunculuk dışında diğer kategorilerde boy göstermesi biraz zor. Yine de hayat gazisi bir country şarkıcısını 
konu edinmesi itibarıyla bu yılın “Sınırları Aşmak/Walk the Line” olabilir. Hatta düşmüş bir yıldızın, hayatının 
kadınıyla çok geç tanışmasını anlatmasıyla bu yılın “Güreşçi/The Wrestler”ı da olabilir. 


Deschanel (En İyi Kadın 
Oyuncu), Scott Neustadter ve 
Michael H. Weber (En İyi Özgün 
Senaryo) 

Konu: Oğlan kızla tanışır, 
çıkmaya başlarlar ama âşık 
değildirler. İlişkiyi gidişatına 
bırakmak konusunda Tom biraz 
daha sabırsızdır. Summer ise 
âdeta yanardöner kişiliğiyle onu 
zora sokmaktadır. 


Notlar: Romantik komedinin 
kalıplarını yıkmak iddiasıyla 
çıkan ve kendi çapında küçük 
bir fenomene dönüşen film, sıra 
dışı müzikal hamleleri sayesinde 
de Akademinin gönlünü 
çelebilir. Bu yüzden En İyi Müzik 
ve/veya En İyi Özgün Şarkı 
dallarında da aday olması 
bekleniyor. En İyi Özgün 
Senaryo dalındaysa en kuvvetli 
adaylardan biri... Zira 
Akademi'nin “Sil Baştan/Eternal 
Sunshine...” benzeri hikâyeleri 
hiç ıskalamadığı biliniyor. Hatta 
bu sene kendisini “G.1. Joe”da 
rezil rüsva etmesine rağmen, 
Joseph Gordon-Levitt'in bugüne 
dek çok geç kalmış adaylığını da 
nihayet görme ihtimalimiz. 
bulunuyor. 
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& JULLA 


İhtimal dâhilinde: Meryl Streep 
(En İyi Kadın Oyuncu), Stanley Tucci 
(En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu), 
Nora Ephron (En İyi Uyarlama 
Senaryo) 


Konu: Fransız mutfağını Amerikan 
halkına tanıtan isim olarak bilinen 
Julia Child'ın öz yaşam öyküsüyle, 
2002 yılında onun yemek kitabındaki 
tarifleri tek tek deneyip blog 
sitesinde sonuçları yayımlayan Julie 
Powell'ın macerası paralel olarak 
anlatılıyor. 


Notlar: Sonunda bu da oldu ve 
sinema tarihinde ilk kez bir blog 
sitesi uyarlaması yapıldı. Yemek 


INGLOURIOUS BASTERDS 


ve “| Ratatuy gibi örneklerle > Guentin Tarantino (En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo), Christoph Waltz (En İyi 
ispatlandığı üzere, Akademi'nin de Yardımcı Erkek Oyuncu) 

dikkatini çekiyor: Sinemanın tekinsiz 

tesadüfleri bakımından filmin ilginç Nazi işgali altındaki Fransa'da bir grup Amerikalı Yahudi asker, işgal ordularına korku salmak için 
bir yanı daha var. Meryl Streep, ilk “Soysuzlar” adındaki bir çeteyle harekete geçer. Ne var ki karşılarında onları yakalayacağından fevkalade 
rolüyle çıkış yaptığı “Julia” filminden emin biri de vardır. 


32 yıl sonra aynı adlı bir karakterle 

tam 16. kez Oscar'a aday olabilir. lotlar: Tarantino'nun son filmi eleştirmenleri ikiye bölse de ödül törenlerinin güçlü adaylarından biri 
Yine döktürdüğü düşünülürse, olarak öne çıkıyor. Bu yılki Altın Küre ödüllerinde En İyi Film dalında aday olması onu Oscar'a biraz daha 
heykelciğe üçüncü kez ulaşması da yaklaştırdı. “Soysuzlar Çetesi”nin ana dallar dışında sanat yönetimi kategorisinde de aday olması 
muhtemel... bekleniyor. Yine de bu aşırı geveze ve vahşi filmin Akademi'nin zevklerine biraz ters düştüğü de ortada. ... 
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ilinde: John Hillcoat (En İyi 
Yönetmen), Viggo Mortensen (En İyi Erkek 


nu: Belirsiz bir gelecekte, medeniyetin 
çöktüğü Amerikan topraklarında bir baba oğul 
hayatta kalmaya çalışmaktadır. Dondurucu 
soğuk tek mevsim haline gelmiş gibidir. Yolları 
yamyamlar işgal etmiştir ve babayla oğlun elinde 
kendilerini savunmaları için sadece derme 
çatma bir tabanca vardır. 


: Mortensen'in bir tür “Azap Yolu”na 
koyulduğu filmde kendisini yine iyice hırpaladığı 
ve çekimler bittikten sonra süresiz bir tatile 
çekildiği söyleniyor. “İhtiyarlara Yer Yok”un 
yazarı Cormac McCarthy'nin aynı adlı 
romanından uyarlanan film, Hillcoat'un uzlaşma 
sevmeyen tavrıyla da birleşince, ortaya hayli sert 
bir film çıkmış. Akademi'nin zevklerine göre En 
İyi Film adaylığına uygun olmayabilir, ancak bu 
durum “The Road”'u yılın en çarpıcı işlerinden 
birine dönüşmekten alıkoymuyor. 
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İhtimal dâhilinde: Colin Firth (En İyi 
Erkek Oyuncu), Julianne Moore (En İyi 
Yardımcı Kadın Oyuncu), Tom Ford (En İyi 
Uyarlama Senaryo) 


Konu: Film, partnerinin ölümünden sonra 


Los Angeles'taki günlük hayatını 
sürdürmeye çalışan bir profesörün dramını 
anlatıyor. 


Notlar: “A Single Man”, Christopher 
Isherwood'un yazdığı ve çağdaş eşcinsel 
özgürlük hareketinin en iyi kitaplarından 
biri kabul edilen “Tek Başına Bir Adam” 
adlı uzun öyküsünü temel alıyor. Sinemaya 
daha önce pek çok senaryo kazandırmış 
olsa da (en önemlisi “Cabaret”) edebiyat 
uyarlaması anlamında ilk Isherwood filmi 
sayılabilir. Hikâyenin geçtiği 60'lar Los 
Angeles'ını yeniden yaratmak için aynı 
dönemi işleyen TV dizisi “Mad Man” 
ekibinden destek alınmış. Bu açıdan sanat 
yönetimi dalında da güçlü adaylardan biri 
“A Single Man”. Gerçi oyunculukları 
dışında hiç adı anılmıyor ama gökkuşağı 
filmlerinin son yıllarda Oscar'larda boy 
göstermesinden hareketle En İyi Film 
dalında bir sürpriz yapması muhtemel. 
Modacılık kariyerini bu film için bırakan 
Tom Ford'un ilk yönetmenlik deneyimi, 
eleştirmenlerden şimdiye dek hiçbir 
olumsuz eleştiri almadı. Film, Venedik'te 
Altın Aslan için de yarışmıştı. 
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Tıpkı Vietnam'da olduğu gibi Irak savaşının psikolojik etkilerini sinemaya taşıyan filmlerin en az 
yarım düzinesi Akademi'nin dikkatini çekebilir. Ne yazık ki bu filmlerin hepsi “Ölümcül Tuzak” 
kadar sağlam değil. Örneğin savaşta ölen askerlerin ailelerine acı haberi ulaştıran subayların ruh 
hâlini ilk kez masaya yatıran “The Messenger” oyuncu adayı çıkarmak bakımından psikolojik 
gerilim filmi “Brothers”a kıyasla biraz daha şanslı görünüyor. Beri yandan özellikle İngiltere'deki 
ödül törenlerinde adları sıkça anılan kimi kostümlü tarihsel dramların, mesela “Last Station”, 
“Parlak Yıldız/Bright Star” ve “Young Victoria” gibi filmlerin öne çıkarak Oscar gecesine 


kaçınılmaz bir İngiliz egemenliği damgası vurması güçlü il 


htimaller dâhilinde. Dönem ruhu söz 


konusuyken öne çıkan tek tema 19. yüzyıl değil elbette. Özellikle 60'larda geçen hikâyelerin de 


geceye ağırlığını koyması bekleniyor. Dolayısıyla bir Nick 
dramı “Aşk Dersi/An Education”ın da hayli gönül çelici ol 
beraber oyuncu adaylıklarını en çok zorlayabilecek diğer 


Hornby uyarlaması olan, gençlik aşkı 
duğu söylenebilir. Teknik adaylıklarla 
filmlerden “Halk Düşmanları/Public 


Enemies”, “İspiyoncu/The Informanti”, “t's Complicated” 
Ghanel” gibi yapımlar da not defterinin bir kenarına düşül 


ve “Coco Chanel'den Önce/Coco avant 
imeli. 


a 
e 


1. Avatar 

2. Ölümcül Tuzak / 
The Hurt Locker 
3. Nine 

4. Precious 

5. Yenilmez / 
Invictus 

6. Cennetimden 
Bakarken / 

The Lovely 
Bones 

7. A Single Man 
8. Aklı Havada / 
Up in the Air 

9. Ciddi Bir 
Adam / 

A Serious Man 
10. Crazy Heart 


1, James Cameron (Avatar) 
2. Kathryn Bigelow 
(Ölümcül Tuzak) 

3. Clint Eastwood 
(Yenilmez) 

4. Joel ve Ethan Coen 
(Ciddi Bir Adam) 

5. Rob Marshall (Nine) 
6. Lee Daniels 

(Precious) 

7. Peter Jackson 
(Cennetimden Bakarken) 
8. Pete Docter ve Bob 
Peterson (Yukarı Bak) 

9. Ouentin Tarantino 
(Soysuzlar Çetesi) 

10. Jason Reitman 

(Aklı Havada) 


1. Viggo Mortensen 

(The Road) 

2. Jeff Bridges 

(Crazy Heart) 

3. George Clooney 

(Aklı Havada) 

4. Daniel Day-Lewis (Nine) 
5. Colin Firth 

(A Single Man) 

6. Jeremy Renner 
(Ölümcül Tuzak) 

7. Ben Foster 

(The Messenger) 

8. Michael Stuhlbarg 
(Ciddi Bir Adam) 

9. Morgan Freeman 
(Yenilmez) 

10. Matt Damon (İspiyoncu) 


EN İYİ KADI 
OYUNCU 


1. Meryl Streep 

(Julie & Julia) 

. Gabourey Sidibe (Precious) 
3. Marion Cotillard (Nine) 

4. Maggie Gyllenhaal 

(Crazy Heart) 

5. Saoirse Ronan 


e) 


(Cennetimden Bakarken) 
6. Zooey Deschanel 
(Aşkın 500 Günü) 

7. Helen Mirren 

(The Last Station) 

8. Abbie Cornish 

(Parlak Yıldız) 

9. Emily Blunt 

(The Young Victoria) 
10. Audrey Tautou 
(Coco Chanel'den Önce) 


SİNEMA'NIN TAHMİNLERİ 


EN İYİ YARDIMCI İNEN iYi YARDIMCI EN İYİ ÖZGÜN EN İYİ UYARLAMA 
ERKEK OYUNCU MİKADIN OYUNCU A) SENARYO 


1. Peter Sarsgaard 
(Ask Dersi) 

2. Christoph Waltz 
(Soysuzlar Çetesi) 
3. Robert Duvall 
(Crazy Heart) 

4. Stanley Tucci 
(Cennetimden 
Bakarken) 

5. Woody Harrelson 
(The Messenger) 
6. Anthony Mackie 
(Ölümcül Tuzak) 
7. Paul Schneider 
(Parlak Yıldız) 

8. Christopher Plummer 
(Parlak Yıldız) 

9. Alfred Molina 
(Aşk Dersi) 

10. Matt Damon 
(Yenilmez) 


1. Anna Kendrick 
(Aklı Havada) 

2. Judi Dench 
(Nine) 

3. Mo'Nigue 
(Precious) 

4. Sigourney 
Weaver (Avatar) 
5. Paula Patton 
(Precious) 

6. Susan Sarandon 
(Cennetimden 
Bakarken) 

7. Penelope Cruz 
(Nine) 

8. Samantha Morton 
(The Messenger) 
9. Vera Farmiga 
(Aklı Havada) 

10. Julianne Moore 
(A Single Man) 


1. Joel ve Ethan Coen 
(Ciddi Bir Adam) 

2. Scott Neustadter ve 
Michael H. Weber 
(Aşkın (500) Günü) 

3. Mark Boal 
(Ölümcül Tuzak) 

4. Pete Docter ve Bob 
Peterson (Yukarı Bak) 
5. Ouentin Tarantino 
(Soysuzlar Çetesi) 

6. Jane Campion 
(Parlak Yıldız) 

7. Alessandro Camon, Oren 
Moverman 

(The Messenger) 

8. James Cameron (Avatar) 
9. Julian Fellowes 
(The Young Victoria) 
10. Nancy Myers 

(I€s Complicated) 


1. Geoffrey Fletcher 
(Precious) 

2. Philippa Boyens, Peter 
Jackson ve Fran Walsh 
(Cennetimden Bakarken) 
3. Joe Penhall (The Road) 
4. Jason Reitman ve 
Sheldon Turner 

(Aklı Havada) 

3. Anthony Peckham 
(Yenilmez) 

6. Nora Ephron 

(Julie & Julia) 

7. Anthony Minghella ve 
Michael Tolkin (Nine) 

8. Tom Ford 

(A Single Man) 

9. Scott Cooper 

(Crazy Heart) 

10. Scott Z, Burns 
(İspiyoncu) 
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8 Gün Sonra / 28 Days Later. 


CEHENNEM 


BAŞKALARIDIR... 


90'LI YILLARDA “SHALLOW GRAVE/MEZARINI DERİN KAZ” VE “TRAINSPOTTING” İLE BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAPAN 

DANNY BOYLE, GEÇEN YIL “SLUMDOG MILLIONAIRE/MİLYONER”LE DE OSCAR HEYKELCİĞİNE UZANMIŞTI. İNGİLİZ 
YÖNETMENİN BU İKİ DÖNEM ARASINDA, TEKRAR KENDİNİ GÖSTERME VE SİNEMASINI YENİLEME İMKÂNINI BULDUĞU 
FİLMİYSE 2002 YAPIMI “28 GÜN SONRA/28 DAYS LATER...” OLMUŞTU. ZOMBİ FİLMLERİYLE POST-APOKALİPTİK 
BİLİMKURGULARIN BİR KIRMASI GİBİ GÖZÜKEN, DİĞER YANDAN BAŞTAN SONA ÖZGÜN OLMAYI DA BAŞARAN FİLM, 
BİR ANLAMDA SON ON YILDA ETKİSİ GİDEREK ARTAN 'ZOMBİ FİLMİ FURYASI'NIN DA İLK HABERCİSİYDİ. 


ugün dönüp baktığımızda 2000'lerde yaşanan zombi 

filmleri canlanmasında “28 Gün Sonra/28 Days Later...“ın yerinin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Öte yandan ilk gösterildiği sıralarda yönetmeni 

Danny Boyle filminden bu türün bir parçasıymış gibi 
söz etmekten dikkatle kaçınıyordu. 

Tabii her şeyden önce bunu yapmasını mümkün kılan, teknik açıdan 
yaslanabileceği sağlam bir zemin vardı: Ne de olsa bu filmdeki yaratıklar 
aslında zombi değildi; bir şekilde bedenleri hâlâ işleyen ölüler yerine, bir 
virüs nedeniyle ilkel bir saldırganlığın pençesine düşmüş, aklını yitirmiş 
insanlardı. Nitekim geriye kalmış çok az sayıdaki normal insan, onlardan 
“enfekte olmuşlar” diye söz ediyordu. Dolayısıyla ortaya çıkardıkları şiddet salgınının nispeten daha az doğaüstü, bilimsel açıdan daha olasıymış 
hissi veren bir hâli vardı. 

Öte yandan bunlar sonuçta hakikaten de teknik detaylar. Çünkü 
“zombi filminden anladığımız aslında zombi tanımına uygun yaratıklar 
sunan yapımlarla sınırlı değil... Bu tanımı kullandığımızda nihayetinde 
bir alt türden ve onun alanını belirleyen bir gelenekler bütününden de 
söz ediyoruz. Sözkonusu gelenekler bütününde yaratıkların kendilerinin ötesinde belli öykü şemaları, belli başlı temalar, takıntılar ve simgeler de bulunuyor. İşte bu daha ik manzaraya bakıldığında aslında 
“28 Gün Sonra”nın zombi filmleriyle birtakım sıkı bağlara sahip oldugu ortaya çıkıyor. Hatta daha da ileri gidersek, film bazı açılardan kendini bu türle ilişkisi üzerinden bile tanımlıyor. Öte yandan biraz Ridley 
Scott'ın “Yaratık/Alien”ı gibi, bağlantılı olduğu türe hafif bir baş sela- 
mı gönderirken aslında neyi nasıl anlatacağını bu geleneklere göre degil, kendi tematik amaçlarına göre belirliyor. Bu yüzden de genel çerçevesine bakıldığında tipik bir zombi filmi izlenimi verse bile kendi alanını kolaylıkla ayırmayı başarıyor. 


Tebdili mekândaki ferahlık 


Zombi filmlerinin iki yaygın izleğinden birini kuşatılmış karakterlerin öyküleri teşkil ediyor. Bu tür öykülerde kahramanlarımız kendilerini 


KHAN KUTLU 


kapalı bir mekâna kısılı kalmış buluyorlar, temel dertleri o anki tehlikeyi 
savuşturmak ve belki de dışarı çıkıp kendilerine daha emniyetli ve daha 
az klostrofobik bir yer bulmak. George Romero'nun ilk zombi filmi “Yasayan Ölülerin Gecesi/Night of the Living Dead” ve geçen seneki İspanyol yapımı “(Recj” bu tür filmler. Bunun zıt kutbu sayılabilecek bir başka izlekteyse karakterler yolculuk halinde oluyorlar; genellikle de durumu en azından biraz düzeltmesini bekledikleri, umutlarını ayakta tutmalarını sağlayan bir hedefleri var. Mesela yeni gösterime giren “Zombieland” bu tür filmlerden. 

Bunların ilki daha çok şimdiki zamanla, en ilkel şekliyle hayatta kalmakla ilgileniyor; ikincisindeyse geleceğin önemli bir rolü var. İlki katıksız bir kâbus, ikincisiyse aslında gizliden gizliye bir umut öyküsü... “28 
Gün Sonra” ise birinden usul usul diğerine salınıyor: Bir kâbus olarak 
başlayıp adım adım bir umut öyküsüne dönüşüyor; derken yeniden, üstelik de beklenmedik bir vesileyle, kâbus hâlini alıyor. 


Dünyanın Sonunu Kaçıran Adam 

Aslında Danny Boyle'un filmi geleneksel zombi filmlerinden ziyade 
“dünyadaki son insan” konulu post-apokaliptik öykülerin bir örneği gibi 
başlıyor. Bir hastanede komada yattığından dünyanın sonundan bihaber 
olan kahramanımız Jim, kendine geldiğinde ürpertici ıssızlıkta bir şehir 
manzarasıyla karşılaşıyor. Hastane, yollar, köprüler, meydanlar, hepsi 
bomboş; yolların ortasında boş araçlar, devrilmiş otobüsler duruyor. 
Londra o uyurken kalkıp gitme kararı almış gibi - ki daha sonra olanları 
duyduğumuzda bunun kısmen doğru olduğunu anlıyoruz. Ancak Jim bu 
durumun sebebi olan *Rage' virüsünden mustarip ilk saldırganlarla karşılaştıktan hemen sonra, kendi gibi 'normal' olan iki kişiye rastlıyor ve 
zombi filmlerinde sıkça karşımıza çıkan o kücük “varoluş mücadelesi birimi” kurulmuş oluyor. Böylece film vakit kaybetmeden bir “hayatta kalma” öyküsüne dönüşüyor: Selena'nın deyişiyle planların hiçbir anlam taşımadığı ve beklenebilecek en iyi şeyin bir gün daha hayatta kalmak olduğu bir varoluş bu. Gelgelelim Selena ve Jim'in bir baba-kızla karşılaşması ve onların radyosunda sağ kalanlara yönelik yapılan çağrıyı duyma-plarıyla, birdenbire “gelecek” yeniden yaşamlarına dahil oluyor. Fakat o 
gelecek vaadi, kaynağına ulaşıldığında hızla karanlığa bürünüyor. 


Bu tür filmlerde “hayatta kalma” mücadelesi kolaylıkla şiddet fantezilerinin dışavurumu için bir mazerete dönüşebiliyor. Zombilerin ateş 
edilmesinde herhangi bir sorun olmayan insan bedenlerinden, yani yürüyen birer hedeften ibaret olduğu çok sayıda film var - mesela “Zombieland” de mizahını büyük ölçüde bu yaklaşımdan çıkarıyor. Aslında bir 
bakıma Resident Evil ve Left 4 Dead serileri gibi zombi kıyameti üzerine kurulu bilgisayar oyunlarıyla aynı kulvarın ürünleri bu filmler. “28 
Gün Sonra” ise hayatta kalma uğraşının kendisini bir fantezi haline getirmiyor; her zaman zorlu, dehşet verici, berbat bir iş olmaya devam ediyor “Rage virüslü saldırganları yok etmek. Fakat yazar Alex Garland ile 
yönetmen Danny Boyle işi bununla bırakmayıp, filmin koca bir bölümünü şiddetle yaşamak” konusunda bir şeyler söylemeye ayırıyorlar. 

“28 Gün Sonra”nın belki de en şaşırtıcı bölümü bu. Kahramanları- 


mız onlar için umut ışığı olan mesajın kaynağını buluyorlar, orada hakikaten başka insanlarla (bir grup askerle) karşılaşıyorlar ama bu durum 
onları kurtaracağına başlarını iyice derde sokuyor. İlk tanıştıklarında bu 
askerlerin yanında, çok iyi korunan malikânede yaşamak eski hayatlarına kıyasla çok daha emniyetli olacakmış gibi görünüyor. Fakat sonra ciddi sorunlar çıkıyor: Tamamen erkeklerden oluşan bu asker grubu kadın- 
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İ ” 28 Gün Sonra / 28 Days Later 


ları kendi emirlerine amade birer köle olarak kullanmak istiyor ve bunu 
engelleyen Jim'i öldürmeye kalkıyor. 


Kanla Süzülmüş Dünya Görüşü 


Aslında askerlerin komutanı olan Binbaşı Henıy West'in daha önce 
yaptığı konuşmalar, kendisinin düny: aya ve olup bitenleri bakışında epey 
ürpertici bir taraf olduğunu daha baştan gösteriyor bize: West'e göre 
dünyada temelde pek bir niş değil; daha önce dünyaya bakınca 
gördüğü de birbirlerini öldüren insanlardan ibaretti, şimdi görd 
öyle, Bu saptamanın tabii ki en korkunç yanı, bilincini tamamen yitirmiş 
ve hayvansılaşmış olan “Rage” kurbanı saldırganlarla normal insanlar arasında hiçbir ayrım yapmıyor olması, Belki de hepsi aynı şekilde öldürülebileceğinden kendi açısından bir sey değişmiyor - son tahlilde onun için 


ey değ 


de 


Selena, filmin başındaki haliyle olaylar 
karşısında kuşkucu olma yolunu 
seçmiş bir tip. 


diğer herkes asayişi sağlamak ve ayakta kalmak için ateş edebileceği hedefler oluşturuyor. Saptamadaki bir diğer ilginç noktaysa, asker olduğu 
için çok savaş, çok ölüm görmüş olan West'in kendi dışındaki 'normal'in 
de bu olduğu yanılsamasına kapılmış olması. Kendi özel deneyiminin bir 
sekilde genelin de deneyimini yansıttığını sanıyor, Daha da korkuncu, bu 
hastalıklı algısı doğrultusunda tayizsizce kararlar alması - kadınları birer 
seks kölesi hâline getirmenin askerlerin morali açısından gerekli olduğu 
kararı gibi. Hayatta kalıp medeniyeti yeniden kurmak gibi olumlu amaçlarla hareket ettiğini söylediğinde bile hayat algısı ve yöntemleri kontrol 
ettiği hayatları cehenneme çevirebiliyor. Kendi ordu doktorunun “aklını 
kaçırmış” dediği bu Binbaşı, böylece zombi filmlerinde baskın bir motif 
olan şiddet pratiğinin kâbus kabilinden bir temsilcisi haline geliyor. 


Olağanüstü hallerden insanlık portreleri Bi Men e m 
“28 Gün Sonra”da “temsilci karakterler? Binbaşı West'le sınırlı de- Yu i 
gil... Zombi filmleri de, post-apokaliptik öyküler de genellikle tek tek insanlardan çok insanlığın kendisini ele alıyor aslında. İnsanlığı en sıra dısı, en uçlarda, en zorlayıcı şartların içine atarak inceliyorlar. Bu durumda karakterler neredeyse her an bir “olağanüstü hâl'in ortasında bulunduğu, her an aciliyet kesbeden sorunlarla başa çıkmaları gerektiği için 
onları “olağan hâllerinde” göremiyoruz, ayrıca derinlemesine tanıyacak 
vakit de bulamıyoruz. Bu yüzden daha çok genel tavırları ve bu tavırdaki 
gözle görülür değişikliklerle filmin meramını anlatmasına yardımcı oluyorlar. Örneğin Selena filmin başındaki hâliyle, şartlar karşısında kuşkucu ve mesafeli olma yolunu seçmiş bir tip - ve bu karakter aslında kurmaca zombi kıyameti senaryolarının ötesinde, etrafını duvarla çevirmeye p 


meyilli modern kentli insanın bir yansıması olarak da işliyor. Frank karakteriyse her şeyden önce kızını düşündüğünden yaşam dili *kendini hayatta tutmak” üzerine kurulu bu dünyada 'başkası için yaşayabilen kişi 
olarak bir umut kıvılcımı çakıyor. 

Zombi filmlerinde elbette esas mesele zombiler değil, insanlardır; 
zombilerin kendileri en fazla akıldan yoksun topluca hareketleriyle modern toplumun şartlanmaları için bir alegori oluştururlar. “28 Gün Sonra” da virüslülerle değil, onların yarattığı olağanüstü hâlin içindeki insan- 


Alex Garland 90'larda ilk romanı Kumsal'la 
birdenbire tanınmış bir yazar hâline gelmişti, 
Oysa bu şaşırtıcı gelişmeden daha birkaç sene 
önce üniversiteyi bitirince ne yapacağını bilemeyen, babası ünlü siyasi karikatürist Nick 
Garland'ın izinden giderse iş bulup bulamayatağını Kafasında tartan, kariyer kaygısıyla dolu 
bir gençti. Ne var ki bu kaygı onu daha önce 
düşünmediği bir şeye, yazmaya itmiş, nihayetinde de ortaya *X Kuşağı”denen neslin “birinci 
elden”, yeniden üretilmemiş, temsili olmayan. 
deneyime açlığını en iyi anlatan öykülerden biri çıkmıştı. 
Sonra, beklenebileceği üzere, bu çok ses getiren roman için bir sinemaya uyarlar” 
— maanlaşması yapıldı ve 90'lar İngiliz sinemasının en parlak ekiplerinden birini 
oluşturan yönetmen Danny Boyle, yapımcı Andrew MacDonald ve yazar John 
Hodge fielüsü projeyi üstlendi. Sonuçta ortaya romanın aslı kadar etkili bir film 
çıkmadı belki ama bu uyarlama beklenmedik başka bir şeyin, yeni bir yazar-yönetmen ortaklığının başlangıç noktası oldu. O zamana kadar hep Hodge ile çalışan Danny Boyle, sortraki sinema filminde senaryoyu Garland'ın kendisine ema- 
— metedecekti. Hem de söz konusu senaryo yazarın başka bir kitabından yapılan bir 
uyarlama değil, özgün bir senaryoydu: “28 Gün Sonra”. 
geleneğini farkında ama onun çokda sık bir takipçisi e 


“Gün Işiğı/Sunshine” ile son zamanlarda pek az görülen bir şey yaikiden sormaktan çekinmediği türden “büyük sorular'a odaklanan bir 
— bilimkurgu ortaya çıkardı. Bu defa klasik bir uzay yolculuğu öyküsü kullanarak, 
Güneş motifi üzerinden insanın Yaratıcı kavramıyla ilşkisi ve bunun onu nasil şeilendirdiğini sorguluyordu Alex Garland. Artık geniş bir hareket alanına sahip bir 
yazar olduğunu göstermişti: “Kumsal” ve “Dördüncü Boyut” gibi birbirinden epey 
— Taki in ardından, biri post-apokaliptik korku, diğeri eski usül bili 
-  denebilecekiki ayrı tür filminin senaryosuna imza atmış bulunuyordu. Ve artık ro- 
“mancılığıyla olduğu kadar, sinemacılığıyla da biliniyordu. 
— Garland öykü anlatmanın esaslarını habasının izinden gitme niyetiyle bant karika- 
— #ürler çizerek öğrendiğinden romanlarının dahi sinemasal bir yapıya sahip olduğunkü nihayetinde bant karikatürlerin epey sinemasal bir yanının bulunduğu- 


— da göze çarpıyor adını taşıyan filmlerde: Garland'ın senaryoları ne kadar hareket 
— olursa olsün tema konusundaki odağını asla yitirmiyor. Senaryolarında olay örgü- 

- sönün akışı içinde pek doğal görünmeyen noktaları bile deştiğinizde (“Gün Işiği Enn finalindeki sürpriz. ir yeni karekterin getirdi iğio eğreti duran 1 gerilim ve “28 


al üzerinden ele almaya yanaşmayan, er tanıdık şemalar bile insanlar 
a çalışan, temel anlamların peşine düşen hikâyeler. 


0 
olabiliyorlar. Bu bakımdan Alex Garland 
e z 
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larla ilgileniyor. Bu inceleme zarfında “Rage” virüsünün kendisi de yer 
yer insanın saldırganlığının bulaşıcılığı üzerine bir metafor hâlini almıyor 
değil. İnsanların “Rage karşısında kendisini korumak için son derece ka- 
ve acımasız yöntemler belirlemiş olması bile siddetin bulaşıcılığının bir 
temsili olarak görülebilir. Öte yandan en büyük şiddet patlaması virüslülerin saldırısıyla değil, insanların birbirine girmesiyle vuku buluyor. Boyle'un filminin ayrıca bizi yer yer “dünyanın virüsü” gibi görmekten geri 
kalmadığı da söylenebilir -özellikle karakterlerin kırda piknik yaptığı sahnede beliren yabani atlar, insan hâkimiyetinde olmayan bir dünyanın belki de daha huzurlu olacağını ima ediyor. 


İnsandan uzak, cennete yakın 

“28 Gün Sonra” zaten kırsalda olduğu sürece mutlu bir film. Elbette 
bunun tamamen öykünün mantığına uygun bir açıklaması var: Kırsalda 
nispeten az insan olduğundan virüslüler de az, o yüzden de karakterler 
her an kendilerini korumak zorunda kalmıyorlar. Ancak bu durum kırsal 
sahnelerin önemli bölümüne hâkim o pastoral cennet havasıyla iyice pekiştiriliyor. Bu da ortaya görsel açıdan kentten uzaklaştıkça rahatlayan. 
kırda bile ancak başka bir insan topluluğuna yanaşınca içi kararan bir 
film çıkarıyor. İnsanların yoğun bulunduğu yerler yıkım, az bulunduğu 
yerler ise huzur anlamına geliyor. 


Dingin ve akıcı 

Filmde Danny Boyle'un üstesinden gelmesi gereken belki de en zor 
iş, bu çok duraklı filmin parçaları arasında pürüzsüz bir geçiş sağlayabi!- 
mek. Şehirdeki başlangıçtan Frank ve Hannah ile tanışmaya, şehirler 
arası yolculuğa, kırsala, askerlerin malikânesine ve finale... Boyle her şeyden önce sakin ama akıcı bir tempo tutturuyor; hem karakterlerinin tedirginliklerini ve umutlarını ezip geçmeyecek, hem de virüslülerin saldırılarının içinde parlayabileceği kadar dingin bir tempo bu. Özellikle gerilim sahnelerine soluk aldırmayı hiç ihmal etmiyor; Tünelin ortasında arabanın lastiğinin patladığı ve dört karakterin virüslülerin saldırılarına açık 
kaldığı sahneyi hazırlayışı ve idare edişi buna çok iyi bir örnek. Kuşkudan 
sevince ve dehşete zahmetsizce geçiş yapan bir sahne bu -coğu Hollywood yönetmeninin ayıracağından daha fazla süreye yayılmış olmasının karsılığını da cok net bir sekilde alıyor. 

Zaten “28 Gün Sonra”nın 2000'lerin başlarında pek ilgi görmeyen 
bir (hatta belki iki) alt türü yeniden canlandırmasında muhtemelen en 
önemli faktör, Boyle'un yönetmenlik becerisi. İngiliz yönetmen sadece gerilim sahnelerini etkileyici bir şekilde tasarlayıp uygulamakla kalmıyor, filminin birkaç tür arasında gezinirken sesini kaybetmemesini 
de sağlıyor. “28 Gün Sonra”yı post-apokaliptik bilimkurgu ve korku 


fonunda geçen bir drama olarak tarif ederken belki de bunu anlatmaya çalışıyor Boyle. Anlatımı ilişkili olduğu türlerin gereklerinden çok, 
yönetmeninin iletmek istediği öykü ve temalarla belirlenmiş bir film 
bu çünkü. O yüzden de çekildiği gün farklı bir yerde durduğu gibi, zamanla etkisini yitirmiyor. M 


“28 GÜN 2000'LERİN Sn BİR e TÜRÜ YENİDEN GANLANDIRMASINDA | EN İNEMLİ FAKTÖR, 
BO) 
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Hazır yılbaşı gelmiş, süsler ve Noel Babalar etrafı sarmışken, yılın bu dönemine muzipçe yaklaşan bir 
korku filmine ne dersiniz? Eli baltalı bir Noel Baba karakteri barındıran “SILENT NIGHT, DEADLY 
NIGHT” çekildiği dönemde protestolarla karşılaşmış ve kısa zamanda gösterimden kalkmıştı. 


Oel ve yılbaşı gelince, ticaretin pek çok diğer alanı gibi si- 
N nema da canlanır, Tatil filmleri bir anda salonlardaki yerini alır, özellikle de karlı, aileli, hediyeli, Nocl Babalı, sevg, 
ve dostluk dolu filmler. Elbette bu mutluluk tablosunu tiye alan, aykırı örnekler de yok değil; mesela Joe Dante'nin “Gremlinler” gibi. 
Çekildiği dönemde epey sansasyon yaratan “Silent Night, Deadiy 
Night” ise gerçekten uç bir örnek. Filmdeki Noel Baba kostümlü katilin çektiği tepkilere yazının ilerleyen noktalarında değinmek üzere, hikâyenin özetine geçelim. 
Henüz 5 yaşındaki küçük Billy (Jonathan Best), anne ve babasıyla beraber, Noel arifesinde huzurevindeki dedesini (Will Hare) ziyaret etmek üzere yola düşer. Fakat bu masum ziyaret, küçük çocuğun 
tüm dünyasını karartacak korkunç bir deneyime dönüşür. Bir ara 
dedesiyle baş başa kalan Billy, Noel Baba'nın sadece uslu çocuklara 
hediye getirdiği, yaramazlarıysa feci şekilde cezalandırdığı yönünde 
korkunç bir hikâye dinler. Tesadüfe bakın ki, ziyaret sonrası eve dönerken ailenin yolunu Noel Baba kostümlü bir hırsız keser. Billy, 
anne ve babasının vahşice öldürülüşüne tanıklık eder ve kaçarak ca- 


ei 


nını kurtarır. Daha sonra zamansal bir sıçramayla 3 yıl sonrasına gideriz. 8 yaşındaki Biliy (Danny Wagner) rahibelerin gözetimindeki 
bir yetimhanede kalmaktadır. Son derece sıkı bir disiplin uygulanan 
bu yurtta Billy özellikle baş rahibenin (Lilyan Chauvin) çeşitli cezaları ve işkencelerine maruz kalır. Yaşadığı travma ertesinde doğal 
olarak Noel Baba'ya karşı bir fobi geliştiren Billy, baş rahibenin zorlamasıyla sürekli bu korkusuyla yüzleştirilir. Her Noel'de yetimhaneyi ziyaret eden kostümlü rahibin kucağına oturtulur, itiraz ettiğin- 


Film Noel Baba 
figürünü olumsuz 
şekilde gösterdiği 
gerekçesiyle o 
zamanında protesto. y 
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devse cezalandırılır... Kâbus gördüğü gecelerse yatağa bağlanmasıy- 
la sonuçlanır. Bu bölüm ertesinde 10 yıllık bir sıçrama daha yapan 
film, nihayet “şimdiki zaman'a, yani 198'e gelir. Bu sefer karşımızda 18 yasında bir Billy (Robert Brian Wilson) buluruz. Görünürde 
sağlıklı bir erkek olan kahramanımız, psikolojik ve sosyal sorunlarını da aşmış gibi gözükmektedir. Kendisine hep yardımcı olan Rahibe Margaret'in (Gilmer McCormick) desteğiyle bir oyuncakçı dükkânında iş bulur. Her sey yolunda gibidir, (a ki Noel dönemi gelinceye kadar... Patronunun isteğiyle Noel Baba kılığına girmesi gereken Billy, kendisini birden geçmişte bulur. Noel gecesindeyse sokaklara düşüp, önüne çıkan insanları öldürmeye başlar. 

Baştan söylemekte fayda var; “Silent Night, Deadly Night” düpedüz kötü bir film. Yüzeysellikte sınır tanımayan senaryosu, baya- 
$ı diyalogları, özensiz yönetmenliği ve belki de hepsinden ötesi, gülünçlük düzeyinde oyuncu performanslarıyla amiyane tabirle dipler- 
de sürünüyor. Yapımcıların amacıysa gayet açık; Noel Baba'nın katil olduğu bir filmle insanları kışkırtmak ve ilgi cekmek... Bu şekilde ceplerini dolduracağını sanan yapımcıların hevesi, en azından 
1984 yılında kursaklarında kalmış. Zira Amerika'da filmin gösterildiği sinemaların önünde protesto yapan kızgın aileler kadar, eleştirmenler de “Silent Night, Deadiy Night”ı yerin dibine sokmuşlar. Örneğin ünlü Amerikalı eleştirmen Leonard Maltin'in film rehberinde 
“Silent Night, Deadiy Night”ın sıfır yıldıza denk gelen BOMB notuyla değerlendirildiğini görebilir ve şu yorumu okuyabilirsiniz: “Sırada ne yar? Sübyancı Paskalya tavşanı mı?” Birden tüm medyaya 
yayılan filme yönelik protestolar sonucunda önce dağıtımcı TriStar 


Küçük Billy'yi tatsız 
sürprizler bekliyor. 
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SİLENT NIGHT, DEADLY NIGHT | si 
Yönetmen: Charles E. Sellier Jr. Yapımcı: Ira Richard Barmak. 
Senaryo: Paul Caimi ve Michael Hickey. Gör 
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Henning Schellerup. Kurgu: Michael Spence. Müzik: Perry Botkin 


Jr. Prodüksiyon Tasarımı: Dian Perryman. Sanat Yönetme! 
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Kiffte. Oyuncular: Robert Brian Wilson (Billy, 18 yaşındaki hâli), 
Gilmer McCormick (Rahibe Margaret), Lilyan Chauvin (Baş rahibe), 
Danny Wagner (Biliy, 8 yaşındaki hâli), Jonathan Best (Billy, 5 
yaşındaki hâli), Linnea Guigley (Denise), Will Hare (Büyükbaba). 
1984 ABD yapımı, 85 dakika. 
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Biliyeğilıştığı 
dükkânda Noği Baba 
fobisiyle yüziğşmek 


Pictures verdiği tüm reklamları iptal ettirmiş. Böylece gişede de kötü bir sonuç elde eden ve neredeyse tüm sinema salonlarının programdan çıkarttığı film rafa kaldırılmış ve dünyanın geri kalanında da 
göslerime girememiş. 

“Silent Night, Deadiy Night'ın bir kült filme dönüşme hikâyesiyse buradan sonra başlıyor. Sadece iki hafta gösterimde kaldığı dönemde çok az kişi tarafından izlenilebilen film, sözkonusu protestolar nedeniyle başka bir kitlenin de ilgisini çekmiş. Aslında resmen 
yasaklanmış olmasa bile, sosyal baskı nedeniyle hiçbir yerde gösterilemeyen filmin seyirciyle ikinci buluşmasıysa ancak bir buçuk yıl 
sonra, önce bağımsız bir dağıtım şirketinin girişimiyle ve yeni bir 


Yetimhanede maruz 
kaldığı sıkı di 
Billy'nin psikoloji ik 
“dengesini i iyice. 
“bozuyor; 


: (ÇEŞİTLİ ŞİDDET EYLEMLERİ UYGULARKEN) CEZALANDIR, GEZALANDIR! 


kampanyayla kısa süreli de olsa sinema salonlarında, daha sonraysa 
videokaseı aracılığıyla olmuş. Piyasaya sürülür sürülmez tükense bile, bu videokaset baskısı filmin bir anda yepyeni bir kitleyle buluşmasını ve kendi hayran grubunu oluşturmasını sağlamış. Günümüzdeyse “Silent Nighı, Deadiy Nightın gösterilmesiyle ilgili bu gibi 
baskılar sözkonusu değil. Hatta hayranları Noel sezonu geldiğinde 
büyük bir keyifle tekrar tekrar seyrediyorlar... 

Kimi seyirciler için filmin kötülüğü hayranlık duymak için yeterli bir sebep. Başka bir deyişle, *o kadar kötü ki, çok iyi” kategorisine 
sokulabilecek filmlerden ent Night, Deadiy Night”. 
dan bu filme “katil Noel Baba fikri nedeniyle tav olanlar da mevcut. 
Aslında ucuz bir pazarlama numarasından öteye geçmeyen bu fikri, 
eğer ille 


Diğer yan- 


, altında buzağı aramaya niyetliyseniz, farklı şekillerde 
de yorumlayabilirsiniz. Örneğin Noel sezonunun insanları daha faz- 
Ja tüketmeye yönlendiren ticari boyutuna bir eleştiri olarak değerlendirebilirsiniz “Silent Night, Deadiy Night”. Keza Noel Baba mitinin ters yüz edilişini Billy'nin gördüğü dini eğitimle beraber ele 
alıp, dini lülük üzerine çıkarımlar da yapabilirsiniz. Bize sorarsanız fazla zorlamaya gerek yok.. 


. Karşımızdakinin bir istismar sineması örneği olduğu, 80'lerin “slasher” furyasından pay kapmaktan 
ötesini hedeflemediği çok açık. 

Gelin görün ki, bu “başarısız filmin kendi etrafında topladığı 
hayran kitlesi ve korku sineması içerisinde bir markaya dönüşmesi 
gerçekten ilginç bir durum. Daha önce değindiğimiz hayran kitlesi 
sayesinde popülaritesinden bir şey kaybetmeyen, DVD kopyaları 
h yet iyi satan “Silent Night, DeadIy Night”, peşinden 4 devam 
filmi daha gelmesine yol açmıştı. Bu kadarı bile korku sineması meraklıları için yeterince iştah açıcı olsa gerek. Dolayısıyla, hayranlarına göre tercihen Noel sezonunda tüketilmesi caiz olan bu garip 
filmi keşfe çıkabilirsiniz. Birkaç yıl önce Anchor Bay Entertainmeni tarafından piyasaya sürülen sansürsüz versiyonunun DVD'si 
çoktan tükenmiş durumda, Fakat 1. Bölge bu baskıya internet üzerinden Satış yapan çeşitli siteler aracılığıyla ikinci el olarak ulaşmaniz da mümkün. Elbette bir kez daha hatırlatmakta fayda var; iyi bir 
film beklememek ve filmin pespaye yönlerine kızmayıp, eğlenmek 
koşuluyla. M 
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DEĞİŞTİREBİLİR MİYİZ? 


Lost'un sarsıcı etkisinden bu yana, hiç bir yeni dizi bu kadar kısa sürede popülerleşmemişti. 
FLASHFORWARD), yeni sezonun en dikkat çekici televizyon dizisi. 


ce ünya değişti. Çoğumuz, hepimiz, gelecekte ne olabileceğine 
göre değil, ne olacağına göre kararlar alıyoruz. Bu da normalde yapmayacağımız şeyleri yaptırıyor bize. Geleceği bilirsen, 
onunla ilgili daha az endişeleneceğini sanırsın. Ama tam tersi yaşanıyor 
iste, Artık hepimiz gelecek için yaşıyoruz, başka herşey önemini yitirdi.” 
FBI Müdür Yard. Stanford Wedeck 

Tüm dünya, aynı anda, 137 saniyeliğine bilincini kaybetse; herkes olduğu yerde düşüp bayılsa ve herkes yine aynı anda kendine gelse, ne 
olur dersiniz? Bu soruyu ilk soran biz değiliz elbette. Önce 1999 yılında 
bilimkurgu yazarı Robert 1. Sawyer, ardından 2009 yılında televizyon yapımcıları David $. Goyer ve Brannon Braga sormuş aynı soruyu. Hatta 
sormakla kalmayıp, bu fantaziyi hayata da geçirmişler. Onların kurgusuna göre, bu global bilinç kaybı sona erdiğinde ortaya kıyameti andıran 
görüntüler çıkıyor elbette. Uçaklar düşmüş, dünyanın her caddesinde 
trafik birbirine girmiş, ameliyat sırasında hastaların kalbi durmuş ve toplam 20 milyon civarında insan hayatını kaybetmiştir. Peki ama ne olmuştur? Daha da önemlisi neden olmuştur? Keza ne olduğu kısa bir süre 
sonra anlaşılacak ama ne olduğu ve bu konuda ne yapılması gerektiği 
soruları uzunca bir süre akılları meşgul edecektir. 

İşin meraklıları çoktan anladı şüphesiz; yeni sezonun en dikkat çekici televizyon dizisi FlashForward'dan bahsediyoruz. Herhalde Lost'un 
sarsıcı etkisinden bu yana, hiç bir yeni dizi bu kadar kısa sürede popülerleşmemişti. Gerçekten de sanal alem başta olmak üzere hemen her 
yerde FlashForward üzerine tartışmalar, akıl yürütmeler, hatta gruplaşmalar var şu sıralar. İzleyiciler Heroes ve Fringe gibi dizilerde yaşadıkları görece hayalkırıklığını FlashForward'a tahvil etmek üzere hızlıca 
harekete geçmiş durumda. Tabii FlashForward'ın da sözünü ettiğimiz 
örnekler gibi çarşafa dolanma tehlikesi mevcut, ama umut fakirin ekmegi işte, belki bu sefer nirvanaya ulaşırız hissi hâkim şimdilik. 
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Robert J. Sawyer'ın kaleminden ekrana 

Gelelim meselenin püf noktasına, Tam bu noktada diziyi henüz izlememiş (ve hatta izlemis) okurlarımıza sayfayı çevirmelerini önermemiz gerekiyor, zira her an “spoiler” tabir edilen ve izleme keyfinizi mahvedecek bilgilerle karsılaşabilirsiniz. Global ölçekte gerçekleşen bilinç 
kaybının bir de şöyle ilginç bir özelliği var (ki diziye de adını veren bu 
özelliğin ta kendisi). Herkes, bayıldığı o 137 saniye boyunca kendini 6 ây 
sonrasında buluyor. Yani bir nevi bilinç atlaması yaşanıyor ve herkes bir 
anda 29 Nisan 2010'da yaşayacakları 137 saniyeyi görüyor. Rüya gibi 
ama değil. Biraz karısık mı geldi? Normal. Ne de olsa kuantum fiziğinin 
kıyılarında gezmek üzereyiz. 

Bu noktada isterseniz biraz geriye gidelim (bilinç atlaması hep ileriye olacak değil ya!) ve FlashForward'ın asıl kaynağına, Robert J. Sawyer'a odaklanalım. Bilimkurgu edebiyatının yükselen yıldızlarından Kanadalı Robert J, Sawyer bugüne kadar 18 roman yayınladı. Eserlerinde 
çoğunlukla din-bilim çelişkisini ve mantık-mistisizm çatışmasını ele alan 
yazarın romanları henüz dilimize çevrilmedi ama Almanca, İtalyanca, 
Japonca, Fransızca, Bulgarca, Çince gibi birçok dile çevrilmiş durumda. 
Nebula, Hugo, Arthur Ellis ve Aurora gibi birçok ödüle de layık bulunan Robert J. Sawyer 1999 yılında basılan FlashForward için bakın ne 
söylüyor: “FlashForward'ı yazmaya başladığımda, insan bilincinin zamanda sıçrama yaptığı bir hikâye vardı aklımda ve bunun için de bir mekanizmaya ihtiyaç duyuyordum. O yıllarda, 1997-1998'de, tüm bilim 
dünyası, tüm bilim dergileri CERN'de inşa edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısından bahsediyordu. Bu mekanizma sayesinde Büyük Patlama'dan bu yana gerçekleşen en büyük enerji seviyesinin elde edileceği 
söyleniyordu. Bu tam da benim romanım için gereken şeydi. İnternetin 
de CERN'de icat edilmiş olması bana ayrıca ilham verdi doğrusu.” Dizinin takipçileri Sawyer'ın bu sözlerinde FlashForward'ın en önemli sır- 


larından birinin yattığını hemen anlamışlardır herhalde, Sawyer'in romanı aslında tamamen CERN üzerine kurulu ve global bilinç atlamasına sebep olan deneyin sorumlularından Lloyd Simcoe da romanın en 
önemli karakteri. Simcoe karakteri dizide de var, ama hikâye artık ABD 
merkezli ve izleyici de en çok FBI ajanı Mark Bentord ile birlikte takip 
ediyor olan biteni, 


Kaderin peşinde geleceği arayanlar 

Bu da bizi dizinin karakterlerine getiriyor elbette. Dizideki tüm karakterler günlük hayattaki yaşamlarından ziyade, kendi geleceklerine 
dair gördükleri öngörülerle var oluyor. Örneğin Mark Benford (Joseph 
Fiennes) bilinç kaybı sırasında kendini FBI'daki ofisinde, eli silahlı suikastçilerle yüzleşmek üzereyken görüyor ve tüm davranışları da gelecekteki bu ana göre şekillenmeye başlıyor. Karısı Dr. Olivia Benford (Sonya Walger) ise bilinç kaybı sırasında kendisini başka bir adamla aynı evde gördüğü için evliliklerinin tehlikeye düşeceği şüphesiyle yaşıyor. Benford'un ortağı, FBI ajanı Demetri Noh'un (John Cho) durumu daha 
farklı, O, herkesin gelecekteki halini gördüğü bilinç kaybı sırasında hiçbir şey görmeyenlerden. Bu gruptakilerin ya uyuduğu ya da öldüğü varsayılıyor. Hatta bir grup kuruyorlar kendilerine “already ehosts” (simdiden hayaletler) adında. 

Mark Benford'ın “Adsız Alkolikler”den arkadaşı Aaron Stark 
Brian (F. O'Byrne) dizinin bir başka devamlı karakteri. O da Afganistan'da öldüğünü sandığı kızının yaşadığını görüyor bilinç kaybı sıra- 


ez 

alanı Böhfoririğ Birde takip ediyor. 

sında. Bir diğer FBI ajanı Janis Christine ise hamile olduğunu g 

yor ki eşcinsel ve bekâr olduğu için ile bir Biz inanmak gelmiyor 

içinden bu ön; i 

FBL'ın üst düzey yönetielerimden Stanford Wedeck (Courtney B. 

Vance) yaşıyor. Wedeck kendisine ayrılan 137 saniyeyi tuvalette harcadığını ve her şeyi kaçırdığını görüyor. 

Lloyd Simcoe (Jack Davenport) ve 4. bölümden sonra diziye dahil olan esrarengiz Simon Campos (Dominic Monaghan) hiç şüphesiz ilerleyen bölümlerde hikâyede cok daha fazla ağırlık kazanacak 
karakterler. Sonuçta yaşanan global bilinç kaybında onların bir parmağı olduğunu seziyoruz ama tam nasıl bir şey yaptıklarını bilemiyoruz. Bu noktada kader, özgür irade, sorumluluk ve belki de en önemlisi geleceği d rme, kişinin kaderini kendi ellerine alması gibi meselelerle karşı karşıyayız. Herkesin merak ettiği konu şu elbette: Gelecek değiştirilebilir mi? Nasıl değiştirilebilir? Değiştirilebilirse ne 
olur? Bütün bunların cevabını da yine FBI ajanlarından Al Gough verecek. Hem de çok çarpıcı bir şekilde. 

İşin bir de “polisiye” yanı var elbette. Romandan farklı olarak, 137 
saniyelik süre içinde dünyadaki tüm güvenlik kameraları kayıt tutmaya 
devam ediyor ve FBI ajanları da bu kayıtların hepsini tek tek inceleme- 
ye başlıyor. Büyük bir stadyumda, herkesin kendinden geçtiği anda, bir 
kişinin bilincini kaybetmediğini fark ediyorlar ve bu kişinin kim olduğu- 


EMRAH KOLUKISA 


nu, olan bitenlerle ne gibi bir ilişkisi olduğunu araştırmaya koyuluyorlar. 
Bu araştırma ve FBI soruşturması dizinin son anına kadar devam edeenaristler son anda fikir değiştirip bizimle 
oyun oynamaya başlamazlarsa. 

FlashForward kuantum teorisi, parcacık fiziği, yerçekimi, zaman 
kayması gibi çağımızın büyük beyinlerinin hayatlarını adadığı ama yine 
de kesin yanıtlara ulaşamadığı konular etrafında dönüyor belki ama anlatımı ve kurgusu sayesinde hu konularla hiç ilgilenmeyen, bilimkurgu 
türünün sadece eğlenceli yanına meraklı izleyicileri bile kolaylıkla ekran 


başına toplayabiliyor. Bu da topu topu 137 saniyelik bir sırrın üzerine 
kurulmuş dizinin en büyük başarısı olsa gerek. M 


Ajan Mark Benford 
(doseph Fiennes) ve karısı ; 
k Dr. Ova Benford (Sonya Walgef). 
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HALK DÜŞMANLARI 
PUBLIC ENEMIES (2009) 


Richard Kelly'nin, 2000'lerin klasikleri arasına giren filmi 


“Karanlık Yolculuk/Donnie Darka”nun unutulmaz anlarından biri... 
Meşhur “korku ve sevgi” sahnesi. 


DVD KLASİK. 


Hazırlayanlar: Kerem Sanatel, Murat Erşahin 


Halk Düşmanları / Public Enemies 8666 
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Taking of Pelham 123 
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Terminatör Kurtuluş / 
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Halk Düşmanları | Public Enemies (2009) 


Bir yönetmenin Suçla romantik ilişkisi. 


Yön: Michael Mann 

Oyn: Johnny Depp, Christian 
Bale, Marion Cotillard 

Süre: 140 dk. 

Ses: İngilizce 5.1 DD 
Görüntü: Geniş ekran 2.35:1 

Şirket: Kanal D Home Video 
Film: 6660 


ilmlerinin dünyanın en pahalı terzisinin elin- 
F den çıkma takım elbiseler kadar şık ve mü- 

Kemmel görünmesine itirazımız olamaz; 
ama Mann'ın suçlulara gösterdiği bu aşırı düşkünlük halini biraz sorgulamamızın zamanı geldi. Amerika'nın ilk ve en büyük suç dalgası olarak bilinen 
ve Halk Düşmanları şeklinde anılan patlamanın baş 
sorumlusu John Dillinger'a da aynı sağlıksız hayranlıkla yaklaşıyor. Dillinger'ın niye Robin Hood 
ilan edildiğini anlamak zaten mümkün değil. Bankaları soyarken bankoda duran paraya dokunmuyor 
ve bir müşteriye “Bankanın parası için buradayız, 
seninki için değil,” diyor. Bu tarihi repliğin gerçekliği doğrulanmış olsa da (daha sonra hem dönemin 
diğer halk düşmanları tarafından hem de Mann tarafından “Heat”te taklit edildi) Dillinger'in çarpık 
bir mantıkla hareket ettiği gözden kaçmıyor. Keza 
parasını 1930'ların Büyük Buhran döneminde beş 
parasız kalanlara dağıttığına dair hiçbir veri yok. 
Mann'ın günümüzdeki küresel krizle filminin zamanlaması arasında bir bağlantı kurmak istediğini 
düşünmemiz için filmde yeterince derinlik zaten 
bulunmuyor. Bankadan kaçarken kadın-erkek ayrı- 
mı gözetmeksizin sivilleri paravan olarak kullanan, 
başı sıkışınca silahına davranmaktan çekinmeyen 
bir adamın popstar muamelesi görmesini filmin 
hangi psikolojik katmanına dayanarak anlayabilecegiz, merak etmemek elde değil. 

Mann'ın, sevdiği kadına yalan bile söylemeyen 

bu harbi delikanlılara bakışını biraz Yavuz Turgul'un kabadayılığa bakış şekline benzetmek mümkün. İkisi de, başta kadınlar olmak üzere tüm sıra- 


dan insanlara dünyayı dar eden bu racon muhabbetine bir tür erkeklik onuru payesi biçiyor. Özellikle 
Mann'ın suç filmlerinin adeta kalıbına sığmayan, 
fazla kibirli ve epik yapımlar olması da bu yüzden, 
Dillinger'ın hayatını da epik bir trajedi gibi işliyor. 
Hapisten kaçışı, Manitowish Waters'da kapana kıstırılması, son filmini seyredişi ve ölümü gibi olaylar 


bu racon hayranlığı kapsamında zaten yeterince fiyakalı sayıldıkları için çok fazla süslenmeden anlatıliyor. Ama sıra Dillinger'in ahlaki duruşuna, psikolojisine ve aşk ilişkisine geldiğinde, sinemanın kurgu merakı alıp başını gidiyor. Örneğin Dillinger hiç 
kimseyi öldürmüyor, öldürenlere, hatta gereksiz yere silah sıkanlara bile kızıyor. Bir rüya sahnesi olarak yorumlanmaya açık olsa da, filmin tam anlamıyla çöktüğü bir noktada, elini kolunu sallayarak karakola giriyor. 


DÖNEMİ ANLATAN FİLMLERİN HEPSİNDE RENK FİLTRELERİNDEN, 
SANAT YÖNETMENLİĞİNDEN VE KOSTÜMLERDEN DESTEK ALAN BİR 
YAPAYLIK HİSSETMEMİZE RAĞMEN, MANN'IN FİLMİNDE İLK KEZ 
1930'LARA GERÇEKTEN ADIM ATTIĞIMIZ HİSSİNE KAPILIYORUZ. 


Keza film, sinemasında Mann'ın kadına bakamayışının önemli örneklerinden biri olarak da sivriliyor. Tıpkı Michelangelo'nun kadın heykellerini 
ölçüt alarak onun hayatında hiç çıplak kadın vücudu görmediğini iddia edenlerin yaptığı gibi bir 
benzetmeye soyunabilir ve Mann'ın filmlerinde 
kadın psikolojisini zerre önemsemediği, hatta bilmediği kanaatine varabiliriz. Kadınlar yine raconu 


ILK BAKIŞ 


v Kulak paralayan silah sesleri. 
v Bildiğiniz Depp, bildiğiniz Bale. 
— Çarpıcı müzik çalışması. 


süsleyen, erkeklik onuruna hizmet eden karakterler. Cotillard'ın canlandırdığı Billie “Kara Kuş” 
Fratchett'in kül yutmaz görünüp de bu kadar kolay ikna olan bir kadın karaktere dönüştürülmesi, 
aynı tavrın işareti. Billie, ilk tanışmalarında “Seni 
tanımıyorum bile,” diyor. Dillinger, seceresini ve 
iki, üç özel zevkini sayınca ikna oluyor. “Her an 
ölebilirsin, ben orada olmak istemiyorum,” diyor. 
Dillinger her an her bankada olabileceğini, polislerin ise aynı anda her yerde olamayacağını, bu 


yüzden de dünyanın zirvesinde olduğunu söylediginde (kısaca racona uygun caka sattığında) yelkenleri suya iniyor. Billie, yönetmen için de senaristler için de sadece bir araç. Finalde geliyorum 
diyen, buna rağmen vurucu bir düğüm noktasıymış gibi uzatılan son sahne için uzun ve eğreti bir 
köprü. Aksi takdirde, Dillinger'ı örneğin bir Bebek Yüzlü Nelson'dan tümüyle farklı kılacak kadar güclü işlenmiş bir unsur değil. İşin garibi, Nelson ile Dillinger özünde aynı kalıbın insanları olsalar da, filmde farklıymışlar gibi aktarılıyor. 
Mann'ın filmleri her zaman stilizedir ve bir 
bakışta ayırt edilir. Burada da yine bazı çok iyi 
anlar çıkarıyor. HD kamerayı olağanüstü bir akıcılıkta kullanması bir yana, Dillinger'ın Indiana'ya uçakla indiği sahnede olduğu gibi, belgesel 
gerçekçiliğine çok yakın bir ton da yakalıyor. Dönemi anlatan filmlerin hepsinde renk filtrelerin- 
den, sanat yönetmenliğinden ve kostümlerden 
destek alan bir yapaylık hissetmemize rağmen, 
Mann'ın filminde ilk kez 1930'lara gerçekten 
adım attığımız hissine kapılıyoruz. Dediğimiz gibi, Mann sinemasında biçimsel anlamda hiçbir 
sorun yok, Muhtemel Oscar adaylarından biri 
olan ses kurgusu yine coşuyor. Ancak bu stilize 
güzelliği biraz eşeleyip altında ne var diye bakmakta da fayda var. Kerem Sanatel 


Metrodan Kaçış | The Taking of Pelham 123 (2009) 


Yön: Tony Scott 
Oyn: Denzel Washington, 
John Travolta 
Süre: 106 dk. 
Ses: Türkçe, İngilizce 5.1 DD 


Görüntü: Geni 


iş ekran 2.39:1 


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Yeraltında can pazarı. 


ew York metrosunun hareket memuru 
yi Garber'ın sıradan günü, bir trenin 


kaçırılmasıyla kâbusa dönüşür. Dört 
kişilik çetenin lideri ve beyni olan Ryder, bir saat 
içersinde kendilerine yüklü bir fidye ödenmediği 
takdirde yolcuları öldürmekle tehdit eder. Metro 
sistemi hakkında kimsenin bilmediği pek çok 
ayrıntılı bilgiye sahip olan Garber, Ryder ve 
adamlarını durduracak tek kişi gibi 
görünmektedir. 1974 yapımı Joseph Sargent'ın 
yönettiği aynı adlı 'kült” filmin günümüze 
uyarlanmış halini, aksiyon deyince akla ilk gelen 
isimlerden Tony Scott yönetmiş. Walter Matthau 
ve Robert Shaw'un rollerini yeni filmde, 
Hollywood'un iki yıldız ismi, Denzel Washington 
ve John Travolta üstlenmişler. Usta karakter 
oyuncuları John Turturro, James Gandolfini ve 
Luis Guzmüân da bu serbest uyarlamanın diğer 
önemli aktörleri. New York metrosunda geçen 
yüksek gerilimli suç dramı, John Godey'nin 
1973'te yayımlanan aynı adlı romanından adapte 
edilmiş. Yeni uyarlamayı imzalayan isimse, hayata 
geçirdiği parlak projelerle aranan bir yazar haline 
gelmiş deneyimli senarist-yönetmen Brian 
Helgeland. Denzel Washington, bir aksiyongerilim filminin merkezinde sıradışı bir karakterin 
yer almasından dolayı rolün kendisine son derece 
cazip geldiğini söylüyor. Canlandırdığı karakter 
için, “O bir polis değil, sivil bir görevli, Ryder'ın 
talepleriyle karşı karşıya geldiğinde, “Rehine 
müzakerecisi nerede? Bu benim işim değil? diyor. 
Walter Garber, süper kahraman değil; çok 
korkmuş biri” açıklamasını yapıyor. Benzer 
şekilde, John Travolta da canlandırdığı Ryder 
karakterinin pek çok olasılık barındırdığını 
düşünüyor: “Kötü bir adamı canlandırmak 
özgürleştirici bir şey çünkü iyi adamlar kendilerini 
kısıtlarlar” açıklamasını yapan Travolta, sözlerini 
şöyle sürdürüyor: “Kötü bir adamı oynarken, 


karakter için kendi ahlaki dokunuzu, genellikle de 
çok geniş bir davranış yelpazesiyle 
oluşturabiliyorsunuz. Çılgın, sakin, kaçık, çekici ya 
da ne istiyorsam o olabiliyorum.” “The Taking of 
Pelham 1 2 3/Metrodan Kaçış” ilkin John 
Godey'nin 1973'te çok satan romanında hayat 
buldu. “Kim bir metro trenini soyar ki?” sorusu 
ilgi çekiciydi. Cevabı ise daha da merak 
uyandırıyordu: “Bunu yapmak için deli olmanız 
lazım, çünkü metro kapalı bir sistemdir. Parayı 
alsanız bile, kaçacak bir yer yoktur.” Dramatik 
yapısı, sisteme ve kirli düzene olan eleştirel 
yaklaşımı, oyuncu kadrosu ve yönetimiyle belli bir 
çizginin üzerinde olan ama Tony Scott'un en iyi 
işleri arasına girmeyi başaramayan yapım, yine de 
vasatın üzerinde bir seyirlik. Yıldız oyuncularını 
da hesaba katarsak, türün hayranları için 

cazip bir seçim... Murat Erşahin 


İLK BAKIŞ 


& * Sıradışı bir aksiyon alanı. 


v # Karizmatik kötü adam. 
— - Eniyi Tony Scott filmlerinden, 


Tabu | Towelhead (2007) 


Yön: Alan Ball 

Oyn: Summer Bishil, 
Aaron Eckhart, 

Toni Collette 

Süre: 124 dk. 

Ses: Türkçe 2.0, 
İngilizce 5.1 DD 
Görüntü: Geniş ekran 
2.351 

Aliyazı: Çe 

Film: 9660 


© DİJİTAL KULAK 


azı usla yazarlar, kitap yazma heveslisi 
Bs aynı tavsiyeyi verirler: “Sahiden anlatmak 

zorunda olduğunuz bir şey varsa yazın, yoksa 
yazmayın,” derler. Gerçekten de iyi bir yazar, anlatmak 
zorunda olduğu şeyi diğer insanlarla paylaşamazsa çatlayabilir. Aynı seyi. ilk uzun metrajlı filmini çeken senarist 
Alan Ball için de söylemek mümkün, Onda biraz deli 
cesareti de var. Çocuk tacizi davalarının ve çocuk pornosu soruşturmalarının gündemi epey meşgul ettiği bir dönemde kalkıp bu filmi çekti ve hiç kimsenin sormak iste- 


mediği bir soru sordu: “Çocuklar ergenliğe geçisleri sırasında cinselliği keşfedeceğim derken, onlardan istifade 
etmek isteyen yetişkinlere ya kendi rızalarıyla boyun eğiyorlarsa?” Bu soruyu sinemada daha önce de sormaya 
kalkışanlar olmuş (mesela Todd Solondz ve Gregg Ara- 
ki) aynı tepkileri almışlardı. Çocuk cins i modern psikolojinin tanıdığı bir kavram olmasına karşın, gelişme 
sürecindeki çocukların bu sürecte neler yasayabileceklerini ihtimal konusu bile yapmak çok hassas bir alan olduğu için, Ball'un filmi de aynı tepkilerden nasibini aldı 


Ev sinemanızı ilgilendiren dedikodular 


Simpsonlar 
TV'de 20. yılını 
doldursa da ev 
sinemasında yeni 
sayılır. Bugüne 
dek sadece 13 
sezonu DVD'de 
yayımlanan dizi, 
özel kutlama 
kapsamında 


ansızın 20. sezona zıpladı. Dolayısıyla seriyi doğru 
sıralamasıyla takip edenler de ayağa kalktı. DVD'de 
4 diskli, Blu-ray'de ise 2 diskli bir set olarak 
hazırlanan 20. sezonun yurtdışındaki çıkış tarihi 


ocağın ilk haftasını gösteriyor. 


Steven Spielberg'in 
kötü şöhretli savaş 
komedisi “1941” iki 
diskli özel bir baskıya 
kavuşuyor. 
Universal'ın 
hazırladığı setin 
ayrıntılı içeriği belli 
değil, ama haberler 
güzel. Ciddi bir aksilik 
olmadığı takdirde bu 
set, dünyayla aynı 


gözümüze nasıl görünecek. 


Seks hakkında sormadığınız her şey. 


anda Kanal D Home Video tarafından ülkemizde de 
yayımlanacak. Bakalım, film şimdi izleyince 


ve sapıklıktan tutun pornoculuğa kadar envai çesit sıf 
la “tu kaka” edilerek dışlandı. Oysa Ball, 14 yaşındaki 
Jasira'yla babası yaşındaki komşusu arasında cereyan 
eden şeyleri anlatırken bırakın pornoculuğu, kamerasını 
boyun hizasından aşağı bile indirmiyor. Ortada bir istismar var elbette, ancak Bal! çok ince bir yönetmenlikle 
seyircisini ve hatta genç oyuncusunu istismara kalkışmıyor. Üstelik Ball, seleflerinin yapmadığı bir şey yaparak 
bir yetişkinin hayatı boyunca koruması gereken etik sorumluluğu sorgulayıp altını çiziyor. Bir ergenin meraklı 
ve denemeye açık olmasının, istismar edilmeleri için 
haklı mazaret olamayacağını ekonomik ama çarpıcı karelerle betimliyor. Kimlik bunalımı da, Ball'un çok iyi 
gözlemleyip çarpıcı tespitlere ulaştığı bir alan. Bu yüzden sadece Jasira karakterinde değil, Amerikalı olmaya 
çalışan baba Rıfat karakterinin erkek karikatürüne dönüşmesinde, Amerikalı askerin beslediği saplantıda da 
sayısız okumaya açık alt satırlar bulunuyor. “Doğru söz 
kulak acıtır,” özdeyişinde olduğu gibi, Ball'un filminin 
kulak tırmalaması çok doğal. Kerem Sanatel 


Geçen yazın ders 
niteliğindeki korku 
filmi “Kara Büyü”de 
Sam Raimi elini 
korkak alıştırmış 
olabilir mi? Gelen 
haberlere bakılırsa 
filmin DVD baskısı 
için sinema 
kurgusundan farklı 
kesintisiz bir versiyonun hazırlandığı söyleniyor. 
Bakalım tipik DVD taktiklerinden biri mi yoksa 
gerçekten yeni sahneler mi göreceğiz. Raimi'nin 
formatı sevdiğini de düşünürsek, kalabalık bir ekstra 
içeriğe de hazır olalım. 
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Terminatör Kurtuluş | 
Terminator Salvation (2009) 


Geri gelmeye devam edecekler. 


Nİ 


G, |. Joe: Kobra'nın Yükselişi | 
The Rise Of The Cobra (2009) 


Oyuncak dükkanına hoş geldiniz. 


gr ik “Mumya” filmi çıktığında 

| yönetmen Sommers'ın 80'lerdeki “B filmi ruhu”nun en iyi 

mirasçısı olduğunu iddia edenler 
çıkmıştı, ama birçok kişi için çok 
erken bir tespitti bu. “G, 1. Joe” 
ile buna kesin olarak hak vermek 
mümkün. Zira film, diğer pek çok 
seye benzemekle birlikte, &0lerde 
10-14 yaşlarındayken videoda izleyip hayatımızın en müthiş aksiyonu zannetiğimiz Roger Moore 
Bond'larını, en çok da “Moonra- 


Yön: Stephen Sommers 
Oyn: Christopher Eccleston, 
Dennis Ouaid, 

Joseph Gordon-Levitt 

Süre: 118 dk. 

Ses: Türkçe, İngilizce 5.1 DD 


Yön: McG 

Oyn: Christian Bale, Sam 
Worthington, Anton Yelchin 
Süre: 115 dk. 

Ses: Türkçe 2.0, 


ihayet MeG'nin eli yüzü 
düzgün bir film 
çektiğine tanık olduk. 


Orijinal iki filmin hayranlarını 
yine de tatmin edemedi o ayrı. 
Bazı ayrıntıların, özellikle de 
John Connor'ın müstakbel 
babası Kyle Reese'e karşı 
düzenlenen Skynet komplosunun 
James Cameron'ın özgün 
hikayesiyle çeliştiğine kafayı 
takanlar var. İyi de, Cameron, 
Kıyamet Günü sonrasındaki 


ker”1 andırıyor. Sommers tıpkı 
Michael Bay gibi büyük patlamaları, özellikle infilak eden helikopterleri, fizik kurallarını zorlayan 


Görüntü: Geniş ekran 2.351 

Film: 66 Ekstralar: 666 


insan-makine direnişine dair o 
kadar az ipucu vermiş durumda 
ki, bunu istedikleri gibi 
esnetebilirler. Zaten gidişata 
bakılırsa, bu seriyi değil 
dördüncü film, ne beş ne de 
altıncı film doyasıya 
noktalayabilir. Baksanıza, bu filmde sadece Connor'ın Reese ile 
tanışmasını, yüzünün sol tarafındaki savaş yarasını nasıl aldığını ve 
Skynet'in nasıl olup da insana çok benzer makineler ürettiğini 
öğreniyoruz, o kadar. Bu açıdan bakınca esas hikayenin henüz 
birinci filmin yanına bile yaklaşmadığını görebilirsiniz. Yani bu 
pilav daha çok ısıtılacak, biz de daha çok izleyeceğiz. O kadarcık 
çelişki de olsun artık. Açıkçası, Arnold ne zaman çıkacak diye 
beklemeden, önceki filmlere ne gönderme yapacaklar diye tetikte 
durmadan bir Terminatör filmi izlemek epey keyifli oluyormuş, 
bunu anladık. Ayrıca MeG'nin kullandığı kurşuni renk filtreleri 
de, kurduğu çaresizlik atmosferi de seriye hem çok yakışıyor, hem 
de yorgunluk alametlerini biraz silkeliyor. Mantık hatalarına çok 
takılmazsanız keyif alabilirsiniz. 

EKSTRALAR: Tek diskli versiyonda ekstra yok. İki diskli versiyonda yapım 
belgeselleri bulunuyor. 


İngilizce 5.1 DD 

Görüntü: Geniş ekran 2.35:1 

Film: ©€5 

Ekstralar: ©5656) 


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aksiyon sahnelerini ve soluk kesici 
araba takiplerini seviyor. Onu diğerinden ayırt eden en önemli şey, 
çektiği filmlerin çerezlik olduklarının bilincinde olması, Kendisini çok 
ciddiye almıyor ve iddialı bir yapım ortaya çıkarmaktan ziyade, filmlerini birer lunapark eğlencesi gibi tasarlıyor. Burada da abartının haddi 
hesabı yok, Örneğin “Matrix Reloaded”dan bu yana yapılmış en abartılı kovalamaca sahnesi burada, hem de Paris'in göbeğinde cereyan 
ediyor. Aksiyonun kusursuz görünmesi için çabalamadığı için de herhangi bir sahnenin epik görünmesine imkan yok. Lastik top gibi zıplayan araçlar ve özel kıyafetli askerler, ortalıkta renkli balonlar uçuşmadığı anlarda bile, oyuncak dükkanına düştüğünüz hissini veriyor. Kahramanlar komik, kötü adamlar daha komik, flashback sahneleri dayanılmaz komik, entrikası Austin Powers'tan bile komik. Sommers'in öyle hafif bir tavrı var ki (bundan hiç gocunmadığı da belli) çoğu kez sahneleri kasıtlı biçimde gülünç çekip çekmediğini anlamak zor. Bu da filme yüz kızartıcı bir eğlence duygusu katıyor. 

EKSTRALAR: Yönetmen ve yapımcının sesli yorumları, iki adet yapım belgeseli, 


Yukarı Bak 1 Up (2009) 


Ev, kalbini bıraktığın yerdir. 
Düşlerini nereye bırakırsın? 


ahane animasyonların iddialı 

ismi Pixar stüdyoları, onuncu 

filmiyle izleyici karşısında, Bu 
yı Cannes Film Festivali'nin açılışını 
yapan “Yukarı Bak/Up”, kaç yasında 
olursak olalım; hayallerimizin pesin- 
den gitmemiz gerektiğini söylüyor, 
hatta adeta haykırıyor. Herkes gibi 
geçmişte bir çocuk olan ve ruhunda- 


Yön: Pete Docter, 

Bob Peterson 
Seslendirenler: Edward 
Asner, Christopher Plummer 
Süre: 96 dk. 

Ses: Türkçe, İngilizce 5.1 DD 
Görüntü: Geniş ekran 1.85:1 


ki keşif arzusunu hayatın yok edici 
monotonluğunda törpülemiş huysuz 
bir ihtiyar ile sekiz yaşındaki izci çocuğun dostlukları izlediğimiz. Yetmiş yıllık beraberlikten sonra hayatının anlamını, sevgili eşi, dostu, her 
şeyi olan Ellie'yi kaybeden kahrama- 


Şirket: Tiglon nımız Carl, küçük evinin etrafını çe- 
Film: 6660 viren inşaat işçilerinin arasında, ade- 
Ekstralar: 960 


ta bir şantiyeyi andıran mahallesinde 
bir başına kalmıştır. Evini acilen boşaltması istenmektedir; çünkü evi, büyük bir gökdelene dönüşecektir. 
Carl, o akşam kararını verir. Bir tanecik sevgilisi Ellie'ye verdiği sözü 
tutacak, hayallerine doğru o hep ertelediği dönüşsüz yolculuğa çıkacaktır. Geçimini sağladığı binlerce balonu yepyeni ve herkesi hayrete 
üşürecek bir plan için kullanmaya karar verir. Hayaller, aşk, sevgi, 
mülkiyet, hırs, güven, gerçekler ve dostluk... Hayallerinin peşine uçan 
eviyle düşen seksen yasına merdiven dayamıs Carl Fredricksen ve ona 
eşlik eden sevimli izci Russell'ın umuda yolculuğu, zengin içeriği ve 
görsel düzeyiyle unutulmaz. Pixar'ın üç boyutlu çektiği bu ilk animasyonu, hayatın keşfe değer bir yolculuk olduğunun çürütülemez kanıtı. 
Ömrünüzün kenar süsleri ve size sınır çizen duvarlarıyla sadece bir evdir yaşadığınız yer. Hayalleriniz ise hayatınız... Kesinlikle kaçırmayın! 
EKSTRALAR: Kısa filmler “Parçalı Bulutlu” ve “Dug'un Özel Görevi”, 
alternatif sahne ve yapım belgeseli. 


Murat Erşahin 


Pouic-Pouic | (1963) 


Baş döndürücü bir komedi klasiği. 


ugün deli dolu olduğu iddia edilen komedi filmlerinde bile şu yakınmaları 


duyabiliyoruz. Dört nala başlayan 
filmler bir noktadan sonra sarkıyor, sonu bir türlü gelmiyor, finale ulaşmak için hikaye fazla zorlanıyor, filmin ortası ya da sonu 
asla en başındaki kadar komik 
olamıyor da olamıyor, Bir de tam 
46 yıl önce çekilen şu filme bakın. Sarkmak ne kelime, neredeyse nefes almaya imkan yok. Fransızlar'ın komedi geleneğini en iyi 


Yön: Jean Girault 

Oyn: Louis De Funes, 

Mireille Dare, Roger Dumas 
Süre: 83 dk. 

Ses: Türkçe, Fransızca 2.0 DD 
Görüntü: Geniş ekran 1.66:1 


yansıtan örneklerden biri olan Altyazı: Türkçe 

“Pouic-Pouic” (adı filmde ke- Şirket: A.E. Film 

di/köpek muamelesi gören bir Film: 6598 
Ekstralar: © 


horozdan geliyor) De Funes'un 
diğer filmlerine kıyasla daha az 
biliniyor, ama en iyilerinden biri olarak nitelendiğine de şahit olmak 
mümkün. Karakterlerin fırtına gibi sahneye girip çıktıkları, makineli 
tüfek hızıyla birbirlerine laf yetiştirdikleri, yanlış anlamaları ve ters 
tepen dalaverelerin gırla gittiği Molidre komedileri başta olmak üzere, ülkemizde özellikle Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü oyunlarında görülen bulvar komedisi anlayışının tüm izlerini taşıyan film, neredeyse 
tek bir mekanda geçmesi itibarıyla da tiyatro geleneğine çok yakın 
duruyor. Hikayeyi tetikleyen ana unsur, kendisine musallat olan zengin koca adayından kurtulmak isteyen Patricia'nın (Dare) sahte bir 
eş yaratması, Saf annesi ve kafayı borsayla bozmuş babası (De Funes) eve geri döndüklerinde araya gerçek olup olmadığı belli olmayan bir petrol tapusu giriyor. Tüm âile fertleri de, inatçı koca adayına bu tapuyu kakalamak için seferber oluyorlar. DVD'de ekstra olarak sadece De Funes filmografisi bulunuyor. 


SİNEMA 121 


otterdam'da En İyi Film 
seçilen, Adana ve İstanbul'da En İyi Yönetmen 


dahil olmak üzere birçok ödül 
kazanan *sade' dram, Mahmut 
Fazıl Coşkun'un ilk sinema filmi. 
Yalın, dingin anlatımıyla kendine has bir derinlik kazanan film, 
üç farklı karakter üzerinden 
*söylenemem 
rine içli bir öykü anlatıyor. Mü- 


sevgi sözleri” üze- 


Yön: Mahmut Fazıl Coşkun 
Oyn: Görkem Yeltan, Nadir 


Sarıbacak ezzin Musa, Ankara-Beypaza- 
Süre: 90 dk. rindan İstanbul Galata'da bir 
Ses: Türkçe 5.1DD 


camiye atanır ve caminin lojman 
Görüntü: Geniş ekran 2.35:1 
Şirket: Kanal D Home Video 

Film: 585 


olarak kullandığı daireye yerlesir. Yanı başındaki dairede hasta 
yatağında ölümü bekleyen rahibe 
Anna ve onun bakımıyla ilgilenen rahibe adayı Clara yaşamaktadır. Kiliseyle evi arasında daracık bir hayata sıkışmış olan Clara'yla İstanbul'da yeni bir hayata başlayan Musa'nın karşılaşması ilginç, sıcak ve farklı bir 
duygunun ortaya çıkmasına neden olur. Bir müezzin ve bir rahibenin dile gelmeyen aşkı, bir babanın pişmanlığı, İstanbul'un 
kozmopolit, boğucu ve kalabalık yalnızlığı içinde temassız bir 
kavuşamama öyküsü. Kırılganlık ve ödünsüz bir masumiyet... 
Nadir Sambasak'ın etkileyici perlormansı filme 


çok şey katmış. 
İki erkek ve bir türlü açılamadıkları bir kadının, ü 


yalnız insanın öyküsü, söyledikleriyle değil, söyleyemedikleriyle bambaşka 
bir anlam kazanmış, Karakterlere iğnelenen masumluğun, inandırıcılık sınırlarını zorladığını ve “hafiften hesaplanmış aritmetik 
akışı görmezden gelirsek eli ayağı gayet düzgün bir ilk film bu- 


luyoruz karşımızda, Murat Erşahin 
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EKEN 


Uzak İhtimal 1 (2009) 


Söylenmemiş sözler üzerine. 


Karanlıktakiler 1 (2009) 


Işığın olmadığı yerde yaşamak. 


ir reklâm ajansında 
ofisboy olarak çalışan 
otuz yaşlarındaki Ege- 


men ve zihinsel karmaşalar yaşayan sorunlu annesi arasında- 
Ki ilişki, filmin lokomotifi. Çagan Irmak, yazıp yönettiği yeni 
filminde kapkara bir öykü anlatmış. Her yeri tıka basa dolduran mutsuzluk, çıkışsızlık, 
yalnızlık ve yoksunluk üzerine 
bir öykü bu en başta, Irmak, 
önceki filmlerinde üzerinde 
durduğu bildik anne figürünü 
bu kez aşırı uçlarda dolaştırmış. Bazı anlar, Irmak'ın bir 
seri halinde çektiği “Kabuslar 
Evi”nden fırladığı hissi veren 


Yön: Çağan Irmak 

Oyn: Erdem Akakçe, Meral 
Çetinkaya, Derya Alabora 
Süre: 100 dk. 

Ses: Türkçe 5.1 DD 
Görüntü: Geniş ekran 1.B5:1 

Film: 696 


“Karanlıktakiler”, yönetmenin daha önce denemediği yoğunlukta 
bir dram. Ancak şunu söylemek gerekli; film çok iyi noktalara temas edip, oralarda kalakalıyor. 12 Eylül'den tutun, içi hızla boşalan İstanbul'a, onun eski sahiplerine, artık yok olan inceliklere, 
toplumsal zaaflâra, hezeyanlara, günümüzün çılgın ve şımarık kosturmasına, yoz değer yargılarına, nihayetinde iyilik ve kötülü- 
gün amansız savaşına dek her şeye değinmek isteyen öykü, bu degerli noktaları bir bütün haline getirememiş. Dizginlenmiş, müthis 
bir işedö 


üşecekken, vasatı aşan bir film olmuş Irmak'ın yeni çalışması. Neyi, nasıl anlatacağını bilmek ustalığın tanımı sanırım. 
Çağan'ın usta bir yönetmen olmasına daha çok var ama bu yol karanlık değil. Irmak, her filminde yeni şeyler deneyen, tekrar ve 
kolaycılık tuzağına düşmek istemeyen, istekli bir sinemacı. Filmin 
oyunculuğu ise tek kelimeyle müthiş. Başrolü üstlenen Erdem 
Akakçe ve Meral Çetinkaya çok iyiler. Özellikle Akakçe, sinemamız adına uluslararası bir oyuncu olduğunu haykırıyor adeta, Derya Alabora ve en başta Rıza Akın olmak üzere bütün yan roller 
nefis oynanmış. İzlenmesi ve üzerine fikir/fikirler yürütülmesi ge- 


rekli bir film “Karanlıktakiler”. Murat Erşahir 


cc 
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Yön: David R. Ellis 

Oyn: Nick Zano, Haley Webb, 
Justin Welborn 

Süre: 78 dk. 

Ses: Türkçe, İngilizce 5.1 0D 

Görüntü: Geniş ekran 2.35:1 

Sirket: Tiglon 

Film: 669 

Ekstralar: 55 


Son Durak &I The Final Destination (2009) 


Beterin beteri var. 


lağanüstü özgün bir fikrin geldiği noktaya 
bakın. Ama zaten hep böyle değil midir? 


“Son Durak”, bir zamanlar “Elm Sokağı'nda 
Kabus” serisinin yaptığı şeyin günümüzdeki muadilinden başka bir şey değil, Devam bölümlerinde neyin ne olacağını çok iyi biliyoruz, ama yine de “Acaba bu kez nasıl ölecekler?” diyerek merakımıza yenik 
düşüyoruz. Açıkçası filmin başındaki malum çıkış 
noktasını kuran ve sadece yarışçılara değil esas kötü 
adamımız ölüme de start veren otomobil yarışındaki 
en salak kahramandan farkımız yok. Beyefendi şöyle 
buyuruyor: “Bu yarışa kaza g 
sa ne eğlencesi kalır ki?” Biz de ne hastalıklı yaratıklarız ki, garip ve yaratıcı ölüm sahnelerini izleyip eğ- 


görmek için geldim, yok- 


lenmek için filmin karşısına geçiyoruz. Serinin dördüncü filmi, filmle gerçek dünya arasındaki sınırı iç 
içe sokmasıyla azıcık da olsa ilk filmin zeka pırıltısını 
yakalıyor. Azıcık diyoruz çünkü seride uzun bir süredir fizik kuralları hiçe sayılıyor. Örneğin tel örgüyle 
ağır bir nesne arasına sıkışan birisi sosise dönüyor 
v.s. Eşek şakasından farksız olsa da film belli bir miygusuna sahip. Ancak ilk filmin diken üstünde 
oturtan gerilim duygusundan eser yok. “Bu karakterlerin hepsi ölecek!” diye en başından bas bas bağıran 
bir korku filmi, birazcık kendi kuyusunu kazıyor aslında. Bir korku filmini bu denli umursamadan izlemek pek de hayra alamet değil doğrusu. 
EKSTRALAR: Silinmiş sahneler. 


G-Force 
(2009) 


Yön: Hoyt Yeatman 
Oyn: Zach Galifianakis, Bill Nighy 
Şirket: Tiglon Film: 98 


örevimiz Tehlike” tarzı 
farklı bir film var karşımızda, Ancak süper ajanlar 
bu kez kobay fareler. İstihbarat uzmanlarıysa 
bir sinek. Ekibe lojistik destek sağlayan bilgi 
teknolojileri uzmanı ise, kalın camlı gözlükleriyle bilge bir köstebek. Zengin bir sanayici- 
nin dünyayı yok etme planlarına karşı koyacak tek güç G-Force adındaki bu ekip. Mesleğine, “Üçüncü Türden Yakınlaşmalar/Clo- 
se Encounters of the Third Kind” ile başlayan “The Abyys” ile En İyi Görsel Efekt dalında Oscar kazanan özel efekt uzmanı Hoyt 
Yeatman'ın ilk yönetmenlik denemesi gerçek 
karakterlerle çizgi kahramanları bir araya getirmiş. Üç boyutlu macerada G-Force ekibi- 
nin kurucusu bilim adamı rolünde, “Felekten 
Bir Gece/Ihe Hangover” ile tanıyıp sevdiğimiz Zach Galifianakis var, M.E, 


| Oyn: Colin Farrell, Brendan Gleeson 
© Sirket: As Sanat Film: 9805 


In Bruges 
(2008) 


Yön: Martin McDonagh 


İngiliz Martin MeDonagh'ın 
ilk uzun metrajı. Her karesinde kırk yıllık bir sinemacının 
imzasını taşıdığı hissedilen film, Belçika'nın 
ölümle hayatı buluşturan ilginç kenti Bruges'de 
geçiyor. Başrolleri Colin Farrell ve müthiş bir 
performans sergileyen usta aktör Brendan 


: Gleeson üstleniyor. En İyi Orijinal Senaryo da- 


£ lında Oscar adayı olan, aynı dalda BAFTA yı 


kazanan ve Colin Farrell'a Altın Küre'de komedi-müzikal türünde En İyi Erkek Oyuncu 
ödülünü kazandıran film, bir suikast sonrasında, Noel'i karşılamakta olan Belçika'nın Bruges 


: kentinde yolları kesişen iki İrlandalı tetikçinin 


burada yaşadıklarını öykülüyor. Ölüm, hayat, 
aşk ve dostluk üzerine “yerinde” saptamalar yapan ve yaşamın anlamı-anlamsızlığı üzerine İçi 
dolu şeyler söyleyen kara komedide, Ralph Fiennes de müthiş bir performans sergiliyor. M.E. 


/. Jesse Fielding 


| Ekstralar: 00 


Gün Işığı | 
Morning Light (2008) 


Yön: Mark Monroe 
Katılanlar: Chris Branning, 


Film: 660 


Kk de bir yelkenci olan Roy Disney'in parlak fikrinden yola çıkarak 
hazırlanan film, bir belgesel gibi görünse 


: de, aslında daha çok bir “reality show” 


mantığıyla ilerliyor. Aralarında daha önce 
bir yelkenliye adım bile atmamış kişilerin 
de bulunduğu 15 genç, özel bir eğitimle 
Transpac yarışına hazırlanıyor. Pasifik Okyanusu'nu kateden yarışın özellikle bitiş çizgisine yaklaştığı anlar kayda değer, ancak 
ekibin olusturulma süreci pek fazla şey ifade etmiyor. Filmin amacı bir yarışın dinamizmini salonunuza taşıyarak keyiflendirmekten ziyade, gençleri yelkenciliğe özendirmek. Eksiralarda ilave sahneler ve Jason 
Earls'un sunumu da var. K.S. 


| 


! 
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Fighting | 
Dövüş (2009) 


Dövüş kulübündeki afili delikanlı. 


u ay Channing Tatum'a 
doyacağız gibi görünüyor. 
“G.I.Joe”daki Duke rolüyle onu 


hiç umursamamış olabilirsiniz, ama bu 
film adeta dikkat çekmesi için yapılmış. 
Hem Josh Hartnett'in, hem de Matt 


S Damolr'ın ilk çıkış günlerini anımsatan 
Tatum, artık orta yaşa dayanmış bu iki 
5 : oyuncunun muadili olacak sanki. Pek 
Yön: Dito Montie anımsamaya değer bir film olmasa da 
Oyn: Channing “Maya e Me 
Hayatınızdaki Azizleri Tanıma 
Tatum, Terrence Kıla Madam bÜMİEİMİZ DEK 
Howard, Zulay Henao ılavuzu”ndan bildiğimiz yönetmen 
Süre: 105 dk. Montiel'in gözde oyuncularından biri 
Ses: İngilizce 5.1 DD aynı zamanda. Montiel'in sokak dramı, 
Görüntü: Geniş ilk birkaç dakikasında bir tür 
ekran 1.85:1 “Geceyarısı Kovboyu” olacakmış gibi 
Altyazı: Türkçe görünüyor, sonra uzunca bir süre 
Şirket: Kanal D “Rocky”yi anımsatıyor, ama bütününde 
Home Video neredeyse bir Michael Dudikoff 
Film: 60 


filminden veya Karate Kid serisinden 
farksız hale geliyor. Montiel'in iki 
başarısı var. Biri, New York'u bir 
hayaller kenti kisvesinden sıyırıp kaos ve fakirliğe boğulmuş bir 
metropol olarak resmetmesi. İkincisi de, dövüş sahnelerini bir 
müzikalin veya dans filminin anahtar sahneleri gibi düzenlemesi. 
Evsiz barksız bir delikanlı olan Shawn'u (Tatum) ayırt edici kılan 
herhangi bir dövüş tekniği yok. Fırsatçılıkla hayatını kazanan eski 
şöhret Harvey'le (Howard) tanışınca yeraltı mafyasının 
düzenlediği sokak dövüşlerine katılmaya başlıyor ve rakiplerini 
nereden geldiği belli olmayan öfkesiyle (sonradan belli oluyor), 
patlayıcı enerjisiyle ve dayanıklılığıyla alt ediyor. Bir yükseliş 
öyküsü olmadığı kesin; fakat Montiel'in bu hikayeyle nereye 
varmak istediğini çözmek de pek mümkün değil, Sinemalarımıza 
uğramayan filmi ilk kez ev sinemasında izleyeceğiz. 
EKSTRALAR: Silinmiş sahneler. 


Ekstralar: © 


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Kızıl Ucurum | 
Chi bi (2008) 


Woo bu sefer 'kendi evinde oynuyor”. 


yıl süren bir Hollywood 
macerasından sonra, 
John Woo'nun Uzak Do- 


gu'ya dönüş filmi olan “Kızıl Uçurum” tam anlamıyla bir “süper prodüksiyon”. Çin'de çekilen en pahalı 
film ünvanının sahibi olan bu epik 
savaş filmi, yaratıcı ve yapımcı kadrosunda Honk Kong, Tayvan, Gü- 


Yön: John Woo 


ney Kore ve Japonya'dan isimler de Oğni: Tony L&uhg Ghlü 
barındırıyor. Wai, Takeshi Kaneshiro 

Bu güç birlikteliği sonucunda or- Süre: 141 dk. 
taya çıkan film, Çin'in tarihinde Ses: Çince 5.1 
önemli bir yer tutan ve ismini de al- Görüntü: Geniş ekran 
dığı bölgede gerçekleşen savaşın ön- 2.301 
cesi ve sonrasını, Çin'de Han Hane- Altyazı: Türkçe 
danı'nın sona erip, Üç İmparatorluk Sirket: Tiglon 

Film: 666 


dönemine geçiş sürecini anlatıyor. 
Bu hikâye Çinliler tarafından neredeyse ezbere bilinse bile, dünyanın geri kalanındaki seyircilerin konu hakkında pek fikir sahibi olmadıklarını tahmin etmek güç değil. 
Woo'nun esas olarak iki bölümden oluşan ve toplam süresi 5 saati 
bulan bir film olarak tasarladığı “Kızıl Uçurum” bu süreci detaylı 
sekilde aktarmasına aktarıyor, ancak uluslararası pazar için kurgulanan 2.5 saatlik versiyonu takip etmek işin doğrusu biraz Zor. 
Hikâyeyi çözmek Çin tarihine Fransız seyirciler için kolay olmasa bile, Woo'nun hiçbir masraftan kaçınmadan perdeye taşıdığı 
görsel yapı ziyadesiyle seyre değer. Fakat alışılmış bir Uzak Doğu 
filmi de beklememekte fayda var, zira Woo Hollywood'da geçirdiği 
15 yılın da etkisiyle olsa gerek, ortaya melez bir yapı çıkarmış. Epik 
Uzak Doğu filmlerinin alâmetifarikası kostümler ve sanat yönetimi- 
nin üzerine en klişe Hollywood filmlerinden tanıdık dramatik çatışmaları ve Woo'nun olmazsa olmazı ağır çekimleri ekleyin... İste 
“Kızıl Uçurum” böyle bir şey. Beklentileri fazla yüksek tutmadan, 


zevkle izlenmesi mümkün... Engin Ertan 


Evdeki Düşman I Orphan (2009) 


Sır tutabilir misin? 


Yön: Jaume Collet-Serra 
Oyn: Vera Farmiga, Peter 
Sarsgaard, Isabelle Fuhrman 
Süre: 117 dk. 

Ses: Türkçe, İngilizce 5.1 DD 
Görüntü: Geniş ekran 1.85:1 

Film: 986 

Ekstralar: 66 


BD-Kanada-Almanya-Fransa ortak 
yapımı korku gerilim İspanyol yöetmen Jâume Collet-Serra imzalı, 


Yönetmeni, 2005 tarihli “Mumya Evi/House 
of Wax” ve 2007 yapımı “Goal 11” adlı filmlerden tanıyoruz. Başrollerini Vera Farmiga 
ve Peter Sarsgaard'ın paylaştıkları gizemli 
öyküde 1997 doğumlu küçük aktris Isabelle 
Fuhrman'da Esther rolünde oldukça başâarılı. Alex Mace'in öyküsünü senaryolaştıran 
isim David Johnson. Türün önemli filmlerinden 1976 yapımı “The Omen/Kehanet”in 
izinden giden yapımda olaylar, çocuklarını 


Nefes: Vatan Sağolsun | 
(2009) 


Yön: Levent Semerci 
Oyn: Mete Horozoğlu, Barış Bağcı, 
İlker Kızmaz Şirket:Tiglon 
Film: 995 > 
CC Trak sınırına yakın bir yerde, bir 
tepedeki karakolu korumakla 
görevli bir birlik. Bir yüzbaşının komutasın- 
daki 40 askerden oluşan birlik, endişe ve bilinmezlik arasında yaşamaktadır. Neyle karşılaşacaklarını bilemeden günlerce, aylarca 
bekleyen genç insanlar, belirsizlik içinde yanlarındaki telsiz vasıtasıyla dış dünyayla, yani 
eski hayatlarıyla iletişim kurmaktadırlar. Nöbette uyumak ise, ölmek demektir. Yaşadıkları gerçeğin özeti budur belki de... Reklam 
dünyasının ünlü ismi Levent Semerci'nin yönettiği film, oldukça iyi çekilmiş sahneleri ve 
üüz görselliğiyle dikkat çekiyor. Oyuncular, 
çeşitli konservatuarlarda okuyan genç isimlerden seçilmiş. Etkileyici yapım, yaşanan kosuların ve “orada? olmanın ne olduğunu çarpıcı biçimde perdeye yansıtıyor. ME. 


VATAN SAGOLSUN 


kaybetmiş bir çiftin, hayatlarına yeni bir anlam katmak ve acılarını hafifletmek adına 
bir yetimhaneden küçük bir kız çocuk evlat 
edinmesiyle gelişiyor. Eve geldikten sonra, 
masum ve sevecen olmadığını gösteren Esther'le birlikte çift, kâbus dolu günler geçirmeye başlar. Doğmamış çocuklarının trajik 
ölümü Kate ve John'u perişan etmiş, hem 
evliliklerini hem de Kate'in kırılgan ruh halini olumsuz yönde etkilemiştir. Kate sonu 
gelmez kâbusların ve geçmişinden gelen kötücül varlıkların pençesindedir. Hayatlarını 
normale döndürmeye çalışan çift, bir çocuk 


Darbe! 
Push (2009) 


Yön: Paul McGuigan 

Oyn: Chris Evans, Dakota Fanning 

Film: © Ekstralar: 5 


KS yaratacağım derken dünyayı birbirine katanlar da var, komik 
duruma düşenler de, Basit bir mekanizma işliyor aslında, Bu tür filmlerin kendi iç mantığı 
kurulamadığı takdirde dayanak noktaları çöküveriyor ve bir enkazla karşılaşıyorsunuz. Burada da tıpkı “Heroes” dizisinde olduğu gibi süper güç diye sunulan şeyler ikna edici değil, 
Geleceği gören bir kız, konuşmak yerine resim 
çizmekle meşgul. En kötü adamın yeteneği hafıza silmek. Bir de çığlık atıp her seyi parçalayan, ama kulak tıkayınca kurtulabildiğiniz tipler var. Kitsch dekorları ve acayip renkleriyle 
de iç bayan film, sadece video piyasası için çekilmiş Uzakdoğu aksiyonlarını anımsatıyor. 
Aynı konunun 70'lerde çekilmiş örneklerini, 
mesela “The Fury”i izleyin daha iyi, Ekstralar- 
da kamera arkası ve söyleşiler var. K.S. 


evlat edinmeye karar verirler. Gerek John, 
gerekse Kate yöredeki bir yetimhanede karşılaştıkları Esther adındaki küçük kızdan daha ilk görüşte etkilenirler. Ama Esther göründüğü gibi değildir. Esther'i tanıdıktan 
sonra, ailesinin güvenliğinden endişe eden 
Kate, John'a ve diğerlerine küçük kızın taktığı maskenin ardında yatan gizli yüzü göstermeye çalışır. Gerilim dozu yüksek, ürkütücü öykü, öncüllerinin açtığı güvenli yolda 
sendelemeden yürümeyi başarmış. 
EKSTRALAR: Alternatif son ve çıkarılmış 
sahneler. Murat Erşahin 


Eden Lake (2008) 
bik 


Yön: James Watkins ” 
Oyn: Kelly Reilly, Michael Fassbender 
Film: 6556 Ekstralar: 605 (| 
ames Watkins'in ilk yönetmenlik denemesi, İngiliz ya- 
| pımı gerilim, oldukça Sarsıcı ve 
karanlık... Şehrin yorucu koşuşturmasından uzaklaşmak için, cennet gibi bir 
göl kenanna kamp yapmaya giden iki sevgili. .. 
i Issız kumsalda kurdukları çadır, güneşin huzurlu ışınları ve ayaklarının dibinde çarşaf gibi uzanan dingin göl... Ama etrafta huzuru bozan ziyaretçiler var. İlk bakışta, Peckinpah'ın “Straw 
Dogs” ve Boorman'ın “Deliverance” gibi ünlü 
klasiklerini hatırlatan yapım, benzeri Hollywood | 
örneklerinden öykü derinliği ve mesele bazında 
ayrılmayı başarıyor. “Hunger”daki muhteşem 
Bobby Sands rolüyle akıllara kazınan Michael 
/ Fassbender ve özellikle Nicholas Roeg'in “Puff. | 
ball”uyla hayran kitlesini artıran, tipik İngiliz | 
Keliy Reiliy çok iyiler. Diskte söyleşiler, kamera | 
arkası ve soru-cevap bölümü devar. ME. 
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Dehşet Yolcuları! Le Salaire de la Peur (1953) 


enri-Georges Clouzot ustanın, bazılarınca bütün zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen 


1953 tarihli klasiği, uzaklardaki bir Latin Amerika ülkesinde geçer. Geçmişleri karanlık, sürekli 
“kaçış” halinde dört adam, orman yakınında çıkan bir petrol kuyusu yangınını söndürmek için 
gerekli nitrogliserin yükünü iki kamyonla taşıma 
siparişini kabul ederler. Las Piedras adındaki 
güney Amerika kenti, izole bir yalnızlık içindedir. 
Sehri domine eden Amerikan petrol şirketi SOC, 
herkesin yaşamı üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Kahramanlarımız, ülkelerinden kaçmak için yanlış bir yer ve tamamen yanlış bir iş 
seçmişlerdir. Hassas patlayıcının güvenli taşınması için kamyonlarda hazırlanmış herhangi bir 
düzenek de yoktur. Böylelikle, meşakkatli, inişli 
çikişlı, uçurumlu orman yollarında, her an gelebilecek ölüme karşı bir yarış başlar. Filmin ilk 
bölümünde dört ana karakteri tanırız. İki Fransız, Mario ve M. Jo, Alman Bimba ve İtalyan 
Luigi. Mario, Korsikalı, genellikle iyimser bir tiptir. Jo, yaşlı ve eski bir gangsterdir. Hayatı, kaçmakla geçmiştir. Bimba, babası Naziler tarafından öldürülmüş sessiz bir tiptir. Hayatının üç yılını tuz madenlerinde harcamıştır. Luigi, neşeli 
ve çalişkan biridir ama ölümcül bir hastalığa yakalanmiştır. Nitrogliserin yüklü iki kamyonun birine Mario ve Jo, diğerine de Bimba ve Luigi binerler. Adam başı iki bin Amerikan doları ücret- 
le, imkânsız bir kaçış görevidir kabul ettikleri. 
ABD'ye ve sömürgeci kapitalist anlayışa sağlam 
bir eleştiri de filmde adı geçen 
paragöz, vurdumduymaz ve 
bencil Amerikalı petrol şirketi 
üzerinden yapılır. Film, bu sebeple ABD'de bazı bölümler çıkartıldıktan sonra dağıtım izni 
alabilmiş ve anti-Amerikan olmakla suçlanmıştır. Aynı zamanda anti-kapitalist bir bakış 
sergileyen film, Clouzot'nun tüm 
maharetini ortaya koyduğu özel 
bir gösteridir. 

Georges Arnaud'nun 
1990'de yayımlanmış romanından Fransız Hitchcock'u olarak 
da adlandırılan Glouzot tarafından perdeye uyarlanan siyah beyaz 'kült, değindiği birçok meselenin yanı sıra, insan korkusunu en net biçimde ortaya koyan 

“filmlerdendir. Filmin ilk kırk beş 
dakikası, izleyiciyi hafifçe sıkan 
ama karakterlerin çaresizliklerini 
vurgulayan bir girizgâhla başlar. 


Clouzot 


romanından) 


20D0D 


Yönetmen: Henri-Georges 


Senaryo: Henri-Georges 
Clouzot, Jeröme Göronimi 
(Georges Armaud'un 


Oyuncular: Yves 
Montand, Charles Vanel, 
Peter van Eyck 

Süre: 142 dk. 

Ses: Türkçe 2.0, Fransızca 


Görüntü: Tam ekran 1.33:1 
Şirket: As Sanat 


Karakterlerin hissettiği bunalım ve sıkışmışlık 
duygusu, küçük, sıcak, lanet, bir Amerikan petrol şirketi dışında iş imkânı olmayan kasabada 
hapsolmuşluk hissini aynen geçirir izleyiciye. 
Aynı kahramanlar gibi izleyici de, oradan kaçıp 
kurtulmak için her şeyini vermeye hazırdır artık. 
İlk bölümde insanı sarıveren, “yola çıkılsın da 
heyecan başlasın görüşü”, bir süre sonra, “aman 
dikkat, yavaş olun” heyecanına bırakır kendini. 
Temel gerilim unsuru; nitrogliserin yüklü kamyonların; bol virajlı, bir bölümü dağ yolu olan güzergâh üzerindeki yere ulaşmasıdır 
işin aslı. Kamyonların 40 km'lik 
hız limitini aşmaması ve şoförlerin 
virajları mümkün olduğu ölçüde 
dikkatli ve yavaş almaları gerekmektedir. Yönetmen, yalnızca bu 
iki engelden öylesine bir gerilim 
yaratır ki, “Fransız Hitehcock' ve 
“büyük usta” yakıştırmalarını sonuna kadar hak ettiğini gösterir. Üstelik filmin sonlarına doğru, kamyonların normal şartlarda alamayacağı bir virajın, çürük olduğu 
her halinden belli olan bir tahta iskele vasıtasıyla geçilme bölümü 
vardır ki, Clouzot alenen izleyici- 
nin dayanma gücünü sınar, psikolojisini bozar. Özetle filmin etkilemediği izleyici, yönetmen ve tür 
filmi yok gibidir. Bu klasiğin başrollerinde yer alan dev aktör Yves 
Montand ve Charles Vanel hayatlarının rollerini canlandırırlar adeta. İngilizce adıyla “The Wages of 


Fear”da diğer önemli rolleri Peter van Eyck ile 
Folco Lulli üstlenirler. Yönetmen Henri-Georges 
Glouzot'nun eşi Vera Clouzot ve ülkemizde özellikle 'Deniz ve Mehtap! adlı şarkısıyla dillere yerleşmiş İzmir doğumlu ünlü şarkıcı-aktör Dairo 
Moreno (1921-1968) da filmde rol alan diğer 
önemli isimlerdir. Georges Auric'in özenli tema 
müziği, Armand Thirard'ın titiz kamerası ve dakik kurgusuyla, aynı “Les Diaboligues”, “Manon”, “Ouai des Orfövres”, “La Verite” ve yakın 
arkadaşı Picasso hakkındaki muhteşem belgeseli “Le mystöre Picasso” gibi Clouzot'nun en 
önemli filmleri arasında yer alır “Dehşet Yolcuları / Le Salaire de la peur”. Film, Cannes Film 
Festivali'nde büyük ödülü, yine en iyi film dalında BAFTA'yı, Berlin'de en iyi yönetmen dalında 
Altın Ayı'yı ve Fransız Sinema Yazarlar Sendikası'nın en iyi film ödüllerini kazanır. Ayrıca filmdeki performansı, aktör Charles Vanel'e Cannes'de özel bir ödül getirir. Son derece heyecanlı, aynı ölçüde eleştirel, sade ama oldukça 
fazla sayıda okumaya açık bu özel film, hemen 
her yönetmen gibi William Friedkin'in de hayranlığını kazanmış ve Friedkin, 1977'de orijinal 
filmin “Sorcerer” adlı Hollywood uyarlamasını 
çekmiştir. Başrolü Roy Scheider'ın üstlendiği 
gerilimli aksiyon, orijinalinin yanından bile geçemeyecek bir film olsa da, izleyici tarafından beğenilmiş ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Ses dalında Oscar adayı olmuştur. İzlerken, bütün tırnaklarınızı yiyeceğiniz, defalarca izlenebilecek 
dram ağırlıklı aksiyon-gerilimin DVD ekstraların- 
da, filmin fragmanı, Henri-Georges Clouzot'un 
ayrıntılı portesi ve diğer film fragmanları yer almakta. Murat Erşahin 
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© BLU-RAYDVD 
İhtiyarlara Yer Yok I No Country For Old Men (2007) 


Bir bardak su hatırına... 


Yön: Ethan Coen, 
Joel Coen 

Oyn: Tommy Lee Jones, 
Javier Bardem 

Süre: 122 dk. 

Ses: İngilizce PCM 5.1 
Görüntü: 1080p 
Sirket: Tiolon 

Film: 6590 
Ekstralar: 506 
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Ouinto 


oen'ler, abuk subuk tesadüflerle hayatları 

kararan karakterleri çok sevdikleri için, 

Cormac MeCarthy'nin aynı adlı romanını 
adeta havada kaptılar ve ilk kez bir edebiyat 
uyarlamasına soyundular. “Blood Simple”dan bu 
yana ilk kez bu kadar kanlı ve karanlık bir suç öyküsüyle haşır neşir oluyorlardı, yani bir anlamda 
köklerine dönüş niteliğinde bir filmdi. Haliyle 
çok sevildi. Yine de McCarthy'nin kitabına kıyasla hiç de kanlı sayılmaz. Üstelik muğlaklığı sevdiklerinden, entrikayı iyice bulanıklaştırıyorlar. 
Oysa çok basit bir öykü var. Ters giden bir uyuş- 


turucu pazarlığına denk gelen sıradan bir adam 
(Josh Brolin'in canlandırdığı Moss), ortada kalan 
paraya el koyuyor. Paranın peşindeki kiralık katil 
de (Javier Bardem) onun izini sürmeye başlıyor. 


baskının 


yorum dışında, yapım bel 


Aslında parayı kimin aldığını bulmasına imkan 
yok; ama Moss, yaralı bir gangstere su vermek 
için olay mahaline geri dönünce işler sarpa sarıyor. Tommy Lee Jones'un canlandırdığı şerif 
Tom Bell karakteri, filme adını veren kisi aynı zamanda, Olayların nasıl geliştiğine bir türlü anlam 
veremiyor. Kapıldığı “dünya başımıza yıkılacak” 
şaşkınlığı ise, kitaptaki melankolinin aksine, tam 
bir Coen trajedisine dönüşüyor. Filmleri 
muazzam bir kontrole ve disipline sahip olan Coenler ev sinemasının illeti olan yönetmen kurgusu furyasına asla bulaşmıyorlar, iyi de yapıyorlar. 
Birkaç yıl öncesine kadar DVD için söyleşi bile 
vermiyorlardı. Ama buradaki 25 dakikalık yapım 
belgeselinde birkaç kelam ediyorlar. Teknik açıdan kusursuz bir Blu-ray baskısı. 


— ——————— VKLASIKSAHNE€© 
rko (2001) 


Karanlık Yolculu 


kiDonnie Da 


iğ 


iç süphe yok ki “Karanlık Yolculuk” artık geride bıraktığımız 

2000'lerin klasikleri arasında yer alan bir film. Popüler kültüre ve 

film kültürüne yaptığı sayısız referansla eşsiz bir sinemasal lezzet 
barındıran filmin tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. 2001'de 
çekilen ve kısa bir süre içinde külte dönüşen film genç ve yetenekli bir yö 
netmeni de sinema dünyasıyla tanıştırıyordu. Richard Kelly düşük bir bütçeyle kotardığı ilk filmi “Karanlık Yolculuk”u çektiğinde hentiz 26 yaşındaydı. Kelly, kendisinden büyük seyler bekleyenleri ardından gelen iki filmiyle hayalkırıklığına uğratsa da “Karanlık Yolculuk” zaman içerisinde etkisinden ve gücünden hiçbir sey yitirmediğini ispatladı. 

Gençlik filmi, fantastik ve bilimkurgu türlerini harmanlayan filmden 

akılda kalan sahnelerden birisi Donnie'nin öğretmeni Bayan Farmer'ın s0- 


rusunu cevaplamayı reddettiği meşhur “Korku ve Sevgi? sahnesidir. Sahne, 
Bayan Farmer'ın çok önemsediği, kiyisel gelişim kitapları yazanı Jim Cunningham'ın bir videosundan sınıfa gösterilen görüntülerle başlar. Sınıfta 
başlayan bu sahne müdürün odasında son bulduğu için iki sahneden oluşur aslında. Yönetmen Richard Kelly ilk seferinde bu sahneyi tek bir sahne 
olarak çekmiş; ancak sonradan sahnenin can alıcı noktası olan cümleyi ilk 
seferde atlarsa daha komik bir etki yakalayacağını düşünmüş. “Bayan Farmer o cümleyi, Donnie'nin ailesinin yanında tekrar ettiğinde ve babası güldüğünde, Donnie'nin Bayan Farmer'ın yüzüne söyleyişinden 3 kat daha 
komik bir hale geliyor” diyor yönetmen. Bu bağlamda sahnenin finali ufacık bir eksiltinin veya bir ani kesmenin bile anlam üzerinde derhal sonuç 
veren bir eiki yarattığına dair basit ve işlevsel bir örnek. Alkan Avcıoğlu 


(Sınıfta Jim Cunningham'ın yaşam çizgisi 
videosunu izlemektedirler.) 
“Nefes alma zamanı geldi. Nefes alma zamanı geldi. Teşekkürler, Jim Cunningham. Teşekkürler, Jim Cunningham. Yaşam çizgisi alıştırmalarının ilkine başlayalım. Lütfen şimdi durdur tuşuna basınız.” 
Bayan Farm: in de görebileceğiniz 
üzere, yaşam hattı iki kutupsal aşırılık 
arasında bölünmüştür. (Tahtayı sınıfın ortasına getirir) Korku ve sevgi. Korku negatif enerji spektrumundadır. Sevgi ise 
pozitif enerji spektrumundadır. 
Bir öğrenci: Yapma ya! 
Bayan Farmer: Afedersin "Yapma ya!” 
korkunun bir ürünüdür, Şimdi... (Sınıfa 

“ kartları dağıtmaya başlar) Her kartta yaşam çizgisine uyacak bir karakter ikilemi 
bulunmaktadır. Lütfen al şu kartı. Teşekkürler. Lütfen her karakter çatışmasını 
yüksek sesle okuyup tahtadaki yaşam 


çizgisinin uygun bölümüne çarpı işaretini 
koyun. Cherita? 

Gherita: (Tahtaya kalkar.) "Juanita'nın 
bugün çok önemli bir matematik sınavı 
mevcuttur. Birkaç haftadır sınavdan haberdar olmasına rağmen çalışmamıştır. 
Sınıfta kalmamak amacıyla Juanita matematik sınavında kopya çekmeye karar verir." (Korku bölümüne bir işaret koyar.) 
Bayan Farmer. Güzel, güzel. Çok güzel. 
Bay Darko? 

Donnie: (Tahtaya kalkar.) "Ling Ling içi 
para dolu bir cüzdan bulur. Ehliyette yazan adrese cüzdanı götürür ama parayı 
geri vermez." Üzgünüm Bayan Farmer 
ama buna anlam veremiyorum. 

Bayan Farmer: Sadece yaşam çizgisinde- 
ki uygun yere çarpı işareti koyacaksın. 
Donnie: Hayır, yani ne yapılması gerektiğini biliyorum ama her şeyi öylece iki kategoriye ayıramazsınız. Olaylar bu kadar 


basit değildir. 

Bayan Farmer: Yaşam çizgisi bu şekilde 
ayrılır. 

Donnie: Ama hayat bu kadar basite indirgenecek bir şey değildir. Yani, Ling 
Ling'in parayı alıp almamasının korku ya 
da sevgiyle ne alakası var? 

Bayan Farmer: Korku ve sevgi en derin 
insani duygulardandır. 

Donnie: Tamam. Ama be: inlemiyorsunuz. (Hararetli bir şekilde konuşma- 
ya başlar.) Hesaba katılması gereken 
başka şeyler de var. İnsani duyguların 
tüm spektrumları gibi. Her şeyi iki kategoriye ayırıp geri kalanları ihmal 
edemezsiniz. 

Bayan Farmer: Eğer bu ödevi tamamlamazsan sıfırı alacaksın. 

(Donnie tam bir şey söylemek üzere 
ağzını açtığında müdürün odasına ani 
bir kesme yapılır. Donnie ve ailesi 


müdürün odasındadır.) 

Müdür Cole: Donald, lowa sınav sonuçlarının çok etkileyici olduğunu söyleyerek 
konuya gireyim. Yani; en iyisi bu konu 
üzerinden tekrar geçelim. Bayan Farmer'e tam olarak ne dedin? 

Bayan Farmer: Ben size söyleyeyim. Bu 
yaşam çizgisi kartlarını zorla anüsüme 
sokmamı söyledi. 

(Donnie'nin babası öksürerek güldüğünü 
gizlemeye çalışır.) 


Filmin “Yar 


DONNLE DARKO e. 


-©SİNEMAÇIKIŞI >>> 
“GERÇEKCİ OL, İMKANSIZI İSTE!” 


“Kaç Para Kaç”tan 10 gil sonra “Kosmos” ile yolu bir kez daha Reha Erdem ile birleşen tiyatro köken! 
oyuncu SERMET YEŞİL, filmle aynı adı taşıyan karakterde dikkat çekici bir performans sergiliyor. 


Favori filmleriniz nelerdir? 

“Süpermen” ve “Baba” serisini çok seviyorum. Genelde seriler ve ağ 
meler daha çok ilgimi çekiyor. Bunların içinde “Terminatö 
var. Fantastik bilimkurgu çok hoşuma gidiyor. “Manderl 
yille” de benim için çok önemli filmler. “La Zona”nın etkisinden iki 
gün çıkamadım. Benim de o anki ritmimle ya çok tezat olması gerekiyor seyrettiğim filmin ya da çok aynı olması gerekiyor. 


Favori yönetmenleriniz kimlerdir? 

Klasik olarak Hitchcock ve Bergman çok önemli benim için. Lars von 
Trier'i sayabilirim; yaşayan ve tanışmak istediğim. Jim Jarmusch, David Lynch, David Fincher ilgimi çekiyor. Tabii ille de Reha Erdem. Benim için çok ayrı; gelişimimde, kendimde görebildiğim bir yönetmen. 
İlginç değil mi sizce de? 10 yıl önce bir filmde birlikteydik ve çocuktum 
ben o zaman. 10 yıl sonra başka bir filmde yine birlikteyiz ve büyümüü görüyorum onda. Nuri Bilge Ceylan'ı ve Reha Erdem'i ürkiye” 'nin dışa açılan yüzleri olarak görüyorum ve iyi sinema 
gözleri olduğunu düşünüyorum. Angelopoulos'un yeri çok ayrı. 


Hangi oyuncuları beğeniyorsunuz? 

Kenneth Branagh çok önemli bir oyuncudur. Ne yapsa izlemek isterim 
Tiyatro kökenli olmasından herhalde. Haluk Bilginer, Bülent Emin 
Yarar, Taner Birsel çok önemli oyuncular benim için. Fizik ol 
Meg Ryan'ı çok beğenirim. Juliette Binoche çok önemli bir aktris son 
dönemde. Amerikan sinemasında da var bir sürü; Al Pacino'lar vb. 


Çalışmak istediğiniz yönetmenler kimlerdir? 

Reha Erdem ilginç bir yönetmen, “Kosmos” dördüncü sinema filmim. 
İlk bütünlüklü rolümdü. Bunu da Reha Erdem ile tattığım için bakir 
sayılırım, çok da bilmiyorum nasıl çalıştıklarını yönetmenlerin. “Dogville” ve “Manderlay”deki performansıyla Lars von Trier benim için 
çok önemli bir yönetmen. Fatih Akın, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge 
Ceylan ile çalışmak isterim. 


Yarısında çıktığınız bir film var mı? 

Uyuduğum bir film var! Öğrenciyken festivalde izlediğim ve yorgunluktan aslında hangi filme sirdiğimi de bilmediğim bir filmdi “Ulis'in 
Bakışı”. Film başladı, ara yoktu ve ben sızdığımı hatırlıyorum. Sonra 
uyandığımda Lenin heykelleri parçalanıyordu. 


İş gereği bulunduğunuz en acayip mekan neresiydi ve orada neler yaşadınız? 

Kars çok başka bir memleket. Karlar altında gittik ve set boyunca kar 
kalktı, filmin atmosferi, çevresi değişti. Sabah 10'daki set için i 
bah beşte dağa gidip kar yüklüyor ve sete getiriyorlardı. Biz sete gidip 
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en fazla iki saat çalışabiliyorduk, çünkü eriyordu. Bütün gün kar psşinde koşuyorduk. 


Sizce son 10 yılın sinema olayı neydi? 

Tarihi sinema mekanlarının kapanması! Yazık oluyor. Gerçek, esi 
ahşap, kubbesi olan, kocaman geniş bir ekranı olan sinema Salon 
kayboluyor. 


Mutlaka oynamak istediğiniz bir rol ya da içinde bulunmak istediğniz bir proje var mı? 

Türkiye'de -çok denenmedi ama- “Dogma” tarzı bir iki film var. C 
bir film olsa içinde olmak isterim. Lars von Trier'nin “Gerizekalıls” 
ya da “Yeni Başlayanlar İçin İtalyanca Kursu” gibi işler burada da 
çekilse oynamak isterim. 

İdealinizdeki set ve yönetmen nasıl olmalı? 

Set olarak çok tecrübem yok ama Reha Erdem'in seti iyiydi. Hiç 
problem çıkmadı, nasıl problemler çıkıyor onu da bilmiyorum ams 
İdeal set herhalde, içinde kavga gürültü olmayan settir. İdeal yönermen de, benden anlayan, anlaşabildiğim yönetmendir. Şu ana kad: 
gördüğüm yönetmenler iyiydi, hepsinin yeri ayrı. 


Çocukken ne olmak isterdiniz? 

Polis okulunda silah kullanmayı öğrenecektim, sonra kovboy olzcaktım ve kötüleri öldürecektim. Sonra Süpermen olmaya karar 

verdim. Sonra baktım ikisi de olmadı. Şimdi hepsini olabiliyorur 
ama (gülüyor)... 


Hangi konuda güçlüsünüz? 
Sabır. 


Hangi konuda zayıfsınız? 
Sabırsızlık. Güven konusunda da zayıfım. Son üç dört yıldır insanla” 
güvenmek konusunda bir zaafım var. 


Batıl inançlarınız var mı? Doğaüstü olaylara inanır mısınız? 

Batıl inançlarım yok, çevremde birçok insanın var ama buna ayırac: 
vaktim olmadı! Doğaüstü olaylara inancım da yok ama, yüksek 
tezi olarak Michael Chekov diye bir oyuncuyu çalışmıştım, mistik yonü ağır basan biri. Sırtından hissetmek, telepatik iletişim kurma 
şeyleri oyunculuk eğitimine katıyor. Bunları çalışırsan inanırsın, inenırsan da olur. 


Ölümden sonra ne var? 
Ben yokum, benden sonra hiçbir şey yok! 


En büyük hayaliniz nedir? 
Dünya vatandaşı olmak; dünyayı, soluduğum oksijenin nerelere kadar gittiğini hiçbir engel olmadan görmek istiyorum 


Favori kelimeniz nedir? 
“Gerçekçi ol, imkansızı iste!” 


Bundan 10 yıl öncesine dönseniz kendinize ne öğüt verirdiniz? 
“Acele etme.” 


Sabırsızlıkla beklediğiniz bir film, konser, sanat olayı vb var mı? 

U? gelecek, onu bekliyorum. Lars von Trier'nin “Antichrist”'ını ve 
Woody Allen'ın “Whatever Works/Kim Kiminle Nerede”sini beklit— 
Tum. 


Hayatınız bir filme çekilse adı ne olurdu? 
Adı ne olurdu bilemem ama formatı kısa metraj olurdu! 


Yeni bir sinema projeniz var mı? 
Var birkaç tane, kesinlesmedi şu anda. 


eno CHARLAINE HARRIS 


eninle çok fena şeyler yapmak istiyorur 
dedi Bill 
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Sıfırın Altı 
Less Than Zero (1987) 


Bu ay “Sherlock Holmes”de izleyeceğimiz ve son birkaç yıldır sinema kariyerinde 
ikinci bir bahar yaşayan Robert Downey Jr., yıldızlığa giden yoldaki ilk büyük çıkışını 1987 
yapımı “Sıfırın Altı” ile yapmıştı. Modern Amerikan edebiyatının en önemli isimlerinden Bret 
Easton Ellis'in aynı isimli ilk romanından uyarlanan filmin yönetmeniyse Marek Kanievska'ydı. 
Ellis'in, Los Angeles'taki bir grup gencin seks ve uyuşturucu deneyimlerini sert ve tavizsiz bir 
dille aktaran romanı filme uyarlanırken ister istemez yumuşatılmıştı. Romanın resmettiği 
dünyaya bakışı mesafeliyken, film açık ve net şekilde uyuşturucu karşıtı bir mesaj vermeyi tercih 


etmişti. Kitabın o dönemde olay yaratan içeriği nedeniyle merakla beklenen film, gösterime 


girdiğinde de epey ses getirmişti. Eleştirmen ve seyircilerin tepkisi çeşitliyken, Ellis filmden 


nefret ettiğini açıklamıştı. Gelen itirazlar içeriğin yumuşatılması kadar, başrollerin 80'lerin 
Bratpack tayfasından Andrew McCarthy ve Jami Gertz'e teslim edilmesineydi. Fakat filme 
şiddetle itiraz eden Ellis bile, Robert Downey Jr.'ı ve yine yan bir roldeki James Spader'ı çok 
beğendiğini açıklamaktan geri durmamıştı. Sonraki yıllarda Downey Jr. uyuşturucu bağımlılığı 
nedeniyle gerçek hayatta kimi sorunlar yaşadığında çoğu kişinin aklına bu filmde canlandırdığı 
Julian karakteri geldi. Şu günlerdeyse Ellis, uzun bir aradan sonra Less Than Zero'nun devamı 
niteliğindeki yeni romanı Imperial Bedrooms'u tamamlamaya çalışıyor ve 2010 Haziran'ında 
yayımlanacak romanın aynı kadroyla filme çekilmesi için bizzat uğraşıyor. Uzun lafın kısası, 
gösterime girdiğinde pek beğenilmese bile, aradan geçen zaman “Sıfırın Altı”na yaradı. Bu 
kare ise 80'lerin en akılda kalıcı imgelerinden birisi olarak belleklere kazındı. 
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AVATAR 


Yönetmen: James Cameron. Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney 
Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, CCH Pounder, Stephen Lang, Joel Moore, 
Dileep Rao, Laz Alonso. Senaryo: James Cameron. Görüntü Yönetmeni; Mauro 
Fiore, Kurgu: John Refoua, Stephen E. Rivkin. Müzik: James Horner. Yapım 
Tasarımcısı: Rick Carter, Robert Stromberg. Yapımcı: James Cameron, Jon Landau. 
Süre: 186 dk. Yapım: ABD (2009). Dağıtımcı: Tiglon Film. 


Gösterim Tarihi: 18 Aralık 2009 


Konu: Yarı felçli bir savaş gazisi olan Jake Sully (Sam Worthington), kendilerine 
özgü dilleri ve kültürü olan, barış ve doğa ile örtülü bir çevrede yaşayan Na'vi 
halkının arasına, Pandora'ya gönderilir. Askeri bir şirket, uzaktaki bu gezegeni ve 
barındırdığı kaynakları incelemek üzere Avatar adlı bir program oluşturmuştur. Bu 
program ile insanlar genetik mühendislik sonucu yarı insan yarı Na'vi haline 
getirilerek Pandora'ya gönderilmektedir. Na'vi halkından Prenses Neyftiri ile tanışan 
Jake, kendisini Pandora'ya gönderenlere karşı yerel halkı savunurken bulur. 


True Lies” ve 


“Titanic”i yönetti. 


Oyuncular: Sam Worthington, “Terminator Salvation”daki performansıyla çıkış 
yapmıştı. 


sinema 


NEŞELİ HAYAT 


Yönetmen: Yılmaz Erdoğan. Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Ersin 
Korkut, Sinan Bengier, Cezmi Baskın, Erdal Tosun, Rıza Akın, Ayberk Atilla, 
Fatma Murat, Tonguç Oksal. Senaryo: Yılmaz Erdoğan. Görüntü Yönetmeni: 
Uğur İçbak. Kurgu: Engin Öztürk. Müzik: Yıldıray Gürgen, Deniz Erdoğan. 
Yapım Tasarımcısı: Yaşar Kartoğlu. Yapımcı: Necati Akpınar. Yapım: BKM 
Film - Türkiye (2009). Dağıtımcı: CineFilm. 


Gösterim Tarihi: 27 Kasım 2009 

Konu: Rıza Şenyurt (Yılmaz Erdoğan) yeni yıl mevsiminin dünyadaki en sorunlu 
Noel babasıdır. Bir kere Noel Baba'nın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir. 
Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza Şenyurt işi sonunda öğrenir: 
Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir. 


Yönetmen: Yılmaz Erdoğan, “Vizontele”, “Vizontele Tuuba” ve “Organize İşler”i 
yönetti. 


Oyuncular: “Neşeli Hayat'ta Yılmaz Erdoğan'a BKM Mutfak oyuncuları eşlik 
ediyor. 


sinema 


EJDER KAPANI 


Yönetmen: Uğur Yücel, Oyuncular: Uğur Yücel, Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, 
Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Sırrı Süreyya Önder, Senaryo: Kubilay Tat. 
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutlar. Kurgu: Ulaş Cihan Şimşek. Sanat 
Yönetmeni: Gülay Doğan. Yapımcı: Erol Avcı. Yapım: TMG - Türkiye (2009). 
Dağıtımcı: UIP. 


Gösterim Tarihi: 22 Ocak 2010 


Konu: İstanbul'da, kurbanların hepsinin de aftan yararlanıp çıkan sübyancılar 
olduğu bir cinayetler zinciri başlamıştır. Hemen öncesinde, Güneydoğu'da 
askerliğini yapan Ensar'ın (Nejat İşler) 12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz edilir. 
Sonrasında Ensar ortadan kaybolur. Cinayetler ortaya çıkınca şüpheler Ensar 
üzerine yoğunlaşır. Cinayet Masası Müdür Yardımcısı Abbas (Uğur Yücel) ve 
Başkomiser “Akrep' Celal (Kenan İmirzalioğlu) soruşturmayı üstlenir. Katil çok zeki 
ve hızlı hareket etmektedir. Üstelik halk, suçluları cezalandırdığı için katili desteklemektedir. 


Yönetmen: Uğur Yücel “Yazı Tura” ve “Hayatımın Kadınısın”ı yönetti. 


Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu “Deli Yürek-Boomerang Cehennemi”, “Yazı Tura”, 
“Son Osmanlı Yandım Ali” ve “Kabadayı”da rol aldı. 


sinema 


VAVİEN 


Yönetmen: Yağmur Taylan, Durul Taylan. Oyuncular: Engin Günaydın, Binnur 
Kaya, İlker Aksum, Settar Tanrıöğen, Serra Yılmaz, Ercan Kesal, Güneş 
Berberoğlu, Nedim Suri, Tolga Coşkun, Binnaz Ekren. Senaryo: Engin Günaydın. 
Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki. Kurgu: Bora Gökşingöl. Müzik: Attila 
Özdemiroğlu. Sanat Yönetmeni: Elif Taşçıoğlu. Yapımcı: Müge Kolat. Yapım: 
İmaj Entertainment - Türkiye (2009). Dağıtımcı: UIP. 


Gösterim Tarihi: 18 Aralık 2009 


Konu: Celal (Engin Günaydın) karısı ve çocuğuyla mutsuz bir aile hayatı 
sürmektedir. Abisi Cemal (Settar Tanrıöğen) ile birlikte ortak oldukları elektrik 
dükkanında da işler pek parlak değildir. Birçok yere borçları vardır. Celal ve 
Cemal'in tek eğlencesi Samsun'da pavyona gitmektir. Pavyonda çalışan Sibel 
Ceylan'a olan aşkı Celal'in başına dert açacaktır. Celal'in karısı Sevilay (Binnur 
Kaya) 15 yıldır, Almanya'da yaşayan babasının gönderdiği paraları biriktirerek 
saklamaktadır. Celal'in bu sırı bildiğinden habersizdir. Zaten mutsuz bir hayat 
sürmekte olan Celal, bu paranın kurtuluşu olduğunu düşünerek bir plan yapar. 


Yönetmen: Yağmur ve Durul Taylan, “Okul” ve “Küçük Kıyamet'i yönetmişlerdi. 


Oyuncular: Engin Günaydın, “Yazgı”, “Yazı Tura, “G.O.R.A” ve “Takva”da rol aldı. 


sinema 


Sımsıcak! 
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Mİ Beyaz kli 
Mocha Kahve 


l İh omal Likör 


Kahve ötesi keyif Beyaz Çikolatalı Caramel Macchiato Yiremalı 
Mocha Kahve Aromalı Likör Kahve Aromalı Likör Türk Kahveli Likö 


